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ÖNSÖZ 


Kadın olarak çoğumuz, her ay düzenli olarak âdet kanaması görürüz. Ve çoğumuz, kanama öncesinde ve süresince az ya da çok buna bağlı sıkıntılar yaşarız. Ama bu konuyla ilgili hemen hiç düşünmeden ve zorunlu olmadıkça konuşmadan bu aylık kanamaları geçiririz. Etrafımdaki kadınların, âdet kanamasını adlandırırken kullandıkları terimlerin farklılığı öncelikle dikkatimi çekmişti. 
Bazıları bu dönemi “hastalandım” olarak isimlendirirken, bazıları- nın, zaman zaman kendini zorlayarak “regl” terimini kullandığını fark etmiştim. “Kadınların regl terimini kendilerini zorlayarak kullandıkları” dedim çünkü, ağzından hastayım sözcüğü çıkarken, regli diye düzelten pek çok olaya şahit olmuştum. Öncelikle bunun nedeni üzerinde düşünürken, konunun sosyal boyutlarını incelemek ilgimi çekti. Konuyla ilgili olarak kaynakları tararken, yurt dışında âdet kanamasıyla ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını gördüm. Oysa Türkiye'de, doğrudan menstruasyonu konu alan herhangi bir çalışmaya rastlayamadım. Ancak belirli bir bölgenin kültürel yapısı, özellikle de doğum ile ilgili gelenekler incelenirken, âdet kanamasına son derece sınırlı bir yer verildiği dikkatimi çekti. 


Çok yakın bir zaman önce, yaşadığım bir olay, çalışmakta olduğum konunun kadınların yaşamında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha fark etmeme neden oldu. Bir Ramazan sabahı, çalıştığım kurumda yazı işleri bürosundaki görevli kadın arkadaşların yanına gitmiş, sohbet ediyordum. Çalışma mekânı, oturduğumuz odanın yanındaki odada olan bir arkadaş, yanımıza gelerek bir sigara yaktı. Birazdan, onunla aynı odada çalışan erkek arkadaş kapıyı çalarak odaya girerken, sözünü ettiğim kadının telaşla sigarasını sakladığını gördüm. Neden böyle davrandığını 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sorduğumda, âdet kanaması gördüğü için oruç tutamadığını, beraber çalıştığı erkek görevlinin sigara içtiğini, yani oruç tutmadığını görürse, menstruasyon döneminde olduğunu anlayacağını söyledi. Bu olay, âdet kanamasının kadının gündelik eylemleri ve çevresindeki insanlarla ilişkileri üzerinde çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 


Kadının periyodik kanaması, ilk insanlar için büyük merak uyandıran bir kavramdı. Onlar için genellikle bir yaralanmanın sonucunda insanın bedeninden kan gelmekte ve bu kişiyi ölüme kadar götürebilmekteydi. Oysa kadının vücudunda, görünürde hiçbir neden yokken kan akmakta ve bu kadının sağlığını olumsuz etkilememekteydi. Bu nedenle âdet kanamasının neden olduğu, çok eski dönemlerden beri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, periyodik kanamayı anlama ve açıklama çabalarına göz atacağız. Bundan sonra, âdet kanamasının fizyolojik olarak nasıl gerçekleştiği ele alınacaktır. Ayrıca bu bölümde, kadının âdet döneminde hormonlarında ortaya çıkan değişikliklerin, onun davranışları üzerindeki etkilerini açıklayan çalışmalara yer verilmektedir. Ayhali psikanalitik çalışmalarda da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, üçüncü bölümde kısaca konuyu bu açıdan ele alacağız. 


Çalışmanın ana teması, âdet kanamasının sosyal ve kültürel boyutlarının incelenmesidir. Dördüncü bölümde bu konu, ayrıntılarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Âdet kanaması hemen her zaman çeşitli tabularla çevrelenmiştir. Kadının her ay yaşadığı bu kanama, birçok kısıtlama ve yasaklamayla karşılaşmıştır ancak ilginç olan bu tür uygulamaların yaygınlığı ve farklı kültürlerde büyük bir benzerlik göstermesidir. Bu bölümde, farklı kültürlerde, ayhalinin nasıl algılandığı ve bununla ilgili uygulamaların örneklerine yer verilmektedir. Ayhalinin, kadının çevresindekilerle ve hatta doğayla olan ilişkilerini nasıl etkilediği ve bu olayın kadın erkek arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiği üzerinde durulmaktadır. Sözünü ettiğimiz kısıtlama ve yasaklamalar, tarihin derinliklerinde kalmamış, gelenekler yoluyla günümüze kadar yaşatılmıştır. Dolayısıyla, aynı bölümde, bu tür uygulamaların günümüzdeki görünümlerine değinilmektedir. Ayrıca gene bu bölümde ele alınacak diğer bir konu, âdet kanamasının, kadının toplumsal yaşamdan uzaklaştırı!- 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ması ve erkeğe bağımlı kılınması amacıyla nasıl kullanıldığına ilişkin örneklerdir. 


Çalışmanın son bölümünde, Türkiye'de âdet kanaması hakkındaki bakış açısına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, bir grup üniversite son sınıf kız öğrencisi ve onların anneleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulguların analizleri yer almaktadır. 
Bu analizler, bir yandan kadınların ayhalinin nasıl algıladıkları ve yaşadıklarını gösterirken, kızlarla annelerin karşılaştırılması, zaman içinde ele aldığımız konuların ne şekilde değiştiğine ilişkin ipuçları vermektedir. Bunların yanında, gene örneklemde yer alan kız öğrencilerin dördünün anneanneleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular da değerlendirilmektedir. Bu katılımcılardan alınan yanıtlar, incelediğimiz konularla ilgili olarak daha eski zamanlara uzanmamıza olanak vermektedir. Fakat, bu çalışmanın yeterli olmadığını da eklemek gerekmektedir. İnceleme grubuyla yapılan görüşmelerden sonra, ulaşılan yeni kaynaklar ve görüşmelerin analizi çalışmaları sırasında, soruşturulması gereken daha pek çok konu olduğunun farkına varılmıştır. Ancak, bir ilk deneme olması nedeniyle bu çalışma, kendi amacı doğrultusunda olduğunca doğru bilgi ve bulgulara ulaşmanın yanında, daha sonra yapılacak çalışmalar için eksiklikleri de ortaya koymak gibi bir işlevi de yerine getirmek durumundadır. Âdet kanaması, farklı boyutlarıyla konuyu ele alacak çok çeşitli araştırmalara gereksinim göstermektedir. Çünkü, bu konu hakkında, biyolojik işleyiş mekanizmaları bir yana bilinen çok az şey vardır. Dolayısıyla özellikle sosyal bilimcilerin dikkatlerini çevirmeleri gereken bir alan olduğunu düşünmekteyim. 


Bu çalışmanın, alanında kapsamlı bir ilk olması, benim için zor olmakla birlikte son derece ilginçtir. Çalışmanın her aşamasında bana yardımcı olan MSÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Güliz Erginsoy'a, çalışmanın başından beri, konuyla ilgili görüşlerini benimle paylaşan ve eleştirilerine sıklıkla başvurduğum, aynı bölümde öğretim üyesi olan arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Firdevs Gümüşoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca, kendi uzmanlık konusu olmamasına rağmen sorularıma yanıt bulmaya çalışan ve doğru kaynaklara ulaşmamı sağlayan ağabeyim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 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Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Yalım Dikmen'e de teşekkür ediyorum. Daha önce dile getirdiğim gibi, araştırma kapsamında 2001-2002 öğretim yılında MSÜ Sosyoloji Bölümü son sınıfında eğitim gören kız öğrenciler, onların anneleri ve anneanneleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu nedenle araştırmaya katılıp soruları yanıtlayan, anneler ve anneannelerle görüşmeleri sağlayan genç meslektaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Desteği için eşim Lütfi Özarslan'a teşekkür ederim. Son olarak Bağlam Yayınlarına, dostlukları ve bu kitabın yayınlanmasında gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. 


Aylın Dikmen ÖZARSLAN 
İstanbul-2004 
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GİRİŞ 


İnsanın fiziksel yapısı, beden, aynı zamanda sosyal bir olgudur. 
İnsan, toplumsal yaşamda bedeniyle birlikte varolmaktadır. 
Giddens'ın da vurguladığı gibi, beden sadece bireyin kendisine ait, toplumun dışında varolan salt fiziksel bir şey değildir. Bireyin bedeni, onun toplumsal deneyimlerinden olduğu kadar kişinin ait olduğu grubun normları ve değerleri tarafından da derinden etkilenmektedir'. Her insanın sahip olduğu bedenin ortak bazı özellikleri vardır; et, kan, kemikler, hastalıklara maruz kalma, yaşlanma ve ölüm. Ancak bedenin ortak bir anlamı yoktur. Bedene ilişkin anlamlar, doğal ve evrensel özelliklerden çok, büyük oranda kültür tarafından etkilenmektedir. Her kültür insan bedeninin belirli olanaklarını seçip öne çıkarmakta, bazılarını görmezden gelmekte ve bazılarını baskı altına alarak etrafında tabular yaratmaktadır? Bunu, başka bir ifadeyle bedenin, biyolojik yapısının ötesinde, toplumsal güç ilişkilerinde merkezi bir konumda yer aldığı şeklinde söyleyebiliriz. 

Sosyolojik bağlamda, bedenin en önemli yönü, kadın ve erkek bedeni arasındaki farklılık ve bu farklılıklara atfedilen kültürel anlamlardır. Kadın ve erkeklerin farklı periyotları olduğunu akılda tutmak gerekmektedir. Her kadının yaşamı, ömrünü bölen, peş peşe gelen fiziksel aşamalardan oluşmaktadır. Hormonların ve üreme organlarının gelişiminin her aşaması, kadını aniden damgalamaktadır. Belirli bir zamanda kadın, bir gün içinde ergin olmakta 


1! Anthony Giddens, Sociology. 3* edition, Polity Press, Cambridge, 1997, s.118. 


? Carol Delaney, Tohum ve Toprak, Çev.: Selda Somuncuoğlu, Aksu Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s.44. 
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(ilk âdet kanamasıyla birlikte), bir gün bekaretini kaybetmekte, bir gün anne olmaktadır; ve bu aşamaların her biri kadının bedeninde izler bırakmaktadır. Toplumlar genellikle, bu birbirini takip eden evrelere büyük önem vermekte ve bunların bazılarını işaretlemek için törenler düzenlemektedir”. Bu anlamda Margaret Mead de, bedenin fizyolojik ritimlerine baktığımızda ilk âdet kanaması, bekaretin kaybı, gebelik, doğum, emzirme ve menopoz geçimleriyle tanımlanmış kadın yaşamı ile çocukluktan gençliğe, oradan erkekliğe, bireylerin yüklediği anlamlardan başka organizmada herhangi bir işareti olmayan geçişlerle tanımlanan erkek yaşamı arasındaki karşıtlığı göreceğimize dikkat çekmektedir". Ve bu karşıtlıkta, kızın içinde, onu fiziksel bir durumdan diğerine değiştiren bir şeyler olmakta, oysa erkeklere, onları farklı bir sosyal statüye yerleştiren, erginlenme törenleriyle, bir şeyler yapılmaktadır” 


Bu bağlamda kadın ve erkek bedenine yüklenen farklı anlamlara değinmek yerinde olacaktır. Emily Martin'e göre, erkekler genellikle kültürel, zihinsel ve bu nedenle daha yüksek işlevlerin gerçekleştiği iş dünyası ile yakından ilişkilendirilirken, kadınlar daha çok doğal, bedensel (bu nedenle daha aşağı) işlevlerin meydana geldiği aile ile özdeşleştirilmektedir'. Bu durum büyük oranda, kadın ve erkeğin biyolojik farklılığından kaynaklanır görünmektedir. Bu nedenle Shulamith Firestone, sıradan kişilerin, cinsler arasındaki eşitsizliğin doğal olduğunu düşünmesini haklı bulmaktadır. Çünkü cinsel sınıf, doğrudan doğruya biyolojik bir gerçeklikten doğmuştur. Erkekle kadın farklı yaratılmışlardır, eşit değil. 
Ancak bu farklılık tek başına bir sınıf sisteminin gelişmesine yol açmamıştır; fakat sınıflaşmaya neden olan bu farklılığın üremedeki işlevleridir. Doğumun denetlenmesinden önce Firestone, kadınların âdet kanaması, yaş dönümü, kadın hastalıkları, doğum, çocuk ba- 


? Evelyn Sullerot, Woman, Society And Change. Translated from French by Margaret Scotford Archer, World University Library, New York, 1971, s.SI. 


* Margaret Mead, Male And Female. Victor Gollancz Ltd., 4* impression, July 1950, s.164. 


5 A.ge., 5.177. 


é Aktaran Micheal Bury, Health And Illness in a Changing Society. Routledge, London, 1997, s.187. 
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kımı gibi, biyolojik yapılarının esareti altında olduğunu söylemekte ve bütün bunların kadının yaşamını, erkeklere (babaya, kocaya, erkek kardeşe, klana, hükümete ve giderek bütün topluma) bağımlı kıldığını eklemektedir. Ancak bunları kabul etmenin, yani güç dağılımındaki dengesizliğin biyolojik yaradılıştan kaynaklandığını söylemenin, yenik düşmek anlamına gelmediğinin de altını çizmektedir” 


İngiliz antropolog Mary Douglas, bedenin biyolojik işlevinin dışındaki anlamlarına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bedenle ilgili olan şeylerin sadece biyolojik ve psikolojik değil, toplumsal ve kolektif olabileceğini iddia etmektedir. Douglas, kadın ve erkek bedeninin farkına değinirken, kadının ve kadın bedeninin kirlilikle, erkek bedeninin ise kutsalla özdeşleştirildiğini savunmaktadır” Benzer şekilde Norbert Elias da, insanın biyolojik özellikleri ile toplumsallığı arasında ilişki kurmaktadır. 


Emre Işık'ın alıntıladığı gibi Elias, ortaçağı izleyen dönemde duyguların denetlenmesi ile ilgili artan bir eğilim olduğundan ve buna bağlı olarak bedenin yönetiminin kodlarının farklılaştığından söz etmektedir. Bu gelişme, saray toplumunun oluşumuna bağlanmıştır. Ve Elias'a göre, saray aristokrasisi kendine özgü ve onu farklı kılacak konuşma tarzı, giyim kuşam, görgü kuralları ve kendine ait bedensel bir görünüm yaratmıştır. Ayrıca bu sadece sarayın içinde etkili olmakla kalmamış, bedenin kontrolü anlamında sarayın dışında da yeni bir düzen oluşturmuştur. Shilling ise bedenin, dışkı ve tuvalet gereksiniminin giderilmesi gibi işlevleri üzerine tabular oluştuğunu ve bu dönemden önce bedenin ya da işlevle. 
rinin bu kadar tiksinti uyandırmamış olduğunu iddia etmektedir” Oysa kadın bedeninin üreme işlevinin bir parçası olan âdet kanamasının yarattığı korku ve tiksintinin, buna bağlı olarak menstruasyonla ilgili tabuların çok daha eski dönemlere kadar uzanmak- 


7 Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği. Çev.: Yurdanur Salman, Payel Yayınları, 2. Basım, İstanbul, Mart 1993, s.19-21. 


* Aktaran Emre Işık, Beden Ve Toplum Kuramı. Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 1998, s.124. 


9 A.ge., 5.133. 
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ta olduğunu hatırlatmak yararlı olacaktır. 


Kadınlar, biyolojik bakımdan erkeklerden ayrılmaktadırlar. Bu temel eşitsizliği doğa yaratmıştır fakat sonraları bu durum erkeklerin çıkarları yönünde sağlamlaştırılmış ve kurumlaştırılmıştır9. 
“Beslemeyen ve doğurmayan kesimin, besleyen ve doğuran kesime karşı giriştiği saldırı ve kurduğu hakimiyette, erkek söyleminin başlıca hedefi söz konusu yaratıcılık olmuştur” i, 


Ancak erkek egemenliğinin kurumsallaştırılmasında kadın doğurganlığının başlıca hedef olduğunu savunun Cemal Bâli Akal, kadın düşmanlığının, kadının küçümsenmesini değil, aksine onun dikkate alınmasını ve gözaltında tutulmasını gerektirdiğini vurgulamaktadır. Doğurgan cins olarak yaşamın belirleyicisi sayılması gereken kadınlar, bu tehlikeli özelliklerini bastırmayı amaçlayan uygulamalarla denetim altına alınmaktadırlar ?. Bu nedenle kadın doğurganlığının tartışılmaz bir işareti olan âdet kanaması, kadının kontrol altında tutulmasını amaçlayan uygulamaların en önemli hedeflerinden biridir. 


Kadın ve erkek ayrılığının tüm kültürel tarihe, ekonomiye ve doğaya yayıldığını iddia eden Firestone, kadının özgürleşmesinin, kültürün düzenlenişini ve hatta do oğanın düzenlenişini de değiştirmeyi gerektirdiğini savunmaktadır ~. Kadın bedeninin doğal işlevlerini değiştirmek olası değildir ancak bunu çevreleyen tabuları ve bunların nedenlerini anlamaya çalışmak, söz konusu tabuların yıkılması yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu anlamda, kadına karşı girişilen ayrımcılığın temel araçlarından birini oluşturan âdet kanaması ile işe başlamak yararlı görünmektedir. 


Kadının üretkenliğinin fizyolojik olarak en belirgin göstergesi olan adet kanaması, yalın olarak bakıldığında tamamen fizyolojik bir olay gibi görünmektedir. Ancak her ay tekrarlanan bu olayın arka planında pek çok toplumsal etken bulunmaktadır. Ruth 


10 Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği, 5.214. 


" Cemal Bâli Akal, İktidarın Üç Yüzü. Dost Kitabevi Yayını, 2. Baskı, Ankara, Ocak 2003, 5.214. 


12 Age. 5.250. 
3 Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği, s.14. 
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Benedict'in dikkat çektiği gibi *, basit biyolojik bir olay gibi görünen aybaşı kanamasının toplumsal yönlerinin incelenmesi yararlı görülmektedir. Çünkü kadının ayhalini nasıl anlamlandırdığı, bu dönemi nasıl yaşadığı ve söz konusu dönemde kendini ve çevresini nasıl algıladığı, onlar tarafından nasıl algılandığı, tavır alışları büyük oranda sosyal ve kültürel olarak belirlenmektedir; ayrıca bu dönemde çevrenin kadına karşı bakışı ve tavır alışı da kültür tarafından şekillenmektedir. 


Mitolojide, evrenin kökeni olarak rahimden doğuş imgesi çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğumdan önce gelen cinsel birleşme ritüel eylemde sıkılıkla temsil edilmiştir. Bunun yanında dişi bedenin, âdet dönemindeki kanama devirleri gibi gizemli ve hatta büyüsel olarak algılanan hareketi, gebelik süresince bunun durması, doğum acısı ve yeni varlığın görünmesi insan zihninde kalıcı etkiler bırakmıştır. Joseph Campbell”a göre, âdet kanamasından duyulan korku, bu dönemdeki kadının yalıtılması, doğum ritüelleri ve insan doğurganlığıyla ilişkilendirilen bütün büyüsel söylem, bu konunun insan imgeleminin ana ilgi alanlarından biri oldugunun kanıtlarıdır. Eski ritüel sanatta erkek genellikle eylem halindeki bir şaman ya da avcı biçiminde, süslü veya maskeli olarak yorumlanırken, çıplak dişi formu çok önemli bir yer tutmaktadır” Paleolitik sanatın ürünleri arasında, taş ya da fildişinden oyulmuş çok sayıda kadın heykelciği bulunmaktadır. Bu heykelciklerin bedenleri çok düz ve yüzleri bomboş olmasına rağmen, cinsel organları abartılmıştır. Bu taşların içinde kadınların doğurganlık gücünün saklı olduğuna, bunun da avda ve bitki toplayıcılığında kabileye yardımcı olacağına inanılmaktaydı'© Bu kadar eski tarihlere gitmeden de kadının doğurganlığının kutsandığı örneklere rastlanmaktadır. Örneğin Eski Mısır'da, deniz salyangozunun kabuğu, kadın cinsel organının dışına (vulva) benzetildiği için, bunun 


14 Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, çev. Mustafa Topal, Öteki Yayınevi, Ankara, 
Mayıs 1998, 5.47. 

15 Joseph Campbell, //ke/ Mitoloji, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 
Ankara, 1995, s.71. 

16 Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, çev. Filiz Ofluoğlu, Varlık Yayınları, 6. 
Baskı, İstanbul, 2001, s. 52. 


süs eşyası olarak kullanılmasının doğurganlık getireceğine inanılmaktaydı. Dolayısıyla salyangoz kabuğu bir uğur ve süs eşyası haline gelmişti”. Elde edilen bilgi ve bulgulardan anlaşıldığı gibi, doğurma ve âdet görme gizemleri nedeniyle, insanlığın ilk dönemlerinden itibaren kadının doğaüstü bir güce sahip olduğuna inanılmaktaydı. 


Campbell, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde, kadının sahip olduğuna inanılan büyüsel güç ve mucizelerin insan için, üzerinde yaşadığı evren kadar şaşırtıcı olduğundan kuşku duymamaktadır. 
Bu durum kadına büyük bir güç vermekle birlikte, erkekler için ciddi bir endişe kaynağı oluşturmuştur. Dolayısıyla erkeklerin temel kaygısı, kadının sahip olduğu bu güçten kurtulmak, onu denetlemek ve kullanmak olmuştur’ 


Pek çok kültürde âdet kanamasının “bela” olarak algılanması ve adlandırılması yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayhali ile ilgili tabular tartışılırken geleneksel olarak erkeklerin âdet kanından ve âdet gören kadından duydukları korkuya karşı tepkileri üzerinde odaklanılmakta fakat, eninde sonunda onları ilgilendiren davranışların açıklanmasında kadınların düşünceleri ve görüşlerine çok seyrek olarak yer verilmektedir. Kadınların, bu konudaki düşünceleri ancak yüzeysel olarak tartışılabilmekte ya da sorunun merkezi değil, yan bir anlatısı şeklinde gündeme getirilmektedir. 
Örneğin Lowie, âdet kanının kirletici etkisiyle ilgili inançlar hakkında bilgi edinmenin güçlüğünden söz etmektedir. Buna ek olarak kadınların bu konuda konuşmaktan duydukları çekincenin, âdet kanı korkusu ve temas ya da yakınlık yoluyla kandan kutsal objelere pislik bulaştırma hakkındaki duygularının kanıtı olarak görmektedir? Diğer bir deyişle Lowie, kadınların da, kendilerini bu dönemde kirli hissettiklerini ve bundan utanç duyduklarını iddia etmektedir. 


1 A.ge., 5.84-85. 
18 Joseph Campbell, Ikel Mitoloji, 8.337. 


” Denise L. Lawrence, “Menstrual Politics: Women and Pigs in Rural Portugal”, Blood Magic The Anthropology Of Menstruation, (Ed) Thomas Buckley, Alma Gottlieb, University of California Press, California, 1988, s.117-118. 


Bu çalışmanın amacı, aybaşı kanamasının sosyal ve kültürel boyutlarını incelemektir. Bu amaçla öncelikle farklı toplumlarda ve kültürlerde söz konusu dönemin nasıl algılandığı ve nasıl yaşandığı incelenmektedir. Daha sonra, kadınların bu dönemde kendilerini nasıl hissettikleri ve bunu nasıl yaşadıklarını anlamak amacıyla, onların görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla kızlardan ve anelerinden oluşan bir inceleme grubu ile çalışılarak hem kadınların âdet kanaması ile ilgili düşünce ve tutumları irdelenmiş, hem de zaman içinde bu düşünce ve tutumlarda ortaya çıkması olası farklılıkların izleri sürülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu örnekleme ek olarak, az sayıda anneanne de görüşmelere dahil edilerek zaman içindeki değişikliklere ilişkin bakış genişletilmeye çalışılmıştır. 


Söz konusu bu görüşmeler sırasında, Lowie'nin iddia ettiği gibi bir çekingenlik ancak görüşmelerin ilk başlarında görülmüştür. Bu çekingenlik ise, kadınların âdet kanaması nedeniyle duydukları kirlilik ve utanç hissinden değil, daha çok konuşulmaya alışık olunmayan ve hatta başkalarıyla konuşulmaması gerektiği öğretilen bir konunun gündeme gelmesinden kaynaklanmaktadır. 


Çalışmanın son bölümünde yer alan araştırma kapsamına dahil edilen inceleme grubuyla görüşmeler başladığında, kadınların bu konu hakkında konuşmaktan çekindikleri ve belki bu çekinceye bağlı olarak âdet kanaması hakkında düşünmedikleri de ortaya çıkmıştır. Görüşmeler sırasında bir katılımcının, âdet kanamasının neden olduğunu, bu soruyla karşılaşıncaya kadar hiç düşünmemiş olması, kadınların periyodik kanama hakkında konuşmamalarından kaynaklanmaktadır. Âdet kanaması her ay sessizce yaşanmakta ve gizlice temizlenmektedir. Gene araştırma kapsamında görüşülen diğer bir katılımcı, periyodik kanamayı “hastalanmak” olarak adlandırdığını söylerken, görüşmenin ilerleyen bölümünde, “âdet kanaması sırasında kadın hasta olarak kabul edilmeli midir” sorusu karşısında gülmeye başlamıştır. Çünkü o'na göre; “hayır, kadın bu dönemde hasta olarak kabul edilmemelidir” Söz konusu katılımcının kendi içinde varolan çelişkiyi ancak görüşmeler sırasında fark etmiş olması, şimdiye kadar her ay yaşadığı kanamayı etraflıca düşünmediğine işaret etmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında görüşülen katılımcıların hemen tamamının ilk tepkisi çalışmanın 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konusudur. Şimdiye kadar onlara öğretilen ya da çevreden gördükleri, âdet kanamasının mahremiyetidir, bu konunun bu şekilde açıkça tartışılması alışıldık bir şey değildir. Bu nedenle görüşmelerin başlangıcı, katılımcıların konuyla ilgili sorunlarını yanıtlamaya ayrılmıştır. Ancak bundan sonra sıra katılımcıların, kendilerine yöneltilen soruların yanıtlanmasına geldiğinde, kadınların söyleyecekleri çok şey vardı; fakat âdet döngüsünün işlevi ve işleyişi konusunda değil, bu dönemde çekilen sıkıntılar, yapılması ve daha çok yapılmaması gerekenler hakkında söyleyecekleri çok şeyleri vardı. 


Hem varlığı hem de yokluğu (istenmeyen gebelik, menopoz gibi) fiziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntılara yol açabilen bu kadar periyodik daha kaç olgudan söz edebiliriz? Kadınların yaşamının bu kadar içinde olup da, onlardan bu derece uzak bir olgu olması, âdet kanamasının tabu olma niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
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ÂDET KANAMASININ NASIL VE NEDEN 
BAŞLADIĞINA İLİŞKİN SÖYLENCELER 


Konuyla ilgili kaynaklar incelenirken kadının her ay yaşadığı âdet kanamasının hemen her zaman tabu, yasaklama, kısıtlama vb. 
kavramlarla yan yana geldiği görülmektedir. Âdet kanaması ile ilgili tabular tarih boyunca çok yaygın olarak görülmüş ve farklı kültürler arasında zaman zaman büyük benzerlikler göstermiştir. 
Penelope Shuttle ve Peter Redgrove kadına, bilim insanlarının tehlikeli bir radyoaktif maddeye davrandığı gibi davranıldığını yazmaktadırlar. Radyoaktif parçalara, yakıcı güçlerinden dolayı asla dokunulmamaktadır; bu tür maddelerle çalışmak için koruyucu elbiselere, kurşun kaplanmış odalara, uzaktan kumandalı aletlerle dolu izole edilmiş laboratuarlara gerek vardır; tıpkı âdet dönemindeki kadın konu olduğundaki gibi. Bilindiği kadarıyla radyoaktivite evrenin en temel ve arkaik gücüdür. Doğru kullanılmadığı taktirde korkunç derecede yıkıcıdır. Öte yandan güneş sistemindeki hidrojen fizyonu gezegenleri yaratmıştır. Güneşten çıkan radyasyon gezegenimizdeki yaşamı oluşturmuş ve fotosentezle başlayan besin zinciri günlük beslenmemizi sağlamıştır. Paradoksal olarak yararlılık ve tehlikenin menstruasyon ile ilgili tabuların karakteristik özelliği olduğunu gördüğümüzde, kadının âdet kanaması ile radyoaktif enerji arasında analoji kurmak olası görülmektedir” İnsan dünya üzerinde varolduğu andan itibaren karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri, beslenme ve savunmanın yanında, üremedir. Türün devamının sağlanması, gruba yeni üyelerin katılması her insan grubunun temel gereksinimidir ve bu gereksinimin karşı- 


Penelope Shuttle, Peter Redgrove, The Wise Wound Myths, Realities And Meaning Of Menstruation. Bantam Books, New York, July 1990, s.57. 
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lanması üremeye bağlıdır. Bu anlamda üreme işlevinin göstergesi olan âdet kanaması, radyoaktivite gibi, türün yeniden yaratılmasında olmazsa olmaz bir güçtür. Fakat tarih boyunca kültürlerin kadının âdet kanamasına yüklediği anlamları incelediğimizde, birçok yerde bunun kontrol edilmediği durumda yok edici güce sahip bir tehlike kaynağı olarak algılandığını görmekteyiz. 


Âdet kanaması hakkında folklorda, diğer herhangi bir konudan çok daha fazla şey yazılmıştır. İlkel akıl, kadının bu işlevini anlayamamıştır. Çünkü fenomen hiç de mantıklı görünmemekteydi. 
Âdet kanaması sadece kadınlarda görülmekteydi. Hamilelikte kaybolmakta ve kadının yaşamının ortalarında son bulmaktaydı. Kanın çıkması yaralanma ile ilgiliydi. Dolayısıyla, herhangi bir yaralanmaya bağlı olmaksızın vücuttan sızan kanın ilkelin dikkatini çekmesi anlaşılabilmektedir?' Şüpheyle bakılan bu olayın açıklanması çabası çok eskilere gitmektedir. 


Âdet kanamasının nasıl başladığına ve neden olduğuna ilişkin pek çok söylence ve görüş bulunmaktadır. Örneğin Menominec Kızılderililerine göre âdet kanaması, Manabush'un yaşadığı bir olayın sonucudur. Söylenceye göre Manabush, büyükannesini yatakta bir ayıyla yakalamış ve ayıyı öldürmüştür. Büyükanne, öldürdüğü ayının kocası olduğunu söyleyerek etini yemeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Manabush, büyükannesine, kadının karnına çarpan bir kan pıhtısı atmıştır. Fakat kızgın büyükanne, Manabush'u lanetlemiş; teyzelerinin her ay sıkıntı çekeceğini ve böyle pıhtılar doğuracağını söylemiştir. Böylece kadınlar her ay âdet kanaması görmeye başlamışlardır. 


Mustitamus, 1793 tarihli Kadınların Hastalıkları başlıklı yapıtında başka bir fikir ileri sürmektedir. Havva yasak meyveyi tattıktan sonra cinsel arzusu artmıştır. Adem'in bu afrodizyakı yemesi için, onun da aklını çelmiştir. Böylece kayıtlardaki ilk cinsel ilişki yaşanmıştır. Gelecek kuşaklar bu ilk günahla lanetlenmiş ve ebedi güç, uyarı olarak Havva'nın başına bu mensturiyel akıntıyı bela etmiştir. 


” Magic and Medicine in Menstruation, Booklet from Schering Corp, USA, 1934, htip:/www.mum.org/scherl .htım, 29.11.2002. 
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Kuzey Ouensland'da âdet kanamasının, karaciğerin kırılması sonucu oluştuğu iddia edilmekteydi. Sandwich Adalılarının teorisi ise daha basitti; bu kanamanın cinsel ilişkinin bir sonucu olduğunu düşünmekteydiler. 

On beşinci yüzyılda yaşamış olan ünlü İsviçreli doktor Paracelsus, âdet kanamasının arınmanın bir formu olduğuna inanmaktaydı. Pliny ise bunun, bebek yapmak için giden madde olduğunu söylemiştir. 
Erkeğin tohumu maya gibi davranmakta ve âdet kanını birleştirmekteydi; Zamanla bu kan canlı hale gelmekte ve beden formunu almaktaydı?. Benzer şekilde Aristo da, bebeğin âdet kanı ve erkeğin sperminden oluştuğunu düşünmüştür” Pythagoras, âdet kanaması ile hastalıkların kötülüklerinin atıldığını iddia ederken, Aristo, bu yolla vücutta toplanan kanın fazlasından kurtulunduğunu savunmuştur. 
Averroes on beş yüzyıl sonra Aristo'nun bu teorisini desteklemiş, Galen de benzer bir fikir ileri sürmüştür” 


Görüldüğü gibi âdet kanaması insanlık tarihinin her döneminde merak uyandırmış ve çeşitli şekillerde açıklanmaya çalışılmıştır. Doğurma ve âdet görme gizemleri, insanlığın ilk dönemlerinden itibaren kadının NE olduğuna inanılan gücün doğal bir ifadesi olarak kabul edilmiş- 

>. Campbell, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde, kadının sahip oldu- in inanılan büyüsel güç ve mucizelerin insan için, üzerinde yaşadığı evren kadar şaşırtıcı olduğundan kuşku duymamaktadır. Bu durum kadına büyük bir güç vermekle birlikte, erkekler için ciddi bir endişe kaynağı oluşturmuştur. Erkeklerin temel kaygısı, kadının sahip a bu güçten kurtulmak, onu denetlemek ve kullanmak olmuştur endişeyle, kadınların üretkenliğinin doğal bir ifadesi olan âdet melis hemen her zaman ve pek çok kültürde, çeşitli şekillerde aşağılanmakta ve dışlanmaktadır. 


Yazılı tarih öncesi dünyada, kan yaşam anlamına gelmekteydi. 


2 Age. 


3 Penelope Shuttle, Peter Redgrove, The Wise Wound Myths, Realities And 
Meaning Of Menstruation, s.285. 


% Magic and Medicine in Menstruation. 
> Joseph Campbell, İ/kel Mitoloji, s.394. 
% Age, 5.337. 
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“Kan doğum anında da vardı, çoğunlukla ölüm anında da”. İlk insana göre kan, içsel bir güce sahipti ve canlandırıcı bir etken olarak görülmekteydi; bu nedenler de çoğu büyü ayininde, ölü kültünde, tanrı ve ruhlarla çok çeşitli ilişkide kan kullanılmaktaydı. 


Âdet kanamasının biyolojik işlevi yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tarih öncesinde tek bilinen, âdet kanının gerçekten kan olduğu ve bu nedenle büyülü olduğuydu. Üstelik o dönemde bilinen kurallara da aykırıydı. Çünkü kan kaybetmek, ölüme ya da acıya, en azından güçten düşmeye neden olmaktaydı. Oysa âdet kanı, görünürde hiçbir neden yokken akıyor ve günlerce sürüyordu”. Aristo ve diğerlerinin, âdet kanının vücuttaki fazla kanın atılması yolundaki açıklamaları bu nedenle anlaşılır görülmektedir. Ayrıca sadece kadınlarda, üstelik çocuk ve yaşlılarda değil, yalnız genç olanlarda görülmekteydi. Dolayısıyla âdet kanaması pek çok açıdan açıklanamaz bir durumdu; açıklanamadığı için de, açıklanamayan her olguya karşı geliştiği gibi, büyük bir korku yaratmaktaydı. 

Âdet kanaması ile yumurtlama arasındaki biyolojik ilişki oldukça yeni bir buluştur ve kadını, diğer memelilerden ayırmaktadır. Bir yüzyıldan daha az bir süre öncesine kadar, âdet kanaması gören kadın, kızışma dönemindeki hayvanlarla bir tutulmaktaydı. Kızışma dönemindeki hayvanlar yumurtlamaktadır ve bu onların doğurgan oldukları periyottur. Ancak bugün menstruasyonun değil, yumurtlamanın kızışma dönemine daha yakın olduğu bilinmektedir”. Dr. Edgar Allen ve Edward Daisey'in 1920'lerin başlarındaki çalışmaları ve Corner, Bartelmez, Hartman ve Markee gibi öncülerin yaptıkları deneyler sonucu âdet döngüsü hakkında çok şey anlaşılmıştır” Âdet kanamasına yüklenen anlamların ve bununla ilgili uygulamaların kültürel ve sosyal boyutlarının incelenmesine, bu döngünün fizyolojik işleyişini anlayarak başlamak yerinde olacaktır. 


” Reay Tannahill, Tarihte Cinsellik, çev. Sinem Gül, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Ekim 2003, s.41. 


2 Janice Delaney, Mary Jane Lupton, Emily Toth, The Curse A Cultural History Of 
Menstruation, A Mentor Book, New York, 1976, s.60. 


> Lucienne Lanson, Kadının Cinsel Sorunları, çev. Sonay Özdemir, Can Yayınları, İstanbul 1983, 5.73-74. 
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ÂDET KANAMASININ FİZYOLOJİK YÖNLERİ 


Âdet kanaması, kadının üreme fonksiyonunun en önemli göstergesidir. Kadının doğurganlık kapasitesi, âdet kanamasının görülmesiyle ya da bundan aşağı yukarı bir yıl sonra başlamaktadır. İlk âdet kanaması ile bunun tamamen kesilmesi arasında kadınlar ortalama üç yüz beş yüz defa âdet kanaması görmektedirler Anglo-Saxon'ların baş belası anlamına gelen curse adını verdikleri" aylık kanamanın fizyolojik olarak nasıl işlediğine kısaca değinmek doğru bir başlangıç olacaktır. 


İlk âdet kanaması kızlarda, ergenlik döneminin belirtisidir ve üreme sisteminin olgunlaştığının göstergesidir. İlk aybaşı kanaması genellikle en erken on buçuk, en geç on beş-on altı yaşında görülür. İlk aybaşı kanamasının görüldüğü ortalama yaş ise on iki-on üçtür. Ancak ergenlik belirtilerinin ortaya çıkma yaşı ırk, aile, beslenme gibi etkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir; dolayısıyla ilk aybaşı kanamasının görülme yaşı da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir” ? Özellikle gelişmiş ülkelerde, kadının ergenlik yaşında genel bir küçülme görülmektedir. Bu durum özellikle İskandinavya'da dikkat çekicidir; yirminci yüzyılın başlarında aşağı yukarı on beş olan ilk âdet kanaması yaşı, günümüzde on iki- on üç yaş dolaylarındadır. Amerika'da da, benzer ölçüde bir deği- 


* Edgar W. Butler, Traditional Marriage And Emerging Alternatives. 
Harper&Row Publishers, New York, 1979, 5.74. 


31! Simone de Beauvoir, Kadın Genç Kızlık Çağı, çev.Bertan Onaran, Payel Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, Ocak 1993, 5.39. 


3? Berrin Eylen, “Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler”, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayını, İstanbul, 2000, 5.40. 
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şim görülmektedir ve daha az olmakla birlikte, diğer Batı Avrupa ülkelerinde de ergenlik yaşı küçülmektedir”” 


Âdet kanaması genellikle göğüslerin büyümeye başlamasından yaklaşık bir yıl sonra görülmektedir. Ergenlik döneminde yumurtalar olgunlaşmakta ve her ay yumurtalıklarda hazır bulunan yumurtalardan biri, fallop tüplerinden birine doğru harekete geçmektedir. Bu arada rahim hamilelik durumuna hazırlanmaktadır. 
Rahim duvarındaki kılcal damarlar kanla dolmakta ve genişlemektedir. Döllenme olmadığı durumlarda rahim içzarı kanla birlikte dökülmektedir. Normal bir aybaşı dönemi yirmi sekiz gün sürmektedir. Ancak bu dönemin yirmi bir ya da otuz beş gün sürdüğü de görülebilmektedir. Bu döngünün ilk dönemi, yumurtlama öncesi dönemdir ve bu devrede östrojen hormonu salgılanmaktadır. Östrojen hormonu salgısı ilk günden itibaren giderek artmakta, yumurta olgunlaşmakta ve yumurtlama meydana gelmektedir” Bu yumurtaların etrafında bir kist oluşmakta ve bu kist giderek büyümektedir. Kist yirmi milimetre çapına ulaştığında, ki bu genellikle on dördüncü günde olur, çatlamaktadır. Eğer bu dönemde döllenme olmazsa aybaşı kanaması görülmektedir. Bu kist hormon salgılamakta, böylece bazal seviyede bulunan östrojen ve progesteron hormonları artmaktadır. 


Östrojen hormonu, yumurtanın gelişimini sağlamaktadır. On dördüncü günde kist çatladıktan sonra progesteron hormonu rahim çeperini geliştirerek, rahmin döllenmeye hazır hale gelmesini sağlamaktadır. Döllenme olmadığı zaman, kalınlaşan bu rahim çeperi kanamayla birlikte atılmaktadır. 


3 Evelyn Sullerot, Woman, Society And Change, s.53. 
* Eylen, “Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler”, 5.45. 


26 


Âdet Dönemi (Siklus) 


1. gün 14. gün 28. gün 

l 

| | | | 
ye kanama ovulasyon kanama 

«m 
Folikül Dönem (yumurtanın gelişimi) Luteal Dönem (östrojen) (progesteron) 


On dördüncü günden kanamanın başlayacağı güne kadar “âdet öncesi (premenstüriyel) dönem” denmekte ve bu dönemde kadın birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Bu tür sıkıntılar kanamanın başlamasıyla sona ermektedir. 


Progesteron hormonu “agresif” bir hormondur. Bu hormonun 
salgılanmasıyla birtakım sıkıntılar görülmeye başlanmaktadır 2 
Özellikle otuz yaşından sonra sıklıkla rastlanan bu şikayetlerin hepsi ‘gerilim sendromu” olarak adlandırılmaktadır. Bu şikayetler kanamadan on-on iki gün önce başlamakta ve kanamayla birlikte son bulmaktadır. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmektedir ve genellikle herhangi bir tedaviye gerek duyulacak düzeyde değildir. 

Genellikle karında gerginlik ve şişme, el ve ayaklarda ödem, göğüslerde gerginlik, deride yağlanma, kilo alma, susuzluk hissi ile kasıklarda ve karında ağrı gibi şikayetler görülmektedir. Bunun dışında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kabızlık, taşikardi, çabuk yorulma gibi birtakım fizyolojik belirtiler de görülebilmektedir. 

İnsanın evrim sürecine bakıldığında, kadının sıkıntılı geçirdiği “âdet öncesi dönemin”, modern zamanların sorunu olduğunu söy- 


“ Prof. Dr. Hakan Seyisoğlu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Mart 2002 tarihli görüşme). 
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lemek olasıdır. Çünkü eski zamanlarda, genelde insanın yaşam süresi ve buna bağlı olarak kadının doğurganlığa uygun yaşam periyodu çok kısaydı. Üstelik doğum yapan kadınlar, çocuklarını uzun süre emzirmekteydiler”* Paleolitik dönemde avcı-toplayıcılar, uzun süre emzirmeyi etkin bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanmışlardır. Marvin Harris'in aktardığına göre, Rose Frisch ve Janet McArthur, yaptıkları çalışmaların sonunda, doğum yapmış bir kadının yağ oranının, toplam vücut ağırlığının yüzde yirmi- yirmi beşinin altında kalması durumunda yeniden yumurtlamanın başlayamayacağını saptamışlardır. Normal bir gebelik için kadının vücudunda 27.000 kalorinin depolanmış olması gerekmektedir. 
Oysa çocuğun emzirilmesi, annenin her gün, normal gündelik aktivitelerinde harcadığına ek olarak ortalama bin kalori daha tüketmesi demektir. Bu durumda yumurtlama için gerekli olan enerjinin depolanması engellenmektedir. Frisch ve McArthur'un tespitine göre anne, çocuğu emzirdiği sürece, yumurtlamanın yeniden başlaması güçtür. Nitekim Bushman kadınlarının, emzirme sürelerini uzatarak gebelik riskini dört yıldan daha uzun süre geciktirebilmiş oldukları düşünülmektedir” Dolayısıyla, gerek yukarıda söylediğimiz gibi yaşam süresinin kısa olması ve gerekse uzun süre emzirmek yoluyla âdet döngüsünün geciktirilmesine bağlı olarak, eski dönemlerde kadınların yaşamları boyunca ancak ortalama on yumurtlama periyodu geçirdikleri hesaplanmıştır. 
Oysa günümüzde, daha önce de söylediğimiz gibi, kadınlar yaşamları boyunca ortalama üç yüz-beş yüz yumurtlama periyodu geçirmektedirler. Diğer bir deyişle, hormon seviyelerindeki iniş çıkışlara bağlı olarak duygularında, algılama ve duyularında büyük değişikliklerin yaşandığı üç yüz-beş yüz aydan söz etmekteyiz * Bu koşullarda âdet kanamasını hastalıklı, patolojik bir durum olarak mı algılamak gerekmektedir? 


% Anne Moir, David Jessel, Beyin ve Cinsiyet, çev. Tarık Demirhan, Pencere Yayınları, İstanbul, Kasım 2002, s.91. 


” Marvin Harris, Yamyamlar ve Krallar, çev. Fatih Gümüş, İmge Kitabevi, Ankara, Ocak 1994, s.34-35. 


38 Anne Moir, David Jessel, Beyin ve Cinsiyet, s.91. 
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Durkheim sağlığı, organizmanın kendi ortamına tam uyumuyla özdeşleştirmektedir. Dolayısıyla hastalık da, bu uyumu bozan şeydir. Hastalığın sonucunun genel olarak, organizmanın zayıflamasından başka bir şey olmadığından kuşku duymamaktadır. Fakat bu sonucu doğuran tek şey de hastalık değildir. Örneğin üreme fonksiyonu, bazı aşağı türlerde ölüme yol açabileceği gibi, daha yüksek türlerde de tehlike yaratabilmektedir. Ancak bu fonksiyonlar tamamen normaldir. Benzer şekilde yaşlı ve çocukların ölüm nedenlerine daha açık olduklarından söz etmekte ancak bunların hasta olarak görülmesinin ve bu koşullarda erginden başka sağlıklı tip olmadığını kabul etmenin akla yakın olmadığını dile getirmektedir. 
Aynı bakış açısıyla, âdet kanamasını da hastalıklı olgular sınıfına sokmak gerektiğini söylemektedir. Çünkü âdet görme, kadının daha kolay hastalık kapmasına yol açabilecek birtakım bozukluklar yaratmaktadır. Öte yandan âdet görmeme ya da âdet kanamasının erken kesilmesi durumu tartışmasız patolojik bir durumdur. Bu koşullarda âdet kanaması görmeyi, hastalıklı patolojik bir durum olarak sınıflandırmanın ne kadar doğru olacağını sormaktadır. Sağlıklı bir organizmada her detayın, her parçanın hayati dengenin sağlanmasında belirli ölçülerde katkısı, işlevleri bulunmaktadır. 
Dolayısıyla organizmanın herhangi bir işlevinin patolojik olduğu öne sürülemez. Ancak bunların organizmanın direnme gücünü azaltabileceğini eklemektedir”? 


Âdet kanaması, kadının yaşamında pek çok açıdan sıkıntı yaratan bir dönemdir. Bu sıkıntılar, yukarıda saydığımız gibi sadece fizyolojik rahatsızlıklar değildir, bunların yanında psikolojik ve sosyal rahatsızlıklar da, bedeninin son derece doğal bir işlevi olan ayhalinin, kadının yaşamında her ay tekrarlanan zor bir dönem olarak yaşanmasına neden olmaktadır. Âdet döneminde görülen sıkıntıların nedenlerini anlamak ve açıklamak amacıyla pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları, kız çocuğunun, geleneksel kadınlık rolünü benimsetecek sosyalizasyonu ile âdet dönemi sıkıntıları arasında bir ilişki aramaktadırlar. Landers'a 


* Emile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev. Enver Aytekin, Sosyal Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Ekim 1994, s.93-94, 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göre, kadınlık ile ağrılı âdet kanaması arasında korelasyon kurmaya çalışan araştırmacılar birbiriyle çelişen sonuçlara ulaşmışlardır. 
Bu çalışmalardan bazıları, geleneksel kadın karakteriyle güçlü şekilde tanımlanan kadınların, daha çok ağrılı âdet kanaması yaşadıklarını saptamıştır. Fakat diğer bazı çalışmalar bunun tersini gösterirken, üçüncü grup çalışmalar, kişilik ve ağrılı kanama arasında bir ilişki kuramamışlardır. 


Woods, geleneksel kadınlık sosyalizasyonunun, kadınların maruz kaldıkları âdet dönemi problemlerinin ortaya çıkmasıyla bir ilgisi olup olmadığını soruşturmuştur. Ortaya koyduğu tek korelasyon, en rahatsız kanama periyodu geçiren kadınların, âdet kanaması hakkında en olumsuz tutumlara sahip olanlar olduğudur. 
Woods, âdet kanaması ile ilgili tutumların sadece sosyalizasyonun bir sonucu olmadığını fakat bunun yanında kadının yaşadığı ve yaşamını olumsuz etkileyen belirtilerin bir etkeni gibi göründügünü saptamıştır. Bu analizler, âdet kanamasının kadınlar için değişken bir anlam taşıdığına işaret etmektedir” 


Fizyolojik belirtilerin yanı sıra, konumuz açısından daha önemli görülen birtakım psişik belirtilerden de söz edilebilir. Bunlar arasında depresyon, sinirlilik, mizaç değişikliği, alınganlık, huzursuzluk, korku, panik, gülme, ağlama, dikkatte dağınıklık, zihinsel faaliyet zorluğu, uykusuzluk ve libido yokluğu gibi belirtileri sayabiliriz' Âdet öncesi dönem olarak adlandırılan bu dönemde ortaya çıkan sıkıntılar kanamanın başlamasıyla son bulmaktadır. 


Hormonların Kadın Davranışlarına Etkileri 


Hormonlar, kişinin davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ancak Moir ve Jessel'e göre, hormonların kadınların dav- 


* Aktaran Jean Elson, “Menarche, Menstruation And Gender Identity: Retrospectivr Accounts From Women Who Have Undergone Premenopausal Hysterectomy”, Sex Roles: A Journal Of Research. Jan, 2002, hüp/www.findartiçles.çom/cf, 0/m2294/2002 Jan/903335$4/print.jhtml, 16.10.2003. 

4l Kazım Arısan, Kadın Hastalıkları. 2 Baskı, Çeltüt Matbaacılık Sanayi, İstanbul, 1986, s.112-113. 
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ranışları üzerinde büyük bir etkisinin olduğu kolay kabul edilmemiştir. Önceleri, tıbbın tamamen bir erkek bilimi olduğu dönemlerde, kadınların bedenlerinde meydana gelen değişimler bilinmemekte, ancak zaman zaman yoğun olarak duygularına kapıldıklarından söz edilmekteydi. Fakat daha sonra kadınların duygusal dalgalanmalarının biyolojik kökenli olduğu ve bu süreçlerin kadınlar ile erkekler arasında fark yarattığı savı, kadınların eşitlik mücadelesine zarar vereceği düşüncesiyle, feminist hareketin güçlendiği dönemde de kabul edilmemiştir. 


Periyodun ilk döneminde, yumurtalıklarda oluşan, yumurtayı olgunlaştırmak için üretilen östrojen hormonu beyin hücrelerini aktifleştirmektedir. Dolayısıyla âdet döngüsünün ilk döneminde, diğer bir deyişle östrojen hormonunun seviyesi yükselirken kadının beyinsel fonksiyonları da artmakta, daha fazla enformasyon kabul edip kullanabilme yetisine sahip olmaktadır. Duyuları daha iyi algılamakta; seslere, tatlara, kokulara ve dokunmaya karşı daha hassas hale gelmektedir. Bu dönemde kadın hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini daha iyi hissetmekte, kendine güveni artmakta, yaşama daha heyecanla ve sevinçle katılmakta, cinsel isteği yoğunlaşmaktadır. Başka bir ifadeyle, döllenmeye en uygun olduğu dönemde sevinci ve tatmini yoğun olarak yaşamaktadır. Yumurtanın tam olgunlaşmasıyla birlikte progesteron hormonu salgılanmaya başlamaktadır. Bu hormonun asıl işlevi, sağlıklı ve düzenli bir hamileliğin koşullarını hazırlamaktır. Ancak bu hormon, daha kısıtlayıcı ve sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan deneyler, progesteron hormonunun etkisiyle kan dolaşımının ve kanda oksijen ve şeker kullanım düzeyinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Dolayısıyla östrojen hormonunun etkisiyle canlanan ve hızlı çalışan beyin faaliyetleri, progesteron hormonuna bağlı olarak azalmaktadır. Ayrıca cinsel istek azalmakta, ruh sıkıntısı ve yorgunluk görülmektedir. Ancak bu tür sıkıntılar progesteron hormonunun rahatlatıcı etkisiyle kontrol altında tutulmaktadır. Oysa âdet kanamasının başlamasından dört-beş gün önce her iki hormonun seviyesinde de ani bir düşüş yaşanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, hem kadının ruhsal durumu üzerinde sakinleştirici etkisi olan progesteron hormonu hem de memnuniyet duygusunun oluşmasın- da rol oynayan östrojen hormonunun düzeyinde azalma olmaktadır. Dolayısıyla kadınların çoğunda, daha önce progesteronun sakinleştirici etkisiyle engellenen saldırgan davranışlar ya da derin depresyon duygusu görülmektedir. 


Âdet öncesi dönemde hormonal değişikliklere bağlı olarak zaman zaman nedensiz öfke krizleri, sevdiklerine karşı düşmanca duygular, küçük şeyler nedeniyle sinirlenme ve hırsızlık, yaralama gibi anti sosyal davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Araştırmanın yeri ve tarihi hakkında bilgi vermemekle birlikte Moir ve Jessel, psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye yatan kadınların yarısının kanama öncesi dönemde ya da âdet kanaması aşamasında olduklarının saptandığı > bir çalışmayı bu anti sosyal davranışlara örnek olarak göstermektedirler. 


Kadınların, âdet döngüsünün en çok hangi aşamasında, ölümle sonuçlanan kaza yapma ya da intihar etme eğilimde olduklarını anlamak için 1959'da İngiltere'de bir morgda yüz iki kadının rahmi üzerinde araştırma yapılmıştır. İncelemeler sonunda, bu anlamda en tehlikeli dönemin, şüphe edildiği gibi âdet öncesi evre olmadığı fakat döngünün on yedinci ile yirmi sekizinci gün arasında kalan dönem olduğu saptanmıştır. Kanama evresinde ise sadece bir intihar vakasına rastlanırken, kaza sonucu ölüm tespit edilmemiştir. Bununla birlikte Katharina Dalton 1961'de, hastane kabul formlarını inceleyerek, acil kaza tedavisi gören kadınların yarısından biraz fazlasının âdet ya da âdet öncesi dönemde olduğunu bulgulamıştır. Fakat 1968 tarihli yayınında Erne Wright, âdet öncesi evredeki kaza eğiliminin, kadınların bu dönemdeki belirtileri gidermek için aldığı uyuşturucu ilaçlardan kaynaklanabileceğini iddia ederek”, âdet kanaması nedeniyle kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmak çabalarına karşı çıkmaya çalışmıştır. 

Âdet döngüsü ve kazalarla ilgili diğer bir çalışma, bilimsel “kanıtların” nasıl kadınlara karşı ayrımcılığa yol açtığını göstermektedir. Araştırmacı, kadın pilotlar arasında artan kazalardan endişe ettiğini açıklamıştır. İncelediği üç özel kazada, üç pilotun da âdet döneminde olduğunu saptamıştır. Ancak bu örneklerden bi- 


42 Anne Moir, David Jessel, Beyin Ve Cinsiyet, s.88-93. 
“3 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.76. 
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rinde, uçağın kontrol sisteminin ne kadar kötü durumda olduğu ile ilgilenmemiştir. Ayrıca çalışmada, kadın ve erkek pilotların kaza oranları karşılaştırılmamış ya da söylediğimiz gibi kazaya yol açabilecek teknik etkenler dikkate alınmamıştır. 


Kadınların âdet döngüsünün etkilerini araştıran 1968 tarihli diğer bir çalışmada, kendini bilerek yaralayan elli dokuz kadının durumu, âdet kanamasından önceki yedi günü kapsayan “âdet öncesi aşırılık”a bağlanmıştır. Bu çalışmanın en aydınlatıcı yanı, âdet öncesindeki intihar girişimlerinin, bir erkekle beraber yaşayan kadınlar arasında çok daha yaygın olduğudur. Menstruasyon ile intihar arasındaki ilişki hakkında en inandırıcı istatistik Kenya Nayrobi'de 1958-1960 yılları arasında bir doktor tarafından kaydedilen gözlemlerdir. Buna göre kendini yakan yirmi iki Hindu kadının on dokuzunun ölüm anında âdet döneminde ve ikisinin gebe olduğu saptanmıştır. Kendini asan üç Afrikalı kadının hepsinin de âdet gördüğü bulgulanmıştır”* 

Düşmanca duyguları kendilerine yönlendiren kadınların âdet öncesi dönemde intihar etme ya da öldürücü bir kaza yapma riskinin diğer dönemlerden çok daha yüksek olduğunu iddia eden Dr. 
Lucienne Lanson, neyse ki bu şekilde başı ciddi şekilde derde giren kadınların sayısının az olduğunu eklemektedir; kadınların büyük bir çoğunluğu âdet öncesi gerginliği başarılı bir şekilde dengeleyebildiklerini” de eklemektedir. Ayrıca âdet dönemi ile intihar arasındaki ilişkiyi kanıtlama çabasındaki herhangi bir göstergeyi değerlendirirken, kadınlar arasındaki intihar oranlarının erkeklere oranla daha az olduğunu hatırda tutmamız gerekmektedir. 
Durkheim, İntihar adlı yapıtında kadın intiharlarının fizyolojik yapısından çok toplumsal nedenlere bağlı olduğunu ifade etmektedir. Kadınlar, erkeklere oranla çok daha az intihar etmektedir, bunun nedeni de Durkheim?e göre, kadının toplumsal yaşama daha az katılmasından kaynaklanmaktadır Öte yandan, intihar ile âdet 


“ A.ge., s.77-78. 
45 Lucienne Lanson, Kadının Cinsel Sorunları, s.99. 


“ Emile Durkheim, İntihar Çev.: Özer Ozankaya, İmge Kitabevi, Ankara, Şubat 1992, 5.309. 
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dönemi arasında ilişki kurmada ısrar eden çalışmalara şüpheyle yaklaşmamızı gerektiren bir diğer neden de, bu tür çalışmaların hemen hiçbirinde, intiharı kuşatan çevresel koşulların kontrol edilmemiş olmasıdır. Âdet öncesi ya da âdet döneminde intihar eden kadın, bu girişiminden önce kocası ya da sevgilisi tarafından dövülmüş müdür? Kadın işinden mi kovulmuştur? İçkinin etkisin- de midir? Hindu kadınlar politik nedenlerle kendilerini ateşe atmış olabilirler mi?” Ortaya konulan bu savları, kadını toplumsal yaşamdan dışlamak için erkek egemen bilimsel çalışmaların âdet kanının korkulması gereken bir olgu olduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendirmek olası görülmektedir. 


Adli kayıtlarda, âdet kanaması öncesi dönemde işlenen suçlara sıklıkla rastlanmaktadır. Amerika'da kadınlar tarafından işlenen ve zora dayanan her beş suçtan dördünün bu dönemde meydana geldiği anlaşılmaktadır. Benzer araştırmalarda, yukarıda aktardığımızla örtüşen sonuçlara ulaşılmaktadır. Mahkum olan kadınlarla gerçekleştirilen bir çalışma, kadınların yarısının aynı durumdayken suç işlediklerini saptamıştır. Özellikle, söz ettiğimiz bu araştırmada incelenen ve yirmi altı defa mahkum olan kadın garsonun, bütün suçları âdet kanaması döneminde işlemiş olması ilginç bir örnektir. 


Moir ve Jessel'in ülke, kent ve zaman belirtmeden aktarmış oldukları bir diğer çalışmada da gene âdet öncesi dönemde kadınların suç işlemeye daha yatkın oldukları ifade edilmektedir. Hapishanelerde yapılan bu araştırmanın sonucu, hapishanede suç işleyip hücre cezasına çarptırılan kadın mahkumların çoğunun âdet öncesi dönemde olduklarını göstermektedir ©. Benzer şekilde “Menstruasyon ve Suç” (Menstruation and Crime) adlı çalışmasında Dalton, yeni mahkum olmuş ve cezaevinde kötü davranışlarından dolayı rapor edilmiş kadınlarla görüşmüş ve suçların hemen hemen yarısının âdet döneminde ya da âdet öncesi evrede işlendiğini bul- 


“7 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 5.78. 
48 Anne Moir, David Jessel, Beyin Ve Cinsiyet, s.92-93. 
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muştur. Bu suçlar arasında hırsızlık birinci sırayı alırken, alkolizm ikinci, fuhuş ise üçüncü sırada yer almaktadır” 


Söz ettiğimiz çalışmaların sonuçlarından anlaşıldığı gibi, kadınların âdet kanaması öncesinde ve devamı süresince suç işlemeleri olası görülmektedir. Ancak kadınları, aylık kanamalarından dolayı tehlikeli ilan edip dışlanmaya mahkum etmeden önce, genelde suç işleyen erkek sayısının kadınlardan çok daha yüksek olduğu gerçeğini hatırda tutmak gerekmektedir. 


Erkekler ile kızlar arasındaki belirgin farklılıklardan biri, erkek çocukların kızlara göre daha saldırgan olmalarıdır. Moir ve Jessel, bu davranışın nedenlerinin de toplumsal olmaktan çok biyolojik temelli olduğunu savunmaktadırlar. Kızlar, davranışlarını etkile yecek hormonları üretme çağına geldiğinde, daha önce söz ettiğimiz sorunları yaşamaya başlamaktadırlar. Ama aynı yaşlardaki erkek çocuklar da, kızlardan farklı olmakla birlikte, ruhsal iniş çıkışlar yaşamaktadırlar. Erkek çocuklardaki bu dalgalanmaları da hormonal sistem etkilemektedir. Farelerden insana kadar, memeli türlerinde erkekler dişilerden daha saldırgandırlar. İnsan türündeki saldırganlık, erkek cinsiyeti ile ilgilidir. Tarih boyunca savaşan ve birbirleriyle rekabet içinde olan erkeklerdir ve yıllar, yüzyıllar boyu sürebilen toplumsal bir olgu olan kan davaları da genellikle erkekler yoluyla sürdürülmektedir * 


Bilim insanları, bunun nedenlerini araştırmışlardır. Bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan bir gerçek, saldırganlığın bluğ çağında en yüksek olduğudur, yani erkeklik hormonu olan testosteron düzeyinin vücutta en yüksek seviyede olduğu dönemde saldırganlık artmaktadır. Nitekim suç işleme oranının en yüksek olduğu dönem, on üç-on yedi yaş grubudur. Saldırganlığa dayalı suç işleyen ergenlik çağı gençleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu çocukların büyük çoğunluğunun vücutlarındaki testosteron hormon düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer bir araştırmada ise, “normal özellikler taşıyan delikanlılarda, vücutta üretilen testosteron 


* Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 5.79. 
* Anne Moir, David Jessel, Beyin Ve Cinsiyet, s.94. 
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hormonuyla gencin davranışlarındaki saldırganlık ve şiddete başvurma eğilimleri arasında son derece yakın bir ilişki” olduğu bulgulanmıştır. Ergenlik çağındaki gençler, bu dönemde sadece yeni tanıştıkları cinsellik duygusuyla değil, yavaş yavaş ortaya çıkan saldırganlık duygusuyla da baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda Moir ve Jessel, biraz önce örneklerini verdiğimiz gibi, kadınlarda âdet öncesi dönemin ciddi sorunlar yaratabileceğini kabul eden ceza yasalarının, muhtemelen daha ileriki günlerde testosteron hormonunun tahriklerinin de ceza mahkemelerinde erkek sanıklar için, suçta indirim nedeni olabileceğini düşünmektedirler”” Bu görüşün toplumsal bağlamda tartışılması daha farklı ve kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Ancak burada konumuz açısından dikkatimizi yöneltmemiz gereken nokta, vücuttaki yoğun hormonal faaliyetlerin, kadında âdet öncesi dönemde gerilimlere ve sıkıntılara yol açtığı gibi, bazı erkeklörde de ağır komplikasyonlar yaratabileceğidir. Dolayısıyla kadını, âdet öncesi gerilimleri öne sürerek toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya çalışan girişimlere karşılık, erkeklerin hormonları nedeniyle ortaya çıkan saldırganlık eğilimlerine dikkat çekmek gerekmektedir. 


Kadınların periyodik kanamalarının öncesinde görülen bu ağır gerginlik konusu ilk defa Hipokrates'in Kadın Hastalıkları adlı eserinde gündeme gelmiştir. Ancak bu olgu daha sonra, 1960'larda incelenmiş ve açıklanmıştır. Fransız ceza yasaları, söz konusu bu dönemi kişinin yaptıklarından sorumlu tutulamayacağı geçici bir dönem olarak kabul etmektedir. Benzer şekilde İngiltere'de de, âdet öncesi gerginliklerin, mahkeme tarafından cezada indirim nedeni olarak kabul edildiği iki ayrı örnekten söz edilmektedir. 
Böylece işlenen suç mahkeme tarafından cinayet değil, dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek olarak değerlendirilmiştir ?. New York'da bir hukuk profesörü de 1953 yılında, âdet öncesi sendromunu, yasal bir savunma olarak görmüştür. Âdet öncesinde hipoglisemik etkinin, kişisel kontrolün zayıflamasını ve ruhsal cinneti açıklayabileceğini iddia etmiş, hukukun âdet öncesi 


5I A.g.e., 5.9. 
5 A.g.e., s.91-92. 


36 


sendromuyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak bu tutumlar, âdet öncesi sendromun, kadına karşı ayrımcılık için yasal bir gerekçe olarak görülebileceğini göstermektedir. Bu noktada, âdet öncesi sendromunun, tüm kadınlar i için değil, yalnız bazı kadınlar için organik bir rahatsızlık olduğunu” bir kez daha vurgulamak gerekli görülmektedir. 


Âdet Kanaması ve Temizlik Sorunu 


Kanama günlerinde kişisel temizlik kurallarına uymak gerekmektedir. Kan bütün mikroplar için uygun bir beslenme ortamı hazırlamaktadır. Dolayısıyla temizliğe dikkat edilmediği durumda mikroplar üreyebilmektedir. Bu amaçla her gün ılık su ile duş yapmak yararlıdır” 


Âdet kanının kirli olduğu yönünde boş bir inanç vardır. Bu inancı âdet öncesi dönemdeki sıkıntılarla açıklamak olasıdır. Âdet öncesi dönemdeki sıkıntıların kanamayla birlikte son bulması, halk arasında kirli kanın atıldığı ve böylece vücudun temizlenerek rahatladığı şeklinde yorumlanmaktadır ” Oysa aybaşı hali, kadın bedeninin doğal ve sağlıklı bir işlevidir. Kadınlar âdet kanaması sırasında gündelik aktivitelerinde kendi kendilerini kısıtlamaktadırlar. Özellikle yıkanmaktan, ev işi yapmaktan ve denize girmekten sıklıkla kaçınmaktadırlar. Ancak bu kısıtlamaların herhangi bir bilimsel temelinin bulunmadığının altını kalın çizgilerle çizmek gerekmektedir. Bunun yanında âdet dönemiyle ilgili diğer bir yanlış inanış ise, bu dönemde cinsel ilişkide bulunmanın sağlık açısından tehlikeli olduğudur. Âdet kanaması süresince cinsel ilişkide bulunmanın kadında birtakım akut problemler yaratacağı varsayımı yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak bu varsayımı destekleyecek herhângi bir kanıt bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, biyolojik olarak adet dönemi süresince cinsel ilişkide bulun- 


5 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.80-81. 


“ Berrin Eylen, “Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler”, 5.46. 
55 Prof. Dr. Hakan Seyisoğlu ile görüşme. 
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mak tehlikeli değildir. Ancak bu dönemde kadının ve partnerinin, estetik gibi birtakım öznel ve nesnel çekinceleri olabilmektedir. 
Dolayısıyla, eşler bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymuyorlarsa ve cinsel birleşmeyi istiyorlarsa bunun sağlık için yarattığı herhangi bir tehlike bulunmamaktadır “ 


* “Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar”, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfi Yayını, İstanbul, 2000, 5.125; William H. 
Masters, Virginia E. Johnson, İnsanda Cinsel Davranış, çev. Gül Demiriz, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul, 1994, s. 102. 
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PSİKANALİTİK ÇALIŞMALARDA 
ÂDET KANAMASI 


Âdet kanaması, özellikle ilk âdet kanamasının yarattığı travma ve sonraki menturasyon deneyimleriyle ilgili psikanalitik çalışmalar, bu olaylar karşısında sapkın reaksiyonlar gösteren hastalarla sınırlıdır. Bu çalışmaları, kadınların âdet kanamasına bakışları hakkında genel teoriler haline getirirkenki temel varsayım; menstruasyonun kendisinin bir eksiklik, kadının penisi kaybetmesinin kanlı işareti olduğu, bütün zamanlarda kadının kirliliğinin ve daha aşağı nitelikte olduğunu göstergesi olduğudur. Psikanalitik yazının büyük bölümünde ilk âdet kanaması, genellikle penis kıskançlığı, hadım edilme endişesi, kadın mazoşizmi ve diğer ruhsal bozuklukların bileşkesi ile ilgili bir bela olarak görülmektedir. Psikanalist Otto Fenichel, ilk âdet kanamasını, ilk kirlenme olarak adlandırmaktadır. 


Sigmund Freud, bununla ilgili kapsamlı bir teori geliştirmemi olmasına karşın âdet kanamasına çok sayıda gönderme yapmıştır” Dinin Kökenleri adlı kitabında, kimi zaman bazı kişilerin geçici ya da kalıcı olarak tabu haline gelebildiğini söylemektedir çünkü çevrelerindeki kişilerde yasak arzular uyandırma şeklindeki tehlikeli bir niteliğe sahiptirler. Âdet dönemindeki kadınlar da, özel çaresizlikleriyle bu tür arzular uyandırabildikleri için geçici süreyle tabu haline gelebilmektedirler 


Freud, “Bekaretin Tabusu” (The Taboo of Virginity) adlı çalışmasında, bazı kadınların âdet akıntısı ile bekaretin kaybedilmesi 


57 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 5.61. 


“ Sigmund Freud, Dinin Kökenleri, çev. Ayşen Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, İstanbul, Mayıs 2002, 5.83. 
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arasında bilinçaltında bir ilişki kurduklarını iddia etmekte, böylece ruhsal şiddet ve hasara işaret etmektedir. Özellikle ilk âdet kanaması hakkında konuşurken bunu genellikle menopozla karşılaştırmaktadır. Her iki olayı da, huzursuzluk yaratabilen içsel krizler olarak görmektedir. Normal olarak nevrotik olmayan birinin, bu dönemlerde nevrotik davranışlar gösterebileceğini kabul etmektedir. Böylece psikanalitik bakış açısı, ilkel insanın içgüdüsel korkusuyla paralel gitmektedir. 


Âdet kanaması hakkındaki ilk psikanalitik çalışmalardan biri, Mary Chadwick'in 1932'de yayınlanan “Menstruasyonun Psikolojik Problemleri? (The Psychological Problems İn Menstruation)'dir. Menarşla (ilk âdet kanaması) ilgili bölüm, Chadwick'in ilk âdet kanamasına eşlik ettiğini iddia ettiği korkuları tanımlamaktadır. Ergenlik çağındaki kız, büyüyen göğüslerinden ve kasık tüylerinden utanmaktadır fakat en büyük utancı âdet kanıdır. Kız kendisini yaraladığına, bunun çok kötü bir hastalık olduğuna inanmaktadır ya da bunun önceki günahları nedeniyle gönderilen tanrısal bir cezalandırma olduğuna inanabilmektedir. 
İlk kanın durmasıyla, kız hamile olduğunu hayal edebilmektedir. 
Adet kanaması genellikle çocukluğun sancılı çocuk bezini kirletme ve yatağı ıslatma hatıralarını çağrıştırarak anal nefreti canlandırmakta ve âdet döneminde temiz kalma gereksinimini uyandırmaktadır. Ayrıca kanın kendisi başka korkular da yaratmaktadır; hadım edilme, ayırma, kan emici vampirler, penis-göğüs kimlikleştirmesi ve cadı korkusu. Kızın, menstruasyon süreci hakkındaki bilgisizliği, bu çarpıtmaların bazılarına neden olabilmektedir. Eğitici araçların çocuklar için artık daha elde edilebilir olmasına rağmen kızların önemli bir bölümü hâlâ, ilk âdet kanaması oluncaya kadar bunun hakkında bilgilendirilmiş değildir. 


En etkili teorisyenlerden biri olan Helen Deutsch da Freud gibi, menarş ile menopozu, daha önceden bastırılan duyguların serbest bırakıldığı çalkantılı periyodlar olarak görmektedir. İlk âdet kanamasının rahatsız edici bir olay olduğunu söylemektedir çünkü genç kız yaşamında ilk defa kadının, cinsel bir yaratık ve (anne olarak) türün hizmetçisi olarak ikili işleviyle yüz yüze gelmektedir. Kadını, türün hizmetçisi olarak damgalayan âdet kanını Deutsch, olumsuz bir sembol olarak yorumlamaktadır. Herşeyden önce sembolik 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olarak hadım edilmeyi temsil etmektedir. Genital kanama ergene, istediği ve hayal ettiği penisi sonsuza kadar kaybettiğini hatırlatmaktadır? Cinsel organın görülmez oluşu, kadın için büyük bir merak kaynağıdır. Karen Horney'e göre, birçok kız çocuğu veya yetişkin kadın, geçici bir süreyle ya da sürekli olarak kendi cinselliklerinin acısını çekmektedirler. Ruhsal yaşamlarında, kadın olmaya karşı geliştirilen tutumdan kaynaklanan belirtiler, bu kadınların küçük yaşlarda duydukları penis özlemine bağlanabilmektedir”, Dolayısıyla bu özlemin tamamen yitirilmesi anlamına gelen ilk âdet kanı psikanalistler tarafından ciddi bir travma kaynağı olarak algılanmaktadır. 


Deutsch'un, kadınların âdet kanına gösterdikleri psikolojik reaksiyonlarla ilgili olarak en çok söz ettiği ikinci açıklama, kan kaybetmenin, çocuk kaybetmekle bir tutulmasıdır. Bu nedenle; hamile kalmaktaki başarısızlığı gösterdiği için, her âdet kanaması büyük bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu görüş, diğer birçok psikanalist tarafından da paylaşılmaktadır. Bunlardan biri de Erik Erikson'dır. Erikson, her âdet kanamasının, kaybedilen bir çocugun arkasından ağlama olduğunu eklemektedir. 


Diğer bir psikanalist Melanie Klein'in ilk âdet kanamasıyla ilgili tartışmaları da benzer şekilde olumsuz varsayımlara dayanmaktadır. Klein, ergenin farkında olmadan âdet kanını, idrar ve dışkı ile ve bunların olumsuz yan anlamlarıyla bir tuttuğunu söylemektedir. Ayrıca, bunun yeni bir cinsel statü kazanmayı gösteriyor olması nedeniyle endişe yarattığından söz etmektedir. Kadınlık statüsü, çocuk cinsel olgunluğa erişinceye kadar dikkatlice beslenmektedir. Böylece Klein, bu kadınlık statüsüne ulaştığında genç kızın, “evet ben sakatlandım. Ben hadım edilmiş bir erkeğim. Fakat çok şanslıyım. Tamamen kadın olmanın ayrıcalığına sahibim. 


İnsanlığın hizmetinde kanamalıyım” demesi gerektiğini söylemektedir. 


5 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.61-63. 


® Karen Homey, Kadın Psikolojisi.Çev.: Selçuk Budak, Öteki Yayınevi, 6. Baskı, Ankara, Ağustos 1999, s.39. 


41 


İlk âdet kanamasıyla ilgili rahatsızlıkları inceleyen pek çok psikanalist, kızların huzursuzluklarının ana kaynağı olarak annelerini görme eğilimindedirler. Chadwick, kızların âdet kanamasını, pek çoğu ayda iki üç gününü yatakta baş ağrısı çekerek geçiren, sinirli, pis kokular yayan annelerinden öğrendiklerini gözlemiştir. Yirminci yüzyılın sağlık ve hijyen gerçeklerinin, bu travmaların birçoğunu önlemesi olasıdır fakat Chadwick bunun hâlâ bir ölçüde geçerliliğini koruduğunu savunmaktadır. Bununla beraber, oldukça çok sayıda kadının narsistçe genç kalmak isteğinde olduklarını, bu nedenle de âdet kanaması görmeye başlayan kızlarının, kendilerinin yaklaşan menopozunu hatırlatan bir yaşa gelmelerine içerlediklerini ileri sürmektedir. 


Chadwick gibi Deutsch da, annelerin kirli ve kötü kokan durumunun kızlarında tiksinme yaratabileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, annelerin kendi âdet kanamalarını gizleme eğiliminin çok yaygın olduğunu da gözlemlemiştir. Deutsch'a göre pek çok annenin kızlarıyla âdet kanaması yerine gebe kalma, hamilelik ve doğumla ilgili konuşma olasılığı daha yüksektir. 


Karen Horney ve Clara Thompson, kadındaki âdet kanamasına karşı tutumlarının nedenlerinin kökeni olarak toplumu görmektedirler. Thompson, menarşı, kanamadan dolayı utanç ve endişe duyan anneden öğrenmenin kızda olumsuz tepkilere neden olabileceğini iddia etmektedir. Özellikle annenin bu durumu, kızını gebe kalma tehlikesine karşı uyarmak için kullandığında bu tepkilerin yoğunlaşacağına işaret etmektedir. 


Homey, annenin âdet kanamasının genç kızın, kadın vücudunun son derece kırılgan olduğunu keşfetmesine neden olabileceğini, annesinin cinsel ilişki sırasında yaralandığını düşünebileceğini iddia etmektedir” Çocukluğun ilk yıllarında, anne baba arasındaki ilişkileri gözleyen çocuk, annenin saldırıya uğradığını, yaralandığını, sakatlandığını, hasta edildiğini düşünebilmektedir ve annenin âdet kanı ile ilgili gözlemleri bu izlenimi destekleyebilmektedir. 
Böylece çocukta, kadının güvensiz bir konumda ve tehlike içinde 


6! Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.63-65. 
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olduğu düşüncesi yoğunlaşabilmektedir”? 


Horney'e göre erkekler, kendi etki alanlarının dışında tutmak için kadınların işlevlerinin değerini düşürmektedirler. Kendilerini güçlü ve kadını daha aşağı gören bir ideoloji yaratmaktadırlar. 
Erkekler, kadını biyolojik olarak yetersiz görmektedirler. Bu görüş, ilkellerde, erkek ve kadın arası ilişkilerde hakim olan temadır ve çağdaş toplumların ekonomilerini de etkilemektedir” 


Bu bölümde işleyiş mekanizmasını anlamaya çalıştığımız âdet kanaması, kadın fizyolojisinin doğal bir sürecidir. Kadının üretkenliğinin işaretidir ve sağlıklı bir bünyenin fonksiyonudur. Diğer bir deyişle, âdet kanaması görmek değil görmemek hastalıklı bir durumdur. Ancak insanlığın eski dönemlerinden günümüze âdet kanaması gören kadın, kirli, hastalıklı ve tehlikeli kabul edilmiştir. 


“ Karen Homey, Kadın Psikolojisi, 5.89. 


6 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
5.66. 
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ÂDET KANAMASININ 
KÜLTÜREL YANSIMALARI 


Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, âdet kanaması son derece gizemli bir olaydı. Neden ve ne zaman başlayıp sona erdiği, görünürde hiçbir sebep yokken kadınların niçin kanamaya başladığı bilinmemekteydi. Ancak zamanla âdet görmeye başlamak için belli bir fiziksel olgunluğa erişmenin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bunun, kadının çocuk doğurma yetisine ulaştığının göstergesi olduğu ve hamilelik sırasında kesilmesi nedeniyle de, âdet kanamasının yeni bir yaşamın yaratılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu düşünülmeye başlanmıştır. 


Erkeklerin, erginlik dönemine geçişlerini gösteren bu kadar açık bir işaret bulunmamaktaydı. Dolayısıyla erkekler, gençlikle olgunluk arasında kesin bir ayırım oluşturan bu duruma karşı bir imrenme duymuş olmalıydılar. Bettelheim, bu iddiasını desteklemek için, bazı psikologların, kabile yaşamında büyük önem taşıyan erkek ergenliği ve erginlenme törenlerinin, başlangıçta yetişkin yaşamına ve sorumluluklarına girişten çok; ilk âdet kanamasıyla boy ölçüşebilecek, aynı derecede kesin bir erkek olgunluğu göstergesi olarak tasarlanmış olduğu yönündeki inançlarına yer vermektedir. Bu görüş, pek çok erkek erginlenme töreninde, erkeğin bedeninden kan çıkarılmasıyla desteklenmektedir. Bu anlamda yirminci yüzyılda Orta Avustralya ve Yeni Gine'de bazı kabilelerde gerçekleştirilen erginlenme ayinleri özellikle ilgi çekicidir. Bu kabilelerde, erkeğin cinsel organının alt yüzeyi, erbezi torbasına en yakın noktadan itibaren, bazen iki üç santimetre, bazen de hemen hemen tüm penis boyunca yarılmaktadır. Bu işlem sonunda akan kana “erkek âdeti” denmekte ve âdet döneminde olan kadına uygulanan tabuların tümü, bu kan aktığı sürece erkekler için de geçerli olmaktadır”, Kadının düzenli olarak her ay gördüğü ve çoğu zaman korku yaratan ve dışlanan kan, erkek bedenine uygulanarak taklit edilmeye ve böylece anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ve erkek bedeninden, doğal olmayan bir şekilde “getirilen” bu kan, törenlerle kutlanmakta ve kutsanmaktadır. 


Bruno Bettelheim ve diğer bazı düşünürler, çocuk doğurma ve menstruasyonun, bir zamanlar erkekler için bir kıskançlık kaynağı olduğunu ve erkeklerin, iki cinsi eşitlemek niyetiyle âdet kanaması ile ilgili tabuları ortaya attıklarını iddia etmişlerdir” Psikanalist Karen Horney de benzer şekilde erkeğin, kadının üretme potansiyeline karşı duyduğu kıskançlıktan söz etmektedir. Horney'e göre, kadın dünyaya yeni bir canlı getirmekte ve onu beslemektedir. 
Kadının yeni yaşam yaratma gücü, erkeği hayran bırakmaktadır. 
Erkeğin, annelik ile ilgili tutumu çok karmaşıktır. “Kadın düşmanı” erkekler bile, anne olarak kadına saygı duyma eğilimindedirler. 
Ve Horney'e göre, sorunların temel kaynağı da tam budur, erkeğin duyduğu bu hayranlıktır. Çünkü iðsanın sahip olmadığı yetenekleri bir başkasında görüp, beğenisini ve imrenmesini kızgınlık duymadan sürdürmesi doğasına aykırıdır. Bu nödenle erkeğin, yeni bir yaşam yaratmadaki anlık katkısı, kadınlara yönelik derin bir imrenme duygusu yaratmaktadır *. Bu kıskançlık çoğu zaman erkeklerin, özellikle âdet kanaması ile ilgili olarak kadınlâra karşı düşmanca tutumlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. 


Biyolojik bir olay olan âdet kanaması, uzun zamandır antropolojinin temel konularından biri olmuştur. Âdet dönemiyle ilgili tabuların yaygın olarak görülmesi ve kültürler arası benzerliği, bunların kökenleri ile ilgili araştırmaları özendirmiştir. Ancak antropologlar ve diğer düşünürler tarafından mensturiyel sembolizme atfedilen bütün öneme, bunun kökenleri ve işlevlerini izlemek ile ilgili büyük meraka rağmen, konuya ilişkin çok az sağlam veri elde edilebilmiştir. Âdet kanaması ile ilgili analizler tekrar 


“ Reay Tannahill, Tarihte Cinsellik, s.42. 


65 Aktaran Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of 
Menstruation, 5.6. 


“ Karen Homey, Kadın Psikolojisi, 5.133-134. 
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tekrar tabu (doğaüstü olarak onaylanan kanun) ve kirlenme (sembolik kirlenme) kavramları üzerinde odaklanmaktadır”? Âdet kanının ve âdet gören kadının yaygın olarak tehlikeli ve/veya iğrenç olarak görüldüğü, etnografların çalışmalarında sıklıkla tekrarlanmaktadır“ 


Âdet dönemine ilişkin uygulamalara duyulan ilgi ve bunların anlaşılmasına yönelik çabalara rağmen antropolojik yazında âdet kanaması ile ilgili tabuların kadınlar ya da erkekler tarafından ortaya çıkarıldığına ilişkin doğrudan bir kanıt bulunmamaktadır. 
Bettelheim'in, az önce sözünü ettiğimiz mensturiyel tabuların erkekler tarafından yaratıldığına ilişkin iddiasına karşılık, anaerkilligin dünyanın ilk politik sistemi olduğu teorisini ortaya atan Elizabeth Gould Davis bunun tam tersi bir tez ileri sürmektedir. 
Davis’e göre kadın kanı tabusu, kural koyucu kadının, erkeklerin kadınlara saygı göstermesi ve ondan korkması için kullanıldığı bir dönemin kalıntısıdır. Bu teorisini desteklemek için de, ataerkil toplumlarda bile en büyük suçun, anne öldürmek olduğunu söylemektedir“? 


Bu görüşler bir yana, John Zerzan, kadının âdet kanaması ile ilgili uygulamaların tarımsal ekonomiye dayalı köy toplumlarının icadı olduğunu iddia etmektedir. Kevin Duffy'den yaptığı alıntıda, toplayıcı avcı Zaire Pigmelerinin, kızların ilk âdet dönemini büyük bir şenlik ve festivalle kutladıklarını yazmaktadır. Burada genç kadın, yaşamındaki bu yeni pozisyon nedeniyle büyük bir sevinç ve gurur duymaktadır; kutlamalarla da tüm topluluk bundan duyduğu mutluluğu ifade etmektedir. Oysa çiftçi köylüler arasında, âdet gören bir kadın, tabularla âdeta karantina altına alınmaktadır. 
Öte yandan Zerzan, sadece âdet kanaması ile ilgili uygulamaların değil, kadına yönelik acımasızlığın ve kadının yalıtılmasının da tarımsal toplumların işlevi olduğuna ilişkin düşünceyi destekledi- 


67 Thomas Buckley, Alma Gottlieb, “A Critical Appraisal of Theories of Menstrual 
Symbolism”, Blood Magic The Anthropology Of Menstruation. Ed. by: Thomas Buckley, Alma Gottlieb, University of California Press, California, 1988, s.3-4. 

S Age, 5.6. 


® Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 5.6. 
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ğine dikkat çekmektedir? F.W. Young (1965), basit toplumlarda. 
kadınların yaşamlarının orta çağları boyunca uygulanan mensturiyel tabuların, kadınların statülerini düşürmek için bir mekânizma olarak işlev gördüğünü yazmaktadır. Bacdayan ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmasında Young, toplumun erkek egemen yapısını sağlamlaştırmak için bu tabuların erkekler tarafından kadınlara zorla kabul ettirildiğini iddia etmektedir” 


Sosyal beden ile fiziksel beden arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken analizler çoğunlukla Mary Douglas'ın çalışmalarında yer almaktadır. Douglas, âdet kanının, kadın ve dişil özellikler taşıyan şeylerin sosyal yapısal anlamları kodlanırken sembolik olarak kirletici görüldüğünü iddia etmektedir. Kadınlar arasında, âdet kanaması görmek gibi ortak bir olgunun olması, toplum içinde kadınları birbirine bağlamakta ve böylece erkek egemen toplumun sosyal yapısını tehlikeye sokabilmektedir. Burada güçlü çelişkiler içeren bir durum söz konusudur. Douglas'a göre, bu çelişkiye işaret etmek ve erkek egemenliğini desteklemek amacıyla mensturiyel kirlenme görüşü güçlenmektedir. Raymond Kelly de, erkeklerin ekonomik, politik ve sosyal prestij kaynağı olarak kadınlara bagımlı olduklarında âdet kanının kirletici olarak görüldüğünü ileri sürmektedir”? 


Karen ve Jeffrey Paige'nin 198 1'deki üreme ritüeli ile ilgili yazılarında Douglas'ın görüşlerini kullanmışlardır. Douglas gibi bu yazarlar da, hangi sosyal yapıların, âdet kanaması ile ilgili tabuları ve kirlenme algılarını oluşturduğunu araştırmışlardır. Paige ve Paige'ye göre, kabile ve band” toplumlarında kadınların âdet inzi- 


” John Zerzan, Gelecekteki İlkel, çev. Cemal Atila, Kaos Yayınları, İstanbul, Nisan 2000, s.36-38. 

71 Thomas Buckley, Alma Gottlieb, “A Critical Appraisal of Theories of Menstrual 
Symbolism”, s.9. 

72 A.g.e., 5.28-29. 


* Avcı ve toplayıcılar genellikle ‘band’ diye bilinen küçük göçebe gruplar şeklinde organize olmaktadırlar. Kaynakların verimli kullanılması için bandın en elverişli büyüklüğü, çevreye bağlı olarak onbeş ile yirmibeş kişidir. Akrabalık, band üyeliğine dahil olmada önemli bir rol oynamaktadır. (Micheal C. Howard, Contemporary Cultural Anthropology. 3* edition, 5.105) 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vası, dengesiz bir ekonomik ve politik yapı olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamaların erkeklerin, kadınlar üzerindeki kontrollerini devam ettirme ve kadınların üremeyle ilgili döngülerinden kendini soyutlama çabası olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Bunu yaparken de erkeklerin, toplumla bir bütün olarak ilgilendiklerini ve kendi kişisel kaygılarının ötesinde, ekonomik güçlükler karşısında toplumun birliğini korumaya çalıştıklarını iddia ettiklerini söylemektedir”? Oysa, âdet dönemi tabularıyla ilgili 1961 
tarihli karşılaştırmalı bir çalışmada, bu tür tabuların yaygınlığı ile kadınların belli bir toplumdaki ekonomik faaliyetlerinin ya da statülerinin önemi arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır * 


Öte yandan Davis'in, anaerkil sistemde kadının iktidarını güçlendirmek için menstruasyon tabusundan yararlandığı tezine benzer şekilde, kimi zaman kadınların, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla, âdet kanından duyulan korkuyu kullandıklarından da söz edilmektedir. Nitekim 1939'da Phylis M. Kaberry, Avustralyalı Aborjin kadınlarının, kendilerine karşı işkence ya da istismar tehlikesine karşı, öç almak için zaman zaman bu tabuları çiğnediklerini, böylece çevrelerinde âdet kanından duyulan korkuyu çağrıştırmayı amaçladıklarını not etmiştir. Benzer şekilde M. Strathern de, 1972'de Yeni Gine kadınlarıyla ilgili tartışmasında aynı temayı tekrarlamıştır. Bu iki anlatı kadınların, âdet kanaması görme sıfatıyla kendilerinde varolduğuna inanılan tehlikeli etki düşüncesini kabul ettiklerini ve dahası kendi amaçlarına ulaşmak için âdet kanaması ile ilgili bu korkulardan yararlandıklarını iddia etmektedir”. Ayrıca Meggitt de, Yeni Gine Mac Enga’da, yakın çevredeki diğer gruplarla karşılaştırıldığında, onlardan farklı olarak âdet kanamasının kirletici doğasına güçlü bir vurgu yapıldığına işaret etmekte ve bu insanların, bu kirliliği yabancılara güvenmedikleri için kullandıklarını ileri sürmektedir. Meggitt gibi Sunday de, âdet 


” Thomas Buckley, Alma Gottlieb, “A Critical Appraisal of Theories of Menstrual Symbolism”, s.29. 


” Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.6. 
” Denise L. Lawrence, “Menstrual Politics: Women and Pigs in Rural Portugal”, 


Blood Magic The Anthropology Of Menstruation. Ed. by: Thomas Buckley, Alma Gottlieb, University of California Press, California, 1988, s.118. 
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kanının kirletici olduğu ile ilgili algının, tehlikeli görülen dış dünyaya ilişkin görüşlerin kadın bedenine yansıması olduğunu ifade etmektedir * Görüldüğü gibi, bu tabuların hangi cins tarafından ortaya çıkarıldığı konusunda fikir birliğine varılamamış olmasına ve âdet kanına atfedilen olumsuz değerlerin kimi zaman, kendi çıkarları doğrultusunda kadınlar tarafından da kullanılmasına karşın, âdet dönemiyle ilgili tabuların kadının sosyal yaşamda pek çok kısıtlama ve sıkıntıya katlanmak zorunda kalmasına neden olduğu açıktır. 


Sözünü ettiğimiz gibi, kadının üreme yetisi erkeklerin kıskançlığına hedef olmaktadır. Ancak gene bu yaratma gücü, yok etme gücünü de beraberinde getirmektedir. Kadın eğer birşeyler yetiştirebiliyorsa, bunları soldurabilirdi de. Âdet kanı, kadının ikiliğinin göstergesiydi ve korumakla yükümlü olduğu topluluğu yok etmede silahı olabilirdi. Bu nedenle New Hebrides Adalarından biri olan Malekula'da, ne âdet gören kadın ne de kocası, yeni ürünün yetiştiği bahçelere giremez. Hatta yirminci yüzyılda İtalya, İspanya, Almanya ve Hollanda köylerinde çiçeklerin ve meyve ağaçlarının ayhalindeki kadının dokunmasıyla solacağına inanılmaktadır. Ve Yahudi kadınlarının da, geleneksel olarak bu dönemde ekim yapması yasaklanmıştır. 


Bu inançlara bilimsel destek verme çabaları Bela Schick (1920) ve David Macht (1924)'ta görülmektedir. Schick ve Macht, birbirlerinden ayrı olarak menstruasyonun, bitki yaşamı üzerindeki zararlı etkilerini gözlemlediklerini söylemişlerdir. Schick, âdet dönemindeki bir hizmetçi kıza, bir demet gül verildiğine ve ertesi gün bitkilerin solduğuna ilişkin deneyimi. i aktarmaktadır. Schick, âdet gören kadının derisinden sızan, bitkileri yok eden zararlı maddeyi tanımlamak için menotoksin terimini türetmiştir. Menotoksinlerin bitkilere zarar vermesinin yanında hamurun kabarmasını ve biranın fermantasyonunu engellediğini de eklemiştir. 


7 Thomas Buckley, Alma Gottlieb, “A Critical Appraisal of Theories of Menstrual 
Symbolism”, s.28. 
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Match da, âdet kanının, bitkilerin büyümesini yavaşlatan bir gücü olduğunu keşfettiğini iddia etmiştir. Ancak bu güce sahip olan sadece kanın kendisi değildir; menotoksik etki âdet gören kadının tükürüğünde, idrarında, ter ve sütünde, gözyaşında ve hatta soluğunda bulunabilmektedir. Fakat 1934'te Match'in deneylerini tekrarlamaya çalışan diğer iki araştırmacı bunu gerçekleştirememişlerdir. Onların çalışmalarının sonuçlarına göre âdet görmeyen kadınlar, âdet görenlere oranla daha yüksek “toksik” puanlara sahiptirler. Bu deneylerin sonuçları, kadınların âdet döneminde daha az kirletici olduklarını düşündürmüştür. 


1950 yılında Olive Watkins Smith ve George Van S. Smith de 
gene, âdet kanında bulunan ve metodoksin adı verilen maddeyi araştırmışlardır. Âdet kanındaki bir madde, olgunlaşmamış farelere enjekte edildiğinde, bir gün sonra ölümlerine neden olabiliyordu. 
Fakat Smith ve Smith, bu maddenin basit bir atipik globulin oldugunu söylemişlerdir. Bu madde sadece olgunlaşmamış fareler için zehirliydi ve insan ya da görüldüğü kadarıyla bitkiler üzerinde hiçbir etkisi yoktu. 


Bu “bilimsel” araştırmalar olmadan da, birçok toplumda kadının âdet kanının zehirli etkisi “bilinmekte” ve bunun için önlemler alınmaktadır. Örneğin İngiliz Guanası'nın Caribleri, âdet gören kadının hazırladığı yemekten yiyen erkeğin bir daha asla iyi olamayacağını bilmekteydiler. Hindistan'da Kharwarlar, ayhalindeki kadını mutfaktan tamamen uzak tutmaktaydılar. Ugandalılar ise, evin kadının periyodunda, masrafı lanetliyerek ailenin pişirme kaplarını ortadan kaldırmaktadırlar”” 


Judy Grahn'a göre, tabu kelimesi, Polenezya'da hem kutsal hem de menstruasyon anlamına gelen tapua sözcüğünden gelmektedir. Kutsalın yanı sıra tabu kelimesi, “yasak”, “değerli”, “büyü”, “çok kötü”, “korkunç” ve “değişmez kanun” anlamlarına da gelmektedir. Tabu, yapılması ya da yapılmaması gereken zorun- 


” Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.9-1 1. 
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lulukların ısrarlı kullanılışıdır *, Tabu, insanoğlunu tehlikelerden korumak için varolmaktadır. Tabu, tehlikeli insanları hem kendilerinden hem de toplumu onlardan korumak ile ilgilidir. Birçok toplumda, âdet gören kadının bir mana ya da tehditkar doğaüstü güçler yaydığına inanılmaktadır? Dolayısıyla menstruasyon ve tabu arasındaki ilişkinin, âdet gören kadının tehlikeli olduğu görüşüne dayandığını söyleyebiliriz. Âdet dönemi ile ilgili tabular, özellikle ilk âdet kanının karşılanmasında ortaya çıkmakta ve çok sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. 


İlk Âdet Kanaması İle İlgili Algı ve Tutumlar 


Menarş (ilk âdet kanaması), kız çocuklarının ergenliğe ya da üretkenliğe geçişinin işaretidir. Bu işaretle beraber kız çocukları, topluluk içinde farklı bir statü kazanmaktadırlar. Erkek çocukların ergenliğe ulaştığını gösteren bu kadar açık bir işaret yoktur. Oysa bu ilk âdet kanaması kız çocukları için keskin bir dönemeçtir. Kız çocuğu artık çocukluktan çıkarak kadın olma yoluna girmiş demektir; kanamayla birlikte kendisi, çocuk doğurabilme yetisini kazanmaktadır. Diğer bir deyişle Karen Houppert'ın da ifade ettiği gibi menarş, kızların çocukluğun göreceli özgürlüğünden kadınlığın daha sınırlayıcı cinsiyet rollerine geçmesi gerektiğinin yadsınmaz bir işaretidir? Ve kızın bedeninde meydana gelen bir dizi fiziksel değişikliğe eşlik eden bu işaret, psikolojik sıkıntıların yanında toplumsal sonuçları açısından da sorunlar yaratabilmektedir. 


Gilligan, Oranstein ve Pipher, dünyadaki yerinin arkadaşı olan erkekten farklı olduğunu keşfettiği için kızda yavaş yavaş gelişen değişiklikleri belgelerken, büyük oranda menstruasyon konusunda araştırma yapan ve bu tür çalışmaları destekleyen kadın akademisyenlerden oluşan Âdet Döngüsü Araştırma Topluluğu tarafından 


78 Judy Grahn, Blood, Bread And Roses How Menstruation Created The World. 
Beacon Press, Boston, 1993, s.5. 


79 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 5.5. 


* Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: Menstruation. Farrar, Straus and Giroux, New York, 1999, s.97. 
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gerçekleştirilen çalışmalarda, kızlarda gözlenen değişimin ya da kimlik bunalımının menarş ile başladığı iddia edilmektedir. A yrıca Akıl Sağlığı Merkezi'nin 1989*da Amerika, Yeni Zelanda, Kanada ve Porto Rico'da topladığı istatistiklere göre de şiddetli depresyon olasılığı kızlarda, âdet kanamasının başlamasından bir yıl sonra iki katına çıkmaktadır. 


Dr. Sharon Golub, ergenlik döneminde kızlarda, fiziksel değişikliklerin yavaş gerçekleştiğini fakat âdet kanamasının başlamasıyla birden bire farklı bir beden imgesine sahip olduklarını iddia etmektedir. Golub'a göre kızlar, cinsel olgunluk doğrultusunda kendi beden imgelerinin farkına varmaktadırlar. Âdet kanamasının başlamasıyla daha olgun fakat kendi bedenleri hakkında daha sıkılgan, utanmış ve daha kapalı bir hale gelmektedirler. Beden imgesinin periyodik kanamaya bağlı olarak nasıl değiştiğini 1983”de gerçekleştirilen bir çalışmada görmek olasıdır. Bu çalışmada, araştırmacılar yedinci sınıftaki kız öğrencilerden, bir kadın ve bir erkek resmi çizmelerini istemişlerdir. Menarş öncesindeki kızlar zayıf, göğsü olmayan ve kalçasız, cinsiyeti belli etmeyen giyecekler içinde yani tam olarak kendilerine benzer kadınlar çizmişlerdir. Ancak araştırmacılar altı hafta sonra aynı isteklerini tekrarladıklarında, yeni âdet kanaması görmeye başlamış olan kızlar tamamen farklı resimler çizmişlerdir. Bu yeni resimlerdeki kadınlar birden bire göğüsleri ve kalçaları belirgin, mücevher takar ya da topuklu ayakkabı giyer hale gelmişlerdir. Diğer bir ifadeyle bu resimler, yeni fark edilen daha kadınsı bir bedeni yansıtmaktadır. Bu resimleri çizen kızlar değişmişlerdir"' 


İlk âdet kanamasıyla birlikte kızların bedenleri ile ilgili sadece kendilerinin değil, çevrelerindekilerin algıları da değişmektedir. 
Buna bağlı olarak kız, toplum içinde yeni bir statü kazanmakta fakat çok yaygın olarak birçok kısıtlama ve yasaklamanın konusu haline gelmektedir. 


Kadının her ay düzenli olarak gördüğü âdet kanaması çevresinde oluşan inançlar, ritler ve yasaklamalar kültüre ait olgulardır. 


81 Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: 
Menstruation, s.108-109. 
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Ruth Benedict'e göre, “gençlikle ilgili belirgin fizyolojik gerçekler, en belirgin oldukları noktada bile sosyal bakımdan ele alınmalıdır”. Fizyolojik vurgu, kültürel vurgunun önünde olsaydı eğer, kızların erginlenme törenleri erkeklerinkinden çok daha önemli olurdu; oysa hiç de böyle değildir. Törenler toplumsal bir gerçekliğe işaret etmektedir, yetişkin erkeklerin ayrıcalıkları hemen her kültürde kadınlarınkinden çok fazladır”? 


Simone de Beauvoir'e göre, gelmiş geçmiş bütün uygarlıklarda ve günümüzde erkek kadından tiksinmektedir, ancak bu aslında erkeğin kendi eti karşısında duyduğu ve kadına yansıttığı tiksintidir. Ergenlik çağına ulaşmamış kız çocukları için böyle bir tehlike yoktur, henüz hiçbir tabuya konu olmamıştır ya da kutsal bir niteliğe sahip değildir. Ancak çocuk doğurabilecek duruma geldiği gün yani ilk âdet kanamasıyla birlikte durum değişmektedir. İlkel toplumlarda, kız çocuğu ilk âdet kanamasında son derece sert tabularla karşılaşmaktadır*” 


Basit toplumlarda, kız çocuğunun ilk âdet kanaması, kadına bu durumundan dolayı yüklenen büyüsel güç nedeniyle kutsalla ilişkilendirilmiştir. Kutsalla ilgili olarak her zaman iki durum vardır. 
Kutsal bazen bir korkunun kaynağıdır, bazen de bir şükran kaynağı olabilmektedir. Kızların ilk aybaşı kanamalarının korku yarattığı pek çok örneğe rastlanmaktadır. Bunlara az sonra değineceğiz fakat bunun tersine, bazı kabilelerde kızların bu ilk aybaşlarının güçlü bir şükran duygusuna neden olduğu da görülmektedir. Örneğin Apaçi din adamları, tören sırasına girmiş olarak, ilk âdet kanamasını gören kızların arasından dizleri üzerinde sürünerek geçer ve onların kendilerine dokunmaları ve hayır dualarını almak için çabalarlar. Benzer şekilde hastalıklarından kurtulmak için bebekler ve yaşlılar da kızların yanına koşarlar. Anlaşıldığı gibi Apaçilerde genç kızlar, bir tehlike kaynağı olarak görülmemekte ve toplumdan uzaklaştırılmamaktadırlar. Aksine doğaüstü iyiliğin bir kaynağı olarak algılanmakta ve büyük bir saygı görmektedirler!" 


5 Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, 5.47. 


8 Simone de Beauvoir, Kadın Genç Kızlık Çağı, s.164 
% Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, s.49-50. 
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Buna karşılık daha yaygın olarak, ilk âdet kanamasıyla birlikte kız çocuklarının son derece sert kısıtlamaların ve tabuların konusu haline geldiğine tanık olunmaktadır. Dünya üzerindeki birçok kültürde, ilk âdet kanını gören kız çocuğuna, kadınların toplumda farklı bir yeri olduğuna ilişkin uyarılar veren ritüeller eşlik etmektedir. En yaygın uygulama âdet gören kızın, birkaç günden birkaç yıla kadar uzayabilen sürelerle gruptan uzak tutulmasıdır. Bu inziva süresince kız tabudur. Güneşi görmesi veya toprağa basması yasaklanabilmekte, yemek yemesi, yiyeceğe dokunması ya da bu durumda onun için zararlı olacağı düşünülen yiyecekleri yemesi kısıtlanabilmektedir. Kendisiyle insanlar arasına bir bariyer ya da çalı çemberi yerleştirilmektedir ve bu engel büyük olasılıkla, ileriki dönemlerde onun inziva kulübesi olarak işlev görebilmektedir. Bu inziva sonunda, kızın evliliğe uygun hale geldiği düşünülmektedir” 


İlk âdet kanamasında alınan önlemlerin ikisi, az önce de söylediğimiz gibi, kızın toprağa basmaması ve güneşi görmemesi kuralıdır. Bu kuralların genel gereği olarak kız gökle yer arasında asılı tutulmaktadır. Böylece hem topraktan hem de güneşten uzak tutulan kızın, öldürücü hastalığıyla yaşamın bu iki büyük kaynağını zehirlemesi engellenmiş olmaktadır. Öte yandan kızı topluluktan uzaklaştırarak yalnız bırakmak, toplumdaki diğer insanların güvenliği kadar, onun kendi güvenliği için de gerekli görülmektedir. 
Çünkü yaşam düzeninin bozulması kızın da acı çekmesine neden olacaktır. Örneğin Zulu kızları, ergenlikte güneş üzerlerine doğarsa kuruyarak iskelete dönüşeceklerine inanmaktadırlar. Bazı Brezilya kabilelerindeki inanışa göre, kızların âdet dönemiyle ilgili kuralları çiğnemeleri, boyunlarında ve boğazlarında yaralar açılmasına neden olacaktır. Kısacası ergenlik dönemine gelen kız çocuğuna, büyük bir güçle yüklü olarak bakılmaktadır; ancak bu belli sınırlar içinde tutulmazsa hem kendisi hem de dokunduğu herşeyi yok edebilecek bir güçtür. Bu gücü, ilgili herkesin güvenliği için gerek- 


85 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
5.22. 
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li sınırlar içinde baskı altında tutmak, menarş ile ilgili tabuların asıl amacıdır“ 


İngiliz Kolombiyası'ndaki Carrier Kızılderilileri arasında genç kızların erginlenmesi büyük bir korku ve dehşet yaratmaktadır. 
Ergenliğe giren genç kızın üç ya da dört yıllık bir inziva süresi vardır. “Canlı canlı gömme” denilen bu süreçte genç kız, yerleşim yerinden uzakta, yabanıl doğada, ağaç dallarından yapılmış bir kulübede tek başına yaşamaktadır. Bu dönemde genç kızın diğer insanlar için tehlikeli olduğuna inanılmakta; tek bir bakışıyla bile büyük tehlikeler yaratabilmektedir. Tek bir adımı yolları ve nehirleri kirletebilir. İlk âdet kanını gören kız yüzünü, göğüslerini vb. 
örten, yerlere kadar uzun, tabakalanmiş deriden bol giysiler giymektedir. Ancak bu dönemdeki kız başkaları için tehlikeli olabildiği gibi, kendisi de tehlike içinde olduğundan kollarında ve bacak- 


larında, kendini içindeki kötü ruhtan koruyacak bantlar taşımaktadır 


Brezilya-Venezuella sınırında yaşayan Amerikalı Kızılderili kabilelerinden biri olan Yanomamalarda erkek egemenliği, kadın için korkutucu bir boyut kazanmaktadır. Kocanın, karısını fiziksel olarak cezalandırması ve hatta öldürmesi için kadının fazla bir şey yapmasına gerek yoktur. Yanomamalar da, erkek egemen diğer kültürler gibi, âdet kanının kötü ve tehlikeli olduğunu düşünmektedirler. İlk kanını gören kız, bambudan özel olarak yapılmış bir kafese kilitlenmekte ve burada yemek yemeden kalmaktadır. Bu ilk âdet kanaması “işkencesi'nden sonra kızlar, her aybaşı döneminde inzivaya çekilmekte ve evin karanlık bir yerinde tek başlarına çömelip oturmaktadırlar* 


Arapeshler arasında ise ilk menstruasyon, evlilik için söz vermiş olan kızın, kocasının akrabalarıyla yaşamaya gitmesinden birkaç yıl sonra gerçekleşmektedir. Burada koca ve kocanın akra- 


% James J. Frazer, Altın Dal. Cilt II, Çev.: Mehmet H. Doğan, Payel Yayınları, İstanbul, Aralık 1991, s.222-223. 


9 Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, 5.49. 


88 Marvin Harris, İnekler, Domuzlar, Savaşlar Ve Cadılar, çev. Fatih Gümüş, İmge 
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baları, avlanarak ve bahçecilikle kızın gelişmesi için gereksinim duyduğu yiyecekleri sağlamaktadır. Kızın ilk âdet kanamasında, erkek kardeşleri gelerek, onun mensturiyel kulübesini kurmaktadırlar. Kulübe, köyü, âdet gören kadınla ilişkilendirilen tehlikeli dogaüstü güçten korumak için, köyün kenarında kurulmaktadır. Kız, bu kulübede bacakları önünde dizleri toplanmış oturması için uyarılmaktadır. Eski çalı eteği ve şalı ondan alınarak ya bir başkasına hediye edilmekte ya da ortadan kaldırılmaktadır? Bu örnekte olduğu gibi, diğer pek çok kültürde yaygın olarak, âdet gören kadın sadece gruptan uzaklaştırılmakla kalmamakta ancak varolduğuna inanılan tehlikeli gücünü etrafa bulaştırmaması için hareketleri de son derece kısıtlanmaktadır. 


Alaska'nın Kolosh Kızılderilileri, ergenliğe ulaşan kızları, bir yıl boyunca ateşten uzak, hareket etmeden ve diğerleriyle herhangi bir ilişkisi olmaksızın, küçük bir hava deliği dışında tamamen kapatılmış ufacık bir kulübeye kapatmaktadırlar. New Ireland yerlilerinde ise, bu uygulama çok daha uzun sürmekteydi. Burada, üç- dört yıla kadar uzayan sürelerle kızlarını, kabilenin güzellik standartlarına uyacak şekilde şişmanlayacağı ve benzinin soluklaşacağı bir kafesin içinde, evin bir köşesinde tutmaktaydılar. Daha zengin ve daha güçlü babalar, kızlarını daha uzun süre hapis tutma eğilimde görülmekteydiler. Fakat yoksullar, kızlarının işgücünden bu kadar uzun süre yoksun kalabilecek durumda değillerdi” Bu nedenle yoksul ailelerde kızların hapis hayatı, zenginlere göre daha kısa sürmekteydi. Yoksul babaların, kızın işgücünü kaybetmekten duyduğu bu kaygı, ekonomik koşulların zorlamasının, kanın yarattığına inanılan tehlikelerden daha ağır bastığını göstermektedir. 
Ayrıca, âdet kanaması ile ilgili yasaklama ve kısıtlamaların biyolojik değil, kültürel ve toplumsal temelli olduğuna işaret etmektedir. 


İlkel akılda güneşijle baba arasında yaygın olarak kurulan ilişki, kızların ilk âdet kanaması sırasındaki inzivalarının nedenlerini açıklamada katkı sağlayabilmektedir. Torres Strait'te evlenmemiş 


8 Margaret Mead, Male And Female, 5.177. 


* Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 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genç kızların erkeklerle, özellikle kendi babalarıyla cinsel ilişkisi yasaklanmaktadır. Genç kız, babasından gelebilecek bir cinsel saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine inandırılmaktadır. 
Buna karşılık baba da, âdet gören kadına dokunan herhangi bir erkeğin başına gelecek, maskülen güçlerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Dolayısıyla bu inziva ritüelleri kızın ve babanın, karşılıklı olarak korunmasına hizmet etmektedir” Bununla birlikte, âdet kanaması görmeye başlayan kızın babası, toplum içinde yeni bir statü kazanmaktadır. Evlenecek çağa gelen kızın ekonomik avantajı ve pazarlık gücü, babaya yeni bir güç vermektedir. Karen Paige, babanın ilk âdet kanaması ritüelleri ve öğretilerindeki rolünün bu güçten kaynaklandığını ileri sürmektedir. *. İlk âdet kanamasıyla birlikte kızın, babasından uzaklaşması ve babası için bir tabu haline gelmesi uygulaması başka kültürlerde de görülmektedir. 

Örneğin Aborjinlerde de, ilk âdet kanamasından sonra kızdan, diğer erkek akrabaları gibi babasıyla da ilişkisini kesmesi beklenmektedir. Aborjinlerde, ilk âdet kanamasını gören kız çocuğu, sadece kadınların katıldığı bir törenle kutlanmaktadır. Artık kızın grup içindeki konumu, rolü ve işlevi değişmektedir. Kızın, kadınlıga geçişi, başta erkek akrabaları olmak üzere, onu tanıyan herkese duyurulmaktadır. Bundan sonra kız çocuğu, kadınlığın saygınlığı- nın gerektirdiği şekilde genç erkeklerle, babalarıyla ve dayılarıyla konuşamayacaktır. Evlenecek çağa gelinceye kadar erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi, hatta onlarla yalnız kalması bile yasaktır; ilk âdet kanamasını gören kız, erkekler için bir tabu haline gelmektedir. Kız artık sadece kadınlarla arkadaşlık edebilmekte, grup içinde sorumluluk almaya başlamakta, kadınlara ait işleri öğrenmeye başlamaktadır”. Başka bir ifadeyle, daha önce de dile getirdiğimiz gibi, ilk âdet kanamasıyla birlikte kızların topluluk 


9! Age, 5.23. 


* Aktaran, Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of 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içindeki statüleri, görev ve sorumlulukları keskin bir şekilde değişmektedir. 


İlk âdet kanaması, kızın üretken bir evliliğe hazır olduğunun işareti olduğundan dolayı birçok toplum menarşı, gerçek ya da sembolik olarak bekaretin bozulması için bir fırsat olarak kullanmaktadır. Bu uygulama, ilk âdet kanının kendisinin, bekareti kaybetme olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır; genellikle ilkel akılda âdet kanı ile kızlık zarının kanı arasında bir farklılık gözetilmemekteydi. Ayrıca bu dönemde kızın etrafında dolaşarak onunla cinsel ilişki kurması olası büyülü ruhların ve yaratıkların bulunduğuna inanılmaktaydı. 


Tayland'da ve bazı Afrika toplumlarında kızın ilk âdet kanamasının, havada varolan ruhlar sürüsü tarafından bekaretinin bozulmasının sonucu olduğu düşünülmekte, takip eden her bir âdet kanamasına da, gene bu ruhlarla sonraki cinsel ilişkilerin neden olduguna inanılmaktaydı. Bu nedenle ilk âdet kanamasını gören kızdan genellikle “gelin” diye söz edilmekteydi. Benzer inanış Hindistan'ın bazı bölgelerinde de sürmektedir. Burada bekareti bozma ve evlilik ritüelleri, ergenlik çağından önce gelmektedir. Böylece kızların ilk cinsel ilişkilerini doğaüstü güçlerle yaşaması tehlikesi önlenmektedir. Bekareti bozma genellikle daha yüksek kasta üye bir din adamı ya da bir yabancı tarafından uygulanmaktadır. Çünkü âdet gören bir kadınla cinsel ilişkiye girmenin, toplumun sıradan bir üyesi için tehlikeli olduğu düşünülmekte, âdet kanamasına neden olmanın ise çok daha tehlikeli olduğuna inanılmaktadır. 


Ruhsal dünyanın kontrol edilemez büyüsü yetmezmiş gibi, pek çok toplumda, âdet kanaması görmeye başlayan kızların yılanlardan gelen özel bir tehlike ile de karşı karşıya oldukları düşünülmekteydi. Bir Avustralya kabilesinde kızlar, yılan tarafından öldürüleceği korkusuyla, tuzlu suda yaşayan herhangi bir şeyi yememesi için uyarılmaktaydı. Mohave Kızılderililerinin kızları ise, menarştan sonra vulvanın törensel temizliği sırasında vajinaya su girmesine izin vermemekte, böylece doğaüstü yılanların yol açacağı korkunç bir hastalığa yakalanmaktan korunmaktadırlar. Yılan ile penisin yaygın olarak birbiriyle ilişkilendirilmesi, yılanla ilgili tabuların, ilk âdet kanının büyüsel olarak bekaretin bozulması sonucu meydana geldiği yolundaki ilkel inancın farklı bir anlatımına işaret etmektedir. Havva da ilk cinsel bilgisini böyle bir yaratık yoluyla kazanmış ve masumiyetini kaybetmiştir * 


Kadınların Dışlanması İle İlgili Tabular İlk Kanamadan Sonra da Devam Etmektedir 


İlk âdet kanamasından sonra buna ilişkin tabular bir ölçüde yumuşasa da tamamen ortadan kalkmamakta, devam etmektedir. 
Âdet kanamasını çevreleyen tabular, bazen ölüme kadar taşınabilen kısıtlayıcı yasalardır. Bu tabuların ortaya çıkması ve insanları bu derece kısıtlaması, âdet kanamasının yaşam ve ölümle çok sıkı bir şekilde ilişkili olduğu inancından kaynaklanmaktadır” İlkellerin pek çoğu, âdet gören kadının içine yılan, kertenkele ya da kuş formunda kötü ruhların girebileceğine inanmaktadır Bu nedenle toplumun geri kalanını kadının içine girmiş olan kötü ruhlardan korumak için önlemler alınmaya devam edilmelidir. 


Eski dönemlerde, ilkellerden filozoflara âdet gören kadının ya da âdet kanının ne yapabileceğine ilişkin yaygın bir korku vardı. Aristo, âdet gören kadının, bir bakışının aynadaki sırrı çıkaracağını ve bu aynaya bakanı büyüleyeceğini ileri sürmüştür. Ayrıca bu dönemdeki kadın, aletlerin keskinliğini de köreltebilirdi. Gene Aristo, âdet kanamasının güneş ya da ay tutulmasına rastlaması durumunda en büyük kötülüklerin meydana geleceğini savunmuştur” 


İlkel insanın cinsel ilişkinin biyolojik gerekçelerini ya da diğer bir deyişle doğumda erkeğin rolünü bilmemesi, âdet kanına karşı gelişen korkuda önemli rol oynamıştır. Paleolitik çağda, kadının gebe kalması doğal bir olay olarak algılanmaktaydı ve bunun nasıl olduğuna ilişkin herhangi bir merak duyulmamaktaydı. Doğum açısından insan dişisi, hayvanların dişisine çok benzemekteydi. 


% Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.24-25. 


9 Judy Grahn, Blood, Bread And Roses How Menstruation Created The World, s.5. 
* Magic and Medicine in Menstruation.. 
9 Age. 
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O dönemden günümüze özellikle modem tıbbın gelişmesiyle doğum olayı her yönüyle açıklanmıştır. Ancak yakın zamanlarda bile, kabile düzeyinde yaşayan pek çok halk hâlâ bu konuda son derece bilgisizdir. Örneğin Solomon Adalarında yaşayan Belonese halkı, 1930'ların sonlarında Hıristiyan misyonerlerce aydınlatılana dek, çocukların toplumsal babalarının, atatanrılar tarafından gönderildiğini ve cinsel ilişkinin tek işlevinin de zevk almak olduğunu düşünmekteydiler. Kuzey Ouensland'da yaşayan Tully Nehri Siyahları ise, 1960'larda kadının kendisine baba adayı tarafından verilmiş bir balığı kızarttığı ateşin üzerine oturduğu için hamile kaldığına inanmaktaydılar. Başka bir Avustralya kabilesinde de, kadınların insan eti yiyerek gebe kaldıklarına inanılmaktadır. 
Trobriand Adalarında yaşayanlar, hayvanların çiftleşmesinin işlevi hakkında son derece gerçekçi olmalarına rağmen, insanın cinsel yaşamı ile bunun arasında bir paralellik kuramamışlardır. Papua Yeni Gine'de Hua kabilesi insanları ise, günümüzde bile erkeklerin de gebe kalabileceğine ve doğum sırasında ölebileceğine inanmaktadırlar ©, Dolayısıyla kadının her ay düzenli olarak âdet kanaması görmesi, ancak gebeliği süresince bu kanın kaybolması, olaya daha gizemli ve büyüsel bir güç yüklemektedir. Bu çok bilinmezlik karşısında ise erkek, âdet kanından korku duymakta ve gelecek tehlikelerden kendini koruyabilmek için kadını toplumdan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. 


Rossel Adasında babanın, pasif bir depo olarak gördükleri annenin içine yumurtladığına inanılmaktayken, Monteneprinler, annenin çocukla herhangi bir ilişkisi olduğunu kabul etmemektedirler ” Benzer şekilde Akal'ın aktardığına göre, Yeni Gine Baruya toplumunu inceleyen Maurice Godelier, burada spermin, genelde güç, özeldeyse süt yaratıcısı olarak görüldüğünü ve bu inancın kadını erkeğe bağımlı kıldığını. yazmaktadır. Baruya'da erkekler, evliliğin ilk günlerinden itibaren karılarına sperm yutturmaktaydılar, böylece kadınların göğüslerinin gelişeceğine, doğurabilir ve süt verebilir hale geldiğine inanmaktaydılar. Ayrıca bunun, 


* Reay Tannahill, Tarihte Cinsellik, s.39-40. 
* Margaret Mead, Male And Female, 5.33. 
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âdet kanaması nedeniyle zayıf düşen kadını güçlendirdiği de düşünülmekteydi. Böylece yeni bir yaşam verme yetisini de tümüyle tekeline alan erkeğin, kadın üzerindeki egemenliği desteklenmekte ve kadın, yaşamının her alanında özerkliğini kaybetmektedir'* 


Etnolog A.E. Crowley, âdet dönemindeki kadının topluluk üyelerinden uzaklaştırılmasını, diğer bir deyişle kulübe fenomeni ve cinslerin periyodik olarak ayrılmasını, ilkel kem göz inanışıyla anlatmıştır. Bu anlamda insanları, saldırganı engellemek için başını kuma gömen deve kuşlarıyla karşılaştırarak, yabanıl akılda tehlikeli bir şeyin görüntüsü ile bunun tarafından görülmenin aynı şey olduğunu not etmektedir. Ayhalindeki tehlikeli kadın, grubu görmeyeceği ve onlar tarafından da görülmeyeceği bir yere gidip topluluktan ayrı tutulduğu sürece kadının sahip olduğuna inanılan büyülü ve tehlikeli güçlerden korunma sağlanmış olmaktadır” 


Kanama halindeki kadının kirli olduğu düşüncesi çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkellerde pislik düşüncesiyle temellenen pek çok tabu ayhalindeki kadının hareketlerini kısıtlamaktadır. Âdet dönemindeki kadınlar çoğu zaman başkalarıyla yemek yememekte, bazı yiyecek maddelerine dokunmaktan kaçınmakta, sığırlardan ve av hayvanlarından uzak durmaya çalışmaktadırlar. Ancak bundan çok daha ağır önlemler de söz konusudur. Âdet döneminde olan kadının, bu süre boyunca topluluktan uzaklaştırılması ve diğer insanlara ve onların kullandıkları eşyalara yaklaşmamaları gibi tedbirlerle sıklıkla karşılaşmaktayız. Örneğin Güney Denizi Adalıları kadınları, âdet kanaması boyunca ayrı kulübelerde tutmaktaydılar. Bhimya'daki her evde bu amaçla, sadece ayhalindeki kadının kullanacağı özel 
bir kapı inşa edilmekteydi 9 


Pek çok yazar ve düşünür, âdet kanaması ile ilgili tabuların, kanın kirli olduğu inancından kaynaklandığını iddia etmektedirler. 


10 Cemal Bâli Akal, İktidarın Üç Yüzü, s.214. 
1! Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.8. 
10 Magic and Medicine in Menstruation. 


61 


Oysa James J. Frazer'a göre, bu tabular kirlilik ile ilgili değildir çünkü yabanılın kafasında henüz kirlilik kavramı yoktur. Frazer yabanılın, bu dönemdeki kadının tehlikeli ve tehlike içinde olmasından dolayı, içinde bulunduğu ve başkalarını uğratabileceği zararlardan korumak için kısıtlandığını ileri sürmektedir” 


Birleşik Devletlerde Crcekler ve onların yakını kızılderililer, âdet kanaması gören kadınları köyden uzakta kulübelerde yaşamaya zorlamaktadırlar. Düşmanların saldırısına uğrama tehlikesi olsa da kadınlar burada kalmak zorundadırlar. Bu dönemdeki bir kadına yaklaşmanın çok korkunç ve tehlikeli bir kirlenme olacağına inanılmaktadır. Öyle ki, bu tehlike düşmanları bile içermektedir. 
Âdet dönemindeki bir kadını öldüren kişinin birtakım kutsal otlar ve kökler yoluyla kendini bu kirliliktey arındırması gerekmektedir' Kadının kanama döneminde çevresindekiler, özellikle de erkekler için büyük bir tehlike kaynağı olduğuna inanılmaktaydı. 
Dolayısıyla erkeği, kadının yarattığı bu tehlikelerden koruyabilmek için ciddi önlemler alınmıştır. 


Afrika kıtasında Kongo'nun aşağı bölgelerinde âdet gören kadının, herhangi bir erkek için yemek pişirmesine izin verilmezdi. 
Erkek onunla konuşurken kadının ağzında bir pipo tutması gerekmekteydi'* Bazı Avustralya yerlileri, eğik bir ağacın altından geçmekten çekinirler çünkü ağacın üzetinde bir kadın olabileceğinden ve ondan ağacın üzerine kan damlamış olabileceğinden korkmaktadırlar. Ya da tam kendileri ağacın altından geçerken, yukarıdaki kadından üstlerine kan damlayacağından çekinmektedirler. Solomon Adalarından biri olan Ugi'de, bir erkek yola devrilmiş bir ağacın altından mümkün olduğunca geçmez çünkü kendinden önce ağacın üzerinden bir kadının geçmiş olabileceğinden korkmaktadır. Yukarıdakilere benzer bir endişeyle, Burmalı Karenler, özellikle içinde kadınlar olan bir evin altından geçmekten çekinirler. Siyamlılar ise, üzerine kadın çamaşırları asılmış bir ipin 


10 James J. Frazer, Altın Dal. Cilt I, Çev.: Mehmet H. Doğan, Payel Yayınları, İstanbul, Aralık 1991, s.167. 


1% James J. Frazer, Altın Dal. Cilt Il, s.220-222. 
105 Magic and Medicine in Menstruation. 
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altından geçmeyi uğursuzluk saymaktadırlar; öyle ki bunu yapan kişinin, doğabilecek kötü sonuçlardan korunabilmesi için toprak ruhuna küçük bir tapınak yaptırması gerekmektedir. Bütün bu örnekler, kadın kanına dokunma korkusunu göstermektedir. Kadınların kanının, erkekler üzerinde çok kötü etkileri olduğuna inanılmaktadır. Örneğin Güney Avustralya'da Encounter Körfezi kabilelerinde, erkek çocukların kadınların kanını görmesi halinde saçlarının erken yaşta beyazlayacağından ve zamanından önce güçlerini kaybedeceklerinden korkulmaktadır. Boandik kabilesi erkekleri, kadınların kanını görürlerse düşmanlarına karşı savaşamayacaklarına ve öldürüleceklerine inanmaktadırlar. Bu nedenle kavgada başarılı olamayan bir Boandik erkeğinin, dövüşten sonra gördüğü ilk kadını dövmesi “son derece olağan” bir durumdur. Boandik kabilesindeki inancın aynısını Ceram halkında da görmekteyiz. 
Ceram halkı, kadınların kanını gören erkeklerin savaşta yaralanacağına inanmaktadır Manu Hinduları arasında erkeklerin, âdet gören bir kadına yaklaşmaları durumunda güçlerini, enerjilerini ve bilgeliklerini kaybedecekleri endişesi yaygındır” 


Buşmanlar, bir kızın sıkı inziva içinde tutulmak zorunda olduğu zamanlarda, yani âdet dönemindeyken, bir tek bakışıyla erkekleri taşlaştıracağına inanmaktadırlar. Kız ona baktığında erkek hangi durumdaysa, elinde ne tutuyorsa öylece taşlaşır ve konuşan ağaca dönüşür. Orinocalı Guayguiry'ler ise, âdet dönemindeki bir kadının bastığı her şeyin öleceğine inanmaktadırlar. Âdet dönemindeki kadının geçtiği yerden yürüyen erkeğin bacakları derhal şişecektir. 


Âdet dönemine ilişkin tabularla ilgili bu tür örnekleri çoğaltmak olasıdır. Benzer yasaklamalar ABD'deki Chippewaylar ve Hudson Körfezi'ndeki pek çok kızılderili kabilesi arasında da yaygındır. Bu topluluklarda da kadınlar ayhalindeyken kamptan ayrılmakta ve dallardan yapılmış kulübelere konulmaktadır. Başlarını ve göğüslerini tamamen gizleyen uzun başlıklar giymektedirler. Ev eşyalarına ve özellikle erkeklerin kullandığı herhangi bir eşyaya dokunamazlar; dokunmaları halinde bunların kirleneceğine ve daha 


1% James J. Frazer, Altın Dal. Cilt 1, 5.182-183. 
10? Magic and Medicine in Menstruation. 
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sonfa kullanana hastalık ve ölüm getireceğine inanılmaktadır. Kadınlar herkesin geçtiği yollardan yürüyemezler, hayvanların üzerinden geçemezler. Bu dönemdeki kadınların av şansını azaltacağından da korkulur, dolayısıyla bu durumdaki kadının avlanılan bölgelerin yakınına gitmesi kesinlikle yasaktır'* 


Benzer şekilde Aborjin kadınları da, âdet kanının erkekler için çok güçlü ve tehlikeli olduğunu bilmektedirler. Bir erkek, âdet kanını görmekten, koklamaktan ya da ona dokunmaktan korkmaktadır. Bu dönemdeki kadına karşı dikkatsiz davranırsa yaşamı tehlikeye girecektir. Bu nedenle aylık kanaması olan kadınlar, kanlarını erkeklerin yürüyeceği yerlere damlatmamaya çalışarak sessizce kamptan ayrılmakta ve tabu olan bir yere gitmektedirler” 


Frazer'in aktardığına göre Avustralya'da kadınların aybaşı halindeyken, erkeklerin kullandığı şeyleri kullanmaları şiddetle yasaklanmıştır; bu yasağa uymayanların cezası ölümdür. Benzer şekilde Kuzey Amerika Tinneh Kızılderililerinden bazıları arasında, kızların ergenlik dönemlerindeki inzivaları sırasında yemek yedikleri tabaklar başkaları tarafından kullanılmamaktadır''9 Böylece âdet kanaması nedeniyle kirlenen tabakların, diğerlerini ve özellikle de erkekleri zehirlenmesi engellenmiş olmaktadır. 


Bazı yazarlar âdet kanaması ile ilgili yasaklamaların korku ile açıklanabileceğini savunmaktadırlar. Tseğlon'ın alıntıladığına göre, Bergler kadınların eşitliğinin, erkeklerin bilinçaltına yabancı bir kavram olduğuna, çünkü temelde erkeklerin kadınlardan korktuğuna inanmaktadır. Erkekler, kanayan (iğdiş edilmiş) kadınlık organından korku duymaktadırlar. Âdet dönemindeki kadınlar ve ergenlik çağındaki kızlara karşı geliştirilen olumsuz tavırlar bu korkunun bir sonucudur", Karen Horney'e göre de, erkek kadından korkmaktadır ve bunun nedeni cinsellikle açıklanabilir. Bu korku nedeniyle genç kadınlar hapsedilirken yaşlı kadınlara büyük 


108 James J. Frazer, Altın Dal. Cilt II, s.220-222. 
"9 Hannah Rachel Bell, Erkek İşi//Kadın İşi, s.108-109. 
110 James J. Frazer, Altın Dal. Cilt 1, s.166. 


1 Efrat Tseğlon, Kadınlık Maskesi, çev. Reşide Kekec, Ekin Yayınları, Ankara, 
2002, s.46. 
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bir saygı duyulmaktadır. İlkel kabilelerde kadın, cinsel olgunluk dönemi boyunca birtakım tabularla kuşatılmış durumdadır. Örnegin Arunta kabilesinde kadınların, erkeklerin cinsel organlarını etkileme konusunda sihirli bir güce sahip olduklarına inanılmaktadır. Bu inanca göre, kadın bir ot çöpüne birşeyler fısıldayıp onu erkeğe doğrultur ya da onun üstüne atarsa, erkek hastalanır veya penisini kaybeder. Doğu Afrika kabilelerinden birinde, karı ile koca, kadının âdet dönemi boyunca aynı yatakta yatmazlar, çünkü kadının nefesi erkeği zayıflatıp güçten düşürebilir. Diğer bir örnekte ise Kuzey Afrika kabilelerinde gene kadının, erkeği güçten düşürdüğüne ilişkin inancın yansımaları görülmektedir. Burada bir kadın, uyuyan bir erkeğin bacağına sarılırsa, erkeğin kaçmasını engellemiş olur. Bu nedenle ava çıkmadan, savaştan ya da balık avlamadan iki veya beş gün önce genel bir cinsel perhiz yasası uygulanmaya başlanır. Bu kültürlerde doğum ya da gebelikten daha çok aybaşı kanamalarından korkulmaktadır. Aybaşı kanaması geçiren bir kadına dokunan erkeğin hemen öleceğine inanılmaktadır. Horney bütün bu korkuların tek bir nedenden kaynaklandığı iddia etmektedir; “kadın ruhlarla haberleşen bir yaratıktır, bu nedenle erkeği yaralamak için kullanabileceği büyülü güçlere sahiptir? Dolayısıyla erkeğiy, kadına egemen olması ve onu kendi buyruğu altında tutması gerekir; böylece kendini, kadının güçlerinden korumalıdır"? 


Band ve köy toplumlarında kadınlar aybaşı halindeyken kirli sayılırlar, âdet kanaması kirletici olarak kabul edilir. Oysa bu toplumlarda, dinsel törenlerde topluluğun sağlığı ve gönencini iyileştirmek için ersuyu (meni) kullanıldığı görülmektedir''?. Dolayısıyla burada kandan bir tiksinmeden çok toplumun cinsiyet algılarının geçerli olduğunu düşünmek gerekmektedir. 


Âdet dönemiyle ilgili kısıtlamalara sadece basit toplumlarda rastlanmamaktadır. Frazer, “Avrupa'nın uygarlaşmış ulusları arasında da bu konuda geçerli olan boşinanlar daha az abartılı değildir” ifadesini kullanmaktadır. Varolan en eski ansiklopedi olan 


2 Karen Homey, Kadın Psikolojisi, s.131-132. 
113 Marvin Harris, Yamyamlar Ve Krallar, 5.93. 
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Pliny'nin Doğal Tarihi'nde yer alan, âdet kanamasından gelebilecek tehlikelerle ilgili liste yabanıllarınkinden uzundur. Pliny?e göre aybaşı halindeki kadının bir dokunuşu şarabı sirkeye dönüştürür, ürünleri yakar, fideleri öldürür, bahçeleri kurutur, yemişleri döker, aynaların ışığını soldurur, usturaları köreltir, demiri paslandırır, arıları öldürür ya da en azından kovanlarından dışarı sürer, kısraklara yavrularını düşürtür, vb. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde âdet dönemindeki kadının biraya, şaraba, sirkeye ya da süte dokunması halinde bunların bozulacağına, reçel yaparsa reçelin koyulaşmayacağına inanılmaktadır. Böylece âdet dönemindeki kadını ayırmanın amacı, bu dönemde onlardan yayıldığı varsayılan tehlikeli etkileri ortadan kaldırmak olarak anlam kazanmaktadır. Tehlikenin ilk âdette özellikle büyük olduğuna inanıldığı, bu dönemdeki kızları toplumdan ayırmak için alınan katı önlemlerden anlaşılmaktadır" Pliny'e göre âdet dönemindeki kadının yarattığı tehlike öylesine güçlüdür ki, doğa olaylarını bile etkileyebilmektedir. O'na göre dolu fırtınası, hortum ve yıldırım âdet gören bir kadın soyunursa korkup kaçabilmektedir' Li 


Çingeneler için vücudun alt kısmı kirlenme ile ilgilidir ve tehlikelidir. Çingene inancına göre kadınlar, karanlık ve korku veren güçlere sahiptirler. Bu inancın en önemli nedenlerinden biri erkekleri kirletebilme gücüne sahip olmalarıdır. Bir kadın, eteklerini erkeğin başının üzerine geçirirse, hatta böyle yapmakla tehdit ederse bile erkek kirlenmiş demektir ve yeniden diğer insanlarla ilişki kurabilmesi için arınması gerekmektedir. Kadın doğuştan kirlidir, özellikle evli ve cinsel olarak etkin durumdaysa kirletme gücüne sahip demektir. Dolayısıyla kendi kirliliğini başkalarına bulaştırmamak için önlemler alması gerekmektedir. Oysa yaşlı kadınların toplum içindeki itibarları artmaktadır. Yaşlarından dolayı artık cinsellikleri bir tehlike oluşturmamaktadır. Âdet kanamaları devam eden genç kadınların tersine, temizlik ritüellerine uymaları gerekmemektedir. Gene genç kadınların tersine, erkeklerle birlikte ye- 


1 James J. Frazer, Altın Dal. Cilt II, s.222-223. 
"5 Magic and Medicine in Menstruation. 
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mek yiyebilmekte ve sigara içebilmektedirler" ©, Diğer bir deyişle, 


yumurtlama yeteneğini kaybeden kadının, aynı zamanda “kadınlık” özelliklerini de kaybettiğine inanılır görülmektedir. Yumurtlayan kadınların sahip olduğuna inanılan karanlık ve tehlikeli güçlerini kaybetmekte, “erkekleşmekte”dirler. Bundan sonra erkekler için bir tehlike yaratmayacaklarından, dışlanmalarına da gerek kalmamakta ve onlarla olan ilişkilerinde, “onlardan biri” gibi rahat olabilmektedirler. 


Beauvoir'e göre, kadını pis yapan kan değildir, kan sadece kadının pisliğini simgelemektedir. Aslında bu erkeğin, doğurganlık karşısında duyduğu tiksintinin bir simgesidir. Çünkü kan, kadının gebe kalabileceği dönemde ortaya çıkar ve dölütün oluştuğu karından fışkırır. Kan kesildiği zaman kadın kısırlaşır""”. Daha önce dile getirdiğimiz gibi, Çingenelerin âdet kanaması sırasında kirli sayılmaları ve pek çok kısıtlamayla karşılaşmalarına rağmen, menopoz ile birlikte erkekler ile birlikte oturmaya hak kazanmaları Beauvoir'in savını olumlar görünmektedir. Doğurganlığını kaybeden kadın artık erkekler için bir korku ve tehlike kaynağı olmaktan çıkmaktadır. Dolayısıyla ergenlik öncesinde olduğu gibi tabulardan bağımsızlaşmaktadır. 


Menstruasyon dönemindeki kısıtlamaları anlamaya çalışan diger bir açıklama da cinsel sembolizm açısından gelmektedir. Genel olarak sembolizm “herşeyin herşeyde olmasını ister”. Can, vücudun tüm parçalarındadır, dolayısıyla bu parçalardan hiçbiriiğin kaybolmaması gerekir. Aynı topluluğun üyeleri arasındaki yaşamsal bağı sembolleştiren kandır. Kan, klanın ortak malıdır ve dökülmemesi gerekir; dökülürse bir şekilde geri almak gerekir. Âdet dönemindeki kadın, bu kadar değerli olan kanı bol bol döktüğü için suçludur. Bu suç kadına, uğursuz bir güç ve büyücü kimliği vermektedir. Bu güç nedeniyle ayhalindeki kadının buğdaya hastalık bulaştırdığından, üzümün mayalanmasını engellediğinden, sütü ekşittiğinden, silahları paslandırdığından şüphelenilmektedir. Bu 


"6 Isabel Fonseca, Beni Ayakta Gömün, çev. Özlem İlyas, Ayrıntı Ya bul, 2002, s.93-94. 


17 Simone de Beauvoir, Kadın Genç K pik Çağı, 5.168. 
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dönemdeki kadına uygulanan yasaklar saymakla bitecek gibi değildir. Burada önemli olan aybaşı kanının uğursuz etkisi ve suç oluşturan bir israf oluşudur" 1g 


Ancak Evelyn Reed, kadının aylık kanaması ile ilgili yukarıda saydığımız açıklamaları kabul etmemekte ve bu yorumları nedeniyle insanbilimcileri eleştirmektedir. O'na göre insanbilimciler, aylık kanama döneminde kadını erkekten ayrı tutan kuralların erkekler tarafından konduğunu düşünerek ve buradaki esas amacın erkeğin kirlenmesini önlemek olduğunu iddia ederek yanılgıya düşmüşlerdi. Bu düşünürler, erkek yanlısı bir eğilimle yabanıl erkeğin, genel olarak kan ve özellikle de kadının lanetli aylık kanını gördüğünde bir iğrenme duygusu ve kendinden uzak tutma güdüsüyle hareket ettiğini ileri sürmüşlerdi. Oysa Reed'e göre, yamyam avcıların arasında böylesi bir titizlikten söz etmek olası görülmemektedir. Yabanıl erkeğin, âdet kanaması karşısında duyduğu tabu yıkmaktan duyulan korkuydu. Bu tabulara göre erkeklerin kadın kanı dökmesi yasaktı. Nitekim sadece aylık kanama değil fakat kadının parmağından akan kan da aynı derecede büyük bir korku yaratmaktaydı. Bu korkunun kaynağını araştırırken yabanılın biyolojik süreçler konusundaki bilgisizliğini de dikkate almak gerekmektedir. Yaşam, ölüm ve çocuğun doğumu ile ilgili gerçekleri bilmedikleri gibi, aylık kanamanın nedeni ve özellikleri hakkında da bilgi sahibi değillerdi. Dolayısıyla yabanıl, kadının âdet kanamasını bir yaradan akan kan olarak algılamaktaydı. Bu yara- nın ise genellikle bir hayvan, kuş ya da yılan tarafından açıldığı düşünülmekteydi. Bu totemci düşünceler, kanaması olan bir kadının yakınlarında bulunan erkeğin, ona saldırdığı suçlamasıyla karşılaşabileceğini düşündürmektedir > 


Kadınlar ve erkekler temel olarak iki yolla biraraya gelmektedirler; cinsellik ve yiyecek yoluyla. Her iki örnekte de, kadın erkeğe hizmet sunmaktadır. Böylece âdet gören kadından erkeğe 


ġ Morali-Daninos, Cinsel İlişkiler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık 1, İstanbul, Mart 1974, s.164-165. 


eed, Kadının Evrimi I, çev. Şemsa Yeğin, Payel Yayınları, 2. Baskı, İs- 
1994, s.135-139. 
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yönelen tehlike, cinsellik ve yiyecek ile ilgili olası en sert tabular yoluyla engellenmektedir. 


Âdet Döneminde Cinsel İlişki 


Âdet dönemiyle ilgili en yaygın uygulama, bu dönemde cinsel ilişkiden kaçınmadır. Âdet kanaması gören kadın, büyülü bir güce sahip olarak algılamakla birlikte, bu dönemde cinsel ilişkiden duyulan büyük korkunun birincil nedeni erkek aklında ağrı, ölüm, savaş, yaralanma ve iğdiş edilme ile ilişkilendirilen kanın kendisidir. Kadının periyodik döneminde cinsel ilişki tabusunun son derece katı bir şekilde uygulandığı toplumlarda, erkekler arasında belirgin bir iğdiş edilme endişesi, penisi kaybetme korkusu olduğu saptanmıştır. Fakat cinsel ilişki tabusu hakkındaki formel açıklama, kutsallıktan hijyene kadar çeşitlilik göstermekte ve erkeğin herhangi bir şeyden korkacağı gerçeğini kabul etmemektedir. 


Mac Enga inanışına göre, âdet gören kadınla temas etmek erkeği kusturacak, kanını öldürecek, etini yok edecek, derisini karartacak, yaşam sıvılarının bozulmasına ve duyularının körelmesine neden olacaktır. Bir Güney Afrika kabilesinde, ayhalindeki kadınla cinsel ilişkide bulunan erkeğin kemiklerinin yumuşayacağına inanılmaktadır. Daha da çoğaltabileceğimiz örneklerde görüldüğü gibi, âdet dönemindeki cinsel ilişki tabularının çiğnenmesinin neden olacağı ceza ve fiziksel acı toplumun erkek üyeleri tarafından karşılanmaktadır Âdet dönemindeki kadınla cinsel ilişkinin erkek için yaratabileceği tehlikeler o kadar korkunçtur ki, M.S. 
ikinci yüzyılda yaşamış Efes'li Rufus, cüzzamın yayılmasından bile kadının âdet kanamasını sorumlu tutmuştur. O'na göre erkekler, kadının ‘çiçeklenme’ döneminde dikkatli olmalıydılar çünkü kadınlar âdet dönemlerinde hayvanları zehirlemekte ve aynaları karartmaktaydılar. Ve bazı durumlarda bu dönemdeki kadınla cinsel ilişkiye giren erkekler cüzzama yakalanmaktaydı'?' Benzer 


120 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.13-14. 


121 Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı, çev. Selahattin Erkanlı, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2000, s.55. 
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şekilde Yahudilerin kutsal kitabı da, aybaşı kanaması ile belsoğukluğunu bir tutmaktadır. Çünkü kanayan dişilik organı şüpheli bir yaradır” 


William Stephens'ın 1961 tarihli çalışmasında incelenen kırk ilkel toplumda, âdet dönemindeki cinsel ilişkinin erkekler için tehlikeli olduğu inancının egemen olduğu anlaşılmıştır. Bu aynı zamanda Avrupa'da da yaygın olarak karşılaşılan bir inançtır. On dokuzuncu yüzyılda âdet gören bir kadınla temas eden erkeğin belsoğukluğu ve benzeri enfeksiyonlara yakalanabileceği düşüncesi egemendi. Gene bu yüzyılda karşılaştığımız diğer bir inanç da, ayhalindeki kadının cinsel ilişki sırasında kaybettiği kana karşılık erkeğin yaşamsal kanını aldığıdır. 


Yirminci yüzyılda ise, âdet dönemindeki kadınla ilişki kuran erkeğin idrar yolu iltihabı hastalığına yakalanacağı düşünülmekteydi. Ancak bu çok nadir bir olgudur ve bugünkü delillere göre, âdet kanaması dönemindeki cinsel ilişki erkekler için tamamen zararsızdır? Ayrıca önceki bölümde söz ettiğimiz gibi, bu dönemdeki cinsel ilişkinin kadın için de herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bununla beraber aslında âdet kanaması döneminde cinsel ilişkiye girmenin kadınlar için yararlı olduğu bile görülmektedir. Çünkü akıntının artmasına neden olarak, geçici süreyle kadının kramplarından kurtulmasını sağlamakta ve âdet kanamasına bağlı bel ağrılarına iyi gelmektedir! 4 Buna rağmen kadının, âdet dönemindeki cinsel ilişkisinin kadın için olumsuz sonuçlara neden olabileceği endişesi farklı şekillerde dile getirilmektedir. 


1938 tarihli cinsellikle ilgili bir elkitabında, kadının periyodik 
dönemde zaten hasta olduğu ve cinsellikle ilgili eylemlere girdiğinde daha da hasta olacağı yazılmaktadır. Kadınlar da bu “sahte bilimsel” tabuları kabul eder görünmektedir. Nitekim 1950'de yüz kadının katılımıyla yürütülen bir çalışmada, âdet döneminde cinsel 


12? Simone de Beauvoir, Kadın Genç Kızlık Çağı, s. 167. 
13 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.15-16. 


124 A.g.e., 5.16; William H. Masters, Virginia E. Johnson, İnsanda Cinsel Davranış, 
s.103. 
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ilişki kurmanın fiziksel açıdan zararlı olduğu ve kanama, yaralanma ya da enfeksiyonlara yol açabileceği eri çok tekrarlanan korkudur. Bugün bile periyot sırasında cinsel ilişkinin zararları ile ilgili en çok dile getirilen neden tıbbidir; âdet kanaması sırasında kadının vajinal asit oranı düşmektedir ve bu vajinanın iltihabı olasılığını yükseltmektedir! 3 


Âdet dönemi boyunca cinsel ilişkinin engellenmesi hakkında, özgürlükçü kadınlar ve erkekler tarafından bile, en çok ileri sürülen neden eşlerin estetik duyarlılıklarıdır. Delaney ve diğerleri, estetik kavramını, erkek doktorların ve sosyologların, âdet dönemindeki bir kadınla cinsel ilişkinin kirli, yarım yamalak ve muhtemelen korkutucu demek yerine, gerçekte ne demek istediklerini saklamanın bir yolu olarak görmektedirler. Bu aynı zamanda kadınların kirli cins olduğu mesajının ince, üstü kapalı olarak desteklenmesidir “ Benzer şekilde Freud da, kandan duyulan korkunun estetik ve hijyenik amaçlara da hizmet ettiğinin gözardı edilmemesi gerektiğini savunmaktadır? Ancak antropolog M.J. Meggitti'ye, âdet döneminde olmasına rağmen battaniyenin üzerinde yattığı için karısını boşadığı anlatılan Yeni Gine Mac Enge erkeğinin, karısının kötü etkilerinden dolayı hâlâ kendini yeterince güvende hissetmemesi üzerine onu balta ile öldürmesini"? sadece temizlik ve estetik kaygılarla açıklamak pek de olası görülmemektedir. 


Karolin Adalarından Trakeseler ve Yeni Zelanda'da Maoriler, âdet döneminde cinsel ilişkiye girmekte estetik açıdan hoş olmayan bir yan görmemektedirler. Ve Yeni Gine Manuları, buna olumlu bir anlam bile yüklemektedirler. Bir Doğu Afrika klanı olan Arkambalar arasında evli insanlar genellikle âdet döneminde cinsel ilişki kurmaktadırlar çünkü sadece bu dönemde kadının gebe kalabileceğine inanmaktadırlar. Arkambalar oldukça düşük bir doğum 


125 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.16. 


126 A.g.e., 5.19. 
27 Sigmund Freud, Dinin Kökenleri, 5.150. 
128 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.5. 
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oranına sahip olmamalılar'? ama bu örnek ve diğerleri, estetik ve hijyen anlayışlarının da evrensel olmadığını ve kültürel olarak değiştiğini göstermesi açısından anlamlıdır. 


Âdet kanaması ile ilgili olarak karşımıza çıkan bir diğer inanç, kadını cinsel ilişkinin kirlerinden arındırdığı yolundaki inançtır. 
Cinsel ilişki konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Cinsel ilişki bir yandan olumlu, refah ve üretkenlik olarak görülürken, bir yandan da olumsuz, tehditkar bir güç olarak algılandığı durumlar da söz konusudur. Bazı insanlar, cinsel ilişkiyi bir kirlenme olarak görmektedirler. Örneğin Yeni Gine'nin bir adası olan Wogeo'da cinsel ilişkinin kirletici olduğuna inanılmaktadır. Wogeo'da kadın ve erkek rollerinin farklılığı, kadının ve erkeğin iki farklı dünyada ayrı ayrı yaşadıkları inancına dayanmaktadır. Fakat gerçekçi olarak kadın ve erkek toplumun yeniden üretimi ve tamamlayıcı ekonomik rolleri yerine getirmek için biraraya gelmek zorundadır. Cinsiyetlerin bu ayrılık fikri ile bağlantılı olarak cinsel ilişkinin her iki cins için de kirletici olduğuna ve âdet kanının erkek için zararlı olduğuna inanılmaktadır. Bu ikinci görüş dünya üzerindeki diğer pek çok kültürle ortaktır ancak, verdiğimiz karşıt örneklerden anlaşılacağı gibi, evrensel değildir” Wogeo'da kadınlar doğal biyolojik sürecin bir parçası olarak çocuk doğururlar. Erkekler tarafından üretilen flütler kültürel objelerdir. Erkekler, zorlu bir erginleme sürecinde flüt çalmayı öğrenmek zorundadırlar. Dolayısıyla kadınlar doğal olan ile, erkekler ise kültürel olanla ilişkilendirilmektedir. Daha önce dile getirdiğimiz gibi Wogeo insanları, erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunduğunda her ikisinin de kirlendiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle cinsel ilişkinin olumsuz etkilerinden periyodik olarak arınmaları gerektiğini düşünmektedirler. Ve menstruasyonun bu anlamda kadını temizlediğine inanmaktadırlar; diğer bir deyişle kadın, âdet kanaması yoluyla doğal olarak arınmaktadır. Ancak erkekler kültürel olarak öğrendikleri bir yolla temizlenmek zorundadırlar. Bu amaçla penislerini kanayana kadar 


13 A.ge., 5.20. 


19 Abraham Rosman, Paula G. Rubel, The Tapestry Of Culture. 3” edition, 
Random House, New York, 1989, s.104-105. 
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kesmekte ve böylece bir anlamda menstruasyon gerçekleştirmekte, temizlenmektedirler 


Eski Yunan ve Roma'da cinsel ilişkinin temel işlevi üremeydi. 
Kadın toplumsal ve fizyolojik olarak üremeye eğilimli görülmekteydi'”. Ancak güzel bir soyun elde edilmesi için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Efesli Rufus'un çağdaşı olan ve M.S. ikinci yüzyılda Roma tıbbına önemli katkılarda bulunan Soranus'”*un Kadın Hastalıkları Kitabı'nda, tohumları büyütmek için her mevsimin uygun olmaması gibi, cinsel ilişki sırasında rahme atılan tohum açısından da her dönemin uygun olmadığı yazılmaktadır. Soranus'a göre, döllenme için en uygun zaman âdet kanamasının hemen sonrasıdır. O'na göre rahim açtır; bazen kan tüketir (normal zamanda), bazen de tohum (bu durumda döllenme gerçekleşir). Döllenmenin gerçekleşebilmesi için cinsel ilişkinin, bu beslenme düzeni içinde uygun bir zamana rast gelmesi gerekmektedir. Âdet öncesi uygun değildir, çünkü yiyecekle dolu olan midenin fazla gelen yiyeceği kusma, dışarı atma eğiliminde olması gibi kanla dolu olan rahim de spermleri atabilir. Adet dönemi bir tür doğal kusma gibidir, bu durumda meni dışarı atılacağından bu dönemde de döllenme gerçekleşmez. Akıntı tamamen durduğunda döllenme olmaz çünkü bu durumda da, tamamen kurumuş ve sogğumuş olan rahim tohumu alacak durumda değildir. Döllenme için en uygun zaman kanamanın durmakta olduğu dönemdir. Soranus'a göre bu dönemde rahim hafif kanlı ve sıcak olduğu için tohumu almaya eğilimlidir ”* Cinsel ilişkinin sonunda yeni bir canlı dünyaya gelmektedir. Fakat âdet dönemindeki kadının cinselliği bu derece katı yasaklarla çevrelendiğine göre, bu kanın yeni doğanı da etkileyebileceği fikrinin gözden kaçmasını bekleyemeyiz. 


DI Age, 5.210; Michael C. Howard, Contemporary Cultural Anthropology. 3” edition, University of British Çolumbia, 5.214. 


"2 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi. 3. Cilt, Çev.: Hülya Tufan, Afa Yayınları, 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Âdet Kanının Çocuk Üzerindeki Etkileri 


Aborjinlerde, âdet kanı doğacak çocuk açısından büyük önem taşımaktadır. Kadın hamile kaldığı zaman âdet kanaması kesilmektedir. Ancak rahim kanı, çocuğu beslemek, ona kimlik kazandırmak ve biçim vermek için gereklidir. Ayrıca bu kanın, doğacak olan bebeğin dahil olacağı dünyayla arasında ruhsal bir bağlantı yarattığına inanılmaktadır. Dolayısıyla âdet kanının çok güçlü olduğu, çünkü kusursuz insanlar yarattığı düşünülmektedir. Bu kan kadınlara ö zgüdür; erkekler bu güçten korkmakta ve saygı göstermektedirler' 


Ancak âdet kanının her zaman kusursuz insanlar yarattığı düşünülmemekteydi. Bunun tersine, bu dönemdeki birleşmenin erkekler için yaratması muhtemel tehlikelerinden daha az olmakla birlikte, âdet dönemindeki cinsel ilişkinin ileride doğması olası çocuklar için de zararlı olabileceği korkusu görülmektedir. Romalılar, Tanrı Vulcan'ın deformasyonunu, ki bütün Biz ve kusursuz Tanrılar içinde tek çirkin olanı oydu ve topaldı ~”, Iuno (Hera) ve Jüpiter (Zeus)'i in âdet kanaması dönemindeki ilişkisine bağlamaktadırlar” Talmud'da da, âdet kanaması sırasında girilecek cinsel ilişkinin saralıları, zeka özürlüleri ve cüzzamlıları getireceğine inanılmaktaydı'?* 


Âdet Kanamasının, Kadının Yiyecekle İlişkisi Üzerindeki Etkileri 


Âdet gören kadın, sadece erkekler için tehlikeli değildir, yiyecekler, hayvanlar ve hatta gökyüzü dahi kanaması olan kadından korunmalıdır. Finno Ugric'leri gökyüzünü cennet olarak kabul 


"5 Hannah Rachel Bell, Erkek /şi//Kadın İşi, s.45-46. 


1% Edith Hamilton, Mitologya, çev. Ülkü Tamer, Varlık Yayınları, 5. Baskı, İstanetmektedirler. Dolayısıyla cenneti, yaratacağı tehlikelerden koruyabilmek için, âdet gören kadının gökyüzüne bakmasına izin verilmemektedir. 


Güney Afrika'da Kaffir'ler, ayhalindeki kadının süt içmesi durumunda ineğin öleceğini düşünmektedirler. Hindistan'ın kırsal bölgelerinde kadının, inekleri sağmasına izin verilmeden önce arınması gerekmektedir. Ancak Güney Hindistan'da Todalar, kadınların inekleri sağmak için yeterince arınamayacaklarına inandıklarından, bu işi sadece erkeklerin yapmasına izin verilmektedir * Görüldüğü gibi, âdet dönemine ilişkin tabuların en önemli işlevi, erkekleri kadından gelebilecek tehlikelere karşı korumaktır. 
Erkek ile kadının ilişki kurduğu temel yollardan biri, daha önce de söylediğimiz gibi, yemektir. Bu koşullarda kadının periyodik kanı çevresindeki tabular arasında, yiyecekle ilgili kısıtlamaların son derece yaygın olması yadırganacak bir durum değildir. 


Ancak yiyecek tabularının sadece âdet gören kadınla sınırlı olmadığının da altını çizmek gerekmektedir. Yiyecek tabuları, bir toplumun totemik hayvanlarının korunmasında, grubun ekonomik yaşamında önemli olan hayvan ve bitkilerin korunmasında ya da topluma, kendini nasıl idare edeceğinin öğretilmesinde işlevseldir. 
Çünkü yiyecek kuşkusuz, mülkün ilk şeklidir. Ve ilk insan yasaları, kabile yöneticileri tarafından empoze edilen ve desteklenen yiyecek kısıtlamalarıdır. İlkel toplumların çoğunda ve hatta bazı gelişmiş toplumlarda, âdet gören kadınlar için yiyeceğin avlanması, yetiştirilmesi, saklanması, pişirilmesi, ikram edilmesi ve yenmesine katkıda bulunması yasaktır. 


Yiyecek tabusu döngüsü avlanmayla başlamaktadır. Eskimolar, âdet gören kadına dokunmanın avda kötü şans getireceğine inanmaktadırlar. Kirlenme, görünmez bir buhar halinde avcıya yapışmakta, av tarafından fark edilmesine neden olmakta ve sonuç olarak avın yakalanmasını engellemektedir. Batı Sudan'daki Habbelerde, karısı ayhalinde olan adam ava çıkamamaktadır. Bukka kadınları ise, balık avını engelleyecekleri korkusuyla denize girme- 


13 Age. 
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mektedirler. İngiliz Kolombiyası'nın Sekar Kızılderilileri, âdet kanaması olan kadınlarına yemeleri için sadece kurutulmuş et ya da balık vermektedirler. Çünkü taze av hayvanı yemeleri avcıların şansını kaçıracaktır. Malenezyalı Iflak Adalılarının özgür bir cinsel yaşamları vardır fakat varolan menstruasyon tabularına göre, balık avlama mevsimi boyunca erkek kano evinde yaşamalı ve kadınlardan sakınmalıdır. Günümüzdeki avcı localarının sadece içki ve silahın girebildiği fakat kadına yasak olan yerler olması da bu ilkel tabuların bir yansıması olarak görünmektedir. 


Avcılar ve av için tehlikeli olmanın yanında, âdet dönemindeki kadının yetişen bitkileri kirletme gücüne de sahip olduğu düşünülmekteydi. Ancak Delaney ve diğerleri bunun, ilk insan için endişe verici bir çelişkiyi oluşturmuş olması gerektiğini düşünmektedirler. 
Dünya üzerindeki ilk tapınma objeleri, büyük olasılıkla doğurganlık özelliklerinden dolayı kadınlardı'* Öte yandan tarımsal faaliyetten de birinci derecede sorumlu olanlar kadınlardı. Erkekler ava giderken kadınlar yenilebilir bitkileri toplamaktan sorumluydular. 
Ancak Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu adlı kitabında, kadının çevresindeki yenilebilir bitkiler arasında bugünkü buğday ve arpa- nın atası olan yabani otların tohumlarını da toplamış olduklarını düşünmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Böylece, bu tohumların uygun topraklara ekilmesi, ekilen toprakların yabancı otlardan temizlenmesi ve diğer yollarla işlenmesiyle tarımsal devrimi başlatmış oldular“! Kadının tarımsal faaliyetlerdeki bu başat rolüne rağmen, daha önce de dile getirdiğimiz gibi, âdet döneminde bitkilerden uzak tutulmaya çalışılmıştır. Ürünlerin yetiştiği bahçelere girememekte, tek dokunuşuyla solduracağına inanıldığı için çiçeklerden ve meyve ağaçlarından uzaklaştırılmaktaydılar. Kimi zaman bu dönemde ekim yapmalarına dahi izin verilmemekteydi. 


Bunun dışında kadının âdet dönemindeyken yemek hazırlamasına izin verilmediği örneklere de rastlanmaktadır. Bu tür 


1% Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.9. 


“41 Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, çev. Alaeddin Şenel, Alan Yayıncılık, 7. 
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kısıtlamaların temelinde de gene âdet kanının kirletici olduğu inancı yatmakta ve bu etkinin yiyeceklere geçmesinden, bu yolla diğer insanlar için tehlike yaratmasından endişe edilmektedir. Örneğin Orta Brezilya'da yaşayan Mehinaku klanında erkekler, kadının, “pis kokulu” buldukları âdet salgısından korkmaktadırlar. Üstelik “zehir” olarak kabul ettikleri bu salgı- nın, özellikle belli yiyecek ve içecek maddelerinin içine dolacağından kaygı duymaktadırlar. Bu zehrin, erkeğin derisinin altına sızması durumunda, bu erkeğin acı çekeceğine ve yabancı bir cisme dönüşeceğine inanmaktadırlar, bu durum, zehir bir şaman tarafından çıkarılıncaya kadar devam edecektir"? 


Bu tür yasaklama ve kısıtlamalar sadece ilkel toplumlarla sınırlandırılmış ve tarihin eski dönemlerinde kalmış değildir. Âdet dönemiyle ilgili benzer örnekleri izleyerek yakın tarihlere kadar ulaşabilmekteyiz. Örneğin, Britanya Hekimler Birliği üyelerinden biri 1878'de British Medical Journal'a yazdığı yazıda, aybaşı kanaması geçiren kadının dokunduğu etin bozulup koktuğuna hiç şüphe olmadığını yazmıştır. Kendisinin de bu şekilde bozulan iki jambon olayına tanık olduğunu, savını kanıtlamak için eklemiştir” Briffault da, aynı görüşü tekrarlamış ve İngiltere'de âdet gören kadının jambon tütsüleyemeyeceğinin iyi bilindiğini vurgulamıştır. 

Bu tür inançlar çok daha yakın tarihlerde de sürdürülmektedir. 
Yakın zamanlara dek Avrupa'da, âdet kanaması ile yiyecek hazırlama arasında sıkı bir ilişki kurulmaktadır. Bu ilişki, halkın gelenekleri yoluyla modern zamanlarda da sürdürülen çeşitli kısıtlamalarla ifade edilmektedir. Briffault”'dan aktarıldığına göre, âdet dönemindeki kadının mutfakla ilgili işlerdeki yetersizliği Avrupa'nın hemen her ülkesinde yaygın olan bir inançtır * Simone de Beauvoir, Fransız köylerinde ayhalindeki kadının ya da bu dönemdeki bir kadınla yan yana olan aşçının mayonezi tutturamayacağına 


14 Helen E. Fisher, Cinsel Aşkın Anatomisi, çev. Meral Gaspıralı, Cep Kitapları, İstanbul, 1995, s.257. 


143 Simone de Beauvoir, Kadın Genç Kızlık Çağı, 5.166. 
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inanıldığından söz etmektedir” Ancak Briffault, Beauvoir gibi, 


bu dönemde hiçbir Fransız kadının mayonez yapmaya kalkışmayacağını söylerken, kadının periyodik döneminde yemek hazırlamakla ilgili olarak karşılaştığı kısıtlamaların yalnız köylüler arasında 


değil, yüksek sınıflarda da yaygın olarak görüldüğünü vurgulamaktadır 


Beauvoir, daha geçenlerde diye başladığı anlatısında, yakın geçmişte Angu'da, bodruma elma şarabı yatıran bahçıvanın, efendisine mektup yazarak, evin hanımlarından ve konuk kadınlardan bu belli günlerde bodrumdan geçmemelerini rica etmesi gerektiğini hatırlattığını aktarmaktadır. Bu mektubu öğrenen aşçı kadın ise, bahçıvana karşı çıkmış ve kanamanın elma şarabına zarar vermeyeceğini ama domuz yağına zararı olduğunu söylemiştir'*” 1934 
tarihli Mensiruasyonda Büyü ve Tıp adlı kitapçıkta, o dönemde bazı İngiliz kadınlarının, âdet kanaması gören bir kadın tarafından ellenen sütün tereyağına dönüşmeyeceğine ve jambonun tuzu tutmayacağına inanıldığından söz edilmektedir“ 


Kuzey Fransa Şeker Fabrikalarında, âdet dönemindeki kadınların fabrikaya girmesi yönetmelikle yasaklanmaktaydı. Çünkü bu dönemdeki bir kadının fabrikaya girmesinden “etkilenen şeker”in kara çıkacağından endişe edilmekteydi 1. Benzer şekilde on dokuzuncu yüzyılda Saygon'da kadının kanamasından dolayı, afyon bozulup âcılaşır diye, afyon fabrikasında kadın işçi çalıştırılmazdı ”. Bu örnekler kadınların âdet kanaması nedeniyle gerek ev içinde ve gerekse evin dışında, iş yaşamında kısıtlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca Briffaultt'un dikkat çektiği gibi, bu tür yasaklama ve kısıtlamalar belli sınıflarla sınırlı kalmamakta ve büyük bir 


"5 Simone de Beauvoir, Kadın Genç Kızlık Çağı, 5.166. 
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yaygınlık göstermektedir. Bununla birlikte, yukarıda gördüğümüze benzer örneklere çok yakın tarihlerde bile rastlamaktayız. 

Yirminci yüzyılın başlarında da görüldüğü gibi, Bordo'nun şarap bölgelerinde âdet gören kadınların, fıçılara ve mahzenlere yaklaşması kesin bir şekilde yasaklanmaktadır. Hollanda Holştayn'da ise, bozulmasın diye bu dönemdeki kadınlar yağ yapmazlar!” l Tarihin ilk dönemlerinden itibaren, kadın yiyecekle ilgili işlerden sorumludur. Ancak kadın kanından duyulan korku, kadını yaşamın pek çok alanından uzaklaştırdığı gibi, en temel sorumluluklarında bile kısıtlamalarla karşılaşmasına neden olmaktadır. 


“Âdet Döneminde Kadının Kendisi de Tehlike İçindedir” 


Buraya kadar aktardığımız örneklerin hemen hepsinde, kadın kanının etrafına yönelik tehlikelerden dolayı kısıtlandığını görmekteyiz. Ancak kadının aylık kanamasının yarattığı tehlike sadece çevresini tehdit etmemektedir. Bu dönemde kadının kendisi de tehlike içindedir. Örneğin Chagol'da genç kızların aybaşlarında gelen kanı gizlemeleri gerekmektedir. Bu kanın izleri özellikle kız arkadaşlardan gizlenir çünkü içlerinden kötü biri çıkıp kanlı çamaşıra el koyabilir ve böylece kızın evliliğini tehlikeye düşürebilir. 
Ya da kötü bir kadın bu çamaşırı evinin damına atarsa kızın hiç çocuğu olmayacaktır. Aleouteslarda, baba kızının ilk ayhalini görürse, kızın kör ya da sağır olma olasılığı vardır. Kadının bu dönemde bir cinin etkisi altında olduğuna ve tehlikeli güçler taşıdığına inanılmaktadır”. Fakat bu örneklerin arkasındaki gizli tehlikeyi de görmemiz gerekmektedir. Dikkat edileceği gibi, Chagol'de kızın kanını taşıyan çamaşırı kullanılarak, onun evliliğine zarar verilmesi söz konusudur. Diğer bir deyişle, kızın, erkekle olan ilişkisi tehlike altındadır. Öte yandan Aleooutes”de gördüğümüz kaygı esas olarak kanın, kızın babasından gizlenmesidir. Dolayısıyla bu uygulamaların da temelde kızın kendisini mi yoksa gene 


"5! Judy Grahn, Blood, Bread And Roses How Menstruation Created The World, s.103. 
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erkeği mi kadının kanından gelebilecek tehlikelere karşı korumayı amaçladığı tartışılır görülmektedir. 


Toplumun Soy Dizgesi ve Âdet Kanaması 


Daha önce, âdet kanaması ile ilgili tabuların hangi cins tarafından ortaya çıkarıldığına ilişkin herhangi bir antropolojik kanıtın bulunmadığından söz etmiştik. Ancak kadınların menstruasyon dönemleriyle ilgili tabuları tartışırken, topluluğun soy dizgesine bakmak anlamlı görülmektedir. Çünkü, bu tabular, ister kadınlar ister erkekler tarafından yaratılmış olsun, soy dizgesine bağlı olarak kadın kanına karşı geliştirilen tutumların farklılaştığı görülebilmektedir. 


Antropolog Judith Brown, 1961'de ilk âdet kanaması ritüelleri ve bunların kadının toplum içindeki pozisyonuyla ilişkisi ile ilgili karşılaştırmalı kültürel çalışmasında, kızların ergenlik ritüellerinin daha çok anayerli ikamet kuralının gözlendiği toplumlarda bulunduğunu saptamıştır. Buradaki ritüeller, diğer birçok toplumda 5 
rülenden farklı olarak çok daha onurlu ve daha az ızdıraplıdır Buna karşılık Ortadoğu'nun ataerkil Arap kabileleri menarşı, cinsel hazlarını azaltmak ve gereksinimlerini tek bir erkeğe bağımlı kılmayı sağlamak için kızların klitorisini çıkarmak ya da vulvanın dudaklarını „dikerek kapatmak için bir fırsat olarak kullanmaktadırlar'” * Böylece kızın bedeni sakatlanarak, tehlikeli görülen cinselliği yok edilmeye çalışılmaktadır. 


Anaerkil toplumlarda, âdet kanamasına yakıştırılan büyülü etkiler iki yanlıdır. Bu durum bir yandan toplumsal etkinlikleri aksatmakta, yaşam gücünü yok etmekte, çiçekleri soldurmakta, meyveleri dökmektedir. Ancak diğer yandan bu akıntılar, aşk iksiri ve ilaç yapımında, kesiklerin ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır; diğer bir deyişle aybaşı kanamasının iyi etkileri de bulunmaktadır. Örneğin Hintlilerin, ırmaklarına dadanan hayaletleri 


153 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
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kovmaya giderken, kayıklarının ucuna ayhalindeki kadının kanına bulanmış bezler yerleştirildiğinden söz edilmektedir. Çünkü bu bezden çıkan kokunun doğaüstü düşmanlara zararı olduğuna inanılmaktadır. Bazı Yunan kentlerinde genç kızlar, ilk kanamalarında lekelenen iç çamaşırlarını, saygı belirtisi olarak Astarte'nin Tapınağı'na götürürlermiş. 

Malinowski'nin aktardığına göre, anasoylu bir toplum düzenine sahip olan Trobriand Adaları'nda erkeklerin, aybaşı kanaması karşısında tiksinti ya da korku duyması söz konusu değildir. Pek çok diğer kültürde olduğu gibi burada da, kadın kanama döneminde kocasıyla birlikte olmamaktadır ancak eşiyle aynı kulübede kalmaya ve aynı yemeği yemeğe devam etmektedir. Burada görülen tek kısıtlama erkek ile kadının söz konusu dönemde aynı yatakta yatmamalarıdır. Kadınlar âdet kanaması süresince temizliklerine dikkat etmekte ve her gün düzenli olarak yıkanmaktadırlar. Dikkat çekici olan kadınların, tüm köyün içme suyu gereksinimini karşıladığı ve erkeklerin de yıkandığı kaynakta yıkanmalarıdır. Ayrıca kanamanın bitişinde özel bir yıkanma âdeti de yoktur. Diğer bir deyişle Trobriand Adaları'nda periyodik kanamaya ilişkin olarak iki cinsiyet arasında herhangi bir kaçınma ve utangaçlık söz konusu değildir” Ancak ataerkil düzende, kadının bedeninden gelen bu şüpheli sıvıya sadece zararlı güçler yakıştırılmıştır. 


Ey aybaşında hastalanan kadın, bir zebanisin sen, 


Bütün doğanın kendisinden kaçınması gereken! 
(Eski bir İngiliz ozanın dizesi)” 


Amerika'nın kuzeybatı sahilinde aybaşı kanaması, dünyadan atılması gereken büyük bir kirlilik olarak değerlendirilmektedir. 
Kwakiutl*'larda, kadınlar aybaşı dönemlerinde inzivaya çekilirler. 
Bu dönemde kadınlar derelere adım atmaz, somonlar kaçmasın diye deniz kıyısına yaklaşmazlar. Burada dikkat edilmesi gereken 


"5 Bronislaw Malinowski, Vahşilerin Cinsel Yaşamı, çev. Saâdet Özkal, Kabalcı 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Kwakuitl’ ların anayanlı boy örgütlenmesini kabul etmemiş olmalarıdır. Anayanlı toplumu tümüyle terk etmemişlerse de büyük ölçüde değiştirmişlerdir. Toplumsal yaşamda önemli yeri olan haklar evlilik yoluyla aktarılır, bir adam sahip olduğu hakları erkek çocuğuna değil, kızıyla evlendirdiği erkeğe geçirir. Diğer bir deyişle, adam tüm zenginliğini ve haklarını, torunlarına bakması için kızının kocasına aktarır. Bu bağlamda Kwakiutl’ larda miras hakkının bir kuşak üzerinden anayanlı işlediğini söyleyebiliriz ””. Diğer bir deyişle anayanlı toplumu değiştirirken öncelikle, ataerkil toplumlarda kadını ikincil konuma iten âdet kanaması ile ilgili tabuları benimsemişlerdir. 


Buna karşılık eşitlikçi Kunglar, birçok toplumda örneğini gördüğümüz toplumlardan farklı olarak âdet kanından korkmamaktadırlar. Âdet dönemine ilişkin tutumlarına geçmeden önce, Kungların toplumsal yapılarına bakmakta yarar vardır. Kalahari Çölü'nde yaşayan yiyecek toplayıcısı Kunglar, bandlardan oluşmaktadır ve her bir band, birlikte yaşayan ailelerden oluşmaktadır. 
Bu aileler akrabalık bağı ile birbirlerine ve bir lidere bağlıdırlar. 
Lider çoğunlukla erkektir ancak özellikle bizim için önemli olan kadınların da lider olabildiğidir' Kungların çocuk yetiştirme tarzları da, herhangi bir cinsin egemen olabileceği iletiler içermemektedir. Babalar da, anneler kadar çocuklarla ilgilenmekte ve küçükler kadın ya da erkek korkusu olmadan yetişmektedirler. 
Çocuklara, cinsiyetlerine göre birbirinden farklılaşmış işler verilmemekte, hepsine yaşlarına ve güçlerine uygun benzer görevler verilmektedir. Böylece çocuklar, yaşamları boyunca, bir cinsin diğerine üstün olduğuna ilişkin deneyimler yaşamamaktadırlar'* Cinsiyet farklılıklarının çok sert olmadığı Kunglar, âdet dönemindeki kadının ava katılmaması gerektiğine inanmakta ve kanamanın yoğun olduğu günlerde erkekler, kadınlarla cinsel ilişkiye girmekten kaçınmaktadırlar. Buna karşın, özellikle çocuk istedikleri za- 


137 Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, 5.191-195. 


“ William A. Haviland, Cultural Anthropology, 6* edition, Holt, Rinehart and Winston Inc., USA, 1990, 5.323. 


159 A ge.,s.127-128. 
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man, kanamanın son günlerinde cinsel ilişkiye başlamaktadırlar. 
Çünkü, daha önce başka örneklerini gördüğümüz gibi burada da, âdet kanının, erkeğin menisiyle birleşerek çocuğu oluşturduğuna inanılmaktadır'* Bu örnekler, kadının toplum içindeki statüsünün en azından, âdet dönemine ilişkin uygulamaların şiddetini belirlediğini göstermektedir. 


Arınma 


Buraya kadar pek çok farklı kültürde âdet kanamasına karşı duyulan büyük bir korkunun varlığından söz ettik. Bütün bu korkuları dikkate aldığımızda, ilkellerin ve filozofların âdet kanamasının doğurduğu pislikten ve tehlikelerden arınmak için yöntemler geliştirmiş olmaları da olasıdır. Âdet kanaması bu derece kirletici ve tehlikeli görüldüğünde, kanama süresince ve bitişinde kadının temizliği ve arınması da aynı şekilde önemli bir sorun halini almakta ve büyük dikkat gerektirmekteydi. Eski Mısır'da kadınlar, âdet kanaması döneminde soda içeren bir suyla yıkanmalıydılar. 
Bu iş, evin özel bir bölümünde yapılmaktaydı. Bazı Kuzey Amerika Kızılderilileri, âdet dönemi bittiğinde arınma töreni olarak seremonik bir dans düzenlemekteydiler'©' Kadının âdet kanaması nedeniyle oluşan kirlerinden ve bunun neden olduğu tehlikelerden kurtulması da sosyal olarak belirlenmiş yollarla gerçekleştirilmelidir. Kadının âdet kanaması döneminde uyması gereken kurallar olduğu gibi, bu dönemin sonunda arınmasına büyük bir önem verilmekte ve bu amaçla kadına gene pek çok kural dayatılmaktadır. 


Âdet Kanamasının “İyi Yönleri” 


Birçok kültürde kirli ve tehlikeli olduğu için aşağılanan ve dışlanan âdet kanamasının bazı “işe yarar” yönleri olduğundan da söz edilmektedir. Örneğin Haham Meyer, âdet kanamasının, kadınları her ay bir hafta süreyle erkeklerden ayırdığı için iyi bir amacı olduğu fikrindeydi. Bu durumun kocanın sevgisini arttıracağını ve 


"9 Helen E. Fisher, Cinsel Aşkın Anatomisi, 5.250. 
16! Magic and Medicine in Menstruation. 
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her seferinde kadına gelini gibi bakmasını sağlayacağını savunmaktaydı. 


Âdet kanının tehlikeleri hakkında uzun listeler çıkaran Pliny ise, âdet gören çıplak bir kadının, bir buğday tarlasının çevresinde yürümesi halinde bitkilerin üzerindeki bütün böceklerin döküleceğini söylemekte, böylece kanamanın yararlı bir yönünü bulmaktadır. Ancak gene de bu işlem güneş doğmadan önce yapılmalıydı, aksi durumda ürün dalgalanacak ve komşuları rahatsız edecektir. Almanya'da ise kızlar, sevgililerinin kahvesine âdet kanlarından birkaç damla atarlar, bu yolla sevdiklerinin uzaklaşmasını engellerlerdi Bunun yanında kanın tedavi edici etkisinin kullanıldığı da gözardı edilmemelidir. 


Âdet Kanının Tedavi Edici Etkisi 


İlkel insan, korktuğu herşeyin güçlü olduğuna inanmaktaydı ve doğal olarak iyileştiriciler, bunu kullanmaktaydılar. Âdet kanı da bu amaçla kullanılmıştır. Örneğin Pliny'nin özel bir tekniği vardır; Pliny, kurbağanın kuyruğunun altındaki delikten ağzına doğru soktuğu bir sazı âdet kanına batırırdı. Bu âdet kanının sahibi olan kadın, uygulamadan sonra uygunsuz ilişkilerden zevk almazdı. 


Josephus ise, şimdiye kadar gördüğümüz örneklerin aksine kanın bitkiler üzerinde olumlu etkisi olduğunu iddia etmiştir. Daha önceki bölümlerde, âdet döneminde olan kadınların bitkilerin yakınına gitmesinin yasaklandığına çünkü bitkilerin verimliliğini tehlikeye sokabileceğine ilişkin inançların yaygınlığından söz etmiştik. 
Oysa Josephus, sadece âdet kanının değil, kadının idrarının da bitkileri daha hızlı büyüteceğini iddia etmiştir“ 


Bu örneklerin yanında, âdet kanının bazı sağlık probleminin tedavisinde kullanıldığını gösteren örneklere de rastlanmaktadır. 
Örneğin, eski bir gayri resmi tedavi yöntemine göre, sağlıklı bir bakirenin kullandığı ilk âdet bezi, veba ve gut hastalığının tedavisinde çok değerli görülmekteydi. Eski çağlarda âdet gören kadınlar 


2 Age. 
163 A g.e. 
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genellikle doktorlara asistanlık etmeleri için çağrılmaktaydı. Bu durumdaki kadınların, hastaya dokunarak, tümörleri, çıbanları ve göz bozukluklarını tedavi etmeleri beklenmekteydi. 


İbn-i Sina'nın da âdet kanını, her türlü ağrının tedavisinde kullandığı iddia edilmektedir. Bavyera'da ise âdet akıntısı, yaralanmalar ve ateşi düşürmek için yararlı bulunmaktaydı, sivilcelerin tedavisinde de çok aranan bir kozmetikti. Ayrıca sıtma ve saralı hastalar için kullanıldığı da kaydedilmiştir. 


Çok tanınan Yunanlı bir doktor olan Ictidas, sıtma hastalarının reçetesine, en iyi sonuç için, âdet kanamasının başlangıcında olan bir kadınla cinsel ilişkiye girmelerini yazmıştır. Gene Pliny, âdet kanını gül yağı ile karıştırmış ve bu karışımı, kadınların baş ağrısını geçirmek için alınlarına uygulamıştır" Fakat Pliny'nin âdet kanı karşısında duyduğu korku hatırlanırsa, bu karışımı erkekler üzerinde denemeyi düşünmemiş olması olasıdır. 


Eski zamanlarda su korkusunu tedavi etmenin yaygın yolu, bir parça bezi âdet akıntısına batırmak ve hastanın göbeğini sağdan sola doğru ovalamaktı. Bütün bunların yanında âdet kanının, diğer ilaçlarla karıştırılarak doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığından da söz edilmektedir. Hatta âdet akıntısının çok yakın tarihlerde dahi, çocuk düşürten kadınlar tarafından sıkça kullanıldığı iddia edilmiştir. 

Hastalıkların tedavisinde, kadının aylık kanına önemli bir yer verilmekteydi fakat gene de eski çağların eczacıları, ilaçları karıştırdıkları sırada çevrede âdet gören bir kadın varsa, ilaçların işe yaramayacağından korkmuşlardır'“ Âdet kanının ilaç olarak kullanıldığı bir dönemde bile kadın, eczacılardan uzak durmak zorundadır; diğer bir deyişle kadın gene dışlanmaktadır. Bu durum âdet dönemine karşı geliştirilen tepkinin kana değil, doğrudan kadına yönelik olduğunu gösterir niteliktedir. 


14 A g.e. 
165 A g.e. 
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Âdet Kanaması Günümüzde Hâlâ Tabudur 


Thomas Buckley, 1978'de Yurok Kızılderilisi olan bir arkadaşının evine yemeğe gittiğini anlatmaktadır. Arkadaşı yolda, yemeği kendisinin yapması gerektiğini çünkü karısının âdet döneminde olduğunu ve eski gelenekleri ellerinden geldiğince sürdürdüklerini anlatmıştır. Bu da, karısının âdet kanaması sırasında ve sonrasında, on gün boyunca inzivaya çekildiği ve kendi yemeğini tek başına hazırlayıp yediği anlamına gelmekteydi. 

Geleneksel kızılderili yasalarına göre, âdet gören kadın son derece kirleticidir ve temas etmesi halinde ailenin evine ve yiyecek malzemelerine pislik bulaştırabilmektedir. Bu nedenle eski günlerde, evin yanına menstruasyon inzivası için özel bir barınak inşa edilmekte ve âdet dönemindeki kadın için, bu barınakta tüketilmek üzere özel yiyecekler, diğerlerinden ayrı olarak toplanmakta, saklanmakta ve hazırlanmaktaydı. Buckley'in arkadaşının modern evinde ise, arka odalardan biri karısının aylık kullanımı için düzenlenmişti. Mutfakta da ayrı yiyecek maddeleri gibi, özel pişirme ve yeme aletleri de bulunmaktaydı. 


Buckley, bu eski mensturiyel pratiklerin bu çevrede görülebileceğini tahmin etmediğini açıklamaktadır. Âdet döneminde kadının törensel eylemlerin dışında bırakılması ve bazı erkeklerin eşleri ya da kızları âdet dönemindeyken geyik avından çekilmeleri bir yana, bu eski kuralların çağdaş Yuroklar arasında yaygın olması şaşırtıcıydı. 
Ancak bugünlerde kuralların harfi harfine korunmadığının da altını çizmektedir. Nitekim Buckley ve arkadaşı evde konuşurlarken, arkadaşının karısı yanlarına gelmiştir. Kadın, arka odada genellikle huzursuz olduğunu ve uykusuz kaldığını, bu nedenle evin içinde dolandığını, kocası evdeyken birlikte yemek yememelerine ve yatmamalarına rağmen onunla konuştuğunu anlatmıştır. 


Kadın, mensturiyel kanunlar hakkında, kendi zamanlarında tutucu Yurok kadınları olarak tanınan teyzesi ve anneannesi tarafından eğitilmiştir. Âdet kanaması ile ilgili anlayışı büyük oranda bu kaynaktan beslenmiştir. Evlatlık olarak, Kızılderili olmayan evlerde bulunduğu zamanlarda kendisine, âdet kanamasının kötü ve utanç duyulacak bir şey olduğunun ve menstruasyon yoluyla kadının cezalandırıldığının öğretildiğini söylemiştir. Oysa Yurok toplumuna geri döndüğünde, teyzeleri ve anneannesi menstruasyonun ve kendi toplumlarının mensturiyel kurallarının olumlu yönlerini vurgulamışlardır. Bunların anlattıklarına göre, âdet gören bir kadın kendini izole etmelidir çünkü bu dönemde gücünün doruğundadır. 
Dolayısıyla bu zaman, günlük işlerle ve sosyal eğlencelerle harcanmamalı ya da konsantrasyon karşı cinsle ilişkiye girerek bozulmamalıdır. Kişinin tüm enerjisi, yaşamının amacını bulması ve ruhsal enerjisini biriktirmesi için yoğun bir meditasyon için kullanılmalıdır. Menstruasyon barakası ya da odası, kişinin iç dünyasına döndüğü ve kendini daha güçlendirdiği bir yerdir. Geleneksel olarak bu eğitimde, enerjinin biriktirilmesinin sadece zihinsel değil fiziksel yönleri de bulunmaktadır. Akan kan kadının, onu ruhsal başarı için hazırlayan arınmaya hizmet etmektedir. 


Ancak Buckley, eski Yurok menstruasyon kurallarının, bu eski kuralları ussallaştıran ve yeniden yorumlayan sembolik kodu düzenleyen ve özellikle kadın hakları nosyonuyla çatışan erkek egemen cinsiyet asimetrisini yansıttığını belirtmektedir. Çünkü geleneksel Yurok ve komşu kültürlerle ilgili incelemesinde, âdet dönemi ve bununla ilgili herşeyin olumsuz olduğunu görmüştür. 
Yurok'da âdet kanı korkunç bir zehir olarak görülmekte ve bu dönemdeki kadının dokunduğu herşeyi kirleteceğine inanılmaktadır. Bu nedenle âdet dönemindeki kadın özel barınaklarda izole edilmekte, özenle ayrılmış yiyecekler yemekte ve kazınmış kemikler kullanmaktadırlar. Negatif enerjiyle o kadar yüklenmişlerdir ki, zehirlemek korkusuyla kendi kendilerine bile odokunamamaktadırlar'““ Thomas Buckley'in bu tecrübesi, âdet kanaması ve bu dönemdeki kadınla ilgili eski dönemlerden kalan algılama ve uygulamaların, gelenekler yoluyla günümüze kadar sürdürüldüğünü göstermektedir. Değişen yaşam koşullarına göre kaçınılmaz olarak, bu uygulamaların detaylarında farklılıklar ortaya çıksa da, bunlar kadının yaşamın birçok alanında çok sayıda yasaklama ve kısıtlamalarla kuşatılmışlığını sürdürmektedir. 


16 Thomas Buckley, “Menstruation and The Power of Yurok Women”, Blood 
Magic The Anthropology Of Menstruation. Ed. by: Thomas Buckley, Alma Gottlieb, University of California Press, California, 1988, s.189-192. 
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Kadınların aylık periyodik kanamalarıyla ilgili yapılan çalışmalar günümüz de dahi bu konunun tabu olmaya devam ettiğini göstermektedir. Amerika'da Tampax Şirketi, 1981 yılının Nisan ve Mayıs aylarında, eğitilmiş elli araştırmacının, binden fazla kadın ve erkekle telefonda yaptığı on beş dakikalık görüşmelerle ülke genelinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma her yaştan, eğitim düzeyinden, gelir grubundan ve kökenden insanları kapsamaktadır. Araştırmanın sonunda, kadınların ve erkeklerin, âdet kanaması hakkında birbirine benzer inançları olduğu, araştırmacıların olumsuz olarak nitelendirdikleri tutumları paylaştıkları ve bu döneme ilişkin karmaşık algılara sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre örneklemin % 49'u âdet kanaması döneminde kadınların değişik bir kokusu olduğunu düşünmekte ve % 27'si bu durumdaki kadının farklı göründüğünü söylemektedir. İnceleme grubunun dörtte birinden fazlası kadınların, âdet dönemindeyken iş yaşamında diğer zamanlar kadar işlevsel olamayacaklarını düşünmektedir. Ayrıca görüşülenlerin % 35'i âdet kanamasının, kadınların düşünme yetisini etkilediğine inanırken, % 30'luk bir oran, kadınların bu dönem süresince fiziksel aktivitelerini azaltması gerektiğini iddia etmektedir. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların bu dönemde, diğerlerinden uzak kalmaya çaba harcaması gerektiğini söyleyenlerin oranı o 8'dir ki bu oran on dört milyon Amerikalı anlamına gelmektedir. Ayrıca görüşülenlerin yarısı, kadınların periyotları süresince cinsel ilişkide bulunmaması gerektiğine inanmaktadır. Gene görüşülenlerin üçte ikisi, kadınların âdet dönemini, kramplar ve baş ağrıları da dahil olmak üzere, sosyal ortamlarda açıklamaması gerektiğini ve üçte birinden fazlası da âdet görüyor olduklarını, örneğin hijyenik bağlarını saklayarak, ailelerinden gizlemeleri gerektiğini söylemişlerdir. Burada ilginç olan, periyodik kanama hakkında konuşmakta sakınca görmeyenlerin kadınlardan çok erkekler olmasıdır (kadınlar % 27, erkekler % 38). 


Araştırmaya katılan kadınların % 31'i, ilk âdet kanamasını gördüklerinde, bunun hakkında hiç bir şey bilmediklerini bildirmişler ve % 43'ü ilk periyodik kanamalarıyla ilgili olarak kendilerini 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korkmuş, kafası karışmış, paniğe kapılmış, berbat ya da hasta hissettiklerini söyleyerek olumsuz tepkilerini dile getirmişlerdir'*? 
Tampax'ın gerçekleştirdiği araştırma bu kadınların % 64’ ünün, âdet kanamasını ilk olarak annelerinden öğrendiklerini göstermektedir!“ Ve Amerikalıların % 27'si, 1980'lerde hala âdet döneminde banyo yapmanın ve denize girmenin kadınlar için tehlikeli olduğuna inanmaktadırlar'©? 


Lenore Williams'ın 1983 tarihli çalışmasında, gene genç kızların ayhali ile ilgili olumsuz algı ve tutumları gözler önüne serilmektedir. Söz konusu çalışmada Williams, yaşları dokuz ile oniki arasında değişen kızlarla yaptığı görüşmeler sonunda, bunların “o 30'unun âdet kanamasını utandırıcı, % 27”sinin ise tiksindirici bulduğunu saptamıştır. Bu kızların % 23'ü, bunun kontrol edilemez olduğundan, diğer bir deyişle kanın giysilerine ve etrafa sızması tehlikesinden endişe etmektedir. Bu konunun erkeklerle konuşulmaması gerektiğini savunan kızların oranı ise % 85'e ulaşmaktadır'”9 Bu çalışmalar sonunda ulaşılan bulgular, konuyla ilgili birçok araştırmada tekrarlanmaktadır. 


Martin 1987 ve Lee 1994 tarihli çalışmalarında, menstruasyon hakkında görüşmeler yapmışlar ve yanıtlayıcıların pek çoğunun, sözünü ettiğimiz önceki araştırma sonuçlarına benzer şekilde, âdet kanamasını kirli ve iğrenç olarak gördüklerini bulgulamışlardır. 
Ancak bu çalışmalardan önce, E. Martin 1992'de 165 kadının menstruasyon deneyimlerinin sorgulandığı çalışmasından söz etmek gerekmektedir. Bu çalışmada, kadınların âdet kanaması hakkındaki ilk olumlu duygularının, kendilerini kadın olarak tanımlamak olduğunu saptamıştır. Bazen bu tanımlama, çocuk doğurma yetisi ile yakından ilişkilidir. Söz konusu çalışmada pek çok kadının ilk âdet kanamasında mutlu olduğu çünkü genellikle bunun, çocukluktan kadınlığa geçiş anlamına geldiği bulgulanmıştır. An- 


"97 Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: Menstruation, s.6-7. 


168 Age, s.71. 
19 A.g.e., 5.80. 
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neler ve ablalar genellikle bu olayı “artık bir kadınsın” diyerek kutlamaktadırlar. Ve bu gözlemleri doğrulayan daha çok sayıda çalışma bulunmaktadır” İlk âdet kanamasından sonra, kadınların bu periyot ile ilgili düşünce ve tutumları değişmektedir. Nitekim J. 
Lee 1994'de Oregon'da yaptığı çalışmada, on sekiz-seksen yaşları arasında görüştüğü kadınların yarısının, âdet kanamasını “bela” sözcüğü ile tanımladıklarını saptanmıştır. 


Martin de, yukanda andığımız 1987 tarihli çalışmasında, âdet kanamasının iğrenç görüldüğünü çünkü kanla ilgili olduğunu anlatmaktadır. 
Pistir, çünkü temiz kalabilmek için hijyenik ürünler kullanılmalıdır. Lee, kadınların ayhalini çağrıştıran her türlü işareti gizlemek konusunda oldukça güdülenmiş olduklarını ifade etmektedir. Sızıntı korkusu, kadınların birincil korkusudur. Martin de benzer şekilde, kadınların âdet kanamasını bir sır olarak saklamaya zorlandığını hissedebileceklerini savunmaktadır. Sonuç olarak, kadınların büyük bölümü âdet kanamasını “güçlük” olarak algılamaktadırlar'”. 


Amerika'da yayınlanan, gençlere yönelik üç dergi, gençlerin başlarına gelen en korkunç, utandırıcı ve küçük düşürücü öykülerini yazmalarını istediğinde, kızların âdet kanamalarıyla ilgili çok sayıda mektup almışlardır. Söz konusu dergilerden birine Kasım 1994'te gelen otuz mektubun yedisi bununla ilgilidir. Bu öykülerde çoğunlukla, periyodik kanamanın, farkında olmadan çevredekilere açıklanmasından söz edilmektedir. Mart 1995 tarihli mektuplardan birinde genç kız, âdet kanamasının başladığını okulda dersteyken fark ettiğini yazmaktadır. Anlatısına göre, öğretmenin izniyle, kadın bağı almak üzere öğrenci bürosuna gitmiştir. Burada, okulun en popüler iki erkek öğrencisinin oturduğunu görünce, büroda görevli kadının kulağına eğilerek isteğini fısıldamıştır. Ancak kadın arkasını dönüp içerideki görevliye, “bu kıza bir kadın bağı alır mısın” diye bağırdığında dehşete kapılmıştır. Sonra da kadın bağı 


171 Jean Elson, “Menarche, Menstruation And Gender Identity: Retrospectivr 
Accounts From Women Who Have Undergone Premenopausal Hysterectomy” 


17? Daryl Costos,, “Recollection of Menarche: Communication Between Mothers And Daughters Regarding Menstruation”, Sex Roles: A Journal Of Research. 
Jan, 2002, 


hüp:/www.findartiçles.com/çf 0/m2294/2002 Jan/90333585/printjhtml. 


90 


erkek öğrencilerin gözü önünde eline tutuşturulduğunda, çocuklar gülmeye başlamışlardır. Genç kız mektubunu, o an “ölebilirdim” ifadesi ile bitirmiştir. Bu mektubu yazan genç kız, erkeklerin, kanadığını bilmeleri halinde kendisinden hoşlanmayacaklarından endişe etmektedir. Ancak bu, âdet kanamasının neden olduğu rahatsızlıkla değil, utanılacak bir şeyin diğerleri üzerinde yaratacağı etki (stigma) ile ilgilidir!” Kadının âdet kanamasını konu alan araştırmalar, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadının, bedeninin sağlıklı bir işlevine yüklenen değerler nedeniyle kendini kötü hissetmeye devam ettiğini göstermektedir. Ancak buna ek olarak kadınların periyodik kanamalarından dolayı karşılaştıkları kısıtlamalar ve yasaklamalar günümüzde de sürüp gitmektedir. 


Elson'ın kırkdört kadınla görüşerek gerçekleştirdiği çalışmasında yanıtlayıcıların, ayhalindeki kadınların uyması beklenen çok sayıdaki tabudan şikayet ettikleri anlaşılmaktadır. Limonata, ananas ve hindistancevizi suyu içmemek, ağaçlara tırmanmamak, çiçeklere dokunmamak bu yasaklamalardan bir kaçıdır. Bunun yanında âdet gören kadınların küçük bebeklere dokunmaları ve suya girmeleri de yasaktır. Çünkü suya giren kanamalı kadının, dalgaların yükselmesine neden olacağına inanılmaktadır. Yanıtlayıcıların kendi ifadeleriyle, yapılmaması gereken çok şey vardır. 
Yanıtlayıcılardan biri, ilk âdet kanamasını görmesiyle, bundan böyle ip atlayamayacağının, paten kayamayacağının, bisiklete binemeyeceğinin ve daha yapamayacağı pek çok şey olduğunun söylendiğini ifade etmektedir. 

Elson, yanıtlayıcıların bu yasaklamaların geçerliliğine inanmadıklarını ve genellikle bunlara karşı koyduklarını söylemektedir. 
Ancak karşı olsalar da, bu kısıtlamalar, âdet gören bir kadın olarak, kadınlık normlarına uymaları gerektiğine ilişkin farkındalıklarını desteklemektedir. Bu durum, âdet kanaması ile cinsiyet rolü arasındaki ilişkiyi desteklemektedir" 
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Âdet Kanaması İle İlgili Yargılar Kadının İkincil Konumunu Güçlendirmektedir 


Âdet kanaması, genellikle, toplumda kadının ikincil ve bağımlı konumunu sürdürmek amacındaki tüm akımların sarıldıkları başlıca olgu olagelmiştir. Tarihte, kadınların âdet döngüsüyle ilgili çalışmalar, politik anlamda uygun bir çare olarak yeniden kullanımının ilginç bir yoludur. Kadınlar, talepleri ne olursa olsun, herhangi bir şeyden faydalanmayı talep etmeye başladıklarında, âdet döngüsünün kadınları bunun için uygunsuz kıldığını kanıtlayan aceleci ve düşüncesiz çalışmalar hemen gündeme gelmektedir!” 
On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan feminist hareketin karşısına çıkan anti-feministler için de durum farklı değildir. 
1800'lerin İngiltere ve Amerika'sında, kadının, bağımlı rolünden kurtulmasına olanak sağlayacak eğitimin karşısında ciddi bir duruş görülmektedir. Aralarında çok sayıda ateşli kadın savunucusunun da bulunduğu bu karşı söylem, eğitim görmek ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek isteyen kadınların evde yararlı olamayacakları ve hatta bu kadınların “erkeğe dönüşecekler”i uyarısını yapmaktaydı. 
1838”de Henry F. Harrington, “Kadınların Eğitimi” adlı yazısında, okumak isteyen kadınların “yarım kadın” ya da “zihinsel hermafrodit” olduklarını söylemekteydi. 


Eğitim, tutucu güçlerin özellikle baş düşmanıydı. Çünkü kadınlar, iş yaşamına girip erkeklerle rekabete başlarlarsa ve eğitim görüp bir meslek edinirlerse evin dışında söz ve rol sahibi olmak istemeleri kaçınılmazdı. Bu taleplerin önlenmesi gerekliliğiyle tıp doktorları, eğitimin kadın sağlığı üzerindeki zararlarını keşfetmeye başladılar! Bu durumda, kadının aylık kanamasının gözden kaçırılması olanaklı değildi. Dr. Edward Clarke 1874 tarihli Eğitimde Cinsiyet ya da Kızlar İçin Eşit Fırsat adlı kitabında, eğitim gören kızların, âdet görmek için gerekli kanı, beyinsel faaliyetleri için 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kullandıklarını, bunun da orta sınıf Amerikan kızlarında çok sayıda hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret etmekteydi!” 


Benzer şekilde doktorlar 1878”de, kadınları tıp okullarına kabul edip etmeme sorusuyla karşılaştıklarında, British Medical Journal'da âdet gören kadının dokunuşuyla, eti bozduğuna ilişkin bir tartışma yayınlanmıştır. Daha önce de sözünü ettiğimiz bu yayından sonra, âdet gördüğü sırada tütsülenen et üzerinde böyle kötü etkisi olan kadının, benzer koşullarda bakımı ya da cerrahi müdahalesi sonucu yaşayan bedene etkisi ne olur sorusu gündeme gelmiştir. Bu soruya yanıt, kadınların döngüsel bünyelerinin, onları fiziksel işler kadar zihinsel işler için de uygunsuz bir duruma getirdiğini öne süren kafa karıştırıcı çalışmalardan gelmektedir. 


Amerika'da 1870'lerin sonu ve 1880'lerde, kadınlar için yüksek öğrenim şiddetle tartışılmış ve menstruasyon kadınların eğitimine karşı iddialarda önemli rol oynamıştır. Henry Moudsley 1883'de Cinsiyet ve Akıl (Sex and Mind) adlı yapıtında, kızların âdet kanaması nedeniyle yüksek eğitimde başarısızlığa mahkum olduğuna ilişkin düşüncesini “bilimsel bir gerçek” diye sunmakta ve bunun fizyolojik bir sorun olduğunda ısrar etmektedir. 
Moudsley?e göre bu sadece büyük ya da küçük kas sorunu değil fakat tahammül enerjisi ve gücü, zihinsel ve kas sistemini yöneten sinir kuvvetiyle ilgili bir sorundur. Dolayısıyla bu fiziksel koşulları eşit iki beden ve akıl sorunu değil, ağır işleri sürdürme yeteneği olan düzenli bir beden ve akılla, yaşamının en iyi yıllarında her ayın bir çeyreğinde az ya da çok rahatsız olan, ağır işler için uygun olmayan diğer bir beden ve akıl sorunudur. Tabii ki Moudsley'in ağır işler betimlemesinde yemek pişiren kadınların, hizmetçi kızların ya da çiftçilerin karılarının da ayın bu döneminde zorlandıklarından endişe edilmemektedir. 


Kadın ilerlemek için, yüksek eğitime kabul edilmek ve eğitimde üstün olmak için baskı yapmaya başladığında gündeme gelen âdet döngüsü hakkındaki tartışma, kadınların yüksek eğitimdeki 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uygunsuzluğundan genel olarak kamu yaşamındaki uygunsuzluğuna dönmüştür. Kadının oy hakkı savunucuları, politik sürece katılım talep ettiklerinde uzmanlar, kadının ev içi alana ait olduğunu kanıtlayan daha “bilimsel” çalışmalarla misilleme yapmışlardır ve öne sürülen nedenler arasında âdet kanaması önemli bir rol oynamıştır; bu çalışmaların öne sürdüğü basitçe kadınların değişken hormonları nedeniyle güvenilir olmadığıdır. 


Barbara Ehrenreich ve Deirdre English 1978'de, kadında görülen birçok problemin sorumlusu olarak kabul edilen, âdet öncesi sendromu gibi, bir on dokuzuncu yüzyıl hastalığı tanımlamışlardır. 
Yumurtalıklar kişiliği kontrol ettiği için, ruhsal bozukluklardan da sorumlu olmalıydı; karşıt olarak ruhsal rahatsızlıklar yumurtalıklarla ilgili bir bozukluğun kesin bir işaretiydi. Doktorlar bu yeni sendromu, kadınların politik süreçte biraz daha fazla güç istemeye başladıkları ve sınırlandırılmış rolleriyle ilgili bazı memnuniyetsizliklerini açıkladıkları zaman duyurmuşlardır. Kadınlara özgü bu hastalık doktorlar tarafından bir sapma olarak görülmemiş, daha çok kadının zayıflığının örneği olarak kabul edilmiştir. Hastalık kadının üreme organlarından kaynaklandığı için de insanlar, her kadının belli düzeylerde bunun sıkıntısını çektiğini düşünmeye başlamıştır. 


Âdet öncesi sendromu salgınına stresin neden olduğu saptanmıştı ve en ünlü tedavisi Dr. S. Weir Mitchell'in dinlenme kürüydü. 
Buna göre hastalara, herşeyden uzak durmaları, beyinlerini ve bedenlerini zorlamamaları, karanlık bir odada hiçbirşey yapmadan yatakta yatmaları emredilmekteydi. Kadınlar, üreme döngülerinin insafına kalmıştı ve bu onları zayıf, değişken ve (ideal olarak) eve bağlı kılıyordu'”” Bu görüşler ve özellikle Dr. Mitchell'in âdet öncesi sendromu tedavisi, daha önce birçok örneğini gördüğümüz, âdet kanamasına ilişkin algılarla ve mensturiyel inziva uygulamalarıyla büyük benzerlik göstermektedir. Ancak kadının âdet döngüsünü, onun toplumsal yaşamdaki başarısızlığının temel nedeni 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olarak gösteren bu çalışmaların geçerliliği kuşkuludur. Çünkü çalışma sonuçları değişen koşullara göre farklılaşmaktadır. 


Nitekim 1920'de kadınlar oy hakkını kazandıklarında, âdet kanamasının yetersizlik anlamına geldiği tartışması bir süre için durmuştur. Aslında bundan yirmi yıl sonra, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, kadınların periyodik kanama döneminde bile tamamen uygun ve yetenekli olduğunu ve böylece savaş gücüne katılmaları gerektiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıkmıştır. Savaş boyunca, mensturiyel kısıtlamalar “saçmalık” diye reddedilmiştir. Daha doğrusu, konuyla ilgili çalışmalar ve yorumlar, kadın çalışanların ve askerlerin yararlılıklarını övmek amacıyla karşı tarafa kaymıştır. 


Amerika'da Savaş Bölümünün 1940'lardaki eğitim filminde, karyolasında halsiz yatan ve “bugün talim yapamam, kendimi iyi hissetmiyorum” diye yakınan bir kadın asker görünmektedir. Buna karşılık arkadaşı, neşelenmesini ve kalkıp bir duş almasını öğütlemektedir. Filmde bu tavsiyeyi destekleyen dış sesin tanıttığı uzman doktor, kadın askerin yakınmalarının gülünçlüğünü tekrarlamakta ve yirminci yüzyılda bazı kadınların hâlâ âdet döneminde hareket etmemek ve banyo yapmamak ile ilgili eski ve sahte düşünceye inandıklarını söylemektedir. Oysa bu Victorya döneminin davranışıdır ve “boş laftır”. Doktor, kadınların bugün bulundukları yere, ayhalini sorun etmemeyi öğrendikleri için geldiklerini vurgulamaktadır. Fakat âdet kanamasının, görev ve sorumlulukları yerine getirmemek ve kendini şımartmak için bir mazeret olmadığını söylediğinde kadınların incinmiş ve şaşırmış göründüklerini, kendisine bir sürü soru sormaya başladıklarını anlatmaktadır ©. Böylece yeni ortaya çıkan kanıtlarla, âdet döngüsünün ve değişken hormonların kadınları toplumsal yaşamdan uzaklaştırmak için bir neden olamayacağı ilan edilmekteydi. Ancak bu kanıtların geçerliliği uzun sürmemiştir. 


İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, kadın askeri gücü küçültülmeye ve erkek askerler kendi işlerine geri dönmeye başladığında yeni çalışmalar yeni kanıtlar ortaya konmaya başlamıştır. 
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Böylece çocukların, annelerine evde gereksinim duyduğunu, işyerlerinin kadının henüz doğmamış çocuğu için zararlı olabileceğini ve âdet döngüsünün kadınları, erkeklere göre daha yetersiz işgörenler haline getirdiğini kanıtlayan yeni çalışmalar ortaya çıkmıştır? Aslında bütün bu çalışmalar, kadının toplumsal alandaki ikincil konumu nedeniyle âdet döngüsünün değil, erkek egemen bilimin sorumlu tutulması gerektiğini gösterir niteliktedir. 


Geleneksel olarak cinsiyet, kadın ve erkek bedenini kamusal ve özel alana ayırmaktadır. Esas olarak kadının cinsel organı, bu cinsiyet farklılığının alanıdır ve tarihsel olarak, âdet akıntısının vajina yoluyla kadının vücudundan çıkarak bedenini kirlerden arındırdığına inanılmıştır. Modern toplumların âdet kanaması hakkındaki düşüncelerini beslemeye devam eden bu modele göre, kadının vücudu âdet kanaması yoluyla kirlenmektedir. Kadının, ayhalinin de dahil olduğu, üreme fonksiyonu özel alana hapsedilmiş ve âdet kanamasını kamu alanına taşıma girişimleri “sınırı aşmak” olarak görülmüştür. Kadına özgü ürünlerin reklamlar yoluyla pazarlanması girişimleri menstruasyonu özel alandan çıkararak kamunun önüne taşıma hareketinde rol oynamıştır. Fakat bu hareket hayret verici bir direnişle karşılaşmıştır. 1990'larda İngiliz televizyon kanallarında, ailenin izlediği zaman diliminde hijyenik kadın bağı ve tampon reklamlarının yayınlanması yasaklanmıştır. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Kasım 1972'ye kadar hijyenik ürünlerin reklamları Ulusal Yayın Birliği tarafından yasaklanmıştır. Kadının vücudunun bu şekilde kurumsallaşmış aşağılanması, bugün yazılı ve görsel medyada kadına özgü hijyenik ürünlerle ilgili reklamlarda kendini göstermektedir. Bu yolla kadınlara, kendi bedenlerini, özellikle kanama gören bedenlerini tiksindirici bulmaları öğretilmektedir. Kadınlara özel hijyenik ürünlerle ilgili reklamlar, menstruasyonu çevreleyen ve kadının kendi bedeninden duyduğu rahatsızlığı etkileyen kültürel tabuları yaratmakta ve desteklemektedir'* 
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Konunun gözden kaçırılmaması gereken başka bir boyutu da, yaşamları tümüyle cinselliklerine bağlı olan kadınlardır. Hayat kadınları arasında âdet döneminde cinsel ilişki tabusu genellikle gözlenmemektedir. Fahişelik adlı kitabında Gail Sheehy, fuhuş yapan kadınların, mensturiyel akıntıyı yok eden doğum kontrol haplarından kullanmak zorunda olduklarını ve bunları kullanıp kullanmadıklarının pezevenkler tarafından kontrol edildiğini yazmaktadır. Çünkü “ayın her haftası ve haftanın altı günü şov devam etmeli”dir. Bu hapların sürekli kullanımının kızların sağlığı üzerinde eninde sonunda yıkıcı bir etkisinin olacağı ise açıktır' Kevin Bales de, Küresel Ekonomide Yeni Kölelik adlı kitabında Tayland'da, fahişelerin, köle sahibi olarak adlandırdığı genelev patronlarının, gebelik önleyici hapları kendilerinin dağıttığından ve kadınların hiç ara vermeden bu hapları kullanmaya zorlandığından söz etmektedir. Kimi zaman bu haplardan günde üç dört tane almaya zorlananlar olduğunu da vurgulamaktadır. Böylece artık kadınlar hiç âdet kanaması göremez hale gelmekte ve bir ay boyunca çalıştırılmaktadırlar'*?. Sonuç olarak bu kadınlar için aşağılanma katlanarak devam etmektedir. Yaşam tarzları ve yaşamlarını kazanma yolları nedeniyle aşağılanan ve dışlanan kadınlar, bir de bedenlerinin doğal süreçleri nedeniyle, çağlar boyu dünya üzerindeki hemen her kadının uğradığı aşağılanmayı yaşamaktadırlar. 
Ayrıca bedenlerin doğal biyolojik süreçlerini yaşamalarına izin verilmemekte, sağlıklı bedensel fonksiyonları dış müdahalelerle normal seyrinden çıkarılmaktadır. Böylece kadının bedenine yönelik bu müdahale, yan etkileri nedeniyle örselenmesine ve zamanından çok daha önce bu tür bir yaşamın ağır koşullarını yüklenemeyecek hale gelmesine neden olmaktadır. 


181 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.20. 


182 Kevin Bales, Küresel Ekonomide Yeni Kölelik, çev. Pınar Öğünç, Çitlembik Yayınları, İstanbul, Aralık 2002, s.69. 
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Kız Çocuklarının Âdet Kanaması Hakkında Bilgilendirilmesi 

Âdet kanaması, kız çocukları için ciddi bir olaydır. Vücuttan nedensiz gelen kan kuşkusuz kişide bir travma yaratacaktır. Bu nedenle kız çocuklarının ilk kanamadan önce, bunun nasıl ve neden olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve kanamaya hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Ancak konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalardan, kız çocuklarının bu konuda yeterince bilgilendirilmedikleri ve çoğu zaman ilk kanamaya tamamen hazırlıksız yakalandıkları anlaşılmaktadır. 


Kız çocuklarının yeterince bilgilendirilmemesi, ilk âdet kanının görülmesiyle kadın rolüne karşı bir başkaldırı ve savaşın başlamasına neden olabilmektedir. Genellikle bu role karşı koyma eğilimi her âdet döneminde yinelenmektedir. Adler'e göre, âdet döneminde organik nedenlere bağlı olmayan sancılar, kızın kendini bilerek kasması sonucunda kan akışının yavaşlamasından kaynaklanmaktadır ki bu durum âdet görmeden duyulan hoşnutsuzluğa ve bunun reddedilmesine dayanmaktadır. Nitekim evlendikten sonra, kadın rolüyle uzlaşma sağlandığında bu sancıların ortadan kalkması bu savı destekler görülmektedir. Âdet görmenin kirlilik ve hastalıkla özdeş tutulması kadının kendine güvenini sarsmakta ve depresyona sürükleyebilmektedir'* 


Amerikalı E. Havelock'un 1895 yılında lise öğrencisi kızlar arasında yaptığı çalışma, konuyla ilgili araştırmaların en eskilerinden biridir. Bu çalışmada inceleme grubuna dahil edilen 125 lise "öğrencisi kızın sadece ellisinin âdet kanaması hakkında yeterli sayılabilecek bilgiye sahip olduğu saptanmıştır. Buna karşılık otuz altısının konuyla ilgili hiçbir bilgisi yoktur. Diğerlerinin bilgileri ise yanlış ve eksiktir. Havelock, bu bilgisizliğin kötü sonuçlar dogurduğuna değinmiştir. Söz konusu kötü sonuçları açıklamak için verdiği örneklerden birinde âdet kanaması gören kız, hastalandığını 


13 Alfred Adler, Cinsiyetler Arası İşbirliği, çev. Seçkin Selvi, Payel Yayınları, İstanbul, Şubat 1999, s.99. 
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sanarak intihar etmiştir'**, Bu uç bir örnek olmakla birlikte, nelerle 


karşılaşacakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kızların, ilk âdet dönemlerinde ciddi travmalar yaşadıklarına vurgu yapmaktadır. 


Bu konuda yapılmış çok sayıda araştırmanın bulgularından, kızların periyodik kanama konusunda yeterince bilgilendirilmediğini, özellikle annelerin bu konuda konuşmaya istekli olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışmalardan birinde, yaşları yirmi altı ile altmış arasında değişen 138 kadın ile görüşülmüştür. 
Costos'un bu araştırmasının sonuçlarına göre, kadınların yarısından fazlası, kızlarıyla âdet kanamasını hiç konuşmamışlardır. Annelerin çoğu, kızlarına sadece kanamanın teknik yönleri, bununla ilgili ürünler hakkında eğitim vermektedirler. 


Âdet kanaması konusu üzerine anne ile kızı arasındaki iletişimin çoğu, menstruasyonu tabu olarak ele alan geleneğe Bağlı gibi görünmektedir. Bu konu tabu olmaya devam ettiği için pek çok anne, genellikle sözel olmayan yollarla, gizliliğin ve kanamayı diğerlerinden saklamanın önemini iletmektedir. Bu iletilerin bazıları doğrudan dini inançlara dayanabilmektedir. Tabunun kültürel mesajlarını, geleneksel folklörden ve dini inançlardan kaynaklanan iletilerden ayırmak zordur. Kaynağı ne olursa olsun tabu kızlara, uymaması halinde korkunç sonuçları olabileceği söylenen bir dizi davranışsal kısıtlamayla sonuçlanmaktadır'* 


Kız çocuğunun ilk âdet kanamasında, annesinin yüzüne tokat atması, değişik kültürde karşımıza çıkan ortak bir gelenektir. Ancak bu gelenek, periyodik kanamayla ilk defa karşılaşan kız çocuğuna verilebilecek en tutarsız mesajdır. Costos*un araştırmasının katılımcılarından biri, annesinin yüzüne attığı tokat nedeniyle kötü bir şey yaptığı hissine kapıldığını dile getirmiştir. Tokattan sonra anne kızını kucaklamıştır ki, bu durum katılımcının birçok karışık duyguyu aynı anda yaşamasına neden olmuştur. Katılımcının anne- 


14 Aktaran: Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi Ve Cinselliği. Hayat Yayınları, 
İstanbul, Mart 2002, s.126-127. 


185 Daryl Costos,, “Recollection of Menarche: Communication Between Mothers 
And Daughters Regarding Menstruation” 
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si, attığı tokadın, iyi şans getirmesi için bir Yahudi geleneği oldugunu söylemiştir. Costos'un çalışması sonucunda, âdet kanaması hakkında annelerden kızlara olumlu mesajlardan çok olumsuz mesajların iletildiği bulgulanmıştır' % Bu durum, genç kızların âdet kanaması ve özellikle menarş ile ilgili olumsuz düşünce ve tutumlar geliştirmelerine neden olmaktadır. 


Âdet Kanamasının Sona Ermesi (Menopoz) 


Âdet kanamasını konu edinen bir çalışmada menopozdan söz etmek kaçınılmazdır. Bu bölümün başında ilk âdet kanamasından söz etmiştik, burada da kanamanın sonlanmasını ele alacağız. 


Her kadın belirli sayıda yumurta ile doğmakta ve aylık kanamayla birlikte bu yumurtalardan biri vücuttan atılmaktadır. Bu yumurtalar bitince, Yumurtalıklarda östrojen üreten başlıca kaynak da bitmiş demektir'*” Kadınlarda, kırkbeş-elli yaşlarından itibaren hormon salgılaması hızla azalmaya başlamakta ve buna bağlı olarak âdet kanaması sona ermektedir. Bu süreç, kadınların çoğu için uzun sürmemekle birlikte sorunlu bir dönemdir. Bu dönemde kadınların psikolojik durumları sık sık değişiklik göstermektedir; sıkıntı, çabuk sinirlenme, baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, uyuşukluk gibi rahatsızlıklar görülmektedir. Kadını kalp krizine karşı koruyan östrojen hormonunun düzeyi azaldığından, bu risk artmaktadır. Öte yandan kemikler daha çabuk kırılabilmekte ve deri esnekliğini yitirmektedir. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte, hormonların etkisi ortadan kalkmaya başladıkça, kadınlar ve erkekler birbirlerine daha çok benzemektedirler'** 


Menopoz, Yunanca ay ve kesilme anlamına gelen kelimelerden türemiştir ve periyodik akıntının sonuna işaret etmektedir 18 On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğine kadar, İngiliz dilinde menopoz 


“Age 
187 Lucienne Lanson, Kadının Cinsel Sorunları, 5.334. 
188 Anne Moir, David Jessel, Beyin Ve Cinsiyet, s.106-107. 


18 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.165. 
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sözcüğü bulunmamaktaydı. On yedinci yüzyıl İngiliz yazarları Andrew Marvell ve Sir Thomas Browne, erkeklerin yaşamlarındaki kritik bir döneme işaret etmek için climacteric terimini kullanmaktaydılar, fakat kadınların yaşamında böyle bir dönemden söz etmemekteydiler. Kadının cinselliğinin azalması genellikle “yaşamın değişimi” olarak adlandırılmaktaydı ve yirminci yüzyıla kadar İngiliz ve Amerikan yazınında önemli bir tema değildi!” 


Menopoz normal olarak kırk ile altmış yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. On dokuzuncu yüzyılda menopoz yaşı, bilimsel sorgulamanın konusu olamazdı çünkü yaşam beklentisi düşüktü. Avrupa ve Amerika'da kadın nüfusunun büyük bölümü menopozu deneyimleyecek kadar yaşamamaktaydı"”! Ancak günümüzde, daha önce söz ettiğimiz ilk âdet kanamasının görülme yaşının küçülmesi gibi, menopoz yaşı da giderek büyümektedir. On sekizinci yüzyılda menopoz yaşı, Avrupa ve Kuzey Amerika'da otuz altı iken, günümüzde ortalama elli yaşına ulaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce elli iki-elli üç yaşlarında âdet kanaması gören kadınlar istisnaydı fakat bu durum giderek daha yaygın hale gelmektedir”. Türkiye için ise günümüzde, menopozun başlama yaşı, çeşitli kaynaklara dayanılarak, kırk beş-elli iki olarak belirlenmiştir' 

Menopoz sözcüğünün yerine bazen, “merdiven basamağı” ya da “kritik zaman” anlamına gelen climacteric terimi de kullanılmaktadır. Menopozu ifade etmek içi kullanılan diğer deyimler ise, “yaşamın değişimi”, “kritik zaman”, “değişim”, “tehlikeli yaş” ve “kurtuluş zamanı”dır * Bu adlandırmalar, menopozun anlamlandırılmasında, öznel deneyimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkenlerin de önemli rol oynadığını göstermektedir. 


1 Age, 5.178. 

3! Age. 5.165. 

12 Evelyn Sullerot, Woman, Society And Change, s.52-53. 

193 Tolga Ersoy, Menopoz ve Kültür. Öteki Yayınevi, Ankara, Mayıs 1998, 5.47. 

1% Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.165. 
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Victorya dönemi doktorları, menopoz süresince kadının zihinsel problemleri olabileceğine inanmaktaydılar. Dr. Edward Tilt'e göre, bu dönemdeki kadının, histerinin bazı formları, melankoli, alkol almaya, çalmaya ya da öldürmeye ani bir istek duyma gibi birtakım zihinsel hastalıklara karşı direnci zayıftır. Freud ise, menopozu bir hastalık olarak kabul etmemekle birlikte, bunun potansiyel bir kriz dönemi olduğunu düşünmektedir. 


Helene Deutsch, menarş ve menopoz boyunca, yani bu “iki travmatik dönem” süresince kadınların, bilinçsiz fanteziler yaşadıklarını ileri sürmektedir. Menstruasyon, iğdiş edilme ve çocuk kaybetme korkusuyla, menopoz ise tecavüze uğrama ve fuhuş fantezileriyle doludur. Deutsch'un, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi menarş ile kadının, insan türünün hizmetine girdiği yolundaki teorisi, menopozun, türüne verdiği hizmetin sonu olduğuna ilişkin bakışını desteklemektedir. Kadın menopoz ile, fizyolojik açıdan yararsız hale gelmektedir; bundan böyle çocuk doğuramayacaktır. 


Bu bağlamda Eric Erickson, kadının yumurtalığı “boş” oldugunda acı çektiğini yazmaktadır. Her âdet kanamasında tekrarlanan çocuk kaybetme üzüntüsü, menopoz sırasında kalıcı bir iz haline gelmektedir. Joseph Rheingold da benzer şekilde bunun, çocuk sahibi olma yetisini kaybetmenin eşlik ettiği travmatik bir olay olduğunu savunmaktadır” 


Dr. Stevenson, 1993 tarihinde katıldığı bir televizyon programında menopozu, “doğanın tasarım hatalarından biri” olarak değerlendirmiştir. Çünkü diğer canlı türlerinde menopoz, ölüme yakın yaşlarda meydana gelmektedir. Oysa insan türünde dişiler, yaşamlarının üçte birini hormondan yoksun olarak geçirmektedirler'”* Ancak menopoz ile birlikte kadın sadece hormonlarını değil, doğurma yetisini de kaybetmektedir. Böylece bu olay, fizyolojik bir sorun olmanın ötesine geçerek, sosyal ve kültürel bir boyut kazanmaktadır. Nitekim Akal, basit toplumlardan günümüze kadının, menopoz döneminde dişiliğini ve buna bağlı olarak kirletici gücünü kaybettiğinin varsayıldığını söylemektedir. 


Age. 5.173-174. 
1% Efrat Tseğlon, Kadınlık Maskesi, 8.146. 
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Fakat buna karşılık, kısıtlı bir alanda kalsa da, yeni birtakım haklar kazanmaktadırlar. “Kirli kanından kurtulduğunda ya da doğuramaz olduğunda sözü dinlenir olmaktadır”? 


Amerikalı sosyolog Pauline Bart, bütün kültürlerde, doğurgan yıllarda kadının üstlendiği cinsiyet rollerinin menopozdan sonra tersine çevrildiğini savunmaktadır. Antropolog Mary Cathrine Bateson'a göre, birçok toplumda kadına menopozdan sonra, dogurgan olduğu yıllardan çok daha fazla özgürlük tanınmaktadır. 
Çünkü kadın artık kirlilik riski taşımamaktadır ya da kocalarının utanç duyacakları bir cinsellik nesnesi değillerdir, dolayısıyla izole edilmeleri gereği ortadan kalkmaktadır” Daha önce de söz ettigimiz gibi, kadının doğuştan kirli ve özellikle cinsel açıdan aktif olduğu bir dönemde tehlikeli etkilerinin yoğun olduğuna inanan Çingene kadınları, menopozla birlikte, erkeklerle yemek yiyip, onlarla birlikte sigara içmek gibi, eskiden yapmaları yasak olan şeyleri yapabilir duruma gelmektedirler. Bu ve benzeri örnekler, kadının menopozla birlikte cinselliğinin bittiğini vurgulamaktadırlar. Bu durum ise, kadının kimliğini sorgulamasına neden olacak travmalara neden olabilmektedir. 


Clara Thompson da, diğerleri gibi, menopozun sosyal boyutlarına dikkat çekmektedir. Menopozun yarattığı zararların büyük bölümünün kültürel nedenlere bağlı olduğunu savunmaktadır. Örneğin Çinli kadınlar arasında menopozla ilgili hemen hiçbir problem görülmemektedir çünkü Çin'de yaşlı kadınlar güç kazanmakta ve büyük saygı görmektedirler. una ek olarak psikanalist George Devereaux, Thompson'ın aktardığına benzer durumların Mohave kadınları için de geçerli olduğunu not etmektedir. Bu toplumda menopoz bir başarı işaretidir, dolavısıyla bu dönem kadınlar için bir sorun yaratmamaktadır'” 


197 Cemal Bâli Akal, /ktidarın Üç Yüzü, 5.253. 


198 Gail Sheehy, Sessiz Geçiş, çev. Şengül Celasun, Gül Yayınları, İstanbul, Kasım 
1992, 5.74. 


' Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, s.175. 


103 


Antropolog Marcha Flint'ten aktarıldığına göre Rajput kastından olan Hintli kadınlar, menopozun psikolojik belirtilerinden ya da depresyondan şikayet etmemektedirler çünkü artık örtünmek zorunda değillerdir. Antropolog Margaret Lock da, Japon kadınlarının büyük bölümünün menopozu önemsiz gördüklerini ifade etmektedir. Japon dilinde ateş basmasını karşılayan bir sözcük bile bulunmamaktadır” Gördüğümüz bu örnekler, menopozun algılanmasında da kültürel etkenlerin önemli bir rol oynadığını kanıtlar niteliktedir. Nitekim 1990 yılında Bangkok'da toplanan Altıncı Enternasyonal Menopoz Kongresi'nde, Doğu ülkelerindeki kadınların Batı'daki kadınlara göre menopoz döneminde daha az ve daha yumuşak belirtiler gösterdiği ortaya konmuştur” 


Kadın menopoz dönemiyle birlikte, âdet görmesi sıfatıyla kendisine yüklenen kirli ve tehlikeli niteliğinden kurtulmaktadır ancak buna ek olarak çocuk doğurma yetisini de kaybetmektedir. Bu durum ise kadının yaşamında yeni travmalar ve sorunlar yaratmaktadır. Simone de Beauvoir, kadın yaşamının bütün dönemlerinin durgun ve tekdüze olduğunu fakat bir dönemden diğerine geçişlerin “tehlikeli bir hoyratlıkta” gerçekleştiğini, erkeğin geçişlerinden daha etkili bunalımlara yol açtığını yazmaktadır. Buna ek olarak, erkeğin aralıksız yaşlanmasına karşılık kadının birden bire dişiliğini kaybettiğini de eklemektedir; “genç sayılacak yaşta, kendisini topluma ve kendisine karşı doğrulayan, mutlu kılmaya yarayan cinsel çekiciliğiyle doğurganlığını yitir?mektedir. 

Tehlikeli yaş olarak adlandırdığı menopozun birtakım bedensel rahatsızlıklarla kendini belli ettiğini söylemektedir fakat asıl önemli olan bunların taşıdıkları simgesel değerdir. Bütün yaşamı dişiligine bağlı olmayan kadınların, bu dönemde daha az bunalım yaşayacağını ve hatta ev içinde ya da dışında ağır işlerle uğraşanların “aylık kölelikten” kurtulduktan sonra mutlu bile olabileceklerini düşünmektedir; örneğin köylü ya da işçi kadınların her ay gebe kalma tehlikesinden kurtuldukları için bayram ettiklerini iddia etmektedir. Dolayısıyla, “kadının bunalımı bedenin kendisinden 


20 Gail Sheehy, Sessiz Geçiş, 5.75. 
21 A ge, 5.75. 
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çok, geçirdiği evrimin bilincinde yarattığı sıkıntıdan gelmektedir”? 
Dolayısıyla menopozun nasıl yaşandığı, toplum tarafından ve bunun sonucu olarak kadının kendisine atfedilen değerlere bağlıdır. 


Ancak, kadın bedenini ve onun cinselliğini çağrıştıracak herhangi bir konuya benzer şekilde menopoz da tabudur. Daha önce âdet kanamasının tabu olması nedeniyle konuşulmadığından, hatta anneler ile kızlar arasında bile bu tür konuşmalardan çekinildiği, bu nedenle de genç kızların genellikle hiçbir bilgisi olmadan ilk kanla karşılaştıklarından söz etmiştik. Buna benzer şeyleri menopoz için tekrarlayabiliriz. Sheehy'nin aktardığı, Prof. Phyllis Mansfield'in, üniversite mezunu 500 kadın üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre, kadınların menopoz hakkında öncelikle arkadaşlarından bilgi aldıkları, daha sonra kitaplardan ve medyadan bilgilendikleri bulgulanmıştır. Ancak üçüncü olarak annelerinden bilgi edinebilmektedirler. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak en son doktora başvurmaktadırlar. Anneler, aynı âdet kanamasında olduğu gibi, menopoz konusunda da konuşmaya pek yanaşmamaktadırlar. Çünkü onların zamanında bu tür şeyleri konuşmak utanç vericidir?” 

Tarih boyunca kadının temel işlevi üreme olarak görülmüş ve kendisi de bu yönde güdülenmiştir. Kadının doğurganlık yetisi bir yandan kutsanırken, diğer yandan kadına “tehlikeli” bir güç yüklemiştir. Erkeğin gücü ve iktidarı tekeline alma uğraşında, kadının cinselliği ve özellikle bunun sonucu olan doğurganlığı denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Bu anlamda kadının doğurganlık yetisinin işareti olan âdet kanaması ve bunun sonu anlamına gelen menopoz, kadın bedeninin temel fizyolojik özelliklerinden olmasına karşın, bunun ötesinde kültürel anlamlar taşımaktadır. Birçok kültürde, birbirine benzer ve çok yaygın olarak kadınlar yaşamlarının bu dönemlerinde, pek çok yasaklama ve kısıtlamayla karşılaşmaktadırlar. Bu kısıtlamaların kurumsallaşmasında din önemli bir araçtır. 


22 Simone de Beauvoir, Kadın Evlilik Çağı, Çev.: Bertan Onaran, 4. Baskı, Payel 
Yayınevi, İstanbul, Kasım 1976, s.267-268. 


203 Gail Sheehy, Sessiz Geçiş, s.40-41. 
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SEMAVİ DİNLERE GÖRE 
ÂDET GÖREN KADIN 


Kadın bedeninin denetlenmesinin en etkili ideolojik ve kurumsal araçlarından biri dindir”, Ve kadının periyodik kanamasıyla ilgili tabuların kurumsallaşmasında din önemli bir rol oynamıştır. 
Tek Tanrılı üç büyük dinde, kadının ikincil konumu kurumsallaştırılmakta ve bunun aracı olarak âdet kanaması kullanılmaktadır. 


Yahudilik 


Din kadını cezalandırmıştır çünkü Havva, yasak olan elmayı Adem'e sunarak, onu ve tüm insanlığı günahkârlığa itmiştir. İncil?deki yaradılış hikayesine göre, Havva'nın Adem'e yasak elmayı sunmasıyla birlikte ikisi için de cennetteki yaşam sona ermiştir, ölümlü ve zor bir yaşama geçmişlerdir. Musevi hahamlarına göre, Havva'nın bu ilk günahı dünyaya ölümü getirmiştir ve buna bağlı olarak âdet görme sadece kadına verilmiştir. Çünkü kadınlar (Havva), ölümlülüğe neden olarak Adem'in kanını dökmüşlerdir”” Havva'nın bu “hatası”ndan dolayı kadınlar ağrılı doğum yapma ve periyodik kanama cezasına çarptırılmışlardır. Burada dikkat çeken konu, kadına verilen cezaların doğrudan onun üretkenliği ile ilgili olmasıdır. İlkel toplumlarda “venüsler” ile kutsallaştırılan kadın üretkenliği, çağdaş dinlerde cezalandırılmıştır. Böylece âdet döneminde olan kadına “kirli” gözüyle bakılmıştır? 


2% Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. Metis Yayınları, 2. 
Baskı, İstanbul, Eylül 2000, s.16. 


205 Efrat Tseğlon, Kadınlık Maskesi, s.17-18. 
2% Tolga Ersoy, Menopoz ve Kültür, 5.59. 
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Eski İbraniler'de âdet gören kadın kirli kabul edildiğinden tapınakta dini görevlerini yerine getiremez ve kocalarıyla ilişkiye giremezlerdi. Âdet dönemi sona erdiğinde ise, dini bir banyoyla temizlenmeleri ve bedenlerini dikkatlice yıkamaları gerekirdi. 
Dolayısıyla ne kadar küçük olursa « olsun her topluluk, sinagogdan başka bir de dini banyo inşa ederdi” 


Eski ve Yeni Ahit'te, kadının yeri tamamen Leviticus*un kurallarına dayanmaktadır. Âdet görme kadını tapınakların, ekonomik ve politik yaşamın dışında tutmaktadır’ Yahudilerin kutsal kitabının “Levililer 15” bölümünde kadınların dini etkinliklere katılmamalarının nedeni açıklanmaktadır. Burada yer alan kurallara göre rahiplerin kurban ve adak işlemlerini yapabilmeleri için her zaman “temiz” olmaları gerekmektedir. Oysa kadınlar âdet döneminde “kirli” sayılmaktadır. Bu nedenle dinsel görevlerini yerine getirememekte ve dini açıdan noksan sayılmaktadırlar”” Tevratta, kan gelen kadının murdar olduğu ve bu durumdaki bir ka- 


dınla zilan erkeğin de yedi gün boyunca murdar olacağı yazılmaktadır” 


“Âdet gördüğü için kan kaybeden kadın yedi gün kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Âdet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim kadının yatağına dokunursa, giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa, o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. 
Kadının yatağındaki ya da oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes akşama kadar kirli sayılacaktır. Â- 


2 Paul Lewis (ed.), Tıp Tarihi, çev. Nilgün Güdücü, Khalkedon, İstanbul, 1998, 
s.14. 


28 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.32 

29 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, 5.97. 

210 Dinler Tarihi Ansiklopedisi. Cilt 1, Ansiklopedi Yayınları, İstanbul, 1999, 
8.268. 
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det gören kadının kirliliği onunla yatan adama da bulaşır. Adam yedi gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır e 


Kanama durduktan sonra yedi gün bekleyen kadın temiz sayılmaktadır. Kadın, kanamanın yarattığı kirden arınmak için, kanamanın kesilmesinden sonraki sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp kahine vermelidir. 


“Kahin (bu kuşlardan) birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece kadını kanamasından doğan kirlilikten RAB'bin huzurunda arıtacak”tır?? 


Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, âdet kanaması nedeniyle kadını kirli ve tehlikeli gören kültür, bu kirlerden arınmaya da büyük özen göstermekte ve bunun kurallarını da belirlemektedir. 
Yahudilikte de, Havva'nın günahından dolayı periyodik kanamayla cezalandırılan kadın, bu günah nedeniyle her ay cezasını çektiği gibi, bağışlanması için de sunu sunmak zorunda kalmaktadır. 


Özellikle eski dönemlerde Yahudilerin, kendilerini âdet gören kadınlardan korumak için başvurdukları çeşitli yöntemleri vardı. 
Bu dönemdeki kadının dokunduğu ne varsa yakılmalıydı. Erkeğin, kadının çıplaklığını açmasına izin verilmezdi. Ayrıca kocanın, bu dönemdeki karısının herhangi bir şeyine dokunması da yasaklanmıştı. Âdet kanaması olan kadın, sinagoga gidemez ya da kutsal bir şeye dokunamazdı. Hahamla el sıkışması da kesinlikle yasaktı. 
Âdet dönemi sonunda da günahlarından kurtulmak için, yukarıda anlattığımız gibi, bir bağış getirmesi gerekmekteydi. Bunun yanında, iki kadın tarafından özel bir havuzda yıkanırdı. 


Kadın, âdet kanamasının başlangıcından itibaren yedinci günde tırnaklarını keser, saçlarını tarar ve üç defa suya dalardı. Bundan sonra yeni bir giysi giyerdi. Ancak bu arınma banyosundan sonra, kocası eğer isterse karısıyla cinsel ilişkide bulunabilmekteydi?” 
Delaney ve diğerlerinin dikkat çektiği gibi, bu uygulamalar ilkel 


2 Kutsal Kitap. Kitabı Mukaddes Şirketi Yayını, İstanbul, Ağustos 2001, 5.140. 
22 Age. s.141. 
213 Magic and Medicine in Menstruation. 
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toplumlarda yaygın olarak karşılaştığımız âdet dönemine ilişkin tabu ve uygulamalarla paraleldir”"*, 


Hıristiyanlık 


Hıristiyanlık”ta da “ilk günah” büyük önem taşımaktadır ve bu konudaki öğreti Tevrat'tan olduğu gibi alınmıştır. Buna göre, Tanrı, yerden aldığı ıslak topraktan yaratıp, kendi soluğundan üfleyerek can verdiği ilk insanı; Âdem'i, yaşaması için Aden (cennet) bahçesine koymuştur. Bu bahçede bütün meyveli ağaçlar, iyilik ve kötülüğü doğuran meyveler ile iyilik ve kötülüğün bilinmesini sağlayan ağaç yerden bitivermişti. Âdem, iyilik ve kötülüğün bilinmesini sağlayan ağacın meyvesi dışında, bu bahçedeki bütün meyvelerden yemekte özgürdü. Sonra Tanrı, Âdem'in yalnız kalmaması için, O uykudayken kaburga kemiklerinden birini alarak eşi Havva'yı yarattı. Bir gün “yaratılmışların en aldatıcısı olan yılan”, Havva'yı kandırarak yasak meyveden yemesini sağladı. 
Havva, kendisi gibi Âdem'e de elmayı yedirdi. Böylece ilk suçu işlemiş olan Âdem ve Havva, Tanrı tarafından lanetlenerek cennetten kovuldular. Ve onlardan türeyen bütün insan soyu da bu günahla lanetlenmiş ve cezalandırılmıştır?"” 


Hıristiyanlık ilk ortaya çıkışında özellikle köleler ve kadınlar arasında yayılmıştır. İsa'nın ilk izleyicileri arasında kadınların bulunması ve dirilişine de gene kadınların tanıklık etmesi, İncil?de İsa'nın kadınlara verdiği değerin anlatılması, Yahudiliğin egemen olduğu bir toplumda çok önemli görülmekteydi. Özellikle Yahudilikten farklı olarak, kadının dokunuşu kirletici ve murdar sayılmamaktaydı. Ancak İsa'nın kadına getirmeye çalıştığı bu eşitlik, tam anlamıyla kadını özgürleştirmiyordu çünkü Hıristiyanlık yayıldıkça, içinden doğduğu Yahudiliğin ataerkil anlayışını da beraberinde taşımıştır. Havva'nın, Âdem'in kaburga kemiğinden yaratılması ve ilk günahtan sorumlu olması. öykülerini kullanarak kadının ikincil 


214 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.32. 


2 Dinler Tarihi Ansiklopedisi. Cilt 2, Ansiklopedi Yayınları, İstanbul, 1999, 5.35. 
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konumunu dinsel bir dogma olarak kabul etmiştir”"“, İncil'de erkeğin “Tanrı'nın benzeri ve yüceliği” olduğu, kadının da “erkeğin yüceliği” olduğu söylenmektedir. “Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten” yaratılmıştır ve “erkek kadın için değil, kadın erkek için” yaratılmıştır!” denmektedir. Böylece, kadının bağımlı ve ikincil konumunu açıkça ortaya koymaktadır. 


Öte yandan Havva'nın yılan tarafından kandırılması, kadının erkeğe bağımlı kılınmasına neden olmaktadır. İncil'de, “kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun. Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan da Âdem değildi, kadın aldatılıp suç işledi” denmektedir. Kadının, bu suçtan kurtulmasının tek yolu, diğer bir deyişle kadının birincil görevi çocuk doğurmaktır? i 


"Yahudilikte olduğu gibi, Hıristiyanlık da, kadını dinen noksan kılmaktadır. Kilisede kadına sessiz kalması buyurulmuştur; çünkü onların “konuşmalarına izin yoktur”. Kadınlar uysal olmak zorundadırlar. Dini açıdan da kadınlar, erkeğe tabi kılınmışlardır. Öğrenmesi gerektiği bir şey olursa bunu evde kocasına sorması gerekmektedir çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıp karşılanmaktadır”? 


Birinci yüzyılda kilise papazları, âdet gören kadının kiliseye girip giremeyecekleri sorusuyla karşılaşmışlardı. Saygıdeğer Bede'nin, “İngiliz Kilisesi ve İnsanların Tarihi” (History of the English Church and People) adlı kitabında, Canterburry piskoposu Augustine, Papa George (e mektup yazarak sorduğu sorulardan biri de budur. Papa, buna karşılık, kadınların bu durumdayken de kiliseye girebilecekleri yanıtını vermektedir ve “kadınların aylık düzenleri onların kendi hatası değildir çünkü doğa buna neden olmaktadır diye yazmaktadır 


216 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, s.98-101. 

2 Kutsal Kitap, 5.1456. 

28 Age, 5.1518. 

29 A.g.e., 5.1460. 

29 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 
s.34. 
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Hıristiyanlıkta, kadının âdet dönemine ilişkin açık olarak herhangi bir yasaklamadan söz edildiği görülmemişse de, burada da kadının cinselliği ve bedeninin utanç verici olduğu fikri pekiştirilmektedir. “Tarihsel açıdan bakıldığında, görünüşte çok farklı toplumlarda kadın bedeninin dinsel/ideolojik, hukuksal ve kültürel açılardan denetlenmesi ve disiplin altına alınması olgusunun şaşılacak derecede direngen ve ortak bir olgu olduğu açıktır”? 


Müslümanlık 


Müslümanlığa baktığımızda, diğer iki büyük dinden bazı farklılıkları olmasına karşın, kadına karşı takındığı tavır açısından onlarla paralellik göstermektedir. Bu farklılık Adem ile Havva öğretisinde başlamaktadır. 


“(2:35) Sonra Adem'e: “Adem! Dedik sen ve eşin cennete yerleşin, orada istediğiniz her şeyi bol bol yiyip içebilirsiniz. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa kendinize yazık edersiniz” dedik (2:36) Sonunda iblis onları ayartıp, oldukları yerden çıkardı. 
Bunun üzerine kendilerine: “hemen aşağı inin! Artık birbirinize düşman olacaksınız. Artık yeryüzünde bir süre yerleşim ve geçim telaşınız olacak” diye ferman ettik... 


(2:37) Adem ile Tanrı'sı arasında karşılıklı söyleşiler oldu. Sonunda Allah onu affetti. Çünkü sevgi deryası Allah, kuluna kıyamadı”?? 


Fatmagül Berktay'ın dikkat çektiği gibi burada, Yahudi ve Hıristiyan anlatısından farklı olan, cennetten kovulmanın sorumlulugunu kadının tek başına yüklenmemesi, her iki cinsin bu sorumluluğu birlikte paylaşmalarıdır?” 


Kur'an'da da, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi, Tanrı'nın önce Adem'i, sonra ondan kadını yarattığı yazmaktadır (4:1). Ve yine 


2! Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, s.105-107. 


22 Kur'an-ı Kerim Ve Türkçesi, çev. Mehmet Çakır, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti., 
Ankara, tarihsiz, s.7. 


> Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, 5.73. 
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Yahudilik ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi İslamiyette de, erkeğin kadından daha üstün olduğu çeşitli ayetlerde tekrarlanmaktadır. 


“(2:228) Erkeklerin, kadınlardan bir basamak farkı vardır”, bu nedenle de erkeklerin, kadınlar üzeride sorumlulukları bulunmaktadır. 


“(4:34) Erkekler, kadınların güvencesidir. Çünkü Allah, erkekleri daha güçlü yaratmıştır” 


Konumuz açısından İslamiyetin buyruklarına baktığımızda, burada da diğer iki büyük dinle büyük oranda benzerlikler görülmektedir. Burada da, âdet kanaması döneminde kadın kirli kabul edilmekte ve dini açıdan noksan kılınmaktadır. 


İslamın, âdet kanamasına ilişkin tutumunun şekillenmesine yol açan olay şöyle anlatılmaktadır; “Ashabdan Ebuddahdah Hazretleri Resulullah'a, huzurunda bir topluluk olduğu halde, kadınların âdet hallerinde nasıl davranacaklarını sormuştur. Çünkü o zamana kadar Yahudiler kadınların âdet hallerinde onlara yaklaşmazlardı. Hıristiyanlar ise bunu dikkate almaz ve âdet halinden önceki günler gibi dilediklerince hareket ederlerdi. Cahiliye arapları ise âdet günlerinde kadınlarla bütün ilişkilerini keserler, onlarla bir arada bulunmaz, beraber yiyip içmezlerdi. 


Bu farklı davranış kalıplarına rağmen İslamın bu konuyla ilgili bir hükmü yoktu. Ebuddahdah'ın sorusu üzerine 222. ayet nâzil oldu ve İslamın hükmü ortaya çıktı”? Bakara Suresi 222. ayet'e göre: 

“Sana ay halindeki bayanları soruyorlar. De ki “O bir ezadır.Ay halindeki bayanları rahatsız etmeyin. Temizlenene kadar 

onları ilişkiye zorlamayın. Temizlendiler mi Allah'ın size müsaade ettiği şekilde artık onlarla birlikte olabilirsiniz. Allah, tövbe e arınanları sevdiği gibi, bedenen temiz olanları da se- 


” 


ver 


24 Abdullah Aydın, İslam'a Göre Kadın Ve Cinsel Meseleler. Merve Yayınları, İstanbul, Mayıs 1988, s.414-415. 


2 Kur'an-ı Kerim Ve Türkçesi, s.36. 
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Bu ayette, Tanrı'nın, temiz olanları sevdiğinin altının çizilmesi, âdet kanaması süresince kirli olduğu söylenen kadınların, bu dönem boyunca Allah'ın sevgisinden mahrum kalmaları anlamına gelmektedir. Bu durumun ise, kadınlar için, periyodik kanama dolayısıyla utanç ve sıkıntı yaratan önemli bir kaynak oluşturduğu açıktır. 


Kur'an'da, âdet döneminde olan kadınla cinsel ilişkide bulunmak haram kılınmıştır, Muhammed de, bu dönemde karısıyla ilişkiye devam edecek olan kişinin kâfir olacağını buyurmuştur” Kur'an'ın buyruğuna uymadığı için erkek günahkâr olacaktır ama kadın da mutlaka cezalandırılacaktır. 


Ancak İslam'ın bu buyruğu, dinin hoşgörüsü olarak iletilmektedir. Çünkü Hz. Muhammed döneminde Medine çevresindeki Yahudiler, âdet dönemindeki kadınlarla oturup kalkmamakta, beraber yemek yememekte ve yatmamaktaydılar. Buna karşın Hz. 
Muhammed, cinsel ilişki dışında ayhalindeki kadınla her türlü beraberliğin olabileceğini ifade etmiştir. Hz. Muhammed'e göre, bu dönemdeki kadının yaptığı yemekler yenebilir, onlarla birlikte oturulabilir ve yatılabilir. Bu dönemde sadece cinsel ilişki kesinlikle yasaklanmıştır?” 


Kadınların âdet kanaması; hayız, şeriat hükümlerine göre “gayr-i tâhir”dir. Bu dönemde namaz kılamaz, oruç tutamaz ve camiye ayak basamazlar”“ Ancak Hayreddin Karaman, âdet dönemindeki kadının, içeride kalmak, oturmak ve vakit geçirmek üzere camiye girmesinin yasaklanmış olduğunu, fakat iş, ihtiyaç, geçiş ya da çaresizlik gibi nedenlerle camiye girmelerinde bir sakınca görülmediğini savunmaktadır. Örneğin Hz. Muhammed 


> Abdullah Aydın, İslam'a Göre Kadın Ve Cinsel Meseleler, s.413-414. 
> Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadın. Nesil Yayınları, İstanbul, Nisan 1995, s.96-97. 


> Milli Eğitim Bakanlığı, İslam Ansiklopedisi. 5. Cilt, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 1997, s.396. 
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zamanında Hz. Âişe ve başka kadınların, âdetli iken başörtülerini almak üzere camiye girip çıktıkları görülmüştür” 


İslam açısından da kanama gören kadın kirli ve dini açıdan noksandır. Diğer bir deyişle, kadının âdet döneminde ibadet etmesi uygun görülmemektedir. Dolayısıyla yukarıda saydığımız yasaklamalara yenilerini eklemek gerekmektedir. Kadınların bu dönemde Kur'ân-ı Kerim okumaları ve kitaba dokunmaları haram sayılmıştır. Ancak Kur'ân'a bakabilmekte, dinleyebilmektedirler ve hatta dinlemeleri gerektiği ifade edilmektedir” Kadınların bu dönemde oruç tutması caiz değildir. Bu durumda yapması gereken, kanaması bittikten sonra ilk fırsatta oruçlarını kaza etmektir” Bunların yanında kadının bu dönemde evlenemeyeceği de ifade edilmektedir?” 


Periyodik kanama sırasında kadınların, kabir ziyaret etmesinde beis olmadığı ancak fikıhta “beis yoktur” demenin, “olur ama olmasa daha iyi olur” anlamına geldiği dile getirilmektedir?” Dolayısıyla âdet döneminde kirli kabul edilmesi kadının, dini pratikleri yerine getirememesine neden olmaktadır. Ancak İslam'da kadının dini açıdan noksan kabul edilmesi onu sadece ibadetinden uzak bırakmamakta fakat erkeğe de kadın üzerinde, toplumsal hakkının yanında dinsel bir hak da sağlamaktadır. Karısının inanç, ibadet ve ahlakını yoklama ve burada herhangi bir eksiklik görürse, bu konuda onu eğitmek görevi de erkeğe verilmiştir” 


İslam'da kadın sorunuyla ilgilenen yazarların pek çoğu bu dönemde cinsel ilişkide bulunmanın kadına eziyet vereceğinden söz etmektedirler. Söz konusu ayette, âdet kanaması için “rahatsızlık” 


29 Hayreddin Karaman, İslam'ın Işığında Günün Meseleleri. İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, s.1075. 


2 Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar. Bilge Yayınları, İstanbul, Nisan 2003, 
s.38, 99, 104. 
2 Hayreddin Karaman, İslam'ın Işığında Günün Meseleleri, s 93 


32 Yusuf Ziya Yörükhan, Müslümanlık Ve Kur'an-ı Kerim'den Ayetlerle İslam Esasları. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s.92. 


23 Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar, 5.320. 
2 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, 5.123. 
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ifadesi kullanılmaktadır?” Dr. Cemil Zeki Önal'ın 1961 tarihli Evlilik ve Mahremiyet adlı yapıtındaki açıklamaya göre, kan kaybeden kadın, bu dönemde büyük sıkıntı çekmektedir ve bu durum az çok rahatsızlık olarak kabul edilmelidir. Bu dönemde kadının tenasül yolları kanla doludur, rahim damarlarının ağzı açık ve az çok bereli haldedir. En titiz ve temiz olanlarda bile bu yollarda milyonlarca mikrop bulunmaktadır. Ayhalinde bu mikroplar, hızla üreyip çoğalmakta ve kuvvetlenmektedir; en ufak bir nedenle hemen bereli olan cinsel organlara, rahme ve yumurtalıklara girer. Bu sırada kurulacak cinsel ilişki, bu mikropların her tarafa yayılmasına neden olacaktır. Bu durum da kadının hastalanmasına yol açabilecektir. Bunun dışında âdet kanaması olan kadının kendine özgü ağır bir kokusu vardır. Kadın temizliğine ne kadar dikkat ederse etsin, bu koku görülmektedir ve kadının kendisi bile bundan iğrenmektedir. Dolayısıyla bu sırada kadınla cinsel ilişkiye giren erkek de bu kokudan tiksinecektir. Kadın bunları bilerek bu dönemde temizliğine dikkat etmeli ve eşinden uzak durmalıdır?“, Bu açıklamaların Topaloğlu'nun iddia ettiği gibi, ne derece bilimsel olduğu tartışmalıdır çünkü âdet döngüsünün fizyolojik koşullarını incelediğimiz bölümde, kanama döneminde cinsel ilişkiye girmenin biyolojik açıdan herhangi bir sakıncası olmadığına ilişkin saptamaları açıklamıştık. 


Bazı yayınlarda, İslam hukukunda erkeğe tanınan dört kadınla evlenme iznini meşrulaştırmak için kadınların periyodik kanamaları kullanılmaktadır. Bu dönemde cinsel ilişkinin “tıbben ve şer'an” yasak olması, birden fazla evliliği zorunlu kılan sebepler arasında sayılmaktadır?” Çünkü kadının bu durumunun, cinsi iktidarı kuvvetli olan erkeği zinaya teşvik edeceğinden korkulmaktadır. Bu koşullarda, çok eşliliğe izin verilmesinin, fuhuşu engelleyeceği savunulmaktadır? 


35 Abdullah Aydın, İslam'a Göre Kadın Ve Cinsel Meseleler, s.415; Bekir 
Topaloğlu, İslam'da Kadın, 5.97. 


> Aktaran Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadın, 5.97. 
37 Abdullah Aydın, İslam'a Göre Kadın Ve Cinsel Meseleler, s.358. 


23 Mehmed Dikmen, İslamda Kadın Hakları. Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1981, 
s.170. 


115 


Sadece dört kadınla evlenme izni değil, bir erkeğin şahitliğine karşılık ancak iki kadının şehitliğinin geçerli olabileceği kuralı da kadının ayhali ile açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre kadın, fizyolojik ve psikolojik yapısı gereği birtakım etkilere açık bulunmaktadır. Ord. Prof. Mazhar Osman'a göre, kadınla erkek arasında karakter farkı vardır ve bu fark küçük yaşta başlamakta, giderek de artmaktadır. Kadın karakteri nedeniyle heyecanlıdır. Heyecanın hakim olduğu psikozlara, örneğin güvensizlik yaratan ruh hastalıklarına kadınlarda daha çok rastlanmaktadır. Bunun yanında kadın her ayın yarısını hazırlanma, âdet, âdet sonrası dönemleriyle, doğal olmayan bir durumda, hemen hemen hasta olarak geçirmektedir. 
Sadece âdet kanaması değil, hamilelik, doğum ve loğusalık da, birçok ruhi değişikliğe ve normal kabul edilmesi gereken sinirliliklere yol açmaktadır. Osman'a göre, bütün bu koşullar altında erkekle kadının birbirine eşit olması olası değildir” Mustafa Özcan da, kadının âdet kanaması döneminde sinirsel ve hormon yapısı açısından değişik haller yaşamak zorunda kaldığını iddia etmektedir. Bu durumun ise, kadının olayları algılamasında etkili olabileceğini düşünmektedir. Kadının bu fizyolojik oluşumu psikolojik yapısını da etkilemektedir. Bu yapı nedeniyle kadın sinirli bir huya sahip olmakta ve hatta bu etkilerin altında yalan şahitlik yapma eğilimi bile gösterebilmektedir. Bünyesindeki organın kanamasından duyduğu acıyı açığa vurmamak için sarfettiği gayret kadının duygu ve düşüncelerini saklamakta daha güçlü ve dayanıklı olmasına olanak vermektedir. Demek ki, bu dayanıklılık kadının kolaylıkla yalan söylemesini ve diğerlerini kendisine inandırmasını sağlamaktadır. Bu durumda İslam Hukuku'nda kadının ve erkeğin şahitliği arasında fark gözetilmesi normal hatta gerekli görülmektedir? Dolayısıyla İslam hukukunda iki kadının bir erkek şahidin yerine geçmesi, onların erkekten noksan (dün) ya da onun yarısı bir varlık olarak kabul edilmesinden değil, kendi fizyolojik ve psikolojik özelliklerinden kaynaklandığı savunulmakta ve Hz. 


39 Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadın, s.243-244, Mehmed Dikmen, İslamda Kadın 
Hakları, s.228-230. 


9 Mustafa Özcan, İslam Hukukunda Kadın Hakları. 
hitp.//www.Akademi.nl/sayi4/düşünçel .htm , 21.03.2003. 
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Muhammed'in şahitlikte, kadının bu özelliğine işaret ettiğinin altı çizilmektedir” 


Erkeğin dört kadınla evlenmesi, bir erkeğe karşılık iki kadının şahitliğinin geçerli olması gibi, günümüzde kadın hakları açısından kabul edilemez olguların âdet kanaması yoluyla açıklanması, daha önce çok sayıda örneğini gördüğümüz, kadının toplumsal yaşamdaki ikincil konumunun desteklenmesi amacıyla menstruasyonun kullanılmasının başka bir örneğini oluşturmaktadır. Kadının, erkekten farklı olan biyolojik yapısı ve hormonları, güvenilmez ve tehlikeli ilan edilmekte, böylece kadın erkeğe bagımlı kılınmaktadır. 


” Bekir Topaloğlu, /slam'da Kadın, s.244-245. 
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TÜRKİYE'DE ÂDET KANAMASI 


Türkiye'de de, diğer kültürlerde ve ülkelerde olduğu gibi, âdet kanaması döneminde kadın “kirli” olarak algılanmakta ve davranışları pek çok alanda kısıtlanmaktadır. Ancak bu algılamanın sadece İslam dininin öğretilerinden kaynaklandığını söylemek olası değildir. Çünkü İslamiyet'ten önce de eski Türk toplumlarında bu açıdan bir benzerlik görülmektedir. Örneğin on birinci yüzyılda, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divân-ı Lügati't Türk'te, âdet dönemindeki kadınların bakışıyla bozulan nesneler için bozulma, çürüme anlamına gelen alıktı sözcüğü kullanılmıştır Bu ifade eski Türklerde de, âdet kanaması olan kadının uğursuz ve kirli kabul edildiğini göstermektedir. 


Öte yandan Türk-İslam edebiyatının temeli sayılan Gelibolulu Yazıcıoğlu kardeşlerin eserlerinde, kadın hor görülmekte ve aşağılanmaktadır. Yazıcıoğlu kardeşler, yasak meyveyi Âdem'e yediren Havva söylencesinden hareketle kadının Tanrı tarafından ayda bir kan görme cezasına çarptırıldığını kabul etmekte ve kadını, kötülüğün kaynağı olarak görmektedirler?” Dolayısıyla gerek İslamiyet'ten önce gerek İslamiyet'in kabulünden sonra, kadının periyodik kanaması ile ilgili algılamalarda bir farklılık görülmemektedir. 
Ancak İslamiyet'ten sonra, bir önceki bölümde aktardığımız gibi, âdet kanaması ile ilgili dini kısıtlamalar da ortaya çıkmıştır. 


Türkiye'de, çeşitli araştırmalarda âdet kanaması dönemindeki kadınla ilgili inançlardan söz edilmekle birlikte, doğrudan kadının 


22 Mualla Türköne, Eski Türk Toplumunda Cinsiyet Kültürü. Ark Yayınları, Ankara, Mart 1995, s.206. 


23 Meral Altındal, Osmanlıda Kadın. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, Aralık 
1994, 5.149. 
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periyodik kanamasını konu alan bir çalışma bulunmamaktadır. 
Carol Delaney, bu konuda çalışmaların yapılmamasını, tabu olan bu ve benzeri konular üzerindeki resmi sessizliğe bağlamaktadır. 
Delaney, bu iddiasını, Türk toplumuyla ilgili yapmayı planladığı araştırmanın hazırlık sürecindeki deneyimlerinden hareketle aydınlatmaktadır. Öncelikle Delaney, Türk hükümetinin, çalışmasında incelenecek konuların bir taslağını talep ettiğini anlatmaktadır. Bu talebe uyarak taslağı teslim etmeden önce, bir Türk meslektaşıyla görüşme yapmış ve onun görüşlerine başvurmuştur. Bu kişi kendisine, âdet kanaması ile ilgili bölümü araştırma teklifinin dışında tutmasını önermiştir. Çünkü doğum, sünnet, evlilik ve akrabalık onaylanabilir ve kabul edilebilir konulardı. Fakat âdet kanamasının sözü edilemezdi. Ayrıca çalışmanın yürütülmesi için gerekli iznin alınması sürecinde yer alabilecek bazı evlenmemiş genç erkeklerin, “menstruasyon” ile ne anlattığını dahi bilemeyebileceklerini iddia etmiştir. Dolayısıyla Delaney, sessizliğin perdesinin Türkiye hakkındaki etnografik yazının üzerini örttüğünden ve ancak kadının belli eylemlerinin yasaklanmasının nedeni olarak âdet kanamasının gösterilmesi için çok seyrek olarak kaldırıldığından söz etmektedir. 
Bu “resmi sessizlik”in, bazı kültürel inançların bir sonucu olabileceğini kabul etmekle birlikte, konuyla ilgili çalışmaların yetersizličini araştırmacıların, âdet kanamasının sadece kadınları ilgilendiren doğal fizyolojik bir süreç olduğu ve bu nedenle kültürel bir anlamı olmadığına ilişkin öznel algılarıyla ilgili olduğunu öne sürmektedir?” Ülkede yayınlanan tıbbi kitaplar ve sağlıkla ilgili popüler kaynaklarda, bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilirken, kültürün incelenmesinde kadının aylık kanamasının göz ardı edilmesi Delaney'in bu gözlemini destekler niteliktedir. 


Günümüzde kız çocukları menstruasyon konusunda yeterince bilgilendirilmemekte, bu nedenle ilk âdet kanaması sancılı bir dönem olarak yaşanmaktadır. Birçok kültürde ve farklı toplumda olduğu gibi Türkiye'de de, ilk âdet kanaması pek çok kız çocuğu 


% Carol Delaney, “Mortal Flow: Menstruation in Turkish Villiage Society”, Blood Magic The Anthropology Of Menstruation. (Ed) Thomas Buckley; Alma Gottlieb, University of California Press, California, 1988, s.75. 
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için korku ve panik yaratmaktadır. Menstruasyon, kız çocuğu için son derece karışık duygular yaratan bir dönemdir. Toplumumuzda aybaşı dönemiyle ilgili kimi âdetler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin Duygu Asena'nın Kadının Adı Yok adlı kitabındaki kahramanı, annesine ilk kanamasını haber verdiğinde hafif bir tokat yemiştir. Annenin açıklamasına göre, kız çocukları eskiden âdet kanaması göreceklerini bilmedikleri için kanama başladığında çok korkmaktadırlar, anne de bu durumda kız şok geçirmesin diye tokat atmaktadır” ”. Kız çocuğunun, ilk âdet kanamasını annesine haber verdiğinde, annenin “artık genç kız oldun, aklın başına gelsin” anlamında yanağına tokat atması, kanamanın incelendiği bölümde de gördüğümüz gibi, diğer kültürlerle benzer şekilde Türkiye?de de yaygın olarak karşımıza çıkan bir âdettir. 


Annenin bu davranışının çeşitli bilinçli ve bilinç dışı nedenleri olabilir. Öncelikle anne, kızı için eskisinden daha fazla sorumluluk taşıyacaktır. Kendisi de anne olma potansiyelini kazanmış olan kızını daha fazla koruması gerekecektir. Bu aynı zamanda, doğurganlık açısından ve buna bağlı olarak cinsellik anlamında anne ile kızı birbirine eşitlemektedir. Belki bu nedenle annenin babaya karşı da, kızı için daha fazla sorumluluk yüklenmesi söz konusu olacaktır. Artık ailenin namusu daha fazla korunmalı ve laf getirilmemelidir. Bütün bu saydıklarımız kanamayla birlikte annenin kızı için daha fazla endişe duymasına neden olacaktır. 


Gülgün Alptekin, ilk kanamada atılan bu tokadın diğer bir anlamının da, annenin kızını evde kendisi için bir rakip olarak görmeye başlaması olabileceğini iddia etmektedir. Küçük kız artık cinsel bir varlıktır ve ensestin gerçekleşmesi olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla annenin attığı tokatla kızına, babasının kendisine ait olduğunu ve babaya karşı baştan çıkarıcı olmaması gerektiği mesajını vermek istiyor olabileceğini düşünmektedir. Toplumumuzda kız çocuğunun kanama gördüğünün babaya haber verilmemesi, hissettirilmemesi ve sanki saklanmaya çalışılması, menarş tokadının nedenlerinden birinin ensest tehlikesi olabileceğini des- 


5 Duygu Asena, Kadının Adı Yok. 12. Baskı, Afa Yayınları, İstanbul, Nisan 1987, 
5.28. 
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tekler görülmektedir?“ Ancak bu görüşün bazı eksik yönleri üze- 


rinde düşünmeye gerek görülmektedir. Kız çocuklarının ergenlik çağının, diğer bir deyişle ilk âdet kanamasının ortalama on-on iki yaşlarında gerçekleştiğini görmüştük. Oysa ensestin çoğu zaman bundan çok daha küçük yaşlarda, hatta zaman zaman bebeklik dönemine kadar gidebilen dönemlerde gerçekleştiği bilinmektedir. 
Dolayısıyla ilk âdet kanamasının ensest riskini arttırmaktan öte, bu olayın sonuçları açısından daha belirleyici olduğu düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle, çocuk doğurma yetisini kazanmış olan kız çocuğunun, ensest sonucunda gebe kalması ve bunun sonucunda ensestin açığa çıkması tehlikesi artmaktadır. 

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Türkiye'de, diğer birçok kültürde olduğu gibi, kadının periyodik kanaması kirli ve tehlikeli görülmektedir ve buna bağlı olarak bu dönemde kadınların birtakım hareketleri kısıtlanmaktadır. Bunlardan en yaygını, âdet dönemindeki kadının yeni doğmuş bir bebeğin yanına girmemesidir. 
Örneğin Safranbolu'da “aybaşılı kadın”ın kırk gün bebeği görmemesi gerekir, aksi halde bebeğin hastalanacağından ve yüzünde çıbanlar çıkacağından korkulmaktadır?”. Benzer şekilde Artvin'de de âdet dönemindeki kadın, hem lohusanın hem de bebeğin yanına girmekten çekinmektedir. Günah sayılmasının yanı sıra bu âdet de çocuğu kötülükten ve çıbandan korumayı amaçlamaktadır. Kırkı çıkmamış bir bebeğin aylık kanaması olan bir kadınla karşılaşması halinde çocuğun çirkin olacağından da korkulmaktadır. Öte yandan loğusa da, aybaşılı kadına bakmamaktadır çünkü bir daha hamile kalamayacağından korkmaktadır” Âdet kanaması olan kadının kırkı çıkmamış bebeğin yanına girmesine izin verilmeyen bir diğer yer de Amasya'dır. Diğer örneklerde olduğu gibi burada da kana- 


2 Gülgün Alptekin, “Kadınlarda Üstbenlik Gelişimi”, Psikanaliz Yazıları. Bağlam 
Yayınları, Sayı: 2, İstanbul, İlkbahar 2001, s.29-30. 

7 Semra Akbulut, “Karabük İli Safranbolu İlçesindeki Doğum Adet ve İnanmalari”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1999. T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2002, s.11. 

248 Gülsen Balıkçı, “Artvin'in Bazı Yörelerinde Doğumla İlgili Adet ve Uygulamalar”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1998. T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001, s.68-73. 
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malı kadının bebeğin yaralanmasına neden olacağına inanılmaktadır?*. Bütün bu örneklerde, kadının. periyodik kanamasının çevresindekiler için ciddi tehlikeler yaratacağına yaygın olarak inanıldığı açıkça görülmektedir. Ancak bu inançların sadece ülkemiz ile sınırlı olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Isabel Fonseca, 1991-1995 yılları arasında Doğu A vrupa'da yaşayan Çingene gruplarla yaptığı çalışmada aynı tutumla karşılaşmıştır. Fonseca'nın anlattığı gibi, Çingenelerde de benzer şekilde, âdet dönemindeki bir kadın kirli kabul edilmekte ve yeni doğmuş bebeği görmesi yasaklanmaktadır”? Bunlar ve daha önce pek çoğunu aktardığımız örnekler, geçmişten günümüze, âdet kanına ve bu dönemde olan kadına karşı geliştirilen tutumların toplumlar arasında büyük bir benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. 


Dinlerin âdet kanamasına bakışlarının incelendiği bölümde ele aldığımız gibi, bu dönemde cinsel ilişki haram kılınmıştır. Nitekim, Artvin'de regli döneminde kocasıyla birlikte olan kadının çocuğunun sakat olacağı inancını”! Kur'ân-ı Kerim'in bu hükmüyle temellendirmek olasıdır. 


Carol Delaney'in 1980-1982 yıllarında bir Orta Anadolu köyünde gerçekleştirdiği araştırma sayesinde, köyde âdet kanamasına karşı geliştirilen inanç, tutum ve davranışlar hakkında pek çok bilgiye ulaşmamız mümkün olmuştur. Söz konusu araştırmada, köyde âdet kanamasının, Havva'nın Cennetteki itaatsizliği nedeniyle kadınlara verilen bir ceza olduğuna inanıldığı saptanmıştır. Şeytan tarafından kandırılması ve yasak meyveyi yemesi kadının ahlaki olarak zayıflığını göstermektedir, bu nedenle de kadının erkeğin denetimi altında olması gerekmektedir. 


“9 Assiye Kalay, “Amasya İli Alan, Hasanbey, Şarklı, Karamustafapaşa Köylerinde Doğum Uygulaması”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1998. T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001, 5.168. 


29 Isabel Fonseca, Beni Ayakta Gömün, 5.54. 
Bakara, 222. ayet. 


31 Gülsen Balıkçı, “Artvin'in Bazı Yörelerinde Doğumla İlgili Adet ve Uygulamalar”, s.85. 
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Delaney'in araştırmasını gerçekleştirdiği köyün yerlilerine göre çocuklar, ergenliğe kadar cinsel varlıklar değillerdir, günah da işlemezler ancak kızlarda âdet kanamasıyla birlikte (erkeklerde ise meni birikmesiyle) günahlar birikmeye başlar. Ancak âdet kanaması hakkında konuşulmadığı için, kızlar konu hakkında önceden bilgi sahibi olamazlar. 


Bu köyde de kadın, âdet kanaması süresince Kuran'a dokunamaz, camiye gidemez, oruç tutamaz. Bu dönemde kutsal kitaba dokunmak ya da kutsal yere gitmek, pisliği ait olmadığı yere bulaştırmak olarak algılanmaktadır. Ancak sadece kutsalla ilgili olarak değil günlük yaşamda da âdet gören kadını dışlayan pek çok uygulama görülmektedir. Örneğin âdet dönemindeki kadın hamilelere yaklaştırılmamaktadır. Çünkü hamilelik, “yeni yaşam tohumunun kök tutması” gereken tehlikeli bir zamandır. Gebeliğin ilk kırk günü gibi, doğumdan sonraki kırk gün de çok önemlidir. Bu nedenle her iki dönemde de âdet kanının pisliğinin yaratabileceği tehlikelere karşı önlemler alınmaktadır”? 


Diğer pek çok kültürde olduğu gibi burada da âdet kanaması sırasında cinsel ilişki yasaktır. Fakat kanamanın hemen sonrasında cinsel ilişkide bulunmak uğurlu sayılmaktadır. Çünkü bu dönemde rahim taze ve temizdir. Âdet kanaması ve sonrasında alınan aptes, kadının bedeninde birikmiş olan pislikleri gidermekte ve döl yatağını, tohumları kabul etmek üzere temizlemektedir” 


Daha önceki bölümlerde, kadınların bu dönemde özellikle yemek hazırlamak konusunda çok sayıda yasaklamayla karşılaştıklarından söz etmiştik. Benzer şekilde Delaney'in incelediği grupta da, kadının periyodik kanaması, hane içi üretimde dikkate alınmaktadır. Köyde ekmek üretimi yaratıcı ve bir anlamda büyüsel bir süreçtir. Ekmek üretimi, diğer günlük yemek pişirme şekillerinden farklıdır. Ekmeğin çoğalıp kabarması için, bir önceki pişirimden ayrılan maya yeniden un ve suya karıştırılır. Böylece maya her pişirimden bir sonrakine aktarılır; dolayısıyla ekmek 


2 Carol Delaney, Tohum ve Toprak, s.117-120. 
23 A.ge., s.70-71. 
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yapımı yaratıcı bir süreçtir. Hamurun kabarması da hamilelik gibi gizemli ve yaratıcı bir süreç olarak algılandığında, âdet kanının kirletici etkisine karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Bu nedenle köyde ayhalindeki kadınların ekmek yapmalarına izin verilmemektedir”* 


Yukarıdaki açıklamaların, daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, dünya üzerindeki çok farklı kültürlerde ve çok eski bir geçmişten günümüze gelen inanç ve uygulamalarla büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Türkiye'de de, kadının her ay tekrarlanan kanaması kirli ve tehlikeli olarak kabul edilmekte ve kadının çevresini bu tür etkilerden koruyabilmek amacıyla bu dönemde hareketlerini sınırlayan çok sayıda yasaklama gelenekler yoluyla sürdürülmektedir. 


Türkiye'de âdet kanaması ile ilgili tutumlara ışık tutması açısından, Tolga Ersoy'un 1995 yılında Ankara ili Balgat-Cevizlidere gecekondu bölgesinde yürüttüğü Menopoz ve Kültür başlıklı çalışmasının bulgularına kısaca göz atmak açıklayıcı olabilir. Söz konusu araştırmada, kadınların menopoz algılarının irdelenmesi amacıyla kırk beş-yetmiş yaşları arasındaki kırk iki kadınla görüşülmüştür. Çalışmada ortalama ilk âdet kanaması yaşı 14.9 olarak bulunmuştur. Çalışmada görüşülen kadınların yirmi beşi, ilk âdet kanaması hakkında annelerinden bilgi aldıklarını ifade ederken, yedi kişi bu bilgiyi kız kardeşi ya da kız arkadaşından, üç kişi ise büyükannelerinden aldıklarını söylemişlerdir. Buna karşın yedi kişi, konu ile ilgili hiç kimseden bilgi almadıklarını dile getirmişlerdir. 

Araştırma kapsamında görüşülen kadınlar arasında yaygın olarak âdet kanamasının, günah ya da ceza olarak veya utanılacak bir şey olarak algılandığı vurgulanmaktadır. Tolga Ersoy'un kitabında yer verdiği alıntılarda genellikle kadınların, bu konuyla ilgili başkalarıyla konuşmamaları konusunda güdülendikleri anlaşılmaktadır. Bu anlatılardan birinde katılımcı, annesinin üç gün süreyle evdeki erkeklere görünmemesini söylediğini belirtmiştir. Diğer bir 


“Age, s.121. 
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katılımcı ise, kendisine bunun günah bir şey olduğunun söylendigini ve erkeklerle konuşmasının yasaklandığını, ardından da evlilik hazırlıklarının başladığını anlatmıştır. Çorum doğumlu diğer bir yanıtlayıcısı ise ablasının, kötü şeyler yaptığı için bunun başına geldiğini, bunu başkalarına söylemesi durumunda karnının da kanayacağını söyleyerek kendisini korkuttuğunu ifade etmiştir?” Bu anlatılar, öncelikle âdet kanamasının başkalarından saklanması gereken bir konu olduğunun genç kızlara son derece sert iletilerle öğretildiğini göstermektedir. Ayrıca, gene yukarıda aktardığımız anlatılarda dikkat çeken, ilk âdet kanını gören genç kızlara, erkeklere görünmesinin ve onlarla konuşmasının yasaklanması, daha önce farklı kültürlerde örneklerini gördüğümüz uygulamalara benzemektedir. Bu anlatılardan birinde, menarş ile birlikte evlilik hazırlıklarına başlanması, daha önce değindiğimiz gibi, birçok kültürde görülen, ilk âdet kanamasıyla kızın evliliğe hazır hale geldiği inancıyla paralellik göstermektedir. 


Aynı araştırmada yer verilen diğer bir anlatıda katılımcı, kendisine bunun “Allahın kadınlara verdiği bir ceza” olduğunun söylendiğini ve kimseye söylememesi için tembihlendiğini dile getirmektedir. Ve bu durumdayken namaz kılmaması ve hatta tarlada çalışmaması tembihlenmiştir“ Burada, Müslümanlığın, âdet dönemindeki kadını dini pratiklerden uzak tutan hükümlerinin yanında, periyodik kanama gören kadının ekinleri solduracağı endişesinin yansımaları görünmektedir. Hatırlayacağımız gibi, çok eski tarihlerden itibaren, kirli ve zehirli olduğuna inanılan âdet kanı nedeniyle, bu dönemdeki kadınların bitkilerden ve ağaçlardan uzak durması, tarımsal etkinliklerle uğraşması yasaklanmaktadır. Yukarıdaki örnek ise, bu inanışın ve kadını kısıtlayan uygulamaların, çok eski tarihlerden günümüze kadar geldiğini kanıtlamaktadır. 


Önceki bölümlerde kadınların âdet kanaması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından söz etmiştik. Ersoy'un çalışmasında, araştırmaya katılan kadınların, menopoz hakkında da yeterince bilgi sahibi olmadıkları bulgulanmıştır. Nitekim söz konusu araş- 


255 Tolga Ersoy, Menopoz ve Kültür, s.124-125. 
25 A g.e., 5.125. 
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tırmaya dahil edilen inceleme grubunda yirmi dört katılımcının, âdet kanamasının kesileceğini önceden bildikleri ancak on sekizinin, diğer bir deyişle örneklemin yarısına yakınının bu konuda bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Âdet kanamasının ileriki yaşlarda kesileceğini bilen kadınların on beşi, bu bilgiyi komşu ve arkadaşlarından aldıklarını söylerken, yedisi bunu medyadan, beşi hekimden ve sadece dördü ailelerinden öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda Ersoy, katılımcıların menopoz konusundaki bilgi eksikliklerinin çalışmanın her aşamasında ortaya çıktığını vurgularken, kadınların, bu olayı kendi başlarına yaşadıklarının ve bunu sorgulama gereksinimi duymadıklarının altını çizmektedir”? 


Menopoz konusunun ele alındığı bölümde, âdet kanaması gibi menopozun da gizli yaşandığını ve yaşamının bu evresinin de kadın için sorunlar yarattığını dile getirmiştik. Menopoz ile birlikte kadın doğurma yetisini kaybettiği için bir yandan statü kaybına uğrarken, diğer yandan âdet kanının taşıdığına inanılan tehlikelerden kurtulduğu için göreceli bir özgürlük kazanmaktadır. Bunun örneklerini Ersoy'un çalışmasında görmekteyiz. Çalışmaya katılan kadınların yirmi altısı, menopoza girdiğini eşlerine söylemiş, buna karşılık altısı söylememiştir. Diğer on kadın ise ya bekârdır ya da menopoza girmeden önce eşlerini kaybetmişlerdir. 


Âdet kanamalarının kesildiğini açıklayan kadınların yedisi, bundan sonra eşlerinin kendilerine karşı davranışlarında farklılıklar ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bu katılımcıların ikisi, menopozdan sonra eşlerinin evişlerinde yardım ettiğini ve daha fazla söz hakkı verdiğini belirtirken, biri eşinin giyimine daha az karışmaya başladığını ifade etmiştir”* Bu örnekler, cinselliği bundan sonra bir tehlike oluşturmayacak olan kadınların, kısıtlı da olsa eskisinden daha özgür olabildiklerini göstermektedir. 


Buna karşılık yaşamlarının bu yeni evresinde eşlerinin kendilerine karşı davranışlarının değiştiğini söyleyen katılımcılardan diğer üçü için durum daha farklıdır. Bu katılımcılardan biri, eşinin daha fazla sinirlendiğinden ve kendisini aşağıladığından yakınmaktadır. 


257 Age, 5.132. 
258 Age. 5.133. 


126 


Birbirine yakın cevaplar veren diğer iki katılımcının kocaları ise, “artık bir çocuk doğurmaktan bile aciz bir kadınsın, sen ne işe yararsın””” sözleriyle eşlerini aşağılarken, kadın bedeninin bu normal işlevini kullanmaktadırlar. Bu örnekler ise, kadının üretkenliğini kaybetmesine bağlı olarak sosyal statüsünde ve saygınlığında kayba uğradığını ortaya koymaktadır. Daha önce örneklerini gördüğümüz gibi, erkek egemen söylem, kadını aşağılamak için önceleri âdet kanamasını kullanırken, daha sonra menopozu bu anlamda işlevsel bir araç olarak görmektedir. 


Bundan sonraki bölümde, çalışma kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında Türkiye'de âdet kanamasının nasıl algılandığı, anlamlandırıldığı ve yaşandığına ilişkin ipuçlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. 


259 A g.e., 5.133. 
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KİRLİDEN TEMİZE: ÜÇ KUŞAK KADININ AYHALİ 
ANLATILARI 


Metod 


Bu çalışmanın amacı, kadının fizyolojik yapısının doğal bir işlevi ve doğurganlık yetisine sahip olduğunun işareti olmasına rağmen, bunun çok ötesinde, sosyal ve kültürel bir olgu olan âdet kanamasının Türkiye'de taşıdığı anlamlara ilişkin ipuçlarını yakalayabilmektir. Âdet kanaması genellikle tıbbi ve psikolojik kaynaklarda ele alınan bir konu olarak kalmaktadır. Konuyla ilgili kaynak taraması sırasında, Türkiye'de doğrudan âdet kanamasını ele alan herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır (bu konuyla ilgili yapılmış çalışma olması ve gözden kaçırılması olasılığı nedeniyle, böyle bir çalışma yoktur gibi kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmaktayım. 
Ve eğer böyle bir çalışma gözden kaçtıysa, bu, benim araştırmam açısından büyük bir eksiklik anlamına gelecektir). Bu konu ancak, doğum gelenekleri açıklanırken ele alınmakta, burada da sadece, “Türkiye'de Âdet Kanaması” başlıklı bölümde örnekleri görüldüğü gibi, ayhalindeki kadının, yaratabileceğine inanılan tehlikelerden duyulan endişe nedeniyle yeni doğmuş bebeğin ve yeni doğum yapan annenin yanına yaklaşmasına izin verilmediği yolundaki saptamaların aktarılması ile sınırlı kalmaktadır. 


Ayrıca gene “Giriş” bölümünde, âdet kanaması ile ilgili tartışmalarda geleneksel olarak, erkeklerin bununla ilgili endişeleri ve davranışları üzerinde durulduğundan söz etmiştik. Oysa kadınların, konuya ilişkin düşünce ve tutumları gözardı edilmektedir. Bu tutumu Lowie, kadınların âdet kanaması konusunda konuşmaktan çekinmelerine bağlamakta ve bu çekincenin de kadının, bu dönemde kendisini kirli hissetmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. 
Ancak yabancı ülkelerde özellikle yirminci yüzyılda, âdet kanaması ile ilgili olarak, kadınlarla gerçekleştirilen çok sayıda alan çalışması bulunmaktadır. 


Bu çalışmada da, kadınların ayhali ile ilgili deneyimleri, düşünce ve tutumları sorgulanmaktadır. Araştırma kapsamında, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde, 2001-2002 öğretim yılında son sınıfta eğitim görmekte olan kız öğrencilerin on sekizi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanında, görüşülen kız öğrencilerin on beşinin annesi ile görüşmeler yürütülmüştür. Kadınların, âdet kanaması ile ilgili bireysel algı ve tutumları incelenirken, örneklemin anne ve kızlardan oluşturulmasına çalışılmış böylece, söz konusu deneyimlerin, algı ve tutumlarda zaman içinde görülen değişikliklerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kız öğrencilerin dördünün anneannesi ile de görüşmeler yapılmıştır. Kız öğrencilerin bir bölümünün anneannesinin vefat etmiş olması ya da farklı kentlerde yaşıyor olması nedeniyle ancak dört katılımcı ile görüşme olanağı bulunmuştur. Bu sayı herhangi bir değerlendirmeye olanak vermeyecek kadar azdır fakat, daha eski kuşaklara ilişkin bilgiler vermesi nedeniyle, bu anneannelerin anlatılarına da yer verilmesi anlamlı görülmüştür. 


Araştırmanın inceleme grubu oluşturulurken, annesini erken bir yaşta kaybetmiş olan katılımcıların, anneleri yerine kiminle görüşüleceği sorunu gündeme gelmiştir. Bu sorunun, katılımcılara, annelerini kaybettikten sonra, onun yerine kimi koydukları, anne modeli olarak yakın çevrelerinde kimi gördükleri sorularak ve gelen cevap doğrultusunda, söz konusu kişiyi örnekleme dahil ederek aşılması uygun bulunmuştur. Bu durumda sadece bir örnek bulunmaktadır. Söz konusu kız öğrenci, on altı yaşında iken annesini kaybetmiştir ve onun yerine kendine en yakın bulduğu kişinin babasının kız kardeşi olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine hala da örnekleme dahil edilmiştir. Ancak, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, halanın söz konusu katılımcının, özellikle ilk âdet kanaması deneyiminde çok önemli bir rol oynadığı anlaşılmış ve araştırma kapsamına alınmasının son derece uygun olduğu görülmüştür. 


Araştırma sonunda elde edilen veriler aktarılırken, kız öğrencilerden oluşan örneklem “birinci grup”, annelerinden oluşan “ikinci grup” ve anneanneler ise “üçüncü grup” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca verilerin 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değerlendirilmesine geçmeden önce, her bir katılımcıya, çalışmanın bundan sonraki bölümünde kullanılacak kodlar verilmiştir. 


Araştırma Nisan-Temmuz 2002 döneminde gerçekleştirilmiştir. 
Âdet kanamasının konuşulmasıyla ilgili yaygın çekingenlik dikkate alınarak, araştırmanın pilot uygulaması, inceleme grubunun, araştırmanın konusu ve amacı hakkında tarafımdan, doğru bir şekilde bilgilendirilmesi endişesiyle, örneklemi oluşturacak katılımcılardan farklı kişilerle görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Böylece pilot uygulama ile görüşmelerin başlamasına kadar geçecek sürede, inceleme grubunun araştırma ve yöneltilen sorular hakkında konuşarak yanlış bilgiler almaları engellenmeye çalışılmıştır. Pilot uygulama için, yedi görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerin ikisi yirmi ve yirmi iki yaşındaki üniversite öğrencisi, biri yirmi altı yaşında üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan bir kadın ile gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında biri otuz bir yaşında bir matematik öğretmeni ve diğeri kırk üç yaşında ilkokul mezunu, üniversitede sözleşmeli personel olarak çalışan iki kadınla görüşülmüş. Ayrıca altmış yedi yaşında üniversite mezunu bir emekli ile yetmiş dokuz yaşında okuma yazma bilmeyen bir görüşülen de pilot uygulamaya dahil edilmiştir. Kırk üç sorudan oluşan görüşme formu, pilot uygulamadan sonra, daha ayrıntılı bilgi almayı gerektiren konularda yeni sorular eklenerek genişletilmiştir. Bundan sonra araştırmanın inceleme grubu ile görüşmeler başlamıştır. 


İnceleme grubu ile görüşmeler, yapılandırılmış bir soru formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşülenlere, elli üç soru yöneltilmiştir. İlk on iki soru, katılımcılarının ve ailelerinin demografik özellikleri ile ilgilidir. Bundan sonra, ilk âdet kanaması deneyimlerinden başlamak üzere, yanıtlayıcıların menstruasyon ile ilgili algı, tutum ve düşüncelerini irdelemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. 
Soru formunda, katılımcıların deneyimleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla açık uçlu sorulara daha fazla yer verilmiştir. 
Görüşmelerin süresi bir saat ile bir buçuk saat arasında değişmektedir. Ayrıca, annelerle görüşme yapmak için onları evlerinde ziyaret olanağı bulunduğunda, görüşmeler daha çok bir sohbet ortamında gerçekleştiğinden, süre iki buçuk saate kadar uzayabilmiştir. 
Bazı öğrencilerin anneleri ise, üniversiteye gelerek görüşmelere katılmışlardır. “Sizin vaktiniz yoktur, biz evde oturuyoruz” diyerek üniversiteye gelen annelerin zahmetlerinden ve evde ziyaret etmemize izin veren anne ve anneannelerin misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. 


Görüşmeler sonunda elde edilen veriler, özellikle doğrudan âdet kanaması ile ilgili sorulara verilen yanıtlar, kişilerin anlatıları tarzında verilmiştir. Böylece okuyucuya, konu hakkında kendi değerlendirmelerini yapma olanağı tanımak olasıdır. Katılımcıların bazı açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar tablo şeklinde gösterilmiştir. Çünkü işlediğimiz konu açısından görüşülenlerin yanıtlarında kullandıkları terimler büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu tablolaştırma, anneler ile kızların ve görüşülen anneannelerin aynı soruya vermiş oldukları cevapları birarada görmemize olanak sağlamaktadır. Verilerin analizinde, gereken durumlarda aritmetik ortalamalara yer verilmiş fakat inceleme grubunun sınırlılığı nedeniyle verilerin yüzde şeklinde değerlendirilmesinden kaçınılmıştır. 


Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular genelleme yapmaya olanak vermemektedir. Âdet kanamasının tabu olma özelliği, bu konu hakkında konuşmanın alışılagelmiş bir davranış olmaması nedeniyle, daha kolay ulaşılabilecek ve konuşma olanağı bulunacak bir inceleme grubu oluşturulmuştur. Çalışma, menstruasyon hakkındaki bir ilk çalışma olması nedeniyle birçok sınırlılık ve eksikliği barındırmaktadır. Bu nedenle, bir ön çalışma olarak görülmesi uygun olacaktır. Öte yandan, çok geniş bir çalışma alanı yaratan konu açısından bu sınırlılık ve eksikliklerin gelecek araştırmalar için önemli veriler sunacağı inancındayım. 


İnceleme Grubuna Dahil Olan Katılımcılar 


Katılımcı grupla yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ve bunların yorumlarına geçmeden önce, burada yorumlarımızda bize yardımcı olması amacıyla, katılımcı grubu adlandırmada kullanacağımız kodlar verilmiştir. 

Örneğin; IK: © birinci sırada görüşülen, birinci grup katılımcıyı tanımlamaktadır. 
lKa: birinci sırada görüştüğümüz birinci grup katılımcının (1K nın) annesidir ve örneklemin ikinci grubuna dahildir. 
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IKaa: birinci sırada görüşülen katılımcının (1K”nın) anneannesidir ve örneklemde 


üçüncü grup katılımcıları arasında yer almaktadır. 


Aşağıda katılımcıları adlandırmamıza yardımcı olacak kodların yanı sıra, demografik özelliklerini takip edebilmek amacıyla, katılımcıların sırasıyla yaşları, eğitim durumları, doğum yerleri ve kent ya da köy doğumlu oldukları da belirtilmiştir. 


Katılımcılar 

IK: 25,lise mezunu, Ankara, merkez 

IKa: 49, lise mezunu, Ardahan, merkez 

2K: 23, lise mezunu, İstanbul, merkez 
2Ka: 44, lise mezunu, İstanbul, merkez 

3K: 25, lise mezunu, Ankara, merkez 

4K: 23, lise mezunu, Mersin, merkez 

4Ka: 44, ilkokul mezunu, Mersin, merkez 
4Kaa: 72, ilkokul terk, Mersin, merkez 

SK: 21, lise mezunu, İstanbul, merkez 
SKa: 52, yüksekokul mezunu, Ordu, merkez 
6K: 25, lise mezunu, İstanbul, merkez 

7K: 25, lise mezunu, Ankara, merkez 
7Ka: 39, ortaokul mezunu, Ankara, merkez 
TKaa: 59, okuma yazma bilmiyor, Yozgat, köy 
8K: 23, lise mezunu, İstanbul, merkez 
8Ka: 43, lise mezunu, İstanbul, merkez 
9K: 24, lise mezunu, İstanbul, merkez 
10K: 23, lise mezunu, İstanbul, merkez 
10Ka: 46, ilkokul mezunu, Gümüşhane, köy 
LIK: 22, lise mezunu, İstanbul, merkez 
IlKa: 41, lise mezunu, Kocaeli, merkez 
12K: 


23, lise mezunu, İstanbul, merkez 
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12Ka: 40, ilkokul mezunu, İstanbul, merkez 
13K: 22, lise mezunu, İstanbul, merkez 

13Ka: 38, yüksekokul mezunu, İstanbul, merkez 
14K: 23, lise mezunu, Mardin, merkez 

14Ka: 49, ilkokul mezunu, Mardin, ilçe merkez 
15K: 23, lise mezunu, Artvin, merkez 

15Ka: 50, yüksekokul mezunu, Artvin, köy 
16K: 27, lise mezunu, İstanbul, merkez 

16Ka: 49, ilkokul mezunu, Tunceli, köy 

16Kaa: 64, okuma yazma bilmiyor, Tunceli, köy 
17K: 21, lise mezunu, Adapazarı, merkez 
17Ka: 49, yüksekokul mezunu, Adapazarı, merkez 17Kaa: 73, ilkokul terk, Rize merkez 

18K: 23, lise mezunu, Safranbolu, ilçe merkezi 
18Ka: 50, lise mezunu, Osmaniye, merkez 


Demografik Özellikler 


Bu bölümde, inceleme grubuna dahil olan katılımcıların demografik özellikleri incelenmektedir. Yukarıda, katılımcıların adlandırılması sırasında, her bir katılımcının yaşı, eğitim durumu ve doğum yeri tek tek kaydedilmişse de, bu bölümde örneklem grubunun profilini çizebilmek için aynı bilgiler, genel olarak tekrar incelenmektedir. Ayrıca gene bu bölümde, katılımcıların ailelerini tanımaya yönelik özelliklerden de söz edilecektir. 


Katılımcıların Yaşları 


Araştırmanın inceleme grubunun demografik özelliklerine yaşlarını aktararak başlayabiliriz. Örneklemin birinci grubunda yer alan katılımcıların ikisi yirmi bir, ikisi yirmi iki yaşlarındadır. Sekiz katılımcı yirmi üç yaşındayken, biri yirmi dört, dördü yirmi beş ve biri de yirmi yedi yaşındadır. Bu grubun yaş ortalaması 23,9'dur. 
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İkinci grupta otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, kırk bir ve kırk üç yaşlarında birer katılımcı bulunmaktadır. Kırk dört yaşında iki ve kırk altı yaşında gene bir yanıtlayıcı yer almaktadır. Bu grupta kırk dokuz yaşında dört katılımcı bulunmaktayken, diğer iki yanıtlayıcı elli ve bir katılımcı da elli iki yaşındadır. Bu grubun yaş ortalaması ise 45,9'tir. 

Üçüncü grupta andığımız anneannelerin biri elli dokuz, biri altmış dört, biri yetmiş iki ve bir diğeri de yetmiş üç yaşındadır. Ve bu grubun da yaş ortalaması altmış yedidir. 


Katılımcıların Eğitim Durumları 


Araştırmanın metodu açıklanırken, çalışmanın birinci grup örnekleminin Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2001-2002 öğretim yılında dördüncü sınıfta okuyan kız öğrencilerinden oluşturulduğu dile getirilmiştir. Son bitirdikleri okul dikkate alındığında, birinci grup katılımcıların tamamının lise mezunu olduğu görülmektedir. Ancak grubun tamamının üniversite son sınıf öğrencisi olduklarını hatırda tutmak gerekmektedir. 


Örneklemin ikinci grubunu oluşturan on beş katılımcıdan altısı ilkokul mezunu” ve beşi de lise mezunudur. Bu grupta üniversite mezunu olan dört katılımcı bulunmaktadır. Üçüncü grupta yer alan dört görüşülenin ikisi okuma yazma bilmemektedir. Diğer ikisi ise eğitimlerini ilkokuldan terk etmişlerdir. 


Katılımcıların Doğum Yerleri 


Bu başlık altında, katılımcıların doğum yerleri aktarılmakta ve İstanbul dışı olanların, kente geliş öykülerine yer verilmektedir. 
Öncelikle birinci grupta on ve ikinci grupta dört katılımcının İstanbul doğumlu olduğunu belirterek başlamak gerekmektedir. Bunun dışında birinci grupta, İstanbul dışı doğumlu olan sekiz katılımcı- 


* Eğitim durumunun değerlendirilmesinde, örneklemin eğitim gördüğü dönem dikkate alınarak, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimden önceki sınıflama kullanılmıştır. Diğer bir deyişle ilkokul, beş senelik zorunlu eğitime karşılık gelmektedir. 
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nın dördü, üniversite eğitimi için bu kente gelmişlerdir. Mersin doğumlu olan 4K ve Artvin doğumlu 15K on dokuz yaşındayken, Ankara'da doğmuş olan 7K da, yirmi yaşında üniversite eğitimlerine devam etmek için İstanbul'a gelmişlerdir. 17K ise Adapazarı doğumludur ve gene söz ettiğimiz diğer üç katılımcı gibi, on yedi yaşındayken üniversiteye gitmek için bu kente gelmiştir. 


Eğitimlerine devam etmek için, orta eğitimden sonra İstanbul'a gelen yanıtlayıcıların yanında, daha erken yaşlarda ve genellikle babalarının işleri nedeniyle bu kente gelen dört katılımcı bulunmaktadır. Araştırma yapıldığı zaman yirmi beş yaşında olan IK Ankara doğumludur. Babası memurdur ve İstanbul'a atanmıştır. 
Dolayısıyla IK, sekiz yaşındayken, babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Gene yirmi beş yaşında olan diğer katılımcı 3K da, IK gibi Ankara doğumludur. 3K dört yaşındayken ve Safranbolu'da doğmuş olan 18K ise yedi yaşındayken gene babalarının işleri dolayısıyla, aileleriyle birlikte İstanbul'a taşınmışlardır. 14K ise Mardin doğumludur. İstanbul'a geliş öyküsüne göre, babasının Mardin'de işleri bozulmuştur. Ailede de sorunlar olduğu için anne bu ortamdan uzaklaşmak istemiştir. Ayrıca baba, çocuklarının okumasını istemektedir. Bu nedenle İstanbul'un hem eğitim hem de diğer alanlarda sunduğu olanaklardan dolayı bu kente gelmeyi uygun bulmuşlardır. Böylece 14K, henüz altı yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmiştir. 


Örneklemin ikinci grubuna baktığımızda, yukarıda söylediğimiz gibi dört katılımcının İstanbul doğumludur. İstanbul dışı dogumlu olup, halen doğduğu yerde ya da farklı kentlerde yaşamaya devam eden gene dört yanıtlayıcı bulunmaktadır. Bunlardan Mersin doğumlu olan 4Ka ve Adapazarı doğumlu 17Ka, araştırmanın yapıldığı dönemde de doğum yerlerinde yaşamaya devam etmektedirler. 7Ka Ankara'da doğmuştur ve yirmi yaşında iken eşinin işi dolayısıyla Antalya'ya gitmiştir. Artvin Şavşat doğumlu 15Ka ise Ankara'da yaşamaktadır. 


İstanbul dışı doğumlu olup, sonradan bu kente gelen katılımcılardan biri IKa'dır. 1Ka, henüz bir yaşındayken ailesi ile birlikte, doğum yeri olan Ardahan'dan Ankara'ya göç etmiştir. İlkokul eğitimine başlarken, gene ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, 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IKa'nın ilk eğitimi tamamlandıktan sonra tekrar Ankara'ya dönmüşlerdir. Ankara'da evlenen lKa daha sonra, I K'nın anlatısından da hatırlayacağımız gibi, eşinin işi nedeniyle İstanbul'a gelmiştir. 
Bu kente geleli on yedi yıl olmuştur, diğer bir deyişle otuz iki yaşında İstanbul'a gelmiştir. Gümüşhane'de doğmuş olan 10Ka, çocukluk döneminde, sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte, babasının işi nedeniyle göç etmiştir. Bu iki katılımcı dışındakiler daha ileri yaşlarda İstanbul'a gelmişlerdir. 


Örneğin Ordu'da doğmuş olan 5Ka, yirmi iki yaşında evlilik nedeniyle, Kocaeli doğumlu II1Ka ise yirmi sekiz yaşındayken, daha iyi olanaklara kavuşmak için İstanbul'a gelmişlerdir. 14Ka Mardin doğumludur ve çalışmanın yapıldığı dönemde kırk dokuz yaşında olan yanıtlayıcı, otuz yaşındayken, çocuklarının eğitimi için buraya geldiklerini ifade etmiştir. Kızının (14K) anlatısından, babanın işlerinin bozulması ve aile içindeki huzursuzlukların da ailenin göç etmesinde etkili olduğunu öğrenmiştik ancak 14Ka'nın yanıtında bu konuya hiç değinilmemiş olması nedeniyle, bu tür ailevi konuları açıklamaktan çekindiği anlaşılmaktadır. 


Diğer bir katılımcı 16Ka, Tunceli Peri doğumludur ve otuz beş yaşında İstanbul'a gelmiştir. Bu kente geliş öyküsü, kendi anlatısıyla şöyledir; “eşim asker için gelmişti, iş bulmak için burada kaldı. Üç çocuğum vardı, iki kızım vardı. Kızlarımı bıraktım, oğlumu aldım geldim. Oğlan daha bir yaşındaydı. Dört-beş ay sonra kızlarımı aldım yanıma, kaldım burada”. Bu anlatıda, tipik bir köyden kente göç öyküsü görülmektedir. Önce hane reisi kente gelir ve iş bulur. Kentte geçim ve barınma olanaklarını sağladıktan sonra eşini ve çocuklarını yanına alır. 


İkinci grupta yer alan son katılımcı 18Ka'dır. Osmaniye doğumlu olan 18Ka, otuz üç yaşındayken eşinin işi dolayısıyla İstanbula gelmiştir. Üçüncü grupta yer alan dört katılımcıdan 4Kaa'nın doğum yeri Mersin'dir ve halen burada yaşamaktadır. 7Kaa Yozgat'ta doğmuştur, on yedi yaşında, evlilik nedeniyle Ankara'ya taşınmıştır. Rize'de doğmuş olan 17Kaa ise Adapazarı'nda yaşamına devam etmektedir. Bu grupta İstanbul'a gelmiş olan tek yanıtlayıcı 16Kaa'dır. Tunceli'de doğmuş olan 16Kaa'nın eşi Almanya'da işçi olarak çalışmaktadır. Daha sonra eşi, hastalığı nedeniyle emekli olmuştur. Bu dönemde İstanbul'da ev alınmış ve tam zamanını hatırlayamayan 16Kaa, köyden göç etmiştir. 


Katılımcıların Anneleri 


Ek'te verilen görüşme formunda, katılımcıların annelerinin hayatta olup olmadıklarına ilişkin sorunun on ikinci sırada yer aldığı görülecektir. Ancak bulguların analizinde bu sorgulamanın, tam da şimdi, katılımcıların aileleriyle ilgili özelliklere geçmeden önce yapılması uygun görülmektedir. Bunun bir nedeni de, daha önce örneklemin oluşturulmasında bu sorunun çok önemli bir yeri olmasıdır. Araştırmanın örneklemini etkileyen sadece bir örneğin oldugunu, çalışmanın metodunu açıkladığımız bölümde dile getirmiştik. Birinci grupta yer alan 13K, on altı yaşındayken hastalık nedeniyle annesini kaybetmiştir. Ve annesinin vefatından sonra, onun yerine kimi koyduğuna ilişkin soruya, kendisine en yakın kişinin babasının kız kardeşi olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. Birinci gruptaki diğer katılımcıların anneleri hayattadır. 


Araştırmanın yapıldığı sırada ikinci gruptaki katılımcıların büyük bölümünün annesi halen yaşamaktadır. Bu gruptaki altı katılımcının annesi, ileri yaşlarda annelerini kaybetmişlerdir. Bu grupta en genç yaşta annesini yitiren 13Ka'dır. 13Ka, annesi vefat ettiğinde yirmi altı yaşındadır. Bunun dışında IKa otuz beş, SKa otuz dokuz ve 11Ka da otuz iki yaşındayken annelerini kaybetmişlerdir. 
12Ka, annesi vefat ettiğinde kırk, 14Ka ise kırk beş yaşındadır. 
Anneannelerin tümü annelerini yitirmişlerdir. Bu grupta yer alan 4Kaa otuz altı, 7Kaa kırk iki, 16Kaa elli ve 17Kaa da elli yedi yaşındayken anneleri vefat etmiştir. 


Katılımcıların Medeni Durumu 


Burada inceleme grubunu oluşturan yanıtlayıcıların medeni durumları ve kaç çocuk sahibi oldukları ve ilk doğumlarını yaptıkları yaşlar incelenecektir. Birinci gruptaki katılımcıların hepsi zaten bildiğimiz gibi üniversite öğrencisidir ve hepsi de bekârdır. İkinci gruptaki katılımcıların ise, on ikisi evlidir. Bunun dışında görüşülenlerden biri eşinden ayrılmış, bir diğerinin ise eşi ölmüştür. 
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13K'nın annesi yerine örnekleme dahil edilen hala (13Ka) ise bekardır. Üçüncü gruptaki anneannelerin biri evlidir ancak diğer üç katılımcının eşleri ölmüştür. 

Araştırma kapsamında görüşülenlerin medeni durumları ile ilgili öğrenilmek istenen ikinci konu, katılımcıların evlilik yaşlarıdır. 
İkinci grupta bekâr 13Ka dışındaki ön dört katılımcının ve üçüncü grupta yer alan dört anneannenin evlendikleri yaşların dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 


Tablo 1: 
İkinci Grup Katılımcıların Evlilik Yaşları 


Evlilik Yaşı 2. Grup 3. Grup 
| 14 la | 1 | 
| 15 | 1 | | 
| 16 BE | 4 | 
| 17 | 1 | | 
| 18 | 4 | | 
| 49 EE EE | 
| 22 NE | | 
| 23 | 3 | | 
| 25 | 1 | | 
| 26 | | 1 | 

Toplam 14 4 


İkinci gruptaki katılımcıların ortalama evlilik yaşı 19,2, üçüncü gruptakilerin ise 18,8'dir. 


Evlilik yaşlarına baktıktan sonra katılımcıların kaç çocukları olduğu ve ilk çocuklarını kaç yaşında doğurdukları sorgulanmıştır. 
Öncelikle ilk doğum yaptıkları yaşlara bakacak olursak, ikinci gruptaki on bir katılımcının evlendikten bir yıl sonra çocuk sahibi oldukları dikkat çekmektedir. 1 1Ka ise, evlendiği yıl içinde çocuk sahibi olmuştur. Bunun dışında on dört yaşında evlenen 4Ka, ilk 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çocuğunu on altı yaşında doğurmuş, 17Ka ise yirmi üç yaşında evlenmiş ve dört sene sonra yirmi yedi yaşındayken ilk çocuğuna sahip olmuştur. Bu grubun ilk çocuk sahibi olma ortalama yaşı 20,4'tür. Görüştüğümüz dört anneannenin ikisi gene evlendikten bir sene sonra çocuk sahibi olmuşken, genele göre daha geç bir zamanda, yirmi altı yaşında evlenen 4Kaa iki yıl sonra, gene diğer katılımcılar dikkate alındığında en geç çocuk sahibi olan yanıtlayıcıdır. Üçüncü gruptaki yanıtlayıcıların ilk çocuklarını doğurdukları yaşların ortalaması 20,8'dir. 


Örneklemdeki yanıtlayıcıların sahip olduğu çocuk sayısına geçersek, ikinci grupta altı annenin iki, beş katılımcının üç çocuğu vardır. Bir katılımcının dört, ikisinin ise beş çocuğu bulunmaktadır. Bu gruptaki ortalama çocuk sayısı 2,9'dur. Üçüncü gruptaki görüşülenlerin birinin üç, ikisinin dört ve birinin de beş çocuğu bulunmaktadır. Anneanneler arasında ortalama çocuk sayısı da dörttür. 


Katılımcıların Anne ve Babalarının Eğitim Durumları 


İnceleme grubunun demografik özelliklerini incelerken üzerinde duracağımız diğer bir konu, katılımcıların anne ve babalarının eğitim durumlarıdır. Örneklemi oluşturan yanıtlayıcıların anne ve babalarının eğitim durumu, araştırma kapsamında görüşülenlerin yetiştikleri ortamı tanımamızda yardımcı olacaktır. Ayrıca genç kızın ebeveynlerinin eğitim düzeyinin, onun âdet kanaması ile ilgili algı ve tutumları üzerinde etkisinin olup olmadığı ile ilgili analizlere olanak sağlayacaktır. Aşağıdaki grafiklerde birinci ve ikinci grupta yer alan katılımcıların anne ve babalarının eğitim düzeyleri görülmektedir. 
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Birinci Gruptaki Katılımcıların 
Anne ve Babalarının Eğitim Durumları 


okuma ilkokul ortaokul > Üniversite 


m yazma mezun mezun bilmiyor 


İkinci Gruptaki Katılımcıların 
Anne ve Babalarının Eğitim Durumları 


okuma ilkokul ortaokul Üniversite yazma terk mezun bilmiyor 


Birinci gruptaki katılımcıların babaları ortalama 9,1 yıl, anneleri 9,5 yıl eğitim almışlardır. Bu verilerden annelerin, babalara göre biraz daha fazla eğitimli oldukları anlaşılmaktadır. İkinci gruptaki yanıtlayıcıların babaları ortalama 6,3 yıl, anneleri ise 4,3 yıl eğitim görmüşledir. Burada, eğitim yılları hesaplanırken, ilkokul terk ifadeleri, beş yıllık ilk eğitimin ortalaması alınarak üç yıl olarak toplama katılmıştır. Benzer şekilde yapılan hesaplar doğrultusunda, üçüncü gruptaki anneannelerin babaları ortalama iki yıl eğitim almışlarken, anneleri arasında eğitim gören yoktur. 
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Katılımcıların Anne ve Babalarının Yaptığı İşler 


Bu bölümde, katılımcıların yaşadıkları ortamlar hakkında fikir sahibi olabilmek için eğitim durumlarından sonra onların anne ve babalarının yaptıkları işlere bakacağız. Birinci gruptaki genç kızların altısının babası serbest meslek sahibidir. 'İkisi esnaf ve ikisi işçidir. Emekli olan dört baba vardır. Bir baba üst düzey yöneticidir. ISK'nın babası, öğretmenlikten istifa etmiştir. Bunun dışında 6K ve 16K'nın babası vefat etmiştir. Bu gruptaki katılımcıların annelerinin büyük bölümü ev kadınıdır. On anne ev kadınıdır, dört anne ise emeklidir. Bir anne serbest meslek sahibidir, kendine ait bir sigorta acentesi vardır. Diğer bir anne, gümrük firmasında muhasebe elemanı olarak çalışmaktadır. 13K'”nın annesi yerine örnekleme dahil edilen halası ise pedagogdur. 3K'nın annesi öğretmenlikten istifa etmiştir. 


İkinci gruptaki katılımcıların babalarına baktığımızda, bunların yedisi emeklidir. Bu yedi babanın ikisi memur emeklisi, beşi işçi emeklisidir. Diğer iki baba ise öğretmenlikten emekli olmuşlardır. 
Bir baba öğretmendir. Esnaf kategorisi altında toplanan üç babadan biri berber, biri terzi, bir diğeri ise dökümcüdür. Bir baba, koyun ticareti ile uğraşmaktadır. 4Ka, babasının artık yaşından dolayı çalışmadığını ama eskiden bahçıvanlık yaptığını söylemiştir. İki katılımcının babası ise vefat etmiştir. 


Bu grupta görüşülenlerin annelerine baktığımızda ise on beş annenin on dördü ev kadınıdır. Diğer anne ise öğretmen emeklisidir. Üçüncü gruptaki dört katılımcının üçünün babası çiftçidir. Birininki ise kasaptır. Katılımcıların annelerinin hepsi ev kadınıdır. 
Ancak burada gelen cevaplar ilgi çekicidir, 7Kaa, annesinin ev kadını ve çiftçi olduğunu söylemiştir. 16Kaa ise, annesinin ev kadını olduğunu söylemenin yanında, “çocuklara ve koyunlara bakıyor” demektedir. 


Katılımcıların Çalışma Durumları 


Burada, katılımcıların çalışma durumları ele alınmaktadır. Yanıtlayıcıların halen çalışıp çalışmadıkları ya da yaşamlarında hiç çalışmış olup olmadıkları ve yaptıkları işler sorgulanmaktadır. 
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Birinci gruptaki, üniversite öğrencisi olan on sekiz genç kızın sekizi hiç çalışmamıştır. 


Bu grupta, daha önce çalışmış olan ya da halen çalışan yanıtlayıcıların yaptıkları işler şöyledir; araştırma yapıldığı dönemde yirmi beş yaşında olan IK, yirmi iki yaşındayken, buradaki eğitimine ara vererek, okumak için gittiği Viyana'da dört ay boyunca garsonluk yapmıştır. 2K ve 16K, bir süre kitapçıda satış elemanı olarak çalışmışlardır. 10K anaokulunda öğretmenlik yapmıştır ancak araştırmanın yapıldığı dönemde artık çalışmadığını ifade etmiştir. Daha önce bir süre çalışmış ancak artık çalışmayan katılımcılardan olan 11K, bir süre barmaid olarak çalışmıştır. Aynı durumdaki 13K, animatörlük yapmış, 15K ise, özel bir televizyon kanalında stajyer muhabir olarak görev almıştır. 


Bunların dışında 6K halen hostesliğe devam etmektedir. 18K ise, yurtdışına öğrenci gönderen bir şirkette yarı zamanlı çalışmak- 


tadır. 7K, bir grupta profesyonel olarak halk oyunları oynamaktadır. 


Yukarıdaki, katılımcıların anne ve babalarının yaptıkları işlere ilişkin soruya gelen yanıtlardan, birinci gruptakilerin annelerinin, diğer bir deyişle örneklemin ikinci grubundaki yanıtlayıcıların çalışma durumlarıyla ilgili bazı bilgileri öğrenmiş bulunmaktayız. 
Ancak bu konuyu katılımcıların kendilerine yöneltilen sorular çerçevesinde tekrar ele almak yararlı olacaktır. İkinci grupta yedi kişi yaşamları boyunca hiç çalışmamışlardır. 7Ka, sadece işin yogun olduğu zamanlarda, eşinin beyaz eşya dükkanında ona yardım ettiğini söylerken, 16Ka dört yıl boyunca eşinin manav dükkanında kasaya bakmıştır. Ancak artık çalışmamaktadır çünkü eşini kaybetmiştir. Öğretmen olan 5Ka ve 17Ka da artık çalışmadıklarını ifade etmişlerdir. 


Araştırma sırasında çalışmaya devam eden dört katılımcıdan, öğretmenlikten emekli olan ISKa, dershanede eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. 11Ka, bir şirkette muhasebeci olarak görev yaparken, 18Ka kendisine ait sigorta acentesini işletmektedir. 
13Ka ise pedagogdur. 


Üçüncü gruptaki katılımcıların üçü hiç çalışmamışlardır. Biri ise tarım işçisi olarak çalışmıştır ancak artık çalışmamaktadır. 
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Âdet Kanamasının Adlandırılması 


Kadınların her ay tekrarlanan periyodik kanamaları, fizyolojik olmanın yanı sıra, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olaydır ve bunun en önemli göstergelerinden biri de kanamanın nasıl adlandırıldığı ve anlamlandırıldığıdır. Konunun kadına özel olması ve gizlilik içinde yaşanması nedeniyle erkeklerin çevrelerinden konuyla ilgili uyaranlar almaları zor olabilir ancak kadınlar, aybaşı kanaması ile ilgili olarak çevrelerinde çok değişik terimlerin kullanıldığını bilmektedirler; hatta kendi deneyimlerini gözden geçirdiklerinde, yaşamlarının farklı dönemlerinde periyodik kanamayı değişik şekillerde adlandırdıklarını fark edeceklerdir. 


Kanamanın farklı söylenişlerini örneklemek için Kadın Argosu Sözlüğü'nde biraraya getirilmiş kırk dört farklı deyim ve terim incelenecektir. 


(1) “Anadolu kana battı”, (2) “Anavatan kan ağlıyor”, (3) “Aşağı mahalle kan gölü”, (4) “Behçet kan ağlıyor”, (5) “İçi kan ağlamak”, (6) “Kan gövdeyi götürmek”, (7) “Karakız kan kusuyor”, (8) “Kıbrıs kan ağlıyor”, (9) “Vatan kan gölü” deyimleri periyodik kanamaya son derece olumsuz anlamlar yüklemektedir. Deyimler sözlüğünde kan ağlamak, kan kusmak deyimlerinin çok büyük acı ve sıkıntı çekmek anlamına geldiği kaydedilmektedir. Bu halde, sözlükte biraraya getirilen kırk dört farklı kanama adlandırmasının yukarıda sıralanan dokuzunda, kadınların bu dönemde yaşadıkları sıkıntıya gönderme yapılmaktadır. Bunların yanında (10) “Dişini çektirmek”, (11) “Hasta olmak, (12) “Vurgun yemek” deyimleri benzer şekilde sıkıntılı bir durumu ifade etmekte ancak aynı zamanda rahatsızlık verici bir konumda olmayı da çağrıştırmaktadır. 
Bu ifadeler kişinin bedensel olarak da huzursuz ve rahatsız durumunu anlatmaktadır. (13) “Mazeret” ve (14) “Raporlu” terimleri ise gene bedensel rahatsızlığı anlatmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde mazeret; kendini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep ve bir şeyden kurtulmak veya kaçınmak için ileri sürülen gerekçe, bahane olarak tanımlanmaktadır. Raporlu'nun sözlük anlamı ise, hastalandığı için rapor alarak işinden ayrılmış olandır. 
Dolayısıyla bu terimler bedensel rahatsızlığın yanı sıra, buna bağlı olarak kadınların âdet döneminde günlük yaşam döngülerinde, 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katıldıkları etkinliklerde bir anlamda azalmayı, daralmayı ve hatta bazı durumlarda kamusal alandan uzaklaşmayı dile getirmektedir. 
Ayrıca (15) “Durum vaziyet felaket” deyimi de gene bu dönemde yaşanan sıkıntıyı güçlü bir anlatımla ifade etmektedir. 


Kadın Argosu Sözlüğü'ne göre (16) Ayşe tatilde”, (17) “Bugün olmaz salça kaynatıyorum”, (18) “Çamur kuruyunca gel”, (19) “Hava yağmurlu saha çamurlu”, (20) “Makine bozuldu elde yıka”, (21) “Saha çamurlu”, (22) “Toprak çamurlu” deyimleri aylık kanamanın yanında, cinsel ilişkiye girilemeyeceğini anlatmak için kullanılmaktadır. Kırk dört deyimin yedisinde, doğrudan cinsel ilişkinin reddi söz konusudur ki, bu durum kanama döneminde cinsel birleşmenin çok yaygın olarak uygun görülmediğini göstermektedir. Daha önceki bölümlerde, âdet kanaması süresince cinsel ilişkiye girmenin uygun bulunmamasının çeşitli nedenleri olduğuna değinmiştik. Öncelikle dini açıdan, kadınların aylık kanamaları döneminde cinsel ilişki yasak kılınmıştır. Bunun yanında, söz konusu dönemde cinsel ilişkiye girmenin, kadının fizyolojisi açısından sağlıksız olduğuna ilişkin yaygın bir inancın olduğundan da söz etmiştik. Dini ve fizyolojik gerekçelerin arkasında, basit toplumlarda, kadının bu dönemde erkek için tehlikeli olabilecek gizil güçlere sahip olduğu inancının tortularını da aramak gerekmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı, âdet kanaması döneminde cinsel ilişki yasağı, bu konuyla ilgili kısıtlamalar içinde en yaygın ve sıkı uygulanan yasaklardan biridir. Cinsel ilişkinin böyle güçlü bir şekilde reddi kaçınılmaz olarak âdet kanamasının adlandırılmasında da yer bulmaktadır. 


Cinsel ilişki yasağına gönderme yapmanın yanında, yukarıdaki ifadelere bakacak olursak bu yedi deyimin dördünde (18, 19, 21, 
22) çamurdan söz edilmekte ve böylece kanamanın kirliliğine gönderme yapılmaktadır. Bu deyimlerden başka (23) “Halası gelmek”, (24) “Kabul günü”, (25) “Misafir gelmek”, (26) “Teyzem geldi”, (27) “Yemekli yatılı misafir” gibi deyimleri de gene, âdet kanamasından başka, cinsel ilişkiye girmemek için gösterilen mazeretler olarak algılamak olası görülmektedir. Bu durumda kırk dört deyimin on ikisinde (16-27), diğer bir deyişle deyimlerin dörtte birinden fazlasında, aylık kanamanın cinsel ilişkinin reddini gerektirdiği anlatılmaktadır. 


Sözlüğe göre (28) “Namazsız olmak” deyimi daha çok dindar kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Bu ifade, kanama dönemindeyken kadının dini uygulamalardan uzaklaştığını göstermektedir. 
Bunların dışında (29) “Çiçekler açmak” deyimi kırk dört farklı söyleyiş içinde olumlu bir imgeyi çağrıştıran tek örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kırk dört söyleyişin dışında, ilk aylık kanamayı anlatmak için kullanılan “Renkli misafir” deyimi de gene olumlu bir değer taşımaktadır ve kanamanın kadının yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu gösterir niteliktedir. Bunların dışında “Al entarisini kaybetmek”, “Çiçekleri solmak”, “Minibüse binmek” deyimleri menopoza girmek anlamında kullanılmaktadır. 
Deyimler kadınların yaşam alışkanlıklarına ve yaşadıkları coğrafyaya, kökene göre de farklılıkları ortaya koymaktadır A yrıca değişen yaşam koşullarına bağlı olarak deyimler de zenginleşmektedir. 
Menopozla ilgili sıraladığımız deyimlerin tümü olumsuz ve istenmeyen durumlara işaret etmektedir. Bu ifadeler, kanama nedeniyle yaşanan bütün sıkıntı ve rahatsızlıklara karşın kanamanın kesilmesinin, kadın için daha rahatsız edici bir durum olduğunu göstermektedir. Çünkü menopoz, kadının üretkenliğini kaybetmesi ve ciddi bir rol kaybı olarak algılanmaktadır. 


Kadın Argosu Sözlüğü'nde sıralanan ve yukarıdaki açıklamalarımızda yer verilmeyen deyimler de şöyledir; (30) “Blodi meri”, (31) “Cevdet geldi”, (32) “Cismin a hali”, (33) “Kırmızı”, (34) “Kızılırmak”, (35) “Muayyen gün”, (36) “Muhayyer gün”, (37) “Okan camdan bakıyor” (her sözcüğün baş harfi atılarak anlaşılan şifreli söz), (38) “Periyodu olmak”, (39) “Renkli”, (40) “Renkli günler geçirmek”, (41) “Salça üretmek”, (42) “Soslu”, (43) “Şakır şukur durumları”, (44) “Üstü gelmek”? 

Bunların dışında “regl”, “menses” gibi terimler de gene aynı amaçla kullanılmaktadır. Bir kaynakta “renkli olmak” deyiminin, “regl olmak” ifadesinin Türkçe'ye girmesinden sonra, bu kelimeyi 


29 Filiz Bingölçe, Kadın Argosu Sözlüğü, Metis Yayınları, İstanbul, Ekim 2001. 
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söylemekte zorlanan kadınların uydurduğu oldukça sık kullanılan, ilginç bir terim olduğu savunulmaktadır “', Oysa aşağıda görecegimiz gibi, âdet kanamasının adlandırılmasında rengin, özellikle kırmızı rengin kullanılması farklı kültür ve dillerde de çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki savın yanı sıra, “renkli olmak” deyiminin, kültürler arasında, âdet kanaması konusunda paylaşılan ortaklıklardan biri olduğunu da gözden kaçırmamak gerekmektedir. 


Âdet kanaması için kullanılan terimler, bunun sosyal algılanışını ve bireysel deneyimleri yansıtmaktadır. Aylık kanamanın adlandırılmasında “periyot” terimi sıkça kullanılmaktadır fakat bu terim belirsizdir. Çünkü herhangi bir şeyin periyodu olabilir. Birçok dilde çok daha ilginç terimler bulunmaktadır. Bunları örneklemek gerekirse, sıkça kullanılan ve olumlu algıları yansıtan “ay” ya da “ayın hareketi”, “mutluluk”, “kadının arkadaşı” gibi terim ve deyişleri sıralayabiliriz. Ayrıca menstruasyonun “harika” ve hatta “Tanrı” olarak adlandırıldığı da görülmektedir. Ancak ayhali ile ilgili her zaman olumlu terimler kullanılmamaktadır. Buna ilişkin son derece olumsuz algı ve deneyimleri ifade eden isimlendirmeler çok daha uzun bir liste çıkarmaktadır karşımıza. Örneğin İngiltere'de orta sınıfta en sık kullanılan iki terim bulunmaktadır; “menstruasyon” (tıbbi terim) ve “bela” (aşağılayıcı terim)? 


The Museum of Menstruation and Women's Health adlı İnternet sitesi, ziyaretçilerinden kendilerine katkı sağlamalarını ve âdet kanaması için kullanılan adlar ve deyimleri, bunların kimler tarafından, nerede kullanıldığı ve kökenleri ile ilgili bildiklerini yazmalarını istemiştir. Böylece ziyaretçilerden gelen geri bildirimlerle sitenin, âdet kanmasının adlandırılmasına ilişkin dünyanin çeşitli bölgelerini kapsayan zengin bir birikimi olmuştur $3 Burada söz ettiğimiz sitenin kaynaklarından yararlanarak, çeşitli dil ve kültürlerde âdet kanamasının nasıl adlandırıldığına baka- 


261 http://www.gebelik.org/dosyalar/prekonsepsiyon/anatomi.htmt, 28.11.2002. 


2? Penelope Shuttle, Peter Redgrove, The Wise Wound Myths, Realities And Meaning Of Menstruation, s.49. 


> http;//www.mum.org/words.html, 29.11.2002. 
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cağız. Ancak bunu yaparken, sitede sıralanan bütün terim ve deyimlere yer vermek yerine, mümkün olduğunca genel olarak kullanılan ifadelere yer vereceğiz. Bireysel ifadeleri sıralamaktan kaçınmak uygun bulunmuşsa da, bunlar tamamen gözardı edilmemiş, bazı dikkat çekici ve ilginç adlandırmalar da aktarılmıştır. 


Türkçe'de, kadının aylık kanamasını adlandırmak üzere kullanılan çok sayıda farklı ifadeler bulunduğunu görmüştük. Yukarıda söz ettiğimiz kaynaktan ulaşıldığı kadarıyla, farklı kültür ve dillerde de periyodik kanamayı adlandırmak üzere kullanılan deyim ve terimler büyük bir çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Ancak dikkat çekici olan, birbirinden farklı kültürlerde kullanılan söyleyişlerin aralarında büyük benzerlikler görülmesidir. 


Âdet Kanaması Misafir Olarak Adlandırılmaktadır 


Yukarıda sıralanan deyimlerin bazılarında (23-27) aylık kanamanın misafirle özdeşleştirildiği görülmektedir. Diğer dillerde de periyodik kanamayı ziyaretçi olarak gören çok sayıda örnek sıralamak olasıdır. Özellikle Türkiye'de “teyzem geldi” söyleşine benzer şekilde birçok ülkede teyzenin ayhali ile özdeşleştirildiği anlaşılmaktadır. Örneğin ABD'de “Flo teyze ziyarete geldi”, “Martha teyze”, “Ruby teyze”, “Sally teyze”, “Tilly teyze burada” ifadeleri kullanılmaktadır. Kanada'da ise “Kızılırmak'tan Flo teyze ziyarete geldi” deyimi ile karşılaşılmaktadır. Almanya'da “Kızıl teyze” ve “Rose teyze Amerika'dan geliyor”, Norveç'te “Potsdam'dan kızıl teyzenin ziyareti”, Peru'da gene “Kızıl teyze” deyimleri kullanılmaktadır. Polonya'da “Moskova'dan teyze” ya da teyze anlamına gelen “ciota” kadınların aylık kanamalarını anlatmaktadır. Ayrıca aylık kanama sadece teyze ile özdeşleştirilmemekte, bunun yanında başka ziyaretçiler de gene aynı amaçla kullanılmaktadır. ABD'de “Bir arkadaşım ziyarete geldi” ya da “Arkadaşım geldi”, “Büyükannem burada” veya “Büyük annem ve büyük babam geldi”, “Martha ziyarete geliyor” gibi deyimlerin yanında “Aylık ziyaretçi”, “Arkadaşımın aylık ziyareti” gibi ifadelerin de yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanında kanın kırmızı rengine gönderme yapan, “Red Bank'dan kızıl saçlı teyzem” ya da “Kızıl saçlı arkadaşım” deyimleri de bulunmaktadır. 
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Diğer ülkelerde de buna benzer ifadelerin uzun bir listesi ile karşılaşılmaktadır. Örneğin Belçika'da “Mary ziyaret ediyor” ya da “Mary geliyor”, Brezilya'da “Ziyaretçi”, Kırgızistan'da “Misafirler geldi”, Meksika'da “Andrés geldi”, Hollanda'da “Büyükannem ziyaret ediyor”, Rusya'da “Misafirler ziyarete geldi” gibi örneklerle karşılaşılmaktadır. Yeni Gine'de ise biraz daha farklı olarak “Kadının ziyaretçisi” deyimi kullanılmaktadır ki burada diğerlerinden farklı olarak misafirin kadına geldiği vurgulanarak özel bir duruma işaret edilmektedir. Amerika'da “Kardinalin ziyareti” ifadesi, Kanada'da “Kardinal ziyarete geliyor” şeklinde kullanılmaktadır; burada dikkat edilmesi gereken cardinal kelimesinin sözlükte, parlak kırmızı anlamına gelen ikinci açıklamasıdır. Dolayısıyla burada kardinal kelimesinin hem yüksek din görevlisinin ziyareti için kullanıldığı ve böylece kanamanın önemine dikkat çekildiği, hem de kardinal kelimesinin ikinci anlamıyla kanın kendisine gönderme yapıldığı düşünülebilir. 


Bu konuya ilişkin diğer bir örnek de Galler'den gelmektedir. 
Galler'de “Henry burada” deyimi kullanılmaktadır. Bu deyimde, yukarıdaki çoğu örnekten farklı olarak ziyaretçinin erkek olduğu görülmektedir, çünkü bu ifadeyi kullanmayı tercih eden genç kızla- 


ra göre ancak bir erkek, bu kadar ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir. 


Komünizm Tehdidi ve Âdet Kanaması 


Âdet kanamasının adlandırılması konusunda dikkati çeken diger bir nokta da, komünizmin simgelerinden yararlanılmasıdır. 
Komünizmin kızıllığı, kapitalist Batı'da, kadına pek çok açıdan rahatsızlık veren, büyük bir korku ve nefret kaynağı olan aylık kanamayı ifade etmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Gerçekten de, buna ilişkin örneklerin sayısı şaşılacak derecede çoktur. 
Örneğin Amerika'da “Kızıl bayrak”, “Kızıl bayrak yukarıda”, “Kızıllar burada”, Kanada ve İskoçya'da “Kızıl bayrak haftası”, İngiltere'de “Kızıl bayrak günü”, “Kızıl Baronlar karaya çıkıyor”, Almanya'da “Kızıllar geliyor”. Ayrıca yukarıda sıraladığımız “Kızıl teyze” deyimlerini de bu kategoride tekrar hatırlamak gerekmektedir. Gene yukarıda sıraladığımız “Moskova'dan teyzem geldi” gibi, İsviçre ve Hollanda'da, açıkça “Ruslar”, kadının âdet kanamasını belirtmek için kullanılmaktadır; İsviçre'de “Ruslar geliyor”, Hollanda'da “Ruslar burada”. Bunun dışında doğrudan komünist teriminin kullanıldığı iki örnek daha bulunmaktadır. 
Bunlar Norveç'te kullanılan “Komünistler çardakta” ya da “Komünistler yazlık evde” ve İspanya'da “Komünist kuzenim ziyarete geldi”dir. 


Düşman Olarak Âdet Kanaması 


Âdet kanamasının adlandırılması için kullanılan deyimleri sınıflandırma çabamızda karşımıza çıkan bir diğer kategori, bunu bir savaş olarak algılayan ifadelerdir. Örneğin Amerika'da, kanama görmek, savaşta olmakla bir tutulmaktadır. Ayrıca menstruasyon için “Küçük düşman” benzetmesi yapılmaktadır. Burada sadece kanamanın sancılı ve rahatsızlık veren bir durum olduğu anlatılmamaktadır. Bunun yanında, bu dönemde kadının uyması gereken pek çok yasaklama ve kısıtlamaları, bir anlamda kanamadan dolayı kadına karşı geliştirilen düşmanca tavır da akla gelmektedir. Gene Amerika'da “Virginya'da savaş var”, Fransa'da “İngiliz donanması geldi” deyimleri sayılabilir. Fransızların kullandıkları bu ifade, sadece savaş olgusunu dile getirilmemekte fakat Fransızların eski düşmanı olan İngilizlerin kırmızı renkli ceketlerinden kaynaklanmaktadır. Fransızların yoğun olarak yaşadığı Kanada Ouebec'de ise “Almanlar kentte” ifadesi kullanılmaktadır. Ya da “Kızıl general köyde” ifadesi de gene savaşa gönderme yapmaktadır. Portekiz'de “İngilizler Portekiz'e ulaştı” da verebileceğimiz diğer bir örnektir. 


“Baş Belası” 


Kadının aylık kanaması, tarih boyunca, çoğu kültürde kirli, sıkıntılı ve uzak durulması gereken bir durum olarak algılanmaktadır. Buna bağlı olarak, âdet kanamasına olumsuz anlamlar yükleyen pek çok tanımlamayla karşılaşmamız doğaldır. Amerika'da, hem bela hem de veba anlamına gelen “plague” terimi menstruasyon için kullanılmaktadır. Bunun yanında “Sefalet”, 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“Baş belası” terimleri de kullanılmaktadır. Brezilya'da bu, “Gereksiz kanama” olarak adlandırılırken, Almanya'da “Aylık aptallık” olarak anılabilmektedir. Hollanda'da periyodik kanama, “Ayın yanlış zamanı”, Yeni Gine'de “Haksızlık ayı” olarak ifade edilmektedir. 


“Kod Kırmızı” 


Paleolitik dönemden bu yana, insanlar kırmızı renk ile kan arasında doğrudan bağlantı kurma eğiliminde olmuşlardır. Kırmızı renk, birçok kültürde, hemen her zaman tehlikenin işareti olarak kullanılmıştır. Bunun da büyük oranda kırmızının, kanı çağrıştırmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir”* Bu durumda, tehlikeli olarak kabul edilen kadının periyodik kanının adlandırılmasında kırmızı rengin kullanılması kaçınılmazdır. 


Kırmızı rengi kullanarak kana gönderme yapan çok sayıda örnek sıralamak olasıdır. Amerika'da “Kırmızı mı görüyorsun?”, “Kod kırmızı”, “Kırmızı gelgit” ya da “Kırmızı dalga”, “Kırmızı ay yükseliyor”, kırmızının aylık kanamayı ifade etmek için kullanıldığı deyimlerden bir kaçıdır. Avustralya'da “Kırmızı bisiklete binmek”, Almanya'da “Yine kırmızı hafta”, Hindistan'da “Kırmızı kar”. Türkiye'de de, “Kızılırmak” teriminin kullanıldığını yukarıda görmüştük. Burada suyu kırmızı akan ırmak ile kadının aylık kırmızı renkli akıntısı arasında bir alegori oluşturulmaktadır. 


Âdet Kanaması Normal Durumdan Sapma Olarak Algılanabilmektedir 

Türkiye'de çok yaygın olarak kullanıldığı gibi, diğer pek çok kültürde de âdet kanaması görmek, hasta olmakla bir tutulmaktadır. Amerika'da “Hasta olmak”, “Hastalık zamanı” ve “Sıkıntı paketi” deyimlerinde bu durumu görmekteyiz. Almanya'da ve Ouebec'de “Rahatsız olmak”, Meksika'da “Rahatsızlık” ya da 


24 Edmund Leach, Levi-Strauss, çev. Ayla Ortaç, Afa Yayınları, İstanbul, Mayıs 
1985, s.24-26. 
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“Ağrı çekmek”, kadınların bu dönemi, bedenlerinin normal fizyolojik bir işlevi olmaktan çok, normal durumdan bir sapma, açıkça bir hastalık durumu olarak algıladıklarını göstermektedir. 


Bunların dışında, âdet kanamasının bir aksaklık, bozukluk durumu olarak algılandığı çok sayıda örnek bulunmaktadır. Türkiye'de, “Çamur kuruyunca gel”, “Hava yağmurlu saha çamurlu”, “Makine bozuldu elde yıka”, “Toprak çamurlu” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bunlarla büyük benzerlik gösteren ve hatta aynı ifadelerin diğer kültürlerde de kullanılıyor olması ilgi çekicidir. Örneğin Amerika'da “Oyun sahası çamurlu”, “İşe kapalıdır”, “Bakım için kapalıdır”, “Tarla sürmek için çok ıslak”, “Bu hat meşgul, lütfen daha sonra tekrar deneyin” ve “Saf dışıyım” ifadeleri, üstü kapalı olarak cinsel ilişki kısıtlamasını da akla getirmektedir. Benzer şekilde Kanada'da “Meşgulüm”, “İşgal altındayım”, aynı şekilde Rusya'da gene “Meşgulüm”, Hollanda'da “Barajım bozuldu” ifadeleri de, âdet kanamasını anormal bir durum olarak algılandığının göstergeleridir. İtalya'da da bu dönem için “Yağmurlu” ifadesinin kullanılması benzer şekilde, kanama döneminin normal durumdan farklı ve sıkıntı yaratan bir olgu olduğuna işaret etmektedir. 


The Museum of Menstruation and Women's Health adlı kaynakta toplanan, âdet kanamasıyla ilgili adlandırmalarda mümkün olduğunca yaygın olarak kullanılanlara yer vereceğimizi söylemiştik. Ancak burada'bireysel olmakla birlikte, ilgi çekici bir deyişe değinmekte yarar görülmektedir. Amerika'dan on beş yaşında bir genç kızdan gelen iletide, bu katılımcının aylık kanamasını anlatmak için “Vücudum benden nefret ediyor” ifadesini kullandığı öğrenilmektedir. Bu ifadeden, yakın zamanlarda kanama görmeye başlamış olması olası görülen söz konusu genç kızın, âdet kanaması hakkında son derece olumsuz duygular geliştirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çalışmamızın önceki bölümlerinde dile getirildiği gibi bu, genelden sapan çok farklı bir durum değildir. Diğer bir deyişle, genç kızların ayhali ile ilgili olumsuz duygu ve tutum geliştirmeleri son derece yaygındır ancak yukarıda verdiğimiz örnekte dikkat çekici olan, genç kızın aylık kanamadan dolayı kendi bedeniyle ve bunun sonucu olarak muhtemelen kadınlık rolüyle olan çatışmasını son derece güçlü bir şekilde ifade etmesidir. Bu olumsuz tanımlamaların yanında Almanya'da “Aylık temizlik”, “Çiçek”, Amerika'da “Hediye”, “Kırmızı güllerle süslenmek” ve Kanada'da, hamile olmadığının göstergesi olduğu için, “Aylık mucize” gibi, kanamaya olumlu değer atfeden ifadelerin de bulunduğunu eklemek gerekmektedir. 


Erkeklerin Menstruasyonun Adlandırılmasıyla İlgili Kendi Deyişleri Vardır 


Buraya kadar gördüğümüz örnekler, kadınların her ay yaşadıkları kanamayı adlandırmak için kullandıkları terim ve deneyimleri sıralamaktaydı. Âdet kanaması, kadın bedeninin bir işlevi olmasına ve büyük oranda mahrem kabul edilip, diğerlerinin ve özellikle erkeklerin gözünden özenle saklanması konusunda çok yaygın bir eğilim olmasına karşın erkeklerin bu konudan tamamen habersiz olduklarını söylemek olası değildir. Erkekler de bir şekilde, anneleri, eşleri ve/veya kızları yoluyla aylık kanamayı deneyimlemektedirler. Dolayısıyla erkeklerin dilinde de âdet kanamasını adlandırmak için özelleşmiş terimler, diğer bir deyişle erkeklerin periyodik kanamayla ilgili kendi terminolojisi bulunmaktadır. Erkekler tarafından sıklıkla kullanılan terimler aylık kandan duyulan tiksintiyi dışa vurmaktadır; “Kan ve kum”, “Kirli kırmızı”, “Sıçan” Ayrıca bu dönemde kadının cinsel ilişki için uygun olmadığını ifade eden “Buz kutusu”, “Baca kapalı” ya da “Kıyı kapanmış” gibi deyimler gene erkekler tarafından sıkça kullanılmaktadır? 


Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi aylık kanama çok farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Bu adlandırmalar, kanamanın algılanış şekillerini de ortaya koymaktadır. Ancak bu adlandırmalara baktığımızda, farklı kültürler arasında büyük bir benzerlik olduğu, hatta çoğu zaman aynı ifadelerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu benzerliklere bakarak, kadının aylık kanamasına ilişkin, çok yaygın olan bu olumsuz âlgılamaların ortak bir kaynağını aramak gerekmektedir. Örneklerini verdiğimiz kültürlere bakılarak bu 


25 Penelope Shuttle, Peter Redgrove, The Wise Wound Myths, Realities And 
Meaning Of Menstruation, s.50 
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ortak kaynağın, semavi dinleri aşan bir kökeni olduğu açıktır. Bu kökler, insanlık tarihinin başlarına kadar derinlere inmektedir. 
Daha önce söz ettiğimiz gibi, menstruasyonla ilgili uygulamaların kaynaklarını araştırmaya yönelik çalışmalar, bunlar ile kadının toplumsal rolü ve statüsüyle ilişkisini bulamamışlardır. Ayrıca âdet kanaması ile ilgili tabuların, kadınlar mı yoksa erkekler tarafından mı ortaya çıkarıldığı hakkında da bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak bilinen o ki, özellikle daha yakın zamanlarda, âdet kanaması erkek egemen toplumsal yapının insan toplumlarına hakim olmasıyla birlikte, kadını ikincil ve bağımlı konuma sokmak ve kadının da bu konumunu içselleştirmesini sağlamak için verilen mücadelenin kullandığı en sağlam araçlardan biri olmuştur. 


Bu açıklamalardan sonra, araştırmamızın inceleme grubunun ayhalini nasıl adlandırdıkları üzerinde düşünmeye ve konuşmaya başlayabiliriz. Araştırma kapsamında görüşülenlere, hem kendilerinin hem de annelerinin, âdet kanamasını nasıl adlandırdıkları sorulmuştur. Böylece iki kuşak arasında bu konudaki benzerlik ve farklılıklar görülmeye çalışılmıştır. Burada hem annenin menstruasyonla ilgili algılarının kızını ne derece etkilediği, hem de zaman içinde bu algılamalarda meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu sorulara verilen yanıtların bir tabloda toplanması, yukarıda sözünü ettiğimiz bilgilerin daha kolay görünmesini sağlamak açısından uygun bulunmuştur. 


Tablo 2: 


Katılımcıların ve Annelerinin Âdet Kanamasını Adlandırmak İçin Kullandığı Kavramlar 


1. Grup 2. Grup 3. Grup 


i) regi dönemi ii) aybaşı 


i) âdet görüyorum ii) âdet 


aK | i) âdet, hastalık i) regl, âdet kanaması, i) hastalık kirlenmek 


ii) kirlenmek 


| SK | i) regl dönemi | | 5Ka i) âdet | : | 
ii) âdet ii) aybaşı 
| 6K i) regl oldum | - - | - | - 
ii) âdet 
7K i) âdet 7Ka i) regl, âdet, kirlenme, | 7Kaa i) aybaşı, ii) âdet aybaşı kirlenmek, ii) aybaşı, ayhali, ayhali, kirlenme, üstüm oluyor, üstümyolu anahali anahali ii) aybaşı, kilenmek, ayhali, üstüm oluyor, anahali 
| ak O İi)hastalandm (|8Ka (| i)hastalanmak | | 
ii) hastalandım ii) hastalanmak 
EN ji) âdet 
10K i) regl 10Ka i) Jesii âdet ii) hastayım i) ai 
> i) regl 11Ka fk | | ii) âdet ii) âdet 
| 12K [hreg | 12Ka |i aybaşı 
il) aybaşı ii) aybaşı 
13K i) regl oldum 13Ka Ii) aybaşı ii) aybaşı ii) aybaşı, âdet kanaması i) regl oldum 14Ka i) hastalandım ii) hastalandım ii) bilmiyorum çünkü bu 


konu hiç konuşulmadı 


155 


15K i) hastalandım 15Ka i) regl 


ii) hastalandım ii) ayhali 
| 16K | i) hastalandım 16Ka | i) hastalandım | 16Kaa i) kanama 
ii) âdet oldum ii) âdet oldum ii) kanama 
17K i) regl 17Ka i) hastalandım 17Kaa i) kirlen- ii) âdet ii) kirlendim mek ii) kirlenmek 


18K i) hasta oldum 18Ka. i) reglim ii) hasta oldum i) âdet gördüm i) katılımcının, âdet kanamasını adlandırmak için kullandığı kavramlar ii) katılımcının annesinin âdet kanamasını adlandırmak için kullandığı kavramlar 


Bu tablodan elde ettiğimiz verilere göre birinci grupta, katılımcıların büyük bölümü “regl” terimini kullanmaktadır. Bu gruptaki on sekiz katılımcının on ikisi, âdet kanaması için “regl”, “regl dönemi”, “regl oldum” ifadelerini kullanmaktadırlar. “Regl oldum” deyimini kullanan 14K, “ayhali, aybaşı gibi kelimeler hiç hoşuma gitmiyor. Çok kızıyorum” demektedir. 


Ayrıca gene bu grupta ilgi çeken diğer bir yanıt da 10K'nınkidir. 10K, “önceden hastalandım derdim, şimdi regl diyorum” demiştir. Bu ifade, âdet kanaması ile ilgili bireysel algılamaların zaman içinde değiştiğine bir örnek oluşturmaktadır. 


Bunun dışında beş katılımcı, “hastalık” kavramını kullanmaktadır. Hastalık kavramını kullanan 4K bunun yanında “âdet” terimini de dile getirmiştir. 7K ise, sadece “âdet” terimini kullandığını ifade etmiştir. Birinci grubun, menstruasyon dönemini nasıl adlandırdığına genel olarak bakıldığında, doğrudan kanama terimini Kullanan hiçbir yanıtlayıcıya rastlanmaması dikkat çekicidir. Yukarıda, Türkiye'de âdet kanaması için kullanılan kavram ve deyimlerin biraraya getirildiği Kadın Argosu Sözlüğü'nde de gördüğürg: gibi, kanama teriminden yaygın olarak bir kaçınmanın alin dikkat çekmiştik. A yrıca sadece Türkiye'de değil, farklı kültür ve dillerde de benzer bir kaçınmaya rastlamıştık. Bu durum, kandan duyulan utanç ve tiksinti duygusuyla açıklanabilir görünmektedir. 
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Bu nedenle katılımcıların, mümkün olduğunca “kanama” kavramını kullanmaktan kaçınmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. 


Örneklemin ikinci grubuna döndüğümüzde, burada on beş görüşülenin altısının “regl” terimini kullandığını görmekteyiz. Ancak birinci grupta, katılımcıların genellikle menstruasyon için tek bir terim kullanmasına karşın, ikinci grupta beş katılımcının ikisinin “regl” yanında başka kavramları da kullandıkları görülmektedir. 
Örneğin 4Ka, “regl”inin yanında, “âdet kanaması” ve “kirlenme”, kavramlarını da kullanmaktadır. Benzer şekilde 7Ka da gene “regi”i kullanmakta fakat bunun yanında “âdet”, “kirlenme” ve “aybaşı” terimlerini de dillendirmektedir. 2Ka, “âdet görüyorum” derken, 5Ka, “âdet” terimini dile getirmiştir. Yanıtlarda görüldüğü gibi, ikinci grupta dört katılımcının “âdet” kavramını kullandıkları anlaşılmaktadır. Diğer katılımcıların menstruasyonu nasıl adlandırdıkları konusuna geri dönmeden önce 2Ka'nın yanıtına dikkat etmek gerekmektedir. 2Ka, annesinin de bunu, kendisi gibi “âdet görüyorum” şeklinde adlandırdığını ve kendisinin de, bu kavramı kullanmaya annesinden alıştığını ifade etmiştir. “Ben ondan alıştım. Çünkü ben çok regl demek isterdim ama diyemezdim, ağız alışkanlığı” demektedir. Bu örnek, katılımcının kendisinin de ifade ettiği gibi, annenin kızını büyük ölçüde etkileyebildiğini anlatmaktadır. Öte yandan 2Ka'nın kızına (2K), annesinin âdet kanamasını nasıl adlandırdığı sorulduğunda “regl dönemi” yanıtını vermesi, 2Ka'nın kızıyla bu konuyu konuşurken, “regl” kavramını kullanmaya özen gösterdiğini düşündürmektedir. 

İkinci grupta yer alan annelerin beşi bu dönemi adlandırırken “hastalık” terimini kullanmaktadırlar. İki kişi ise “aybaşı” demektedirler. Aybaşı terimini kullananlardan 12Ka'nın ilk âdet kanamasıyla ilgili anlatısına yer vermek, menstruasyonun adlandırılmasında kullanılan değişik bir söyleyişe örnek oluşturmaktadır. 

“Ben ilk kirlendiğimde komşumuz görmüştü, “salça kavanozunu kırmışsın ” demişti, çok şaşırmıştım. Eve geldim, “anne, ben 

bir şey kırmadım” dedim. O zaman anlattılar, aybaşı olduğum için söylemiş. Salça kırmızıdır ya, onun için” 

Bu anlatıda ilk dikkatimizi çeken, komşu kadının âdet kanamasını “salça” ile özdeşleştirmesidir ve 12Ka'nın açıkladığı gibi, bu 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adlandırmada salçanın rengi yoluyla kana bir gönderme olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 12Ka'nın “ilk kirlendiğimde” ifadesi, söz konusu katılımcının âdet kanamasını bir pislenme olarak algıladığını da göstermektedir. 12Ka'dan başka, iki katılımcı daha âdet kanamasını, “kirlenmek” olarak adlandırmaktadır. 


Bu gruba da genel olarak bakıldığında, birinci grupta olduğu gibi, doğrudan “kanama” ifadesinin kullanıldığı sadece bir örnek bulunmaktadır. “Âdet kanaması” ifadesini kullanan 4Ka'dan başka hiçbir yanıtlayıcı, kanama terimini ağızlarına almamışlardır. 


Örneklemin birinci grubunu oluşturan on sekiz katılımcının on beşinin annesiyle görüşme olanağı bulunmuştur. Bu on beş örnek karşılaştırıldığında, sekizinin annelerinin âdet kanamasını nasıl adlandırdıkları hakkında fikir sahibi oldukları görülmektedir. Ancak örneğin 7K, annesinin bu dönemi sadece “âdet” olarak adlandırdığını söylerken, 7Ka bunun için “âdet” teriminin yanında, “regl”, “kirlenme” ve “aybaşı” kavramlarını da kullandığını ifade etmiştir. Benzer şekilde 10Ka da, kızının dile getirdiği gibi, “hastalandım” terimini kullanmakta ancak bununla birlikte “âdet oldum” ifadesini de kullanmaktadır. Bu durum, âdet kanamasının anneler ile kızlar arasında çok konuşulmayan bir konu olduğuna işaret eder görülmektedir. Öte yandan 14Ka'nın, annesinin âdet kanamasını nasıl adlandırdığını bilmediğini çünkü bu konunun aralarında hiç konuşulmadığını söylemesi de, bu saptamamızı onaylamaktadır. 


Araştırma kapsamında görüşülen dört anneannenin üçü bu durumu, “kirlenmek” olarak adlandırmaktadır. “Kirlenme” kavramının yanında 4Kaa aylık kanamayı “âdet” olarak da dillendirmektedir. Ve kızı 4Ka annesinin, bu durumu sadece “kirlenme” kavramıyla belirttiğini söylemiştir. 7Kaa, gene kirlenme kavramının yanında, “aybaşı”, “ayhali”, “üstüm oluyor” ve “anahali” terimlerini de, âdet kanamasını adlandırmak için kullanmaktadır. Burada daha önce hiç karşılaşmadığımız bazı yeni terimler görmekteyiz. 
Ve 7Kaa'nın, bu terimleri annesinden öğrendiği anlaşılmaktadır çünkü annesinin, âdet kanamasını nasıl adlandırdığı sorulduğunda aynı kavramları sıralamıştır. 17Kaa'nın da annesi, kendisi gibi menstruasyonu sadece “kirlenmek” olarak adlandırmaktadır. 7Ka ve 17Ka, annelerinin bunu nasıl adlandırdığını tam olarak bilmiş- 


158 


lerdir. Dolayısıyla bu katılımcıların, anneleriyle âdet kanaması ile ilgili konuşma olanağı buldukları ya da en azından annelerinin, aylık kanamayı kızlarından gizlemek için fazla çaba harcamadıkları düşünülmektedir. Bu grupta “kirlenme” kavramını kullanmayan tek katılımcı 16Kaa ise, menstruasyonu sadece “kanama” olarak adlandırmaktadır. Ancak 16Ka'nın, annesinin bu durumu nasıl adlandırdığını doğru olarak saptayamadığı da görülmektedir. 


Yukarıda 14Ka'nın annesiyle âdet kanaması hakkında hiç konuşmadığını görmüştük. Benzer bir durum 4Kaa da karşımıza çıkmaktadır. 4Kaa da, bu konuyu annesiyle hiç konuşmadığını, bu nedenle onun bu durumu nasıl adlandırdığını bilmediğini ifade etmiştir. Bu durum da, az önce söylediğimiz gibi, yaygın olarak annelerin kızlarıyla ayhalini konuşmaktan çekindikleri yolundaki saptamayı desteklemektedir. 


Üçüncü grup dediğimiz katılımcıların sayısının çok az olması ve herhangi bir analiz yapmamıza olanak sağlamamasına rağmen, burada görüşülen dört katılımcının üçünün kirlenme kavramını kullanması, diğer gruplarla karşılaştırma yaptığımızda, değişen algılara ışık tutacak ipuçlarını sağlamaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan üç grubu birbiriyle karşılaştırdığımızda üçüncü grupta, aylık kanamanın kirletici özelliğine güçlü bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Oysa birinci grupta kirlilik kavramından hiç söz edilmemektedir. İkinci grupta ise, on beş katılımcıdan sadece üçü, âdet kanamasını kirlenmek olarak algılamakta, bunun dışında hiç kimse kirden söz etmemektedir. Kuşaklar arasındaki bu farklılık ve genel olarak görülen değişik adlandırmalar, aylık kanamaya bakışın ve algılamanın zaman içinde değiştiği fikrini güçlendirmektedir. 


“Genç Kızlar Âdet Kanaması Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olamamaktadırlar” 


Kitabın önceki bölümlerinde, âdet kanaması konusunda genel olarak kadınların yeterli bilgiye sahip olamadıklarını dile getirmiştik. Birçok uzman, âdet kanaması konusunda genç kızların bilgilendirilmesi sorumluluğunu annelerine vermektedir. Ancak bunun yanında genellikle annelerin, bu konuyu konuşmaktan çekindiklerinin de altını çizmektedirler. Dolayısıyla, kadınlar, yaşamlarının bir bölümünde her ay yaşadıkları bu kanama hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olamamaktadırlar. Bunun tek bir nedeni olmamakla birlikte, âdet kanaması ile ilgili yaygın olumsuz algı ve tutumların, bu konunun çevreden gizlenmesi gereken “ayıp” bir şey olarak kabul edilmesi, konuşulmamasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıklamalardan inceleme grubuna dönerek, katılımcıların âdet kanamasının ne ve neden olduğuna ilişkin bilgilerini soruşturmaya başlayabiliriz. 


Katılımcıların Âdet Kanamasının Ne Olduğu İle İlgili Bilgileri 


Kadınlar, her ay düzenli olarak âdet kanaması görmektedirler. 
“Âdet Kanamasının Fizyolojik Yönleri” başlıklı bölümde, âdet kanamasının fizyolojik olarak neden ve nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık. Hatırlayacağımız gibi, âdet kanaması ortalama yirmi sekiz günlük bir döngüdür. Kadının yumurtalıklarında hazır bulunan yumurtalardan biri her ay, fallop tüplerine doğru yola çıkmaktadır. Bu sırada rahim hamilelik için kendini hazırlamakta ancak döllenme olmadığı durumda, rahim içzarı kanla birlikte dökülmektedir. 


Bu kanamanın, kadın bedeninin normal ve sağlıklı bir işlevi olmasına karşın, kültürel olarak kanamaya atfedilen olumsuz degerler, bununla ilgili yaygın ve güçlü çok sayıda boş inancın, kısıtlama ve yasaklamanın gelişmesine yol açmıştır. Âdet kanamasının böylece tabulaştırılması, çevreden sır gibi saklanmasına ve bu konu hakkında konuşmanın bile büyük bir ayıp olarak nitelenmesi- ne neden olmaktadır. 


Bu durum da, kız çocuklarının âdet kanaması hakkında doğru ve geçerli bilgi alabilecekleri kanalları büyük oranda kapatmaktadır. Kız çocuğunun her ay yaşanan bu periyodik kanama hakkında bilgi alabileceği birincil kaynak annesi olacaktır. Oysa, daha önceki bölümlerde annelerin kızlarıyla bu konuyu konuşmaktan çekindiklerinden söz etmiştik. Anneler, konuşmaya karar verdiklerinde ise, kanamanın neden ve nasıl olduğunu anlatmaktan çok, bu durumda ne yapacakları ve bunu çevrelerinden nasıl gizleyecekleri konusuna daha fazla önem vermektedirler. Ancak burada, annelerin de kızları gibi, âdet kanaması hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemiş olduklarını gözönünde tutmalıyız. Dolayısıyla âdet kanamasının tabu olarak kabul edilmesi ve bunun konuşulması noktasında gösterilen genel çekince, bu konudaki bilgisizliğin sonraki kuşaklara aktarılmasına neden olmaktadır. 


Aşağıdaki tabloda, inceleme grubunun periyodik kanamanın ne olduğu hakkındaki bilgileri sorgulanmaktadır. Görüleceği gibi, tablonun verileri yukarıdaki iddiaları destekler niteliktedir. 


Tablo 3: 
Katılımcıların Âdet Kanamasının Ne Olduğuna İlişkin Bilgileri 


| 1. Grup | 2. Grup | 3. Grup | 


| Kimlik | | Kimlik | | Kimlik | 
1K Kadının hormonal | 1Ka Ben kanamayı bir faaliyeti üremeyle ilgili bir hormon yapısı olarak biliyorum 


dönemlerde yaşa- 
4K Kadınların aylık, | 4Ka Her ay düzenli olarak | 4Kaa Her kadına, 


dıkları tıbbi bir olay 


jinekolojik yapıla- kirli kanın dışarı kıza olan rından kaynakla- atılması kanama nan, vücuttaki kirli 

kanın dışarı 

atılması 


Beni çok rahatsız Aylık kanama eden bir şey. Ayda bir benim düzenimi 


bozuyor. Kirli hissediyorum kendimi 
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7K 


8K 


9K 


13K 


14K 


Yumurtlamadığı- 


mız bir dönem. 
Kadının doğurganlığını ifade ediyor 
Kadının vücudun- | 7Ka Kadınların düzenli 7Kaa Vücutta da olan üretim olarak yumurtlama- olan fazla sından kaynaklanan Şeylerin olay atılması, rahatlık veren bir 
Şey 
İleride doğum 8Ka İnsan vücudunun yapacağım zaman organik bir olayıdır bebeğin geleceği yolun açılması 
Bilmiyorum - > 


Biyolojik olarak Aydan aya kadının yumurtaların âdet kanaması 


çalıştığını gösteren kanama 


Olması gereken bir | 11Ka Hormonal bir denge 


şey | | 
Üreme için kullanı- | 12Ka Yumurtanın kırılması - lan şeyin kullanılmadığı zaman 

gitmesi 

Yirmi sekiz günde | 13Ka Döllenmemiş yumur- | - - bir döllenmemiş tanın dışarı atılması 

yumurtanın dışarı 

atılması 

Yumurtlamak, 14Ka Kadının her ay - ileride çocuk düzenli bir şekilde 

doğurabilmek için hastalanması 


Kadının vücudun- Kadınların yumurtadaki atılması lıklarında her ay bir gereken maddele- yumurta olgunlaşır. 
rin atılması, ama Bu yumurta, yumurta- 


bunlar zararlı değil lıklardan çıkarak rahme doğru yola çıkar. Kadınlık hormonlarının 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etkisiyle rahim içi yumurtayı karşılamak için hazırlanır. 
Yumurta rahme geldiğinde 


döllenmezse, kan damarlarıyla hazırlanmış olan bu yapı bozulur. Kanama başlar ve vücut dışına atılır. 


16K Biyolojik bir Şey 16Ka Herkeste olan doğal | 16Kaa Aybaşı bir şeydir. O olmasa bayanlar çok sorunlu yaşar. Menopoza girdiği zaman insanlar çıldırmak üzere 


çok şey yaşıyorlar 
17K Kadınların her ay | 17Ka Vücudun dengesinin | 17Kaa Aybaşı başındaki düzenli sağlanması için olmak kanamaları hormonların düzenli çalışması 


Kadınların hor- Hormonlara bağlı bir monlarının işlem- olay, kadınlığa ilk 


siz olduğu için adım hormon olan yerin boşalması 


Katılımcıların periyodik kanama nedir sorusuna verdikleri cevaplar genel olarak incelendiğinde, görüştüğümüz toplam otuz yedi katılımcıdan sadece birinin, bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını dile getirdiği görülmektedir. Ancak gelen yanıtlara tekrar baktığımızda, ayhali konusunda geçerli ve yeterli bilgisi olan katılımcıların çok daha az olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle dikkatimizi çeken yanıtlar, bunun sadece aylık kanama olduğunu dile getirenlerdir ki, bu cevabın içeriğinin de “bilmiyorum”dan daha fazla bir şey ifade etmediğini söylemek olasıdır. Birinci grupta böyle yanıt veren iki katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan 11K âdet kanamasının sadece “olması gereken bir şey” olduğunu dile getirirken, 17K “kadınların her ay başındaki düzenli kanamalar?” yanıtını vermiştir. 
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İkinci grupta ise buna benzer dört cevap alınmıştır. 5Ka, âdet kanamasının ne olduğu sorusuna “aylık kanama” cevabını vermiştir. Öte yandan bu katılımcının kızının aynı soruya verdiği yanıta baktığımızda SK'nın da bu konuda geçerli bir bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. “Beni çok rahatsız eden bir şey. Ayda bir benim düzenimi bozuyor” yanıtı, periyodik kanamanın ne olduğunu açıklamamakta ancak katılımcının buna ilişkin öznel deneyimlerini ifade etmektedir. 


10Ka da, SKa'nınki ile aynı yanıtı vermiştir; “aydan aya kadının âdet kanaması”. 16Ka'nın cevabı “herkeste olan doğal bir şeydir, o olmasa bayanlar çok sorunlu yaşar” da gene periyodik kanamanın ne olduğunu açıklamaktan uzak görülmektedir. Bu yanıtın tek doğru yanı, bunun doğal bir süreç olduğudur. Ayrıca burada, âdet kanamasının görülmemesi durumunda kadının sorunlar yaşayacağına dikkat çekilmesiyle, bunun kadın bedeninin sağlıklı bir işlevi olduğunu dile getirmeyi amaçladığını düşünebiliriz. 
Ancak yanıtın devamında ifade edildiği gibi, menopoza giren kadının “çıldırma” durumuna geldiğinin söylenmesi 16Ka'nın menopoza ilişkin olumsuz algısından kaynaklanmaktadır. Söz ettiğimiz annenin kızı 16K'nın cevabı da periyodik kanamanın “biyolojik bir şey” olduğu yolundadır ki, bu katılımcının da annesi gibi, konuyla ilgili geçerli bir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 

Örneklemin ikinci grubuna dahil olan 14Ka ise, âdet kanamasını “kadının her ay düzenli olarak hastalanması” olarak açıklamaktadır. Bu olayın hastalık olarak nitelendirilmesi, 14Ka'nın ayhaline ilişkin öznel algısına işaret etmektedir. Tablo 2'de görüldüğü gibi, 14Ka, kanamayı adlandırırken de “hastalandım” ifadesini kullanmaktadır. Hastalığı, insanın bedeninin bir bölümünün ya da organının işlevlerinde ortaya çıkan bir düzensizlik olarak tanımlayabiliriz. Oysa âdet kanaması, üreme organlarının normal işleyişinin bir parçasıdır. Ayrıca hastalığın yukarıdaki şekliyle tanımlanması, “düzenli bir hastalık” ifadesiyle çelişmektedir. 


Üçüncü gruba döndüğümüzdeyse görüşülen dört katılımcının üçünün âdet kanaması ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 16Kaa ve 17Kaa periyodik kanamanın ne olduğuna ilişkin sorumuza sadece “aybaşı” ve “aybaşı olmak” cevabını 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vermişlerdir. 4Kaa ise, “her kadına, kıza olan kanama” yanıtını vermiştir. Bu saydığımız yanıtlarla, bilmiyorum cevabını birlikte düşünürsek inceleme grubunu oluşturan otuz yedi katılımcının on birinin, yaklaşık üçte birinin âdet kanamasının ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 


Bunların dışında, biyolojik olarak tamamen yanlış olduğunu söyleyebileceğimiz yanıtlara da rastlamaktayız. Örneğin 6K, âdet kanamasının, kadının yumurtlamadığı bir dönem olduğunu düşünmektedir. Oysa ikinci bölümde öğrendiğimiz gibi, doğurgan çağında sağlıklı her kadının, zaten yumurtalıklarında hazır bulunan yumurtalardan biri tüplere doğru yola çıkmaktadır ve bu yumurtanın döllenmemesi durumunda âdet kanaması yaşanmaktadır. 


Fizyolojik anlamda yanlış bir diğer cevap 8K'dan gelmiştir. 
Buna göre âdet kanaması, doğum sırasında bebeğin geleceği yolun açılmasıdır. 18K ise, periyodik kanamayı, kadınların hormonlarının işlemsiz olduğu dönemde, bu hormonların yerinin boşalması olarak açıklamaktadır. Âdet kanaması döngüsünü hormonların düzenlediği doğrudur ancak hormonların işlememesi sonucu kanamanın oluşması ya da hormonların dışarı atılması açıklaması 18K”nın periyodik kanama hakkında geçerli bir bilgiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. 


Katılımcıların yanıtlarında dikkat çeken diğer bir grup da, âdet kanının kirliliğine gönderme yapanlardır ki bu şekilde cevap verenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu grupta karşımıza çıkan ilk örnek 5K'dır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi 5K, âdet kanamasının kendisini rahatsız ettiğinden ve dengesini bozduğundan şikayet etmektedir. Yanıtına ek olarak, bu dönemde kendisini kirli hissettiğini dile getirmesi, yaygın olarak görülen şekliyle 5SK'nın da âdet kanını kirli olarak algıladığını düşündürmektedir. 
Bunun dışındaki kimi örneklerde ise, ayhalinde, vücuttan atılanın kirli kan olduğu vurgulanmaktadır. Bunlardan biri “kadınların aylık jinekolojik yapılarından kaynaklanan, vücuttaki kirli kanın atılması” şeklindeki 4K”'nın cevabıdır. Dikkat çekici olan 4K'nın annesi 4Ka'nın yanıtının da kızınınkiyle aynı olmasıdır; “her ay düzenli olarak kirli kanın dışarı atılması”. Nitekim 4Ka, kanamayı adlandırmak için regli ve âdet kanaması ifadelerinin yanında kirlenme terimini de kullanmaktadır. Onun annesi 4Kaa da, bunu kirlenmek olarak adlandırmaktadır 


ISK'ya göre ise âdet kanaması, kadının vücudundan atılması gereken maddelerin boşaltılmasıdır. Ancak söz konusu katılımcı cevap verirken, vücuttan atılan bu maddelerin kadının bedenine herhangi bir zararı olmadığını özellikle belirtmiştir. 15K”nın, periyodik kanama hakkında geçerli bir bilgisinin olmaması dikkatimizi annesine çevirmemize neden olmaktadır. Ancak 15Ka’nın, tabloda görüldüğü gibi, âdet kanamasının ne olduğu ve işleyişi hakkında doğru bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Annenin bu derece doğru bir şekilde açıklamasına karşın kızının bu konuda geçerli bilgiye sahip olmaması, 15K ile annesinin bu konu hakkında konuşmadıklarını düşündürmektedir. 


Üçüncü grupta yer alan 7Kaa da, yukarıdakilere benzer bir yanıt vermektedir. Söz ettiğimiz anneanneye göre periyodik kanama, “vücutta olan fazla şeylerin atılması, rahatlık veren bir şeydir. 
Âdet kanamasının fizyolojik işleyişinin incelendiği ikinci bölümde, biyolojik olarak âdet döneminde vücuttan atılan kanın kirli olmadığını ifade etmiştik. Ancak âdet öncesi dönemde, kadında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal birtakım rahatsızlık ve sıkıntıların, kanamanın başlamasıyla son bulması, bu dönemde vücuttan atılan kanın kirli olduğu inancını desteklemektedir. 


Yukarıda katılımcıların cevaplarının yer aldığı tabloya göre ve daha önce de söylediğimiz gibi, inceleme grubunun çok büyük bir bölümü âdet kanamasına ilişkin geçerli ya da yeterli bilgiye sahip değillerdir. Fakat bu saptama, tüm katılımcıları kapsamamaktadır. 
Örneğin 12K’nın “üreme için kullanılan şeyin kullanılmadığı zaman gitmesi” açıklaması kısmen doğru kabul edilebilecek bir yanıt olarak görülmektedir. Ayrıca 13K, âdet kanamasının “yirmi sekiz günde bir döllenmemiş yumurtanın dışarı atılması” olduğunu söylemiştir. Bu yanıttan sonra gözümüzü 13Ka'ya çevirdiğimizde, onun da 13K ile hemen hemen aynı yanıtı verdiğini görmekteyiz; “döllenmemiş yumurtanın beden dışına atılması”. İki kuşağın cevapları arasındaki bu benzerlik 13K”'nın âdet kanaması ile ilgili olarak 13Ka tarafından bilgilendirildiğini ya da her iki katılımcının 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da doktor, kitap gibi ortak bir kaynaktan bilgi edindiklerini göstermektedir. 


15ĶKa, âdet kanamasının ne olduğunu ve nasıl işlediğini son derece ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Sonuç olarak âdet kanamasının ne olduğu ile ilgili olarak ancak üç ya da diğer bir deyişle tüm katılımcıların üçte birinden daha azının geçerli ve yeterli bilgisi olduğu bulgulanmıştır. 


Bu saptamadan sonra âdet kanamasının ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olup olmamanın, katılımcıların eğitim durumlarıyla ilişkisi irdelenmiştir. Buradan elde edilen sonuçlara göre, âdet kanaması hakkında doğru bilgiye sahip olan ve örneklemin ikinci grubuna dahil olan 13Ka ve 15Ka'nın her ikisi de yüksekokul mezunudur. 
Birinci grupta yer alan 12K ve 13K'nın da üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla bu bulgulardan hareketle, âdet kanaması hakkında doğru bilgi sahibi olmak ile yüksek eğitim düzeyi arasında doğrudan bir ilişki kurmak olası görülmektedir. Ancak bu çabuk verilmiş bir karar olacaktır çünkü yukarıdaki açıklamalardan hatırlayacağımız gibi, birinci grupta yer alıp âdet kanaması hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını bulguladığımız üç katılımcı (7K, 9K ve 11K) da üniversite son sınıf öğrencisidir. Bununla birlikte gene aynı grupta yer alan SK ve 16K'nın verdiği yanıtlardan, periyodik kanama konusunda geçerli bilgiye sahip olmadıklarını görmüştük ki bunların da eğitimi üniversite düzeyindedir. İkinci grupta, konu ile ilgili yeterli bilgisi olmadığını anladığımız 10Ka ve 16Ka ilkokul mezunudur. Buna karşın SKa da, âdet kanaması hakkında geçerli bilgiye sahip olmamasına karşın, diğer iki katılımcıdan farklı olarak yüksekokul mezunudur. 
Periyodik kanamayı, kadının her ay düzenli hastalığı olarak bilen 14Ka'nın eğitimi ise ilkokul düzeyindedir. Diğer bir ilkokul mezunu anne de 4Ka'dır ve o da, âdet kanamasını, her ay kirli kanın vücuttan atılması olarak açıklamaktadır. 


Üçüncü grupta yer alan dört anneannenin hiçbirinin ayhali konusunda bilgisi olmadığını tabloda görmüştük. Bunu akılda tutarak anneannelerin eğitim durumlarına baktığımızda, ikisinin okuma yazma bilmediği, diğer ikisinin ise ilkokul eğitimlerini tamamlamamış oldukları görülmektedir. 
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Burada sözünü ettiğimiz katılımcıların dışında kalanların da esas olarak, kadının periyodik kanaması konusunda geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarını verdikleri yanıtlardan çıkarmıştık. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, ikinci grupta yer alan ve lise mezunu olan annelerin âdet kanamasının ne olduğunu açıklarken hormonlardan, üremeden söz etmeleridir. Örneğin bunlardan lKa, kanamanın üremeyle ilgili bir hormon yapısı olduğunu, 2Ka, yumurtanın oluşmayıp rahme düşmesi olduğunu söylemişlerdir. 11Ka da, bunun hormonal bir denge olduğundan söz ederken, 18Ka benzer şekilde, hormonlara bağlı bir olay olarak açıklamaktadır. Lise mezunu diğer bir katılımcı olan 8Ka ise, âdet kanamasının, insan vücudundaki organik bir olay olduğunu dile getirmiştir. 
Daha önce söylediğimiz gibi, bu açıklamaların da tamamen doğru ve yeterli olduğunu söylemek olası değildir ancak hormonal durumların, üremenin ve organik süreçlerin dile getirilmesi açısından dikkate değerdir. 


Bu saptamalar sonucunda, kadının eğitim durumunun âdet kanaması ile ilgili geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmasında tek ve anlamlı bir belirleyici olmadığını söylemek olasıdır. Eğitim düzeyinin yükselmesi, bu konuda doğru bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilmektedir. Fakat tekrar etmemiz gerekirse, periyodik kanama konusundaki bilginin düzeyi ile eğitim seviyesi arasında doğrudan bir ilişki kurmak olası görülmemektedir. 


Katılımcıların Âdet Kanamasının Ne Olduğu İle İlgili Bilgileri 


İnceleme grubumuzda yer alan katılımcıların âdet kanaması hakkındaki bilgilerini sorgulamaya, bunun neden olduğu sorusuna verilen yanıtlarla devam etmekteyiz. Aşağıdaki tabloda katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar sunulmuştur. 
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Tablo 4: 
Katılımcıların Âdet Kanamasının Neden Olduğu İle 


İlgili Bilgileri 
1. Grup 2. Grup 3. Grup 
Kimlik Kimlik Kimlik 
Doğurganlık nedeniyle Bayanların biyolojik yapısı nedeniyle doğurganlık hormonlarının çalışması 
2K Vücuttaki kirli kanın 2Ka Gebelik olmadığı, | - - atılması için yumurta döllenmediği için 
| 3K Yumurtalar atıldıktan |- | - | | s | 
sonraki atıklar 
4K Kadınların özel yapıla- | 4Ka Bilmiyorum 4Kaa | Bilmiyorum rından dolayı 
5K Biyolojik bir süreç 5Ka Kadının biyolojik | - - evrimi i İn Go : | | | | gereksiz bir durum 
7K Dölenmeyen yumurtanın | Ka Yumurttamadan Waa | Kadınların yumurt- 


8K Döllenmeyen 


nın dışarı atılması yumurtanın dışarı 


atılması sk | Bilmiyorum vk |- | 
10K Sağlıklı olduğunun 10Ka | Bilmiyorum | - | 


göstergesi, yumurtala- 


laması 
Döllenmeyen yumurta- | 8Ka - rın çalıştığını göster- 


| 
| 


13K Bilmiyorum 13Ka | Döllenmemiş - yumurtanın dışarı atılması için 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gesi 
11K Biyolojik birtakım 11Ka | Biyolojik bir süreç süreçler sonucunda olan bir şey ei Üreme için kullanılan (| 12Ka | Yumurta döllen- | | şey gittiği için mediği için 


vücuttan atılması dolayı ndan 


Çocuk doğurmak için. 
Kadının sağlığı için ve vücudunun temizlenmesi için çok yararlı olduğunu duydum 


15K Fizyolojik bir şəy 15Ka | Yumurta döllenmediği zaman rahim içinde kan damarlarıyla hazırlanmış yapı bozulur ve kanamayla vücut dışına atılır. 


Çocuk doğurmak 


için 


16K Döllenmiş yumurtaların | 16Ka | Bilmiyorum 16Kaa | Çocuk doğurmak atılması (yazım hatası için yoktur) 

17K Her ay yumurtalarımız | 17Ka | Yumurtaların 17Kaa | Kadınlarda hep faaliyete geçer, aktif olağan faaliyetidir olur 


olmadıkları zaman bünye tarafından atılır 


18K Döllenme olmadığı için | 18Ka | Hormonlardan - dolayı 


Bir önceki tablodan, periyodik kanamanın ne olduğuna ilişkin soruya, inceleme grubundan sadece birinci grupta yer alan bir katılımcının “bilmiyorum” yanıtını verdiğini hatırlamaktayız. Oysa yukarıdaki tabloya dönersek, ilk bakışta göze çarpan, âdet kanamasının neden olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyenlerin sayısının daha fazla olduğudur. Birinci grupta iki, ikinci grupta üç ve üçüncü grupta da bir katılımcı bu soruya “bilmiyorum” yanıtını vermişlerdir. Bunun dışında birinci grupta, konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığı anlaşılan bir başka katılımcı daha dikkat çekmektedir. 6K, bu konuda daha önce hiç düşünmemiş olduğunu söyleyerek, âdet kanamasının son derece gereksiz bir durum olduğunu dile getirmiştir. 6K'nın bundan önceki soruya verdiği yanıt da, söz konusu katılımcının ayhali hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bunun gereksiz bir durum olarak dillendirilmesi, katılımcının âdet kana- 


masına ilişkin olumsuz öznel algısının tespiti açısından da dikkat çekmektedir. 
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Bundan önceki soruda, inceleme grubundan altı katılımcının, âdet döneminde kirli kanın ya da vücuttaki “birtakım” fazlalıkların atıldığını söylediklerini görmüştük. Bu soruda, yukarıdaki altı kişilik gruba iki yeni kişi katılmaktadır. 2K, periyodik kanamanın vücuttaki kirli kanın atılması için gerçekleştiğini söylemektedir. 
14K ise bu olayın, kadının vücudunun sağlığı ve temizlenmesi için yararlı olduğunu ifade etmiştir. Buradaki vücudun temizlenmesi vurgusu, gene vücuttan kirli kanın ya da fazlalıkların atıldığına işaret etmektedir. 


Yukarıdaki tablo incelenirken dikkatlerden kaçmayacak diğer bir cevap da 16K'nın, âdet kanamasının “döllenmiş yumurtanın” vücuttan atılması için gerçekleştiğinde ısrar etmesidir. Bu cevap, sözünü ettiğimiz katılımcının sadece periyodik kanama değil, döllenme ve dolayısıyla gebelik konusunda da geçerli bir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu durum, Türkiye'de genel olarak cinsellik konusunun tabu olduğunu ve yüksek eğitim düzeyinde eğitim alan gençlerin dahi bu konuda yeterli bilgiyle donatılamadıklarını tekrar fark etmemize olanak sağlamaktadır. 


Buna karşılık örnekleme dahil olan toplam otuz yedi katılımcının beşi, âdet kanamasının, döllenmemiş yumurtanın vücuttan atılması için gerçekleştiğini dile getirmişlerdir. Bununla birlikte I2K”nın, üreme için kullanılan şeyin gitmesi ifadesi ile 2Ka ve 12Ka'nın “yumurta döllenmediği için” ve benzer şekilde 18K”nın “döllenme olmadığı için” yanıtlarını da geçerli kabul ettiğimizde, âdet kanamasının neden olduğu hakkında doğru bilgiye sahip olan dokuz katılımcı saptamış olmaktayız. Bu veriler, inceleme grubunun ancak dörtte birine yakınının, her ay yaşadıkları kanamanın neden olduğunu bildiklerine işaret etmektedir. 


Bu soruyla ilgili olarak kızların ve annelerin verdikleri yanıtlar arasında büyük bir paralellik görülmektedir. Örneğin birinci grupta yer alan 8K ve annesi 8Ka aynı cevabı vermişlerdir. Söz ettiğimiz anne ve kız, birbiriyle tamamen aynı ifadeleri kullanmaktadırlar; “döllenmeyen yumurtanın dışarı atılması”. Yanıtlardaki benzerlik 8K'nın, konuyla ilgili olarak annesi tarafından bilgilendirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Buna karşılık gene anne ve kızların, ayhalinin neden olduğu ile ilgili yanlış bilgilerinde de benzerlik 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görülebilmektedir. Örneğin 4Ka ve annesi 4Kaa, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. 4K ise, anne ve anneannesinin “bilmiyorum” cevabına karşılık, periyodik kanamanın kadınların özel yapısından kaynaklandığını söylemiştir ancak bunun da geçerli bir bilgi olmadığı açıktır. SK, bunun “biyolojik bir süreç” olduğunu söylerken annesi SKa, “kadının biyolojik evrimi” ifadesini kullanmıştır. Burada her iki katılımcının da biyolojik yapıdan söz etmesi, 5K'nın da, âdet kanaması ile ilgili olarak ilk defa annesiyle konuştuğunu düşündürmektedir. 


SK ve 5Ka için söylediklerimizi, 11K ve 11Ka örneğinde de tekrarlayabiliriz çünkü tabloda gördüğümüz gibi, bu anne kız da, periyodik kanamanın biyolojik bir süreç olduğunu dile getirmişlerdir. 14Ka, aylık kanamanın çocuk doğurmak için gerçekleştiğini söylemiştir. Kızı 14K ise, bunun çocuk doğurmak için olduğunu duyduğunu ifade etmiştir ki, 14K'nın bunu annesinden duymuş olması akla yakın gelmektedir. 


Üçüncü grupta yer alan 7Kaa, âdet kanamasının “kadınların yumurtlamasından” dolayı gerçekleştiğini söylemiştir. /Kaa'nın bu görüşünü kızına aktardığı, 7/Ka'nın “yumurtlamadan dolayı” yanıtından anlaşılmaktadır. Ancak 7K, annesi ve anneannesinin tersine bunun, “döllenmeyen yumurtanın vücuttan atılması” olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla 7K”nın, ayhali konusunda anne ve anneannesinden değil, başka bir kaynaktan beslendiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. 


Katılımcıların Âdet Kanaması Görmeye Başlamadan Önce Konuyla İlgili Bilgi Sahibi Olma Durumları 


Çalışmanın önceki bölümlerinde, ilk âdet kanamasının sancılı ve sıkıntılı bir süreç olduğu ve çoğu genç kız için travmatik bir durum yaratabildiğinden söz edilmişti. Bu sıkıntının temel kaynağı, genç kızların âdet kanamasıyla karşılaşmadan önce, bu konuda geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Çoğu zaman genç kızlar, hiçbir bilgisi olmadan ilk kanlarını görmekte ve büyük bir korku duymaktadırlar. Fakat bu bilgisizlik sadece ilk âdet kanıyla sınırlı kalmamakta, genç kızlar genel olarak periyodik kanama süreci hakkında da yeterince bilgilendirilmemektedirler. Nitekim 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üçüncü ve dördüncü tablolarda gördüğümüz gibi, inceleme grubumuzun büyük bölümünün âdet kanamasının ne ve neden olduğu konusunda geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulgulanmıştır. 


Burada araştırmamızın örneklemine dahil olanların, ilk âdet kanını görmeden önce, ne yaşayacaklarını bilip bilmedikleri sorgulanmıştır. Bu konuda, daha önceden bilgi sahibi ise, bu bilgiyi kimden aldığı ve kanamanın kendisine nasıl anlatıldığı incelenmiştir. 

Öncelikle katılımcıların ilk âdet kanaması öncesinde, bundan haberdar olma durumuna baktığımızda birinci grupta bir katılımcının dışında hepsinin önceden âdet kanaması göreceklerini bildikleri bulgulanmıştır. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan IK, ilk âdet kanı ile ilkokul mezuniyet gecesinde karşılaşmıştır. Ancak bunun başına geleceğinden haberdar değildir çünkü annesi, konuyla ilgili olarak kendisiyle konuşmak için ilkokuldan mezun olmasını beklemiştir. 

İkinci grupta, ilk âdet kanamasını görmeden önce bununla ilgili hiçbir bilgisi olmayanların sayısının arttığı görülmektedir. Bu grupta toplam on beş katılımcının on biri, periyodik kanamadan haberdar olmuşken, diğer dördü ilk âdet kanamasını habersiz ve hazırlıksız karşılamışlardır. Üçüncü gruba baktığımızdaysa, görüşülen dört anneannenin ikisinin, bu konu hakkında önceden bilgisi varken diğer ikisinin hiçbir bilgisi olmadığını görmekteyiz. 

Kız çocuğunun menarştan önce bu konuyla ilgi bilgi sahibi olma durumunu etkileyen etkenler ne olabilir diye düşündüğümüzde, ayhalinin algılanışı ve buna karşı geliştirilen tutumların kent ve kır bölgeleri arasında değişiklik gösterebileceği akla yakın gelmiştir. 
Bu bağlamda yapılan irdeleme sonunda elde edilen bilgilere göre, birinci gruptaki hemen bütün katılımcılar kent kökenlidir ve bunlardan biri dışında tümü menarş hakkında bilgi sahibidirler. Ayrıca, menarş hakkında bilgi sahibi olmadan bunu yaşayan IK'nın annesinin de, aslında kızıyla bu konuyu konuşmayı planladığını hatırda tutmamız yararlı olacaktır. 

İkinci grupta menarştan önce, bununla ilgili bilgisi olmayan dört katılımcıdan ikisi kır kökenliyken, diğer ikisi kent doğumludur. Bunların dışında iki kır kökenli katılımcının âdet kanaması hakkında önceden bilgi edinmiş oldukları anlaşılmıştır. Üçüncü grupta ise, bu tür bilgiye sahip olan iki katılımcıdan biri kent, diğeri köy doğumluyken, konu hakkında herhangi bir bilgisi olmayan diğer iki katılımcının da gene biri kent, biri de kır kökenlidir. Bu verilerden hareketle, katılımcıların kır ya da kent kökenli olmasının, ilk âdet kanamasından önce bununla ilgili bilgi sahibi olup olmaması arasında anlamlı bir ilişki kurmak olası görülmemektedir. Kitabın dördüncü bölümünde, dünya üzerinde çeşitli kültürlerde âdet kanamasının nasıl algılandığına ilişkin çok sayıda örnek verilmişti. Ayrıca günümüzde gelişmiş Batı toplumlarında dahi, âdet kanaması çevresinde çok sayıda kısıtlama ve yasaklamanın süregittiğinden ve annelerin, kızlarıyla bu konuyu konuşmama eğiliminin ne derece yaygın olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla âdet kanaması ile ilgili düşünce ve tutumların, grupların gelişmiş- 


lik düzeyinden büyük oranda bağımsız olduğunu söylemek olasıdır. 


Kız çocuklarının, menstruasyon hakkında bilgi alabilecekleri birincil kaynağın anneleri olması düşüncesiyle analizimizi bu yönde sürdürmekteyiz. Diğer bir deyişle, kızların annelerinin eğitim durumları ile menarştan önce bu konuda bilgi edinme durumu arasında bir ilişki kurabilmek olası mıdır sorusuna yanıt aramaktayız. Bu inceleme sonunda elde edilen verilere göre, birinci grupta ilk âdet kanamasından önce bilgisi olmayan tek katılımcının annesi lise mezunudur. Buna karşılık gene birinci grupta, annesi okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olan yedi katılımcı bulunmaktadır ve bunların hepsi de, menarştan önce ne yaşayacakları hakkında bilgi edinme olanağı bulabilmişlerdir. 


İkinci gruba döndüğümüzde ise, bu konuda bilgisi olmayan dört katılımcının üçünün annesinin eğitim düzeyi düşüktür. Bunlardan birinin annesi, okuma yazma bilmezken, diğerinin annesi ilkokul mezunu, üçüncününki ise ilkokuldan terktir. Ancak dördüncü annenin annesi lise mezunudur. Buna karşılık ikinci grupta annesi okuma yazma bilmeyen iki, ilkokuldan terk iki ve ilkokul mezunu olan dört katılımcı bulunmaktadır ve bunların tümü önceden âdet kanaması göreceklerini bildiklerini ifade etmişlerdir. 
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Üçüncü gruptaki katılımcıların ikisinin ilk âdet kanaması öncesinde bununla ilgili bilgisi varken, diğer ikisinin konudan haberdar olmadıklarını söylemiştik. Bu dört katılımcının annelerinin eğitim durumlarına baktığımızda, tümünün de okuma yazma bilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu verilerin ışığında, kızın ilk âdet kanamasını görmeden önce bilgilendirilme durumlarıyla annenin eğitim düzeyi arasında geçerli bir ilişki bulunmadığı anlaşılmaktadır. 


Yukarıdaki verilerden anlaşıldığı gibi, örnekleme dahil olan katılımcıların çoğu menarştan önce bu konu hakkında bilgi sahibi olma olanağı bulmuşlardır. Ancak, genç kızların yaşamlarının doğurgan dönemi boyunca her ay görecekleri bu periyodik kanama hakkında, ilk âdet kanamalarını görmeden bilgi edinmiş olmalarının ötesinde, onları bu konuda kimlerin bilgilendirdiği ve özellikle bunun nasıl anlatıldığı daha büyük önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle, katılımcıların bu konuda ne derece yeterli bir bilgi edinme olanağı bulduklarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda saydığımız ve menarş öncesinde buna ilişkin herhangi bir bilgisi olmayanları dışarıda bırakırsak, örneklem grubumuzun periyodik kanama hakkındaki bilgileri kimden aldığı ve bunun kendisine nasıl anlatıldığını irdelemeliyiz. 


İnceleme grubundan gelen yanıtlar bu gözle incelendiğinde, ilk dikkat çeken grup, herhangi birinin bu konuda kendisine bir şey anlatmamış olmasına karşın, âdet kanaması ile ilgili önceden bilgi sahibi olanlardır. Bu katılımcılar, periyodik kanamayı dolaylı olarak öğrenmişlerdir. Örneğin 2K ve 3K kendilerine bu konuda kimsenin bilgi vermediğini bildirmişlerdir. 2K, âdet kanaması gören ablası ve arkadaşları yoluyla bunu öğrenmiştir. Ve kendisinin de, ilk âdet kanını görmek için sabırsızlıkla beklediğini ifade etmiştir. 
3K da, bu konu ile ilgili neler duyduğunu net olarak hatırlayamamakla birlikte, “okulda arada konuşulan şeyler” diyerek âdet kanaması hakkında ilk defa arkadaşlarının konuşmalarından fikir sahibi olduğunu açıklamaktadır. 


15K ise, diğer iki katılımcı gibi, kimsenin kendisine bir şey anlatmadığını söylemiştir. Nitekim “Katılımcıların Adet Kanamasının Ne Olduğu İle İlgili Bilgileri” başlığı altındaki açıklamalarda 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dile getirdiği gibi, 15K’nın âdet kanamasının ne olduğuna ilişkin geçerli bir bilgisinin olmamasına karşılık annesinin konuyu son derece ayrıntılı olarak bildiğini ve bu durumun, kızı ile annesi arasında bu konuda bir iletişimin kurulamamış olduğunu düşündürdüğü hatırlanacak olursa, burada saptamamızda yanılmadığımız ortaya çıkmaktadır. Gerçekten 15K, bu konuda ne annesi ne de bir başkasıyla konuşma olanağı bulamamıştır. Ancak 15K, menarşı on altı-on yedi yaşlarındayken görmüştür ve kanama “çok geç” başladığı için, çevresinden sürekli olarak duyduğunu söylemiştir. Kendisinden daha önce âdet görmeye başlayan arkadaşlarının konuştuklarından aylık kanamayı öğrenmiştir. Bu açıklamalar sonucunda, birinci grupta söz ettiğimiz bu üç katılımcının periyodik kanama hakkında yeterli bilgiye sahip olamadıklarını söyleyebiliriz. 
Nitekim Tablo 3 ve Tablo 4'e bakacak olursak, bu katılımcıların âdet kanamasının ne olduğu ve neden olduğu konusunda geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 


17K, ayhali konusunda annesinden bilgi almıştır ancak bunu annesini görerek öğrenmiştir, annesiyle bu konuyu karşılıklı konuşmamışlardır. İkinci grupta da buna benzer iki örnekle karşılaşmaktayız. 10Ka da, 17K gibi, ablasının hareketlerinden periyodik kanama diye bir şeyin kendi başına da geleceğini anlamıştır. Bunun dışında kimse kendisiyle bu konu hakkında konuşmamıştır. 
10Ka'nın âdet kanaması konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığı gene Tablo 3 ve Tablo 4'de görülmektedir. 10Ka, periyodik kanamanın ne olduğu sorusuna “aydan aya kadının âdet kanaması” yanıtını verirken, bunun nedeni hakkında hiçbir fikri bulunmadığını söylemiştir. Benzer bir diğer örnek de 15Ka'dır. Üçüncü ve Dördüncü tablolardan hatırlanacağı gibi, 15Ka âdet kanamasının ne olduğu ve nedeni hakkında doğru bilgiye sahip olan az sayıdaki katılımcılardan biridir. Ancak genç kızlık döneminde, diğer bir deyişle menarştan önce hiç kimse kendisiyle bu konuyu konuşmamıştır. 15Ka, âdet kanaması görmeden önce kimden bu konuda bilgi aldığı sorusunu şöyle yanıtlamıştır; “çocukluk dönemim köyde geçti. Çevremdeki ablalar, yetişkinler konuşurken kulak misafiri olmuştum” Bu konuda çevreden neler duyduğunu ise “çok net olarak” hatırlamamaktadır. 
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Karen Houppert, Dr. B.S. Talmey'den yaptığı alıntıda, evde zamanının büyük bölümünü çocuğun yanında geçiren annenin âdet kanaması hakkında ona bilgi verecek en uygun kişi olduğunu yazmakta ancak çoğunlukla annelerin, kızlarıyla bu konuda konuşmayı ihmal ettiklerinden yakınmaktadır?“, Nitekim daha önce dile getirdiğimiz gibi, konuyla ilgili olarak yapılan çeşitli araştırmalarda, Talmey'in yakınmalarına paralel olarak, annelerin kızlarıyla bu konuda fazla konuşmadıkları saptanmıştır. Anneler, kızlarıyla âdet kanaması konusunda konuştuklarında ise, bunun ne olduğundan çok, nasıl korunulacağı ve çevreden nasıl gizleneceği üzerinde durmaktadırlar. 


Bu hatırlatmalar ışığında birinci grup katılımcılara bakarsak, burada ayhali ile ilgili ilk bilgilerini annelerinden alan altı kişi bulunmaktadır. 4K, menarştan bir-iki ay önce annesinin kendisiyle bu konuyu konuştuğunu ancak sadece âdet kanamasının, “her kadında olan bir şey” olduğunu söylemekle yetindiğini dile getirmiştir. 4K, annesiyle bu konuda konuşma olanağı bulmuş olmasına rağmen, ilk âdet kanamasını annesine söylemediğini de belirtmiştir. Bu açıklama, kızların aylık kanama hakkında fikir sahibi olmalarının ve hatta anneleriyle konuşabilme şansına sahip olmalarının, bundan dolayı utanç duymalarını engellemediğini akla getirmektedir. 

5K, ablası âdet kanaması görmeye başladığı zaman, annesinin ona anlattıklarını dinlemiş böylece bu konudaki ilk bilgilerinin annesinden alan gruba dahil olmuştur. Bu konuşmada anne kızlarına kanamanın, “her kadının her ay başına geldiğini” söylemiş ve âdet görmeye başlayan ablanın “artık büyüdüğünü, kadın olduğunu” eklemiştir. 6K ise, ilkokulun sonlarında, bazı arkadaşlarının kanama görmeye başlaması üzerine annesine bunu sormuştur. 
Ancak annesi “kan gelecek” demekle yetinmiştir. Nitekim 6K'nın Tablo 3'de, ayhalini kadının yumurtlamadığı bir dönem olarak tanımladığı hatırlanacak olursa, annesinden ve büyük olasılıkla 


26 Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: 
Menstruation, 5.70. 
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daha sonra çevresinden duyduğu bilgilerin ne derece yetersiz oldugu anlaşılacaktır. 


Menarştan önce konuyla ilgili annesiyle konuşma olanağı bulan diğer bir katılımcı IIK'ya annesi bu olayı “şimdi çocuksun, bir süre sonra kanaman olacak ve genç kız olacaksın” diyerek açıklamıştır. Benzer şekilde 18K'ya da annesi, “belli bir periyotta kan geleceğini ve kadınlarda çok normal olduğunu” söylemiştir. Bu iki örnekte anneler, menarşı çocukluktan çıkmanın ve büyümenin bir işareti olarak öğretmişlerdir. 


14K, annesinin kullandığı kadınlara özgü hijyenik bağları görmüş ve bunların ne olduğunu sormuştur. Böylece annesi ve ablaları kendisine âdet kanaması hakkında ilk bilgilerini aktarmışlardır. 
“Kadınların her ay kanaması olduğunu, doğum yapabilmek için olduğunu” söylemişlerdir. Bu açıklama üzerine 14K önceleri, “neden erkeklerde olmadığını çok merak ettiğini” ifade etmiştir. 


Burada ilgi çekici başka bir örnek 13K'dır. Tablo 3'de gördügümüz gibi 13K, birinci gruptaki on sekiz katılımcı içinde, menstruasyon konusunda doğru bilgiye sahip iki kişiden biridir. 
13K, âdet kanaması hakkında ilk bilgisini annesinden almamıştır ancak annenin, kızının bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerektiinin de bilincinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla, âdet kanamasını kızına anlatması için 13K'”nın halasına ricada bulunmuştur. 
13K'nın ifadelerinden bu tercihin iki nedeni olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle halasının pedagog olması, kızının yaşına uygun olarak doğru bilgilendirilmesinde önemli bir etken olarak görülmüştür. Öte yandan 13K, annesinin bu konuları konuşmaktan çekindiğini de ifade etmiştir. Halası, bu konuda konuşmak üzere 13K'yı parka götürmüş ve yeğenine, ilk âdet kanından korkmaması gerektiğini söyleyerek, “herkeste olur bu, bende de oluyor” demiştir. Kanamanın doğal bir süreç olduğunu anlatabilmek için hala, kendisinin de bunu yaşadığını ifade ederek aralarında bir özdeşlik kurmaya çalışmış, bunun tüm kadınların paylaştığı ortak bir özellik olduğunun altını çizmiştir. Ancak 13K, halasının sözleri bittikten sonra, bir daha bu konuda konuşmak istemediğini söylemiştir. 
“Utanıyordum bundan konuşmaya” ifadesi öncelikle, bu tür konuları konuşmaktan duyduğu çekingenliği annesinden öğrendiğini 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düşündürmektedir. Ayrıca, daha önce de söylediğimiz gibi, bu konuda aile büyükleri tarafından bilgilendirilmiş olsalar dahi, ayhali genç kızlar için utanç kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Burada da, âdet kanamasının pis ve saklanması gereken bir şey olduğuna ilişkin kültürel ve çoğu zaman üstü kapalı iletilerin etkili olduğunu ileri sürmek olasıdır. 


Örneklemin ikinci grubuna baktığımızda, menarştan önce bununla ilgili olarak anneleri tarafından bilgilendirilmiş beş katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan lKa annesinin kendisine, “bir yaşa geldiğinde, ergenlik çağında kızlarda bir kanama olacağını, bunu hemen ona haber vermemi, dikkat etmemi, hiç kimsenin bunu fark etmemesi gerektiğini” söylediğini ifade etmiştir. Burada, evde babanın ve kendisinden büyük erkek kardeşlerin bulunduğundan ve kanamanın onlardan gizlenmesi gerektiğinin anlatıldığı görülmektedir. Ve daha önceki saptamalarımıza paralel olarak anne, âdet kanamasının neden ve nasıl olduğunu anlatmak yerine, bunun çevredeki diğer kişilerden, özellikle erkeklerden saklanması gerektiği üzerinde durmuştur. 


8Ka'nın annesi bunu, “her kadının başına gelen bir olay” şeklinde açıklama getirirken, 17Ka'nın annesi, korkulması gereken bir şey olmadığından ve herkesin bu yaşlarda başına geldiğinden bahsetmiştir. Burada da annelerin, menstruasyon hakkında doğru ve geçerli bilgi vermek yerine, bunun her kadının paylaştığı doğal bir süreç olduğunu söylemekle yetindikleri anlaşılmaktadır. Bunların yanında 18Ka'nın annesi ise kızına, “büyümeye başlayınca kan geleceğini” söylemiştir. 

Genel olarak bakıldığında annelerin, âdet kanaması hakkında kızlarına aktardıkları bilgilerin yetersizliği hemen dikkat çekmektedir. Fakat anneleri, menstruasyon hakkında konuşmaktan çekindikleri için kızlarına, bu konuda mümkün olduğunca az şey söylemekle suçlamak olası değildir. Çünkü annelerin de, benzer şekilde, âdet kanaması hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarını fark etmek gerekmektedir. 


Katılımcıların periyodik kanama konusunda kim tarafından bilgilendirildikleri konusuna devam ederken, bu konuda ilk defa kendilerinden büyük ablalarıyla konuşan üç yanıtlayıcı ile karşılaşmaktayız. Bunlardan birinci grupta yer alan 9K, ablasının addet kanamasını şöyle anlattığını söylemiştir; “kadınların belli bir dönemde gördüğü akıntı, zamanı gelince sen de göreceksin”. Ancak üç ve dört nolu tablolara geri dönersek, ki her ikisinde de 9K’nın bilmiyorum yanıtını göreceğiz, ablanın bu açıklamasının, kardeşinin ayhali konusunda bilgilenmesini sağlamadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu noktada, ablanın da kardeşine anlattığından daha fazlasını bilmediğini düşünmek akla yakın gelmektedir. 


İkinci grupta yer alan 12Ka da, bu konuda ilk olarak ablası ile konuşmuştur. Abla, “iç çamaşırın kirlenince korkma” demiştir. 
12Ka'nın ifade ettiğine göre, ilk kanaması olunca önce ablasına gitmiştir, annesine gitmemiştir. Burada ilk dikkat çeken, ablanın kullandığı “kirlenme” kavramıdır. Abla doğrudan kan sözcüğünü kullanmaktan çekinmektedir. Ve âdet kanaması ile ilgili açıklamasıyla kanamanın bir kirlenme olduğu iletisini vermektedir. 12Ka, âdet kanamasını nasıl adlandırdığı sorulduğunda buna “aybaşı” dediğini söylemiştir. Ancak burada, ilk kanamasını gördüğünde başına gelen bir olayı aktarırken, kirlenme kavramını kullanmıştır. 
Diğer bir deyişle, ablasından öğrendiği, kanın kirletici olduğu fikrini içselleştirmiş görünmektedir. Menarşdan önce bu konuda ablasından bilgi alan üçüncü katılımcı, üçüncü grupta yer alan TKaa'dır. 7Kaa ile ablası ve yengesi beraber konuşmuşlardır fakat katılımcı ne anlattıklarını hatırlayamamaktadır. Bununla ilgili tek hatırladığı, âdet döneminde kadının kamının ağrıyacağı ve o Zaman ayaklarını üşütmemesi gerektiğini söyledikleridir. 


Âdet kanaması konusunda genç kızların bilgi alabilecekleri bir diğer kaynak da arkadaşlarıdır. İnceleme grubumuzdakilerden altısı, ayhali ile ilgili olarak ilk defa arkadaşlarıyla konuşmuşlardır. 
Burada dikkat çeken nokta, kaynak arkadaşların genellikle yanıtlayıcıdan daha büyük olması ve âdet kanaması görmeye başlamış olmasıdır. Birinci grupta 7K, 10K ve 16K periyodik kanamayı arkadaşlarından dinlemişlerdir. Bunlardan 7K'nın arkadaşı kendisine, “çamaşırında kan lekesi görürsen korkma, kadınlarda düzenli olarak görülen bir kanamadır. Ped (hijyenik kadın bağı) kullanırsın” demiştir. 10K ise arkadaşlarının, “her ay oluyor” şeklindeki açıklamasının çok açıklayıcı olmadığını ifade etmiştir. Benzer 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şekilde 16K'nın arkadaşları da âdet kanamasını sadece, “normal bir şey” diye anlatmışlardır. 


İkinci gruba baktığımızda, 4Ka ve 7Ka aylık kanamayı arkadaşlarından öğrenen yanıtlayıcılardır. 4Ka arkadaşlarının kendisine, “her ay gelişmiş olan kızlarda kanama olacağını ve korkmaması gerektiğini” söylediklerini anlatmaktadır. 7Ka ise arkadaşlarının konuyla ilgili söylediklerini kendi ifadesiyle şöyle açıklamaktadır, “kadınların idrarıyla birlikte kan gelirmiş, karnı ağrırmış. O zaman korkmamamız gerekiyormuş, annemize ya da ablamıza söylememiz gerekiyormuş”. Üçüncü grup katılımcımız 17Kaa ise, gene bu konuda arkadaşlarından bilgi almıştır ve âdet kanaması kendisine, “yedi gün süren bir kanama olarak” anlatılmıştır. 


Buraya kadar aktardıklarımız, genç kızların menarştan önce kim tarafından bilgilendirilirlerse bilgilendirilsinler, genellikle âdet kanaması hakkında yeterli bilgi edinemediklerini göstermektedir. 
Aldıkları bilgiler, genç kızların ancak kanama göreceklerinden haberdar olmalarına ve böylece ilk âdet kanını gördüklerinde korkuya kapılmalarını engellemektedir. Fakat bu açıklamalar, ayhalinin nedenleri ile ilgili doğru ve geçerli bilgi vermekten uzaktır. 


Bunların dışında iki katılımcı, âdet kanaması hakkında okulda bilgi edindiklerini söylemişlerdir. Bunlardan birinci grup yanıtlayıcılarından 12K'ya periyodik kanama, “üreme için oluşan şeyin atılması” olarak açıklanmıştır. İkinci grupta yer alan 11Ka’ya ise, din dersi öğretmeni bunu, “genç kızlığa adım” olarak anlatmıştır. 


Diğer katılımcılardan farklı olarak 2Ka, ilk âdet kanamasını on beş yaşında görmüştür. Bu yaşa kadar periyodik kanamanın başlamamasından endişe edildiği için doktora gitmiştir. Doktor kendisine, “göğüslerin büyüdü mü, kıllanma oldu mu” gibi sorular sormuş ve “yakında olursun, korkmayacaksın, ürkmeyeceksin, hemen annene haber vereceksin” demiştir. 2Ka, âdet kanamasının neden olduğu konusunda doğru bilgi aktarmaktadır, bu da doktor tarafindan bilgilendirilmiş olmanın farkını ortaya koymaktadır. Ayrıca, kendisinin de kızları olduğunu, doktorun sorduğu soruları kendisinin de kızlarına sorduğunu, bu konuda onlarla konuştuğunu ve 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onlar genç kız oldukları için büyük bir heyecan duyduğunu eklemiştir. 

8K, ayhali konusunda ilk olarak kim tarafından bilgilendirildiğini hatırlamadığını ifade etmiştir. Fakat bu konuda anlatılanları şöyle dile getirmektedir, “bebeğin geleceği yolun açılması”. Tablo 3'de görüldüğü gibi, 8K periyodik kanamanın ne olduğuna ilişkin sorumuza da, “ileride doğum yapacağım zaman bebeğin geleceği yolun açılması” yanıtını vermiştir. Bu katılımcı ilk âdet kanamasını on beş yaşında görmüştür, araştırmanın yapıldığı dönemde ise yirmi üç yaşındadır. Sonuç olarak, 8K yaklaşık sekiz yıldır, her ay düzenli olarak kanama görmektedir. Fakat bunun neden olduğu hakkında on beş yaşında, hatta belki daha da önce, duymuş olduğu yanlış bilgiyi düzeltmemiştir. Bu duruma gene, menstruasyonun gizli saklı yaşanmasının neden olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bu bağlamda hatırlanması gereken diğer bir nokta, yukarıda gördüğümüz gibi, âdet kanaması ile ilgili geçerli ve yeterli bilgiye sahip olmamanın çok yaygın bir durum olduğudur. Başka bir deyişle genç kızlar, çevrelerinde menstruasyonla ilgili doğru bilgisi olan kişilerin bulunmaması nedeniyle âdet kanaması hakkında doğru bilgilere ulaşamamaktadırlar. Bu durum da, periyodik kanama ile ilgili bilgisizliği, toplumsal ve kültürel olarak âdet kanaması çevresinde gelişen tabuları sürekli kılmaktadır. 


İlk Âdet Kanaması 


İlk âdet kanaması, bir kez daha yinelemek gerekirse, genç kızların yaşamında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Âdet kanaması hakkında önceden bilgi sahibi olup olmaması, yakın çevresinin bu olay karşısında aldığı tavır vb. etkenler, genç kızın ilk kanla tanıştığı andaki duygu ve tutumlarını büyük oranda belirlemektedir. 
“Kız Çocuklarının Âdet Kanaması Hakkında Bilgilendirilmesi” başlıklı bölümde, önceden menstruasyon hakkında hiçbir bilgisi olmadan ilk âdet kanını gören genç kızın, hastalandığından korkarak intihar etmeye kalkıştığından söz etmiştik. Her ne kadar bunun çok uç bir örnek olduğunu söylediysek de, genç kızların bu olay karşısında ciddi bir hastalığa yakalandıklarını düşünerek büyük bir korku duydukları çok sayıda vakayla karşılaşmak olasıdır. Bunun 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yanında ifade ettiğimiz gibi, çevredeki kişilerin tutumları, genç kızların periyodik kanama ile ilgili olduğu kadar, genel olarak “kadınlık” ile ilgili düşünce ve duygularını da etkilemektedir. 


1980-1997 yılları arasında, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde kadın doğum uzmanları ve ruh sağlığı hekimleri tarafından toplanmış kadın yaşamlarının derlendiği 4 Kan” adlı kitapta, bu konuyla ilgili ilginç örnekleri bulmak olasıdır. 


Menarş, Sünnet Kadar Önemlidir: 


Bu örneklerden birinde, anne ve baba, kız çocuğunun ergenlik konusunda doğru ve yeterli bilgilendirilmesi için onu doktora götürmüşler ve periyodik kanama hakkında ayrıntılı şekilde bilgi sahibi olmasına olanak sağlamışlardır. Bunun rahatlığı içindeki kız çocuğu, ilk âdet kanını gördüğünü hemen annesine haber vermiştir. 
İlk düşüncesi ise,“Büyüyorum artık ne güzel” olmuştur’ Diğer bir örnekte kız çocuğu, evde rahatsızlanmış ve annesiyle birlikte banyoya gittiğinde ilk âdet kanı ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine annesi bunun ne ve neden olduğunu anlatmış ve o akşam aile yakınlarını eve davet etmiştir. Anneye göre, erkeğin yaşamında sünnet ne kadar önemliyse, ilk âdet kanaması da kız çocuğun yaşamında o kadar önemlidir. Babası da işten geldiğinde, artık genç kız olan çocuğunu kutlamıştır. Bu durumda söz konusu genç kızın, hem periyodik kanaması hem de kadınlık rolü karşısında olumlu bir tavır geliştireceği açıktır. Gene benzer bir örnekte anne ve baba, kız çocuklarını özel olarak yemeğe çıkararak, ergenlik ve âdet kanamasını anlatmışlardır. Bunun karşısında genç kız utanmış ve sıkılmıştır. İlk kan geldiğinde annesi ile evdedir. Akşam babası eve geldiğinde annesi, “bak seni bir genç kız karşılayacak diyerek babaya menarşı haber vermiştir. Genç kızını kucağına alarak kutlayan baba ertesi akşam, ona hediye olarak bir demet çiçek getirmiştir? Bu örneklerde, genç kızın en yakınlarının, özellikle bu 


27 Fatma Erik (der.), 4 Kan, Nasıl Oldu, Ne Hissettiler. Kora Yayınları, İstanbul, 
Eylül 1998. 


268 A g.e., 5.9. 
29 A g.e., 5.15. 
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konuda onun için birincil bilgi kaynağı ve model olan annenin tutumunun ne derece önemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, daha önceki ifadelerimizin tersi durumlarla karşılaşmaktayız. 
Öncelikle her üç vakada, olaya babaların da dahil edildiği görülmektedir. Oysa daha önce dile getirdiğimiz gibi, âdet kanamasının çevredeki diğer erkeklerden, özellikle babalardan gizlenmesi genel bir davranış modelidir. Bu konuda kızlar, anneleri tarafından özellikle koşullandırılmaktadırlar. Bu örneklerde ise, âdet kanamasının babalardan gizlenmesi gereken, utanılacak bir durum olmadığı mesajı verilmenin ötesinde babalar, kız çocuğunun bilgilendirilmesinde doğrudan olaya katılmaktadırlar. Bu tavır, genç kızların yaşamlarında yeni karşılaştıkları bu olayın son derece doğal bir şey olduğunu fark etmelerini sağlamakta ve bu farkındalık da, kızların hazırlanmakta oldukları kadınlık rolü ile ilgili olumsuz duygu ve tutum geliştirmelerini engellemektedir. Böylece genç kızlar, büyümekten dolayı ve yaşamlarının bu yeni evresi hakkında mutluluk ve heyecan duymaktadırlar. 


Kadının Belası: 


Buna karşılık, farklı davranışların kız çocuğu üzerindeki etkilerini incelemek için değişik örneklere de bakmakta yarar vardır. 
Aktaracağımız örneklerden birinde, kır kökenli, babası, annesi ve annesinin kumalarıyla yaşayan kız çocuğu, gördüğü ilk kanamayı annesine söylediğinde, bunun ayıp ve kimseye söylenmemesi gereken bir şey olduğunu öğrenmiştir. Annesi, “oturup kalkarken arkana bak, erkekler görürse ayıp olur” demiştir. Bunun üzerine genç kız, “desene anne, bugüne kadar rahat yaşamışım. Şimdi dertler başlıyor” karşılığını vermiştir. Annenin kızını onaylayarak buna verdiği cevap da, kadınlıkla ilgili olumsuz düşüncelerin şekillenmesi, için çok önemli bir iletidir; “kadın kısmı dert kağnısıdır kızım” 


Gecekonduda yaşayan diğer bir kız çocuğu, pazara çıktığı bir gün, birkaç pazarcının “salça fabrikası nerede, yakın mı?” diye kendisine laf attığını anlatmaktadır. Bunun nedenini anlayamayan 


IM A.g.e., s.10-11. 
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kız çocuğu eve geldiğinde kanamasının olduğunu ve elbiselerinin “battığını” görmüştür. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için annesinin işyerine telefon ettiğinde annesinin verdiği cevap, “kadınlığın belası ile karşılaştın” olmuştur. “Annem, kadınlık zor diyordu, demek bunun içinmiş”?! diyen bir kız çocuğunun âdet kanamasının bedeninin son derece normal ve sağlıklı bir işlevi olduğunu kavramasının ne derece zor olacağını tartışmaya gerek yoktur. Öte yandan, söz konusu dönemde cinsiyet rollerini benimsemek durumunda olan kız çocuğunun, kadınlık durumunu yadırgaması ve sorgulaması da olası görülmektedir. 


Bir diğer örnekte kız çocuğunun annesi küçük yaşta ölmüştür. 
Babası ise sürekli iş seyahatine çıktığından, kızla dadısı ilgilenmektedir. Dadı, âdet kanaması hakkında bilgi vermiştir ama korkutarak. “Bu kadınların hayat boyu taşıyacağı ve saklayacağı bir renktir” demiştir. Bu iletilerle âdet kanamasına hazırlanan kız çocuğu, ilk kanını gördüğünü dadısına haber verirken, doğal olarak “çilem başladı” ifadesini kullanmıştır. Bu haberin üzerine dadı, “büyümek için uğraşırsın, büyüyünce de bu çile bitsin diye bekler kadınlar” cevabını vermiştir. Bu tepkiler doğrudan kadınlığa yöneliktir, bu nedenle kız çocuğunun kendi cinsiyetine ve hatta karşı cinse karşı olumsuz bir tavır ve duygu geliştirmesi kaçınılmazdır. 
Nitekim kendi ifadesiyle kız çocuğu, babasına çok kızdığını dile getirmektedir. “Çünkü kızabileceğim tek erkek oydu o anda. Çünkü erkek olduğu için çok rahattı, regl! olmuyordu, çok rahattı”. 
Oysa kendisinin ne kadar çok derdi vardır; okula gitmek, sınav stresi ve bunlara bir de âdet kanaması eklenmiştir?” 


Bir diğer örnekteki kız çocuğu, evin en küçüğüdür ve kendinden büyük erkek kardeşleri vardır. Annesi sık sık kendisini, “bu kadar erkeğin içinde dikkatli ol. Seninle ilgili bir şey görmesinler” diye uyarmakta ama ne demek istediğini açıklamamaktadır. Bir gün evde ağabeyiyle yalnızken ilk âdet kanını görmüş ve hastalandığını sanarak büyük bir korku ve panik yaşamıştır. Bu korkuyla ağabeyine olanları anlatarak kendisini hastaneye götürmesini iste- 


2 Age. 5.19. 
22 Age. 5.23. 
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miştir. Ağabeyi, kardeşini karşısına alarak korkmaması gerektiğini söylemiş, gördüğü kanın ne olduğunu anlatmıştır. Annesi eve geldiğinde sevinçle ona, “ben genç kız oldum” demiş ve ağabeyinin kendisini bu konuda bilgilendirdiğini söylemiştir. Ancak annesinden hiç beklemediği bir tokat yemiştir. Ayrıca anne, “ahlaksız, ben sana erkeklerden gizle demedim mi?” diyerek kızını suçlamıştır. 
Bu genç kızın, “Ne vardı gizlenecek anlamamıştım, genç kızlık karışık bir duygu yarattı bana” ifadesi hatırımızda kalmalıdır. 
Bunu hatırlamamız gerekmektedir çünkü buna benzer tutarsız davranışların, genç kızın karmaşık duygular yaşamasına neden olduğuna ilişkin örnekleri daha da çoğaltacağız. 


Yatılı okulda okuyan bir kız çocuğu, yatakhanede kendinden büyük kız arkadaşlarının konuştukları ve anlattıklarıyla ayhali hakkında bilgi sahibi olmuştu. Büyüdüğünün işareti olan bu kanla karşılaştığında “müjde”yi vermek için annesine telefon etti. Ancak aldığı tepki, onu şaşırtmıştı çünkü anne, “biz annemize söylemeye utanırdık” diyerek kızıyla bu konudaki iletişim kanallarını kapamıştır. Oysa annesiyle paylaşamadığı haberi yatakhanedeki arkadaş ve ablalarına söylediğinde, hepsi onu tebrik etmiştir. “Kol kola gezdik bahçede, biz genç kızlardık”””*, Bu örnekte olduğu gibi, bir yandan yaşdaşlarıyla ortak bir şey paylaşmakta ve bunun mutlulugunu yaşamaktayken diğer yandan annesi tarafından, bunu ortaya çıkardığı için utanç duyması ve bunu gizli tutması gerektiği yolunda tembihlenmektedir. Bu durumun da genç kız için karmaşık duygular yaratacağı açıktır. 


Benzer bir diğer örnekte de, okulda beden eğitimi öğretmeninin menstruasyon için, “güzel bir duygu, ilk cinsel gelişimin işaretidir. 
Büyümenin işaretidir” dediğini duyan kız çocuğu annesine bunu anlatarak ondan da bilgi almak istediğinde, “aman kızım öğretmenle böyle pis şeyler konuşulur mu?” yanıtıyla karşılaşmıştır. Bu genç kızın, “bu ne biçim iş böyle? Biri güzel, memnunum diyor, diğeri de pis diyor. Bakalım ben ne diyeceğim”? ifadesi yukarıda 


Age, s.15-16. 
7 A.ge., s.12-13. 
7 Age, s.11. 
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dile getirmeye çalıştığımız durumu açık bir şekilde anlatmaktadır. 
Kız çocuklarının, çevrelerindeki kişilerden âdet kanaması hakkında tutarSız tutumlar ve bilgiler almaları sadece her ay yaşadıkları periyodik kanama konusunda değil, kendi cinsiyeti ve bedeni ile de karmaşık ve olumsuz duygular geliştirmelerine neden olmaktadır. 


Bu örneklerden sonra, çalışmamızın inceleme grubuna dönebilir ve katılımcıların menarş deneyimlerini inceleyebiliriz. Yukarıda katılımcıların, âdet kanaması görmeye başlamadan önce, bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup olmadıkları, periyodik kanama hakkında kim tarafından ve nasıl bilgilendirildiklerini sorgulamıştık. 
Bu bölümde, inceleme grubunun ilk âdet kanını kaç yaşında gördüklerinden başlamak üzere, bunu ilk kime söyledikleri, menarşı haber alan bu kişilerin ilk tepkileri ve bununla ilgili olarak ilk ne söyledikleri incelenmektedir. Ayrıca katılımcılarımızın menarştan sonra kendilerini nasıl hissettikleri, bunun davranışları ve çevrelerindeki insanlarla ilişkileri üzerindeki etkileri de sorgulanmaktadır. 


İlk Âdet Kanamasının Görüldüğü Yaş 


“Türkiye'de Âdet Kanaması” başlıklı bölümde, ortalama menarş yaşı ile ilgili farklı kaynaklarda değişik yaş aralıkları verildiğini görmüştük. Bu kaynaklardan birinde Türkiye'de ilk âdet görme yaşının 12,4 olduğu yazılırken, diğer bir kaynakta bu ortalama 13,5-14 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda araştırmamızın inceleme grubunun âdet kanaması görmeye başladıkları yaşlar yer almaktadır. 
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Tablo 5: 
Âdet kanaması görmeye başlanılan yaşlar 


Yaş 1. Grup 2. Grup 3. Grup 
| | 2 | 3 | ı | 
| 12 | 3 | 4 e | 
| 13 | 6 | 3 | i | 
n | 3 | 3 BE | 
| 15 | 2 | 2 | | 
| 16 | i | | | 
| 17 | a | | | 

Toplam 18 15 4 


Bu veriler ışığında birinci grupta ilk âdet kanamasını görme yaşında en çok tekrarlanan on üç yaştır ve ortalama menarş yaşı 14,5 olarak saptanmıştır. İkinci grupta ilk âdet kanaması yaşı ortalama 14,1 ve üçüncü grupta 13,8'dir. 


İlk Âdet Kanının Paylaşımında Kişi Tercihleri ve İlk Tepkiler 


Araştırmamızın örneklem grubuna, menarşı ilk olarak kime haber verdiklerine, bu kişinin gösterdiği ilk tepki ve bununla ilgili olarak katılımcımıza ne dediğine ilişkin üç ayrı soru sorulmuştur. 
Aşağıda, daha açıklayıcı olacağını düşünerek bu üç ayrı soruya verilen yanıtları tek bir tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6: 
lik Âdet Kanının Kime Söylendiği, Bu Kişinin İlk Tepkisi ve 


İlk Sözleri 
| 1.Gru l2 Grup l3, Grup | 
| Kimlik | | Kimlik | | Kimlik | | 
i) Kız arkadaşıma i) Anneme ii)“Anlayamadı, o ii) Bir tepkisi da bilmiyormuş, olmadı annemi çağırdı” iii) “Korkma, ili) “Ay çok kötü” dikkat et” dedi dedi 
2K ì) Dayımın eşine |2Ka i) Anneme i) Tokat attı i) Tokat attı ii) Ne dediğini tam ii) Temizlik hatırlamıyorum konusuyla ama gözün aydın ilgilendi, ne gibi iyi bir şey yapmam söyledi. Sevindi. gerektiğini anlattı 
3K i) Anneme ii) Tokat attı ili) “Tebrik ederim” 
dedi, tokadın bir âdet olduğunu söyledi 


i) Kimseye söyle- | 4Ka medim, annem anladı 

ii) Çok mutlu oldu, beni öptü, niye bilmiyorum 

iii) Neden ona söylemediğimi, her kadının yaşadığı çok doğal bir şey 


i Ben söylemedim, annem anladı 

i) Bir tepkisi olmadı 

äi) Hiç konuşmadık sadece âdet olduğumu fark ettiğinde Korkma” dedi. 
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8K 


9K 


10K 


i) Anneme 

i) Beni öptü 

ï) “Artık genç kız oldun" dedi 


i) Anneme i) Hiçbir tepkisi olmadı 


ï) Nasıl korunacağımı anlattı 


i) Kız arkadaşıma | 7Ka ii) Güldü 


göstergesi, büyüdün” dedi 


i) Anneme 8Ka i) Güldü 


ï) Ne dediğini hatırlamıyorum 


i) Büyük kız kardeşime 

i) Yardımcı oldu, ped verdi. 

ii) Ne dediğini hatırlamıyorum 

i) Anneme 10Ka i) Çok erken olduğunu düşündü ï) Kullanmam gereken şeyleri gösterip anlattı 

i) Anneme 

ii) Sevindi 


iii) Yanımda değil, 


i) Büyük kız i) Yengelerime 

kardeşime (aynı evde 

ii) Hatırlamı- yaşanıyordu) 

yorum ii) Hiçbir tepkileri 

ii) Hatırlamı- olması 

yorum ii) Öğüt verdiler, ayaklarını üşütme dediler. 

i) Erkek kardeşime 

ï) Şaşırdı 

ii) Hiçbir şey 

demedi 

i) Büyük kız 

kardeşime 

i) Normal 

karşıladı 

ii) Ne dediğini 

hatırlamıyorum 


i) Anneme 

ii) Artık boyum uzamayacak diye üzüldü 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telefonla konuştuk; ne yapmam erektiğini anlattı 


i) Hiç kimseye 


ii) “Artık büyüdün" dedi 


i) Büyük kız kardeşim ii) Sevindi ili) Başka bir 

ey söylemedi 


i) Anneme i) Söylemedim, ii) Hatırlamıyorum annem fark etti ii) Ne dediğini ii) Erken hatırlamıyorum olduğum için ama normal şaşırdı karşılamış olmalı, iii) Neden anormal bir tepki olduğumu ve olsa hatırlardım ne yapmam gerektiğini 


söyledi 


i) Büyük kız i) Anneme kardeşim ii) Normal 

ii) Bir tepkisi karşıladı olmadı il) Bunun 

iii) Çok normal bir normal ve 

şey olduğunu olması gereken söyledi. Ben bir şey olduğukendimi kötü nu anlattı, konu hissedip ağlamış- hakkında bilgi 


tım. verdi 


i) Anneme 15Ka i) Anneme 

ii) Çok net hatır- ii) Ne yapmam lamadığıma göre, gerektiğini 

çok değişik bir öğretti 

tepki vermemiştir iii) Ne söylediiii) Çok doğal bir ğini 

şey olduğunu hatırlamıyorum 


söyledi i) Kız arkadaşıma i) Bir tepkisi olmadı ïi) Ne dediğini hatırlamıyorum 


i) Hiç kimseye söylemedim 
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16Kaa 


i Kimseye söyleedim, ilk defa kocam fark etti 


i) Bir tepkisi 

olmadı 

üi) “Artık çocuumuz olur” dedi. 


i) Anneme ve i) Anneme i) Saklamıştım 
Babama ï) Kanama için kirlendiğimi, 

i) “Yaşasın” gerekli araçları sonradan arkadediler, beni tebrik temin etti aşlarıma ne ettiler yapmam gerek- ii) Annem ne tiğini sordum yapmam gerekti- i ii) Bir tepkileri ğini anlattı olmadı 

iii) Kendi başlarına da aynı 
Şeyin geldiğini söylediler 


i) Annem i) Anneme 

ii) Tedbir aldı, ii) Güldü 

pedleri hazırladı ili) Korkutmaili) “Sakin ol, bir mak için normal 

Şey yok” dedi. olduğunu söyledi, zaten biliyordum. 


i) İlk âdet kanaması, ilk defa kime haber verildi? 
iii) Bu kişinin ilk tepkisi neydi? 
iii) Bu kişinin ilk söylediği neydi? 


Bir önceki bölümde, araştırma kapsamında görüşülen toplam otuz yedi kişiden on birinin menstruasyon hakkında annesi ile konuşup, bu olayla ilgili olarak onlar tarafından bilgilendirildiklerini görmüştük. Bu gruba ek olarak, katılımcılarımızdan 13K'nın annesi, kızıyla bu konuda konuşma eğiliminde olmamış fakat pedagog olması sıfatıyla halasının 13K ile ayhali konusunu konuşmasını tercih etmiştir. Ayrıca annesinin vefatından sonra kendisine en yakın bulduğu ve anne modeli olarak gördüğü kişinin halası olduğunu hatırlarsak, 13K”yı da, yukarıda sözünü ettiğimiz gruba eklememiz gerekmektedir ki bu durumda, periyodik kanama konusunda annesi tarafından bilgilendirilenlerin sayısı on ikiyi bulmaktadır. Bu rakamlardan örneklemimizin ancak üçte birine yakınının bu konuda annesiyle konuşma olanağı bulabildiği anlaşılmaktadır. 


Bu hatırlatmadan sonra, katılımcıların ilk âdet kanını gördüklerinde bunu öncelikle kime söylediklerine bakacak olursak, tüm 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görüşülenlerin on altısının, bu olayı ilk defa annelerine haber verdikleri anlaşılmaktadır. Ancak bunlardan önce, kitabın başından beri dile getirdiğimiz ayhalinin mahremiyetine ve genç kızlara bu olayın çevredeki diğer kişilerden ve özellikle erkeklerin gözünden saklanması yolunda örtülü ya da açık iletiler verilmesine ilişkin genel eğilime benzerlik göstermeyen bir örnek hemen dikkatimizi çekmektedir. 17K, ilk âdet kanamasını öncelikle annesine ve babasına haber vermiştir. Anne ve baba, kızlarını artık büyüdüğü ve yaşamının yeni bir evresine ulaştığı için kutlamışlardır. Anne, babanın verdikleri bu ilk ortak tepkiden sonra, alışık olduğumuz gibi kız ile anne başbaşa kalmışlar ve anne, periyodik kanama döneminde ne yapması gerektiği konusunda kızını bilgilendirmiştir. “Katılımcıların Âdet Kanaması Görmeye Başlamadan Önce Konuyla İlgili Bilgi Sahibi Olma Durumları” başlığı altındaki açıklamalardan öğrendiğimize göre 17K, menstruasyon hakkında ilk bilgileri annesini izleyerek edinmiştir. Kızın, annenin periyodik kanamayla ilgili davranışlarını görme ve izleme olanağı bulması, annenin bu olayı ev halkından gizleme eğiliminde olmadığını düşündürmektedir. 17K'nın, menarşı annesinin yanında babasına da duyurmakta herhangi bir sakınca görmemiş olması da bu görüşü destekler niteliktedir. Ebeveynlerin, özellikle de annenin, âdet kanamasına ilişkin bu “rahat” tutumu, bir anlamda kızına, bu olayın son derece normal ve utanılmasına gerek olmayan bir durum olduğu iletisidir. Bu koşullarda 17K'nın, rahat ve sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirmiş ve âdet kanamasına ilişkin olumlu bir tutum geliştirmiş olması kuvvetli bir olasılıktır. 


Bu örnekten sonra, menarşı ilk önce annesine söylemiş olan katılımcılara dönebiliriz. Birinci grupta böyle dokuz katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan üçünün annesinin, kızlarının menarşı karşısındaki ilk tepkileri olumlu olmuştur. 5K”nın annesi, kızının ilk âdet kanamasını haber aldığında onu öpmüş ve “artık genç kız oldun” demiştir. 8K'nın annesi de, bu haberi gülerek karşılamıştır. 
Fakat 8K, annesinin bu olay hakkında ilk olarak ne söylediğini hatırlayamamıştır. 11Knın da, âdet kanaması görmeye başladığı haberi annesini sevindirmiştir. 11K'nın annesi kendisinden uzak olduğu için bu olayı telefonda konuşmak durumunda kalmışlardır. 
Ve bu örnekte de annenin ilk sözleri, genel eğilimlere paralel olarak, bu dönemde ne yapılması gerektiğine ilişkindir. Bu üç katılımcıdan ikisi, SK ve 11K, menarştan önce âdet kanaması hakkında anneleri tarafından bilgilendirilmiştir. Bu katılımcıların gerek ilk âdet kanaması öncesinde anneleriyle konuşma olanağı bulmaları, gerek bundan sonra annelerinin ilk tepkilerinin olumlu olması söz ettiğimiz bu kızların, menstruasyon karşısında olumsuz tutumlar geliştirmelerini önleyebilecek etkenlerdir. 


6K da, ilk âdet kanını öncelikle annesine haber verenlerdendir ama bu duyurusuna karşılık annesinin verdiği ilk tepkiyi hatırlayamamaktadır. Annesinin kendisine ilk olarak, kanamanın ne zaman olduğunu ve nasıl korunacağını anlattığını ifade etmiştir. Burada annenin kullandığı ya da 6K'”nın hafızasında yer ettiği şekliyle “korunmak” ifadesi ilgi çekicidir. Bu ifade, âdet kanamasının birtakım tehlikeler barındırdığı yolunda örtük bir ileti içeriyor gibi görünmektedir. Ancak bu tehlikelerin, eski dönemlerde inanıldığı şekliyle, âdet kanının yok edici, soldurucu gizil güçler taşıdığına ilişkin bir çekinceye işaret ettiğini düşünmek akla yakın gelmemektedir. Fakat burada, kanamanın dışarıya karşı açık edilmesinden duyulan endişenin dile getirilmiş olabileceği daha olası görünmektedir. 


10K'nın annesi, menarş haberini aldığında verdiği ilk tepki, kanamanın çok erken olduğunu düşünerek endişe etmek olmuştur. 
10K, on iki yaşındayken âdet kanaması görmeye başlamıştır. Bu tepkiden sonra anne ilk olarak kızına periyodik kanama sırasında kullanması gereken ürünleri göstererek, ne yapması gerektiğini anlatmıştır. 18K'nın annesinin de ilk tepkisi, kanama için tedbir almak ve bu dönemde kullanılacak hijyenik ürünleri hazırlamak olmuştur. İlk olarak da kızına, sakin olmasını söylemiştir. Nitekim, hatırlayacağımız gibi, 18K periyodik kanama hakkında annesi tarafından bilgilendirilmiştir. Bu konuşmada anne kızına, “belli bir periyotta kan geleceğini ve kadınlarda (bunun) çok normal oldugunu” söylemiştir. Başka bir ifadeyle, menarştan önce, bunun normal bir süreç olduğunu kızına duyurmuştur. 


Âdet kanaması görmeye başladığını ilk önce annesine söyleyen diğer katılımcılar 13K ve ISK'dır. Her iki katılımcı da annelerinin, bu haber karşısındaki ilk tepkilerini hatırlayamadıklarını ifade 


194 


etmişlerdir. 13K ayrıca, annesinin bununla ilgili ilk sözlerini de hatırlayamamıştır. “Ama normal karşılamış olmalı. Anormal bir tepki olsa hatırlardım” demiştir. Tabii burada 13K'nın annesinin, bu konularda konuşmaktan hoşlanmadığını da tekrar hatırlamak gerekmektedir. Benzer şekilde 15K da, annesinin menarşı karşısındaki ilk tepkisi ile ilgili olarak “çok net hatırlayamadığıma göre çok değişik bir tepki vermemiştir” demektedir. Fakat annesinin ilk olarak, bu kanamanın “çok doğal bir şey olduğunu” söylediğini hatırlamaktadır. 


Bu gruptaki, menarşı önce annesine söyleyen diğer bir katılımcı da 3K'dır ki, onun karşılaştığı ilk tepki diğerlerininkinden oldukça farklıdır. Sadece 3K değil, ilk âdet kanamasını önce dayısının eşine söyleyen 2K ve ikinci grupta yer alan 2Ka da aynı tepki ile karşılaşmışlardır. 3K ve 2K gibi, âdet kanaması görmeye başladığını ilk olarak annesine söyleyen 2Ka'ya da, bu haber üzerine tokat atılmıştır. 3K'nın annesi, tokat attıktan sonra, kızına ilk olarak “tebrik ederim” demiştir ve bu tokadın bir âdet olduğunu söylemiştir. Dayısının eşinden tokat yiyen 2K, yengesinin ilk âdet kanı üzerine ne dediğini tam olarak hatırlayamamaktadır ama sevindiğini ve “gözün aydın gibi bir şeyler” söylediğini dile getirmiştir. Hatırlanacağı gibi, çalışmanın önceki bölümlerinde, ilk âdet kanamasını gören genç kıza tokat atmanın yaygın olarak görülen bir âdet olduğu ve hatta sadece Türkiye'de değil, farklı kültürlerde de rastlandığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte bu âdetin, menarş karşısında kız çocuğuna verilebilecek en çelişkili mesaj olduğu da dile getirilmişti. Yukarıda sözünü ettiğimiz iki örnekte, bu çelişki açık olarak görülmektedir. Çünkü tokat atma eylemi genellikle, işlenen bir suça karşılık verilen fiziki bir cezalandırma yöntemidir. Dolayısıyla ilk âdet kanını gören kız çocuğuna tokat atılması, periyodik kanamanın cezalandırılması gereken bir durum olduğu mesajını vermekte ve onda suçluluk duygusunun gelişmesine neden olabilmektedir. Kız çocuğu hemen arkasından artık âdet kanaması görmeye başladığı ve genç kızlığa adım attığı için tebrik edilmektedir. 
Bu koşullarda genç kızın yaşamının bu yeni dönemi hakkında ne düşünmesi ve nasıl bir tutum geliştirmesi konusunda çelişkili duygular içine gireceği, bunun da onun üzerinde olumlu ve sağlıklı bir etki yaratmayacağı açıktır. 
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2Ka'ya annesi, ilk olarak tokat atmış ve bundan sonra öncelikle kanama dönemindeki temizliği konusuyla ilgilenmiştir. Bu dönemde kullanması için bez hazırlamış ve kızına bunları vererek ne yapması gerektiğini anlatmıştır. Dikkat edilecek olursa annenin, kızı için “bez” hazırladığından söz etmekteyiz, hijyenik kadın bağı terimini kullanmamaktayız. Çünkü periyodik kanama döneminde kullanılmak üzere geliştirilen ve kadınların yaşamlarında çok önemli ve vazgeçilmez bir yer tutan hijyenik ürünlerin tarihi çok yenidir. Bundan öncesinde, bir kaç kat kumaş parçası dikilerek ya da iki kat kumaşın arasında pamuk yerleştirilerek hazırlanan bağlar, evde yapılmakta ve bu malzemeler yıkanarak tekrar tekrar kullanılmaktaydı. Bu malzemenin kullanım zorluğu kadın için, periyodik kanama döneminde birçok ek sıkıntı yaratmaktadır. Bunların kadının sağlığı açısından yeterli hijyen sağlaması sorunu bir yana, kullanılmış bağların temizlenmesi ,ve yakın çevredeki kişilerden gizlenmesi de kuşkusuz sıkıntı yaratmaktadır. 


İnceleme grubunun ikinci grubunda yer alan, 2Ka dışında altı katılımcı daha ilk âdet kanamasını öncelikle annelerine söylemişlerdir. Bu annelerin ilk olarak nasıl bir tepki verdiklerini ve ne dediklerini IKa ile incelemeye başlayabiliriz. IKa, annesinin herhangi bir tepki göstermediğini fakat ilk olarak korkmaması gerektiğini söyleyerek dikkatli olmasını tembihlediğini dile getirmiştir. 
Annesi IKa'ya, “oturup kalkarken dikkat et, hiç kimse bunu fark etmesin. Erkekler bunu fark etmesin” demiştir. Bundan önce, kızına menstruasyonla ilgili ilk bilgileri verirken de görüldüğü gibi annenin, kızının âdet kanamasıyla ilgili temel kaygısı bunun özellikle babadan ve erkek kardeşlerden gizlenmesidir. IKa, bu endişeyi “o zaman öyleydi” diye açıklamaktadır. Oysa “şimdi düşünüyorum çok saçma halbuki, son derece doğal bir şey” diye eklemekte ve böylece âdet kanaması ile ilgili algı ve tutumların zaman içinde değiştiğine işaret etmektedir. 

14Ka, annesinin bu haberi normal karşıladığını ve konu hakkında bilgi verdiğini söylerken, 15Ka ve 17Ka'nın anneleri öncelikle gene, bu dönemde yapılması gerekenler ile ilgilenmişlerdir. 
18Ka'nın annesi, kızının âdet kanaması görmeye başlamasını gülerek karşılamıştır. Kızını korkutmamak için öncelikle bunun normal bir şey olduğunu söylemiştir. 18Ka, kendisinin korku duymadığını 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çünkü bunun olacağını zaten bildiğini ifade etmiştir. Gerçekten 18Ka, önceden annesiyle bu konuyu konuşma olanağı bulabilmiştir. Annesi, menarştan önce kızını bu konuda aydınlatmış ve “büyümeye başlayınca kan geleceğini” anlatmıştır. Oysa 1lKa'nın annesi, kızının âdet kanaması görmeye başladığını öğrenince önce üzülmüştür çünkü bundan sonra artık kızının boyunun uzamayacağından endişe etmiştir. Bu tepkiden sonra ilk söylediği kızının artık büyüdüğü olmuştur. 


Dördüncü bölümde, kızların âdet kanaması hakkında bilgilendirilmeleri konusu işlenirken, annelerin genellikle periyodik kanamanın ne olduğuna ilişkin bilgi vermekten çekindiklerinden, bunun yerine kızlarının artık büyüdüklerini söylemekle yetindiklerinden söz etmiştik. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların hemen tümünde, ki bu çalışmaların tamamı değişik ülkelerde gerçekleştirilmiş araştırmalara dayanmaktadır, annelerin genellikle, bu dönemdeki temizlik ve estetik kurallarıyla daha fazla ilgilenmek eğiliminde olduklarının saptandığını da dile getirmiştik. Burada gördüğümüz gibi, görüşmelerden elde ettiğimiz bulgular, sözü edilen çalışmaların saptamalarıyla büyük benzerlik göstermektedir. Aktardığımız örneklerden anlaşıldığı gibi, annelerin ilk âdet kanaması ile ilgili temel iletileri, kızların bu dönemde ne yapması gerektiğine ilişkindir. Periyodik kanama süresince kullanılacak ürünler, bunların nasıl kullanılacağı ve kanamanın izlerinin nasıl saklanacağı annelerin öncelikli sorunu olarak görülmektedir. 


İnceleme grubuna dahil edilen katılımcıların, ilk âdet kanamasını daha büyük.oranda annelerine söylemeyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Sonraki tercihin ise büyük kız kardeş olduğu görülmektedir. Örneklemde, menarşı ilk önce ablasına haber veren beş katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan biri, birinci gruptaki 9K'dır. 
9K'nın ablası da, yukarıda gördüğümüz annelere benzer şekilde, ilk olarak kardeşine hijyenik kadın bağı vererek bu konuda kendisine yardımcı olmuştur. 14K ise, ablasının ilk tepkisinin ne oldugunu hatırlamamakla birlikte, öncelikle bunun çok normal bir şey olduğunu söylediğini ifade etmiştir. Oysa, ablasının bu sözlerine rağmen 14K, kendini çok kötü hissettiğini ve ağladığını dile getirmiştir. İkinci gruptaki 7Ka, 10Ka ve 12Ka, ablalarının bu haber karşısındaki ilk sözlerini hatırlamadıklarını söylemişlerdir. 


Bunların dışında menarşı ilk olarak, kız arkadaşlarına söyleyen beş katılımcı vardır. IK, ilkokul mezuniyet gecesinde düzenlenen etkinliklerde sunucu olarak görev almıştır. Arada tuvalete gittiğinde iç çamaşırındaki kanı görmüştür. Bunun üzerine arkadaşını yanına çağırarak, “benim bir yerim kanıyor ama hiç acı çekmiyorum” demiştir. Konuyla ilgili bir bilgisi olmayan kız arkadaşı da ne olduğunu anlamamış ve çok şaşırmıştır. Ve ilk söylediği “ay çok kötü” olmuştur. Telaşla salona giderek IK'nın annesini tuvalete getirmiştir. Annesi IK'ya korkmaması gerektiğini, eve dönünce kendisiyle bu konuyu konuşacağını söyleyerek kızını rahatlatmaya çalışmıştır. 7K ve SKa'nın ilk âdet kanını gördüklerini söyledikleri arkadaşları, bu haberi gülerek karşılamışlar ve bunun büyümenin, genç kız olmanın göstergesi olduğunu söylemişlerdir. 


Bunların dışında kalan bir grup daha vardır ki bunlar ilk âdet kanamasını hiç kimseye söylememeyi tercih etmişlerdir. Bu örneklerin pek çoğunda anne, kızının bazı hareketlerinden periyodik kanamanın başladığını fark etmiştir. Bu grupta yer alan 4K, annesinin bu durumu anladığında çok mutlu olduğunu ve kendisini öptüğünü söylemiştir. Fakat bu ilk tepkinin nedenini anlamadığını da eklemiştir. 4K'nın annesi, kızının ilk âdet kanamasını görmesinden bir iki ay önce onunla bu konu hakkında konuşmuş ancak bunun her kadında görülen bir durum olduğunu söylemekle yetinmiştir. Daha önceden kızıyla kanama hakkında konuşmuş olan anne, periyodik kanamanın başladığını fark ettiğinde ilk olarak, bu durumu kendisine haber vermemesinin nedenini sormuş ve bunun çok normal ve korkulmaması gereken bir durum olduğunu söylemiştir. 12K ise, bunu hiç kimseye söylememiştir. Daha önceki bulgulardan bu katılımcının, âdet kanaması ile ilgili olarak okulda bilgilendirildiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla bu kanamanın ne anlama geldiğini ve ne yapması gerektiğini bildiği için, kimseye söylemeye gerek görmemiştir. Annesinin de büyük olasılıkla bu konuyu konuşmak eğiliminde olmaması, kızından da bununla ilgili herhangi bir soru ya da yardım talebi gelmemesi üzerine anne ile 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kızın menstruasyonla ilgili hemen hiç konuşmamış olduklarını düşünmek yanlış olmayacaktır. 


İkinci grupta yer alan 13Ka da, bu olayı kimseye duyurmamış ama annesi durumu fark etmiştir. İlk âdet kanamasını on bir yaşında gören 13Ka'nın annesi, öncelikle bunun çok erken bir yaş olduguna şaşırmıştır. 13Ka'nın âdet kanaması göreceğine ilişkin herhangi bir ön bilgisi bulunmadığından, ilk kan başladığında hastalandığını sanarak korkmuş ve bunu gizlemek istemiştir. Ancak durumu fark eden anne ilk önce kızına, bunun son derece doğal bir olay olduğunu söylemiş, kanamanın neden olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlatmıştır. 


16Ka ise, bunu herkesten gizlemiştir. “O zaman biz her şeyi gizliyorduk, hiç kimseye söylemiyorduk. Kendi kendimize şey yapıyorduk. Annemiz, babamız vardı, yengelerimiz, teyzelerimiz falan hiç kimseye söylemiyorduk. O zaman öyleydi” demektedir. Fakat daha önceki yanıtlarından 16Ka'nın, âdet kanaması görmeye başlamadan önce, bu konuda bir bilgisi olmadığını görmüştük. Bu konuda bir fikri olmadan ilk kanı görmek ve bunu hiç kimseye söylememek nasıl olur diye merak ettiğimizde, 16Ka, kız arkadaşlar arasında bu konunun konuşulduğunu şöyle ifade etmiştir; “bilgimiz yoktu ama gene de arkadaşlarımız vardı, bizden büyük olan arkadaşlarımız vardı, onlar söylüyordu, böyle bir şey olduğu zaman hiç korkmayın, yani bu doğaldır falan diye anlatıyorlardı. İlk (kan) gördüğüm zaman korkmadım” 16Ka'nın periyodik kanamasının başlamasının üzerinden zaman geçtikten sonra annesi bu durumun farkına varabilmiştir. 


Üçüncü gruba baktığımızdaysa, görüşülen dört katılımcıdan sadece 7Kaa'nın menarşı yengelerine söylediği görülmektedir. Bu haber karşısında yengelerin bir tepkisi olmamıştır ama sadece, bu dönemde ayaklarını üşütmemesini öğütlemişlerdir. Bu gruptaki diğer üç katılımcı, bu olayı kimseye söylememişlerdir. Bunlardan 4Kaa'nın annesi, kızının âdet kanaması görmeye başladığını anlamıştır. Fakat korkmamasını söylemekten başka bir tepki göstermediği gibi, bu konuda hiç konuşmamışlardır da. 


16Kaa, on dört yaşında evlenmiş ve ilk âdet kanını on yedi yaşında görmüştür. Fakat bunu kimseye söyleyememiştir. Durumu 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ilk fark eden kocası olmuştur. Eşi, bununla ilgili ilk olarak “artık çocuğumuz olur” demiştir ve bundan bir yıl sonra da çocukları doğmuştur. 


17Kaa için âdet kanaması kirlenmek anlamına gelmektedir. İlk âdet kanamasını kime söylediniz sorusuna “saklamıştım kirlendiğimi” yanıtını vermiştir. Bununla ilgili önceden herhangi bir bilgisi de olmayan söz konusu katılımcı, sonradan arkadaşlarına ne yapması gerektiğini sormak zorunda kalmıştır. Arkadaşlarının herhangi bir tepkisi olmamıştır sadece aynı şeyin kendi başlarına da geldiğini söylemişlerdir. 

Elde edilen bu bulgulardan, sadece annelerin değil, büyük kız kardeşlerin ve kız arkadaşların da büyük oranda, ilk defa âdet kanaması görmeye başlayan kıza, bu dönemde yapması gerekenler hakkında bilgi vermekten ve bunun korkulacak bir durum olmadığını söylemekten öte bir şey anlatmadıkları anlaşılmaktadır. Ancak bu eğilimin büyük oranda, ablalar ve kız arkadaşların da menstruasyon hakkında bundan daha fazla bir bilgiye sahip olmamalarından kaynaklandığını dikkate almak doğru bir yaklaşım olacaktır. 


Menarş Ailede Kadınlara Açıklanır 


Yukarıdaki altıncı tabloda katılımcıların, menarşı ilk defa kimlere söyledikleri görülmektedir. Bu tablonun verilerinden anlaşıldığı gibi birinci gruptaki on sekiz katılımcının yarısının menarşı ilk defa annesine haber verdiği, ikinci gruptaki on beş katılımcının gene yarısına yakınının, yani yedisinin bu durumu ilk olarak annelerine söylediği anlaşılmaktadır. Fakat görüşülen dört anneannenin hiç biri, ilk âdet kanamasını annelerine söylememişlerdir. Menarşı ilk defa annelerine haber veren bu katılımcıların, âdet kanaması görmeye başladıklarını anneden sonra kime açıkladıklarına baktıgımızda, kızın yaşamındaki bu yeni dönemin babaya haber verilmesinin yaygın olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü birinci grupta ilk âdet kanamasını önce annelerine haber veren dokuz genç kızdan sadece biri (3K), bu olayı annesinden sonra babasıyla da paylaşmıştır. Ayrıca menarş, büyük kız kardeşe de haber verilmiştir. 
Bunun dışındaki sekiz katılımcının hiçbiri, babasıyla bu konuyu konuşma eğiliminde olmamıştır. Bu yanıtlayıcıların üçü, annelerinin babalarına bununla ilgili bilgi vermiş olabileceğini düşünmektedirler. Söz ettiğimiz bu üç katılımcıdan biri olan 5K, ilk âdet kanını annesine haber verdikten sonra bunu ablasıyla da paylaştığını ifade etmiştir ancak bu yeni durumdan babaya söz etmek sorumluluğu anneye kalmıştır. Erkek kardeşe ise bu konu hiç açıklanmamıştır. Böylece kızın âdet kanamasıyla ilgili olarak, ailedeki erkeklerle yüz yüze gelmesi engellenmiştir. 


Benzer şekilde 6K da, “benim yanımda kimseye söylenmedi. 
Annem, babama söylemiştir” demiştir. Bu ifadeden SK'nın tersine, 6K'nın âdet kanamasının babaya söylenip söylenmediğinden de emin olmadığı anlaşılmaktadır. 15K bu olayı ilk defa annesine, sonra da teyzesine ve kuzenine açıklamıştır. Ve “babama, annem söylediyse bilmiyorum. Erkeklere açıklanmadı” ifadesiyle 6K gibi, babasının bundan haberi olup olmadığını bile bilmediğini göstermektedir. Bu durum mensturiyel tabuyu akla getirmektedir. Âdet kanamasının babaya, anne tarafından söylenmesi ve hatta babanın bu durumdan haberdar olup olmadığının kıza fark ettirilmemesi, kız için kanamanın gizli tutulması gereken, ayıp ve utanılacak bir durum olduğuna ilişkin üstü örtülü bir mesajdır. Bunların dışında menarşı ilk defa annesine söyleyen 18K da, anneden sonra âdet kanamasının ailede kimlere açıklandığı konusunda, “ben kimseye söylemedim. Onlar kendi aralarında konuşmuşladır” yanıtını vermiştir. 

8K bu konuyu ilk olarak annesiyle konuşmuş ama başka kimseye kanama hakkında bir şey söylememiştir. “Ufanıyordum. Annem yengeme, anneanneme, babaanneme söylemiş” demiştir. Görüldüğü gibi, ayhali ailedeki erkeklere açıklanmamıştır. 10K'nın da durumu aynıdır, menarş anneye söylenmiş fakat başka kimseye haber verilmemiştir. 11K’nın annesinden sonra anneannenin de öğrenmesine izin verilmiş ancak baba, aileden ayrı olduğu için kızının bu yeni durumundan haberi olmamıştır. 


Katılımcıların, âdet kanaması hakkında ilk olarak kim tarafından bilgilendirildiklerinin incelendiği bölümden hatırlanacağı gibi 13K, kanama göreceğini ve bunun neden olduğunu halasından öğrenmiştir. Ancak gene aynı tabloda gördüğümüz gibi 13K, utandığı için bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmiştir. Bu 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koşullarda 13K'nın, âdet kanaması görmeye başladığını babasıyla paylaşmasını beklemek zaten olası görünmemektedir. 


Birinci grupta âdet kanaması görmeye başladığında, bunu ilk defa kendisinden büyük kız kardeşlerine söyleyen iki katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan 9K, daha sonra sadece annesine söylediğini ifade ederken, 14K annesine ve diğer büyük kız kardeşine haber verdiğini söylemiştir. 14K, “babaya böyle şeyler söylenmez bence” diyerek, âdet kanamasının çevreden, özellikle başta baba olmak üzere erkeklerden gizlenmesi gerektiği konusunda güçlü bir güdülenmesi olduğunu da söylemiş olmaktadır. 


2K ilk âdet kanını gördüğünü önce dayısının eşine söylemiştir. 
Bundan sonra durum anneye, anneanne ve teyzeye açıklanmıştır. 
Fakat babanın olaydan haberdar edilmesi görevi gene anneye düşmüştür. 


Bu gruptaki katılımcılardan üçü, menarşı öncelikle kız arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Bunlardan IK, hatırlanacağı gibi ilk âdet kanını ilkokul mezuniyet gecesinde görmüştür ve bundan dolayı büyük bir korku ve şaşkınlık duymuştur çünkü öncesinde bununla ilgili bir bilgisi yoktur. Dolayısıyla kanamanın başladığını hemen yanındaki kız arkadaşına söylemiştir. Kendisi gibi telaşa kapılan kız arkadaş, hemen anneye haber vermiştir. Böylece anne de durumu öğrenmiştir. IK'nın âdet kanaması görmeye başladığının, teyzesiyle birlikte babasına da açıklanmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Fakat 7K için aynı şeyi söylemek olası değildir. 
Çünkü kanama görmeye başladığını ilk defa kız arkadaşına söyleyen 7K, “utandığı için” bunu başka hiç kimseye açıklamamıştır. 
Ancak anneannesi, kullandığı kadın bağlarını görerek torununun durumunu öğrenmiştir. Benzer bir durum 16K için de geçerlidir. O da 7K gibi, ilk âdet kanamasını yalnızca kız arkadaşıyla paylaşmayı uygun bulmuştur. Annesi ancak satın aldığı hijyenik kadın bağılarını görünce olaydan haberdar olmuştur. 


Menarşı Açıklamaya Gerek Olmayabilir: 


Bunların dışında birinci grupta, âdet kanaması görmeye başladığını hiç kimseye söylememiş olan iki katılımcı yer almaktadır. 
Bunlar 4K ve 12K'dır. 4K, kendisinin hiç kimseye bununla ilgili bir şey söylemediğini ama annesinin anladığını ve bundan sonra 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babasına ve anneannesine de âdet kanaması görmeye başladığının açıklandığını ifade ederken 12K, kendisinin kimseye bir şey söylememesine rağmen hijyenik kadın bağı almaya başlayınca ailede herkesin durumu öğrendiğini dile getirmiştir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken, söz konusu bu iki katılımcının, menarştan önce âdet kanaması hakkında bilgilendirilmiş olduklarıdır. Daha önceki bulgulardan hatırlanacağı gibi, 4K annesi tarafından, 12K ise okulda, ayhali konusunda bilgilendirilmiştir. Dolayısıyla bu iki katılımcının ilk âdet kanını hiç kimseye söylememiş olmalarının tek nedeninin bundan duyulan utançla açıklanamayacağı açıktır. Kızların ne yaşayacakları ve ne yapmaları gerektiğini biliyor olmaları, bunu çevrelerindeki kişilerle paylaşma gereği duymamış olmaları olasılığını akla getirmektedir. Burada da âdet kanamasının açıkça ve rahatlıkla konuşulan bir konu olmaması kuşkusuz önemli bir rol oynamaktadır fakat tek etkenin bu olmadığını da belirtmek gerekmektedir. 


Birinci grupta diğerlerinden farklı olarak dikkat çeken bir örnek 17K'dır. Çünkü menarşı annesiyle birlikte babasına da haber veren tek örnektir. Bu örnekte menaşın babaya, kız tarafından açıklanmış olması hem genel olarak birinci grup katılımcıları açısından, hem de çalışmanın önceki bölümlerindeki anlatılar bağlamında farklı bir tutuma işaret etmektedir. Fakat bu örnekte de, âdet kanamasının erkeklere açıklanması babayla sınırlı kalmış görünmektedir. Çünkü, daha sonrasında periyodik kanamanın ailede kimlere açıklandığı sorusuna 17K, “teyzelere ve halalara” yanıtını vermiştir. Oysa, annesiyle yapılan görüşmelerden 17K'nın bir de erkek kardeşi olduğunu öğrenmiştik. Diğer bir deyişle alışık olduğumuz gibi, kadın akrabalar genç kızın bu yeni durumundan haberdar edilirken yakın erkek akrabalar bu konunun dışında tutulmaktadır. 


İkinci grubun bu soruya verdiği yanıtlara bakıldığında, buradaki katılımcıların âdet kanaması ile ilgili haberi erkeklerden gizlemek konusunda daha çekingen oldukları hemen dikkati çekmektedir. Bu grupta sadece IlKa, ilk âdet kanını öncelikle annesine haber verdikten sonra bunu babasıyla paylaşmıştır. Bunun yanında 8Ka'nın, menarşı ilk önce erkek kardeşine söylediğini bir önceki tablonun verilerinde görmüştük. Sonrasında ise, anne ve babaan- 


203 


neye söylemiştir. Ancak ikinci gruptaki on beş katılımcının, bu iki örnek dışında, hiç biri âdet kanaması görmeye başladıklarını ya da başka bir ifadeyle ergenlik dönemine ulaştıklarını, ailedeki erkeklere açıklamamışlardır. 


IKa, menarştan önce annesi tarafından kanamanın, babadan ve erkek kardeşlerden saklanmasına dikkat etmesi konusunda tembihlenmiştir. Dolaysıyla, ilk âdet kanamasını annesine haber vermiş ama bu, ailede başka kimseye açıklanmamıştır. 15Ka da, bir önceki tabloda görüldüğü gibi, ilk âdet kanamasını sadece annesine söylemişti ama başka hiç kimseye bundan söz etmemiştir. 


13Ka, bir önceki tablodan öğrenildiği gibi, ilk âdet kanamasını dahi hiç kimseye haber vermemiştir ancak annesi kızının durumunu anlamıştır. Bundan başka da ailede kimseye bu konuda bir şey söylenmemiştir. 13Ka, anne ve babasının ayrı olduğunu, yani babanın onlarla birlikte yaşamadığını söylemiştir. Ailede kendisinden ve annesinden başka bir de büyük erkek kardeş vardır ki, ona da bu konuda herhangi bir şey söylenmemiştir. Bu ifade de, diğer birçok örnekte olduğu gibi, âdet kanamasının erkeklere açıklanacak bir konu olmadığına, aksine onlardan gizlenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 


Diğer katılımcılara baktığımızda, menarşı ailede sadece yakın kadın akrabalara açıklanması genel bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. 12Ka, âdet kanaması hakkında daha çok arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. İlk âdet kanamasını önce büyük kız kardeşine söylemiş, başka kimseye duyurmamıştır ama annesi, kızının durumunu sezmiştir. Bundan başka da, ailede kimseye bu konuyla ilgili bir şey söylenmemiştir. Ancak arkadaşlarıyla bunu konuştuklarını eklemektedir; “(ilk âdet kanamasını) aynı dönemde olduğumuz için onlarla konuşurduk. Hiç unutmuyorum, arkadaşlarla nasıl gusül abdesti alınır onu anlatırdık birbirimize. 
Çünkü annem (kanama) bittikten sonra boy abdesti almak lazım demişti, ona da doktor söylemiş” 


Anneler, Menarşı Ailedeki Erkeklerle Paylaşmaktan Daha Fazla Çekinmektedirler: 


Birinci grupla ikinci grup birbiriyle karşılaştırıldığında, ilkinde âdet kanaması görmeye başladığını babasına da söylediğini ifade 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eden dört katılımcı bulunmaktadır. Oysa ikinci grupta, bunu babasına söylemiş olan sadece bir örnekle karşılaşmaktayız. Öte yandan birinci gruptaki yanıtlayıcılardan ikisi, 2K ve 5K, annelerinin bu konuyu babalarına duyurduklarını söylemişlerdir. Bununla birlikte 6K, 15K ve 18K, emin olmamakla birlikte babalarının da, anneleri aracılığıyla âdet kanaması görmeye başladıklarını öğrenmiş olabileceklerini ifade etmişlerdir. Buna karşılık ikinci gruptaki katılımcılardan, kendileri değilse bile annelerinin, ergenlik dönemine girdiklerinin bu işaretini babalarına haber verdiklerine ilişkin bir açıklamada bulunmamışlardır. 


Üçüncü grupta ise bu eğilim çok daha kuvvetli olarak kendini göstermektedir. Çünkü bu grupta sadece 7Kaa, yengelerinden sonra âdet görmeye başladığını, büyük kız kardeşine de söylemiştir. 
Ama diğer üç anneanneden hiçbiri bu konuyu ailesiyle paylaşmamıştır. Üstelik Tablo 6'da görüldüğü gibi bu üç katılımcı, menarşı da hiç kimseye duyurmamaya çalışmışlardır. 17Kaa, “eskiden ayıptı böyle şeyler” diyerek, menstruasyonun çevreden saklamak için neden çaba harcandığını açıklamıştır. Ayrıca gene bu ifade, elde edilen bulgular çerçevesinde menstruasyonla ilgili algıların ve kaçınmaların zaman içinde değişikliğe uğradığına ilişkin saptamayı da özetlemektedir. 


Katılımcıların İlk Âdet Kanı Karşısındaki Duyguları 


İnceleme grubunun, menarş ile ilgili deneyimlerini incelemeye devam ederken, önemle üzerinde durmamız gereken bir diğer konu da, katılımcıların bu olay karşısındaki duygularıdır. 4 Kan adlı kitaptan yaptığımız alıntılarda, kız çocuklarının menarş karşısındaki ilk duygularını genellikle iki kategoride toplamanın olası oldugunu gördük. Bunlardan ilki, âdet kanaması karşısında duyulan korku, utanç ve kanın verdiği kirlilik hissi gibi olumsuz diyebileceğimiz duyguları içeren kategoridir. Burada özellikle, kızın âdet kanaması hakkında önceden bilgi sahibi olup olmaması önemli bir rol oynamaktadır. Diğer kategori ise, büyüdüğünün ve genç kız olduğunun işareti olarak menarştan dolayı duyulan sevinç ve heyecan duygularını, hatta gurur duymayı kapsamaktadır. Buradan 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inceleme grubunun, ilk âdet kanaması karşısındaki duygularını aktarmaya geçebiliriz. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcılara ilk âdet kanı karşısında neler hissettikleri sorulduğunda, yukarıdaki açıklamalarımıza benzer şekilde, farklı sonuçlarla karşılaşılmıştır. Aşağıdaki tabloda, bu soruya verilen yanıtlar görülmektedir. 


Tablo 7: 
Katılımcıların lik Âdet Kanı Sonrasındaki Duyguları 


1. Grup 2. Grup 3. Grup 
Kimlik Kimlik Kimlik 


Kadınlık hissi geliyor; 
çocukluktan çıkıyorsun, genç kız oluyorsun 
Çok rahatsızdı; tedirginlik ve sinirlilik 


Büyümenin verdiği değişikik; kendimi daha genç kız gibi hissettim. Hoşuma git 

Erken olduğumu düşündüm, şaşırdım. Daha ile-ride olacağımı düşünüyordum 

Kötü hissettim. Ömür boyu | 4Ka her ay bunu mu çekeceğim diye düşündüm. 
Sonra kadın oldum artık güzel bir şey diye mutluluk duydum 


5K | Çok kötü bir şey olduğunu 


Hiçbir şey hissetmedim | 4Kaa 


düşündüm. Çok ağrılı ve çok pis bir şeydi 

j% ge ekinari |: i | | bir farklılık olmadı 

Düzenli olarak karın 


ağrıları başlayınca kızdım. Neden bunu kadınlar 


ll | 


çekiyor diye düşündüm. 
Pedini falan babandan saklaman lazım 
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8K Hatırlamıyorum 8Ka | Çocukluğun masumiyetini kaybetmiş bir kadın gibi 


Farklı bir kişi olduğumu düşündüm, bir geçiş dönemiydi benim için 


| 10K | Kötü, çok erkendi | 10Ka | Kötü ve rahatsız | - | - i | 
hissettim 


Hiçbir değişiklik olmadı, Hiçbir şey hissetme- 


bir şey hissetmedim dim 


12K Hiçbir şey hissetmedim | 12Ka | Çok sinirliydim, kendimi pislenmiş gibi | hissettim. Temizlenene kadar pis bir insan 


olursun 
13K | Büyümüş. lik zamanlar | 13Ka fizyolojik kirlilikten rahatsız oldum 


Daha önceden bilgim olmadığı için korkmuştum, hastalık zannetmiştim. Ne 


olduğunu öğrenince 
İf legeetikoku | b | 
14K İlk defa çok kötü hisset- | 14Ka | Tuhaf, kendimde tim ve ağladım birtakım değişiklikler hissetim 
15K Biraz büyümüş, genç kız | 15Ka | Biyolojik olarak olmuş gibi ağrılarım arttı. Ailede büyük çocuk olmanın 


verdiği olgunluk havası biraz daha arttı. Daha olgunlaş- 


e ia — 
LE 


Z m i 


tım sanki 
16K Hiçbir değişiklik olmadı | 16Ka | Ergenlik çağına 16Kaa | Kamım giriyorsun, farklı bir ağrıyordu, durum oluyor sancım oluyordu; çok zordu 
17K | Kötühissettim 17Ka | Tedirginlik ve genel (| 17Kaa | Güçlendim ve bir huzursuzluk gelişmekte olduğumu hissettim 


Sevinmiştim 


şeylerin değişeceğini. 
Hep ilk adım diye anlatılır 
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Araştırmanın örneklemine dahil olan katılımcılara, âdet kanaması başladıktan sonra kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuştur. 
Bu soruya karşılık, birinci grupta dört, ikinci grupta iki ve üçüncü grupta da bir katılımcı ilk kan karşısında hiçbir şey hissetmedikleri yanıtını vermişlerdir. Bunların dışında 8K, bu dönemde ne hissettigini hatırlamadığını söylemiştir. 


Diğer katılımcılardan gelen yanıtlar genel olarak iki farklı kategoriye işaret etmektedir. Katılımcıların bir bölümü periyodik kanamaları başladığında kendilerini kötü hissettiklerini ifade ederken, diğer bir grup olumlu duygulardan söz etmiştir ki, buradaki temel motif, büyümüş olmanın verdiği sevinç ve heyecandır. 


Âdet kanamasının başlamasından sonra kendilerini kötü hissettiklerini açıklayan yanıtlayıcıların daha fazla, kanamanın yarattığı fiziksel rahatsızlıklardan şikayet ettikleri görülmektedir. Örneğin ilk âdet kanamasını on iki yaşındayken gören IK, kanamaların başlamasıyla kendini “çok kötü” hissettiğini ifade etmiştir. Çünkü kanamaları düzensiz olmaktaydı ve on beş günde bir, çok ağrılı kanama görmekteydi. Bu nedenle annesiyle birlikte, bir kadın dogum uzmanına gitmişlerdir. Annesi, yaşı küçük olduğu ve utanabileceği endişesiyle kızını özellikle kadın doktora götürmeyi tercih etmiştir. Ayrıca IK, kuzeninin arkadaşının annesi olan doktoru önceden tanımaktadır. Yanıtlayıcının ifadesine göre, doktor kendisine kadın doğum uzmanından çok psikolog gibi yaklaşmıştır. 
Doktorun, kendisine adıyla hitap etmesi, böyle düşünmesine ve onun yanında kendini rahat hissetmesine neden olmuştur. Doktor IK'ya, âdet kanamasının kadınlar için bir ceza değil, aksine bir hediye olduğunu çünkü bundan böyle çocuk sahibi olabileceğini anlatmıştır. Fakat doktorun kendine yaklaşım tarzı ve anlattıklarına rağmen IK; henüz on iki yaşında jinekolojik muayeneden geçmenin kendisini olumsuz etkilediğini dile getirmektedir. Üstelik sadece periyodik kanamanın başladığı dönemlerde değil, halen çok sancılı ve sıkıntılı menstruasyon geçirdiği için zaman zaman doktora gitmesi gerekmesine rağmen bu muayeneye alışamamıştır ve rahatsızlığı devam etmektedir. Ayrıca kadın doğum uzmanına karşı gelişen bu sıkıntı, ileride çocuk sahibi olma fikrini de rahatsız edici bulmasına neden olmaktadır. Eskiden çocuk sahibi olmak istemediğini, çok sayıda kimsesiz çocuk olduğunu ve onlardan birini 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evlat edinmenin çok daha iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Ve bu düşüncede toplumsal duyarlılıktan çok, doktor korkusunun etkili olduğunu kendisi ifade etmiştir. 


“Âdet Kanaması Fiziksel Rahatsızlıklar Yaratıyor”: 


Yukarıda değindiğimiz gibi âdet kanamasının başlamasıyla kendini kötü hissettiğini söyleyen katılımcılar sıklıkla fiziksel sıkıntılara işaret etmişlerdir. Bu örneklerden biri de 5K'dır. SK bunun “çok kötü bir şey olduğunu” düşündüğünü itiraf etmektedir. 
“Çok ağrılı, çok pis bir şeydi” diye anlatırken, âdet kanamasının yarattığı fiziksel rahatsızlık yanında, başlı başına kanın yarattığı kirlilik hissine işaret etmektedir. 


7K ise, “düzenli karın ağrısı başlayınca kızdım” yanıtıyla gene fiziksel sıkıntıyı dile getirmiştir. Fakat cevabını dinlemeye devam edince 7K'nın, kendini kötü hissetmesinin tek nedeninin fiziksel rahatsızlıktan kaynaklanmadığı anlaşılmaktadır; “niye bunu kadınlar yaşıyor diye düşündüm. Pedini (kadın bağı) falan babandan saklaman lazım”. Bu yanıtta öncelikle kadınlık durumunun sorgulanması ve buna karşı gelişen olumsuz bir algı söz konusudur. 
Ayrıca âdet kanamasının mahremiyeti, diğer kişilerden saklanması gerekliliği söz ettiğimiz katılımcıda bir baskı yaratıyor gibi görünmektedir. 7K'nın, âdet kanamasıyla ilgili bu olumsuz düşünce ve duygularının kökenini anlamak için daha önceki yanıtlarını kısaca hatırlatmakta yarar vardır. Öncelikle 7K, menarştan önce, âdet kanaması göreceğini bilmektedir. Bu konuda konuştuğu kendinden büyük kız arkadaşı, bunun kadınlarda düzenli olarak görülen bir kanama olduğunu söylemiştir. Bu anlatımda söz edilen düzenli kanamanın, normal bir durum olduğu mesajı da verilmektedir. 
Bundan sonra 7K, ilk âdet kanını gene öncelikle arkadaşına haber vermiştir. Arkadaşının buna verdiği tepki de olumludur. Bu haberi gülerek karşılayan arkadaşı kanamanın, 7K'nın büyüdüğünün işareti olduğunu söylemiştir. Ançak katılımcı, utandığı için periyodik kanamanın başladığını ailede kimseye söylemediğini ama anneannesinin kullandığı kadın bağını görerek durumunu anladığını belirtmiştir. Yapılan görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla 7K”nın, âdet kanamasına ilişkin böylesi olumsuz duygu ve düşünceler içine girmesine yol açacak açık bir neden yok gibidir. Diğer bir ifadeyle 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ilk âdet kanamasından önce ne yaşayacağını bilmediği, çevresinde kanamayla ilgili olumsuz tutumlarla karşılaştığı ya da kendisine bu tür mesajlar verildiğine ilişkin bir durum kaydedilmemiştir. Ancak genç kızlar, menstruasyonla ilgili olarak çok çeşitli kanallardan iletiler almaktadırlar. Reklamlardan, sıklıkla âdet kanamasının sürdüğü günlerin özel ve zor olduğu mesajı verilirken, bu dönemde kullanılacak ürünlerin üstünlüğü, çevredekilerin fark edemeyeceği şekilde tasarlanmış olmasıyla açıklanmaktadır. Arkadaşlar arasında bu konudan bahsedileceği zaman daha alçak sesle konuşmaya özen gösterilmesi ve hatta bu konunun konuşulmaması bile genç kızlar için olumsuz iletilerdir. Böylece genç kızlar, farklı kanallardan menstruasyonun başkalarından gizlenmesi yönünde koşullandırılmaktadır. Bu durum ise genç kızlar için gerginlik yaratabilmektedir. 


7K gibi 17K da, periyodik kanamanın başlamasından sonra kendini kötü hissetmiştir. Oysa 17K'nın yakın çevresinden âdet kanaması ile ilgili destekleyici tepkiler aldığını daha önce görmüştük. Bu katılımcı, ilk âdet kanını annesiyle birlikte babasına da duyurmaktan çekinmemiştir ve onlar da kızlarını, bu yeni durumdan dolayı tebrik etmişlerdir. Dolayısıyla bu örnekte, yakın çevresinin tutumları yanında, daha geniş çevrenin âdet kanamasıyla ilgili mesajlarının, genç kızların tutumlarının şekillenmesinde çok önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha görmek olasıdır. 


Bunların dışında menarşı on bir yaşında yaşayan 3K ile on iki yaşında kanaması başlayan 10K'nın kendilerini kötü hissetmelerinin nedeni periyodik kanamanın çok erken başlamış olduğunu düşünmeleridir. Menstruasyonun fizyolojik işleyişini inceledigimiz bölümde, menarşın genellikle onbuçuk yaşında başlayabildiğini ve ortalama ilk âdet kanaması yaşının on iki-on üç yaşları olduğunu yazmıştık. Ayrıca söz ettiğimiz her iki katılımcı da, menarştan önce ne yaşayacaklarını bilmektedirler. Fakat gene her ikisinin de, bu konuda yeterince bilgilendirilmedikleri de açıktır. 
Hatırlanacağı gibi 3K, aslında bu konuda kimsenin kendisine bir şey anlatmadığını ancak okulda arkadaşlarının konuşmalarından duyduğu kadarıyla bir fikir edindiğini söylemişken, 10K da gene kız arkadaşlarından dinledikleriyle yetinmek durumunda kalmıştır ki, bunun da çok açıklayıcı olmadığını, kanamayı her ay olan bir şey diye anlatmaktan öteye gitmediğini ifade etmiştir. Hem 3K 


210 


hem de 10K, menarşı ilk önce annelerine söylemişlerdir. Tablo 6'nin verilerinden hatırlanacağı gibi annelerin buna verdikleri tepki, söz konusu yanıtlayıcıların kanamanın erken olmasından duydukları kaygıyı ve neden kendilerini bundan dolayı kötü hissettiklerini açıklar görünmektedir. 10K'nın annesinin ilk tepkisi, menarşın çok erken olduğunu dile getirmek olmuştur. Görülüyor ki, annenin bu tepkisi kızını büyük oranda etkilemiş ve bu nedenle kendini kötü hissetmesine neden olmuştur. 3K”nın annesi ise, kızının periyodik kanamalarının başladığını duyunca, ona tokat atmıştır. Her ne kadar, hemen arkasından bunun bir gelenek olduğunu söyleyip onu tebrik etmişse de, bu 3K'nın âdet kanaması nedeniyle kendini kötü hissetmesine engel olmamıştır. 


“Yaşasın, Büyüdüm Artık”: 


Âdet kanamasının başlamasından sonra kendini kötü hisseden bu yanıtlayıcıların dışında birinci gruptaki diğer katılımcılar, menarşı büyüdüklerinin bir işareti olarak görmektedirler. Ve bunlar arasında daha olumlu duyguların ağır bastığı görülmektedir. Örnegin 2K, periyodik kanamanın başlamasıyla ilgili duygularını şöyle dile getirmektedir, “büyümenin verdiği değişiklik. Kendimi daha genç kız gibi hissettim. Hoşuma gitti”. Benzer şekilde 15K, “biraz büyümüş, genç kız olmuş gibi hissediyor insan” diye ilk duygularını ifade etmektedir. 


13K'nın anlattıkları daha farklıdır. Bu soruya verdiği yanıtta, âdet kanamasının başlamasından sonra kendini “büyümüş” hissettiğini ifade etmiştir. Bu olayı, “çocukça davranışlardan kurtuldugunu biyolojik olarak öğreniyorsun” sözleriyle açıklamaktadır. 
Burada “çocukça davranışlardan kurtulmak” ifadesi dikkat çekicidir ve yanıtlayıcının kendi içindeki bir çatışmaya işaret ediyor görünmektedir. Nitekim anlatısına devam ettiğimizde, bu çatışma- nın kaynakları belirmektedir. Daha önceden 13K'nın, on altı yaşında iken, uzun dönemli bir hastalık sonucunda annesini kaybettiğini bilmekteyiz. Yanıtlayıcı, “anneme bakmak zorunda olduğum için zaten hep yaşımdan olgundum” diyerek söz ettiğimiz bu çatışmanın sinyallerini vermektedir. Annesinin hastalığı nedeniyle yüklenmek zorunda olduğu sorumluluklarla, kendisinden beklenen davranış modeliyle çocukluk rolünün çelişmesinin yukarıda dikkatimizi çeken ifadeye yol açtığı düşünülmektedir. Dolayısıyla büyümenin fizyolojik, bu nedenle tartışılmaz bir göstergesi olarak algıladığı âdet kanamasının on beş yaşında başlaması üzerine, “Tamam, ben de sizin dünyanızdayım artık ey yetişkinler” diye kendi ifadesiyle bağırmaktadır. Ancak bu geçişe ve buna bağlı olarak rol tanımının daha belirgin hale gelmesine karşın, ilk zamanlarda kanamadan dolayı huzursuz ve “fizyolojik kirlilikten rahatsız” olduğunu da eklemiştir. Bu rahatsızlığın kaynağını, daha önceki yanıtlarında bulmaktayız. Öncelikle annesinin, “bu tür” konularda konuşmaktan hoşlanmamasının önemli bir etken oldugunu görmüştük. Nitekim daha önce de söz ettiğimiz gibi, kendisine âdet kanaması hakkında bilgi veren halasına, bir daha bu konuda konuşmak istemediğini bildirmesinin, annesinden öğrenilmiş bir davranış olarak algılanması olası görülmektedir. 


13K'da gördüğümüz, büyümüş olmanın verdiği heyecanla, kandan duyulan rahatsızlık gibi çelişik duyguları 4K ve 14K”'da da görmekteyiz. 4K, âdet kanamasının başlamasından sonraki duygularını “kötü hissettim, ömür boyu her ay bunu mu çekeceğim diye üzüldüm. Kadın oldum artık, güzel şey bu diye mutluluk yaşadım” sözleriyle ifade etmiştir. 14K ise, “ilk defa çok kötü hissettim ve ağladım. Kadınların konuşmalarına ben de katılmaya başladım. 
Artık beni de ilgilendiri yordu” demiştir. 


9K ve 18K ise menarşı, bir geçiş, bir değişim olarak algılamaktadırlar. 9K, periyodik kanamanın başlamasıyla “farklı bir kişi” olduğunu düşündüğünü ve bunun onun için “bir geçiş dönemi” anlamına geldiğini söylemektedir. 18K ise duygularını şöyle dile getirmektedir; “büyüdüğümü, bir şeylerin değişeceğini, hep ilk adım diye anlatılır” 

Örneklemin ikinci grubunda da, benzer şekilde âdet kanamasının başlamasının büyümekle özdeşleştirildiği, öte yandan bunun yarattığı fizyolojik sıkıntıların sıklıkla dile getirildiği görülmektedir. Bu grupta sadece 18Ka, menarştan dolayı sevindiğini açıkça ifade etmiştir. Diğer katılımcıların yanıtları daha örtük iletiler içermektedir. 


Bu grubu da, birinci grupta yaptığımız gibi fizyolojik rahatsızlıklardan şikayet edenlerle incelemeye başlayabiliriz. 2Ka, ilk âdet 


212 


kanını on beş yaşında görmüştür. “Ben çok geç olduğumdan dolayı çok kanamam oluyordu ve çok rahatsız oluyordum. Onun için bir yere gitmezdim, tuvaletten çıkmak istemezdim. Onun için (aybaşı) olacağım zaman tedirgin olurdum”. 


Bu yanıt, kanamanın yarattığı rahatsızlığın kadının gündelik yaşamını olumsuz olarak etkilediğini göstermektedir. 


SKa, “(menarş) çok sorunlu oldu. Hastaneye kaldırdılar. Sürekli kanamam oldu. Bir ay içinde iki kere kanamam oldu. Korktum” demektedir. Âdet kanaması ile ilgili kaynaklar, periyodik kanamanın düzene girinceye kadar, bu tür dengesizliklerin yaşanabileceğini yazmaktadır. Ancak yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, bu düzensizlikler kadınların âdet kanamasından duydukları huzursuzlugu arttırmakta ve yaşamlarının diğer alanlarını da etkileyecek düzeyde olumsuz tepkiler geliştirmelerine neden olabilmektedir. 


15Ka da, “biyolojik olarak ağrılarım, sancılarım oldu” diyerek öncelikle fizyolojik rahatsızlıktan şikayet etmiştir. Fakat sonra “ailede büyük çocuk olmanın verdiği olgunluk havası biraz daha artt. Daha da olgunlaştım sanki” diyerek âdet kanamasının, büyüyüp olgunlaşmanın bir göstergesi olarak algıladığını dile getirmiştir. 

13Ka, menarştan önce ne yaşayacağını bilmediği için, konuyla ilgili diğer çalışmalarda defalarca vurgulandığı gibi, ilk âdet kanını görünce korkmuştur; “daha önceden bilgim olmadığı için korkmuştum, hastalık zannettim. Ama öğrenince geçti”. 13Ka'nın dile getirdiği duyguları, genç kızların menarş konusunda önceden bilgilendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Genç kızların doğru bilgilendirilmesi yoluyla, kanamanın yaratacağı travmanın en azından bir ölçüde engellenebileceği açıktır. 


17Ka, âdet kanaması nedeniyle hareketlerinde tedirginlik ve genel bir huzursuzluk halinin baş gösterdiğini söylemiştir. 12Ka ise kendini şöyle anlatmaktadır; “çok sinirli olurdum. Hep pislenmiş gibi hissederdim. Temizlenene (periyodik kanama bitene) kadar pis oluyor insan”. Bu ifadede kanın yol açtığı kirlenmeye vurgu yapılmaktadır. Katılımcıların âdet kanaması ile ilgili kim tarafından ve nasıl bilgilendirildikleri konusuna geri dönersek, 12Ka'nın ablasını menstruasyonu tanımlamak için “iç çamaşırın 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kirlenince” ifadesini kullandığını hatırlayacağız. Başka bir deyişle 12Ka'ya, âdet kanamasıyla ilgili iletilen ilk mesaj, bunun bir kirlenme olduğudur. Öte yandan altıncı tabloya baktığımızda 12Ka'nın ilk âdet kanamasından sonra bu konuyu arkadaşlarıyla konuştuğunu görmekteyiz. Bu arkadaş sohbetlerinin ana teması ise kanamadan sonra nasıl abdest alınacağı, yani bundan nasıl arınılacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla söz ettiğimiz katılımcı için âdet kanamasının en önemli yönünün, yarattığına inanılan kirlilik olduğu anlaşılmaktadır. 10Ka ise, menstruasyonun başlamasından sonra kendini “kötü ve rahatsız” hissettiğini söylemiştir. 


Bunun dışında, âdet kanamasıyla birlikte çocukluktan çıkışa ve olgunlaşmaya işaret edilen örnekler de bulunmaktadır. IKa bu konudaki duygularını, “kadınlık hissi geliyor. Çocukluktan çıkıyorsun, genç kız oluyorsun” diye ifade etmiştir. 7Ka, “büyüdüğümü hissettim” derken, 16Ka, “o zaman (menarş zamanı) daha olgunlaşıyorsun, daha değişik bir şeye giriyorsun. Ergenlik çağına giriyorsun, daha farklı bir durum oluyor” diyerek, âdet kanaması hakkındaki algısını dile getirmiştir. 14Ka da benzer şekilde, periyodik kanamanın başlamasıyla birlikte, “tuhaf, kendimde birtakım değişiklikler hissettim” diyerek buna ilişkin ilk düşüncelerini aktarmaktadır. Ancak büyüyüp olgunlaşmak ya da çocukluktan çıkarak genç kızlığa adım atmak her zaman olumlu değerler atfedilen bir durum değildir. Nitekim 8Ka, âdet kanamasının başlamasından sonra kendini “çocukluğun masumiyetini kaybetmiş bir kadın gibi” hissettiğini dile getirmiştir. Bu ifadede kadınlık durumuna olumsuz bir gönderme yapıldığı açıktır ve burada kadının cinselliğinin günahkar bir niteliği olduğuna ilişkin inanç dile getirilmektedir. 


Araştırma kapsamında görüşülen anneannelere bakıldığında, bunlardan birinin kanamanın yarattığı fiziksel sıkıntıları dile getirdiği görülmektedir. 16Kaa bu durumu, “karnım ağrıyordu, sancım oluyordu, çok zordu” diye açıklamıştır. Buna karşılık 4Kaa'nın, âdet kanamasının başlamasından sonra kendinde herhangi bir değişiklik hissetmediğini söylemesinin yanında diğer iki katılımcı, büyümüş olmanın yarattığı mutluluğu dile getirmişlerdir. 


7Kaa, “ilk önce anlayamadım, korktum. (Sonra) büyüdüm diye havalara uçtum. Genç kız oldum diye sevindim” demektedir. 
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17Kaa ise, “güçlendim ve gelişmekte olduğumu hissettim” diyerek periyodik kanamayla ilgili duygularını ifade etmiştir. 


Âdet Kanamasının Kadının Yaşamı Üzerindeki Etkileri 


İlk âdet kanaması, genç kızın yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir gün önce çocuk olan kız, birden bire genç kız olmakta, çevrenin dikkatini çeker hale gelmektedir. Ve bundan sonra yaşamının büyük bir bölümünde az ya da çok rahatsızlık yaratan bu kanamayı her ay yaşayacaktır. 


İnceleme grubundaki katılımcıların, âdet kanaması görmeye başladıktan sonra kendilerini nasıl hissettiklerini kısaca hatırlamak gerekirse, görüşülen toplam otuz yedi katılımcıdan yedisi, bu dönemde hiçbir şey hissetmediklerini ve bir yanıtlayıcı da, menarştan sonraki duygularını hatırlamadığını söylemiştir. Bunun dışında katılımcıların bir grubu, özellikle kanamanın yarattığı fiziksel rahatsızlıklardan dolayı kendilerini kötü hissettiklerini belirtirken, diğer bir grup, büyük oranda büyümüş olduklarının göstergesi bu işaret karşısında heyecan duyduklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca öncelikle kanamadan dolayı tedirgin olan, üzülen birkaç yanıtlayıcı, bir yandan da büyümüş, genç kız olmuş olmanın sevincini bir arada yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Görüşülen katılımcıların, âdet kanaması başladıktan sonraki duyguları ister olumlu, ister olumsuz olsun, kanamanın ve buna bağlı olarak şekillenen duygu ve düşüncelerin katılımcının yaşamında çeşitli etkileri olması kaçınılmazdır. 
Bu bölümde âdet kanamasının başlamasından sonra inceleme grubunun hareketlerinde ne şekilde değişiklikler olduğu ve bunun katılımcının çevresiyle ilişkileri üzerindeki etkileri incelenmektedir. 


Âdet Kanamasının Katılımcının Hareketleri Üzerindeki Etkileri 


İncelememizi ayhalinin hareketler üzerindeki etkileriyle sürdürdüğümüzde birinci grup katılımcılardan yarısının, daha net bir ifadeyle dokuzunun menarştan sonra hareketlerinde herhangi bir farklılık olmadığını açıkça dile getirmiş olduklarını görmekteyiz. 
Daha önce değindiğimiz gibi 6K, 11K, 12K ve 16K periyodik 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kanamanın başlamasından sonra kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda, hiçbir şey hissetmedikleri yanıtını vermişlerdir. Beklenebileceği gibi bu katılımcılar, âdet kanamasının başlamasıyla hareketlerinde de herhangi bir farklılık olmadığını söylemişlerdir. 
Bunların dışında aylık kanaması başladığında kendini nasıl hissettiğini hatırlamadığını bildiren 8K da, bu dönemde hareketlerinde bir değişikliğin meydana gelmediğini ifade etmiştir. 

Ayrıca bu gruba eklememiz gereken diğer bir katılımcı da 4K'dır. Bu dönemi, “annem, “genç kız oldun, daha ağır olmalısın, çocuk gibi hareketlerin olmamalı” dedi ama ben gene aynıydım” diye anlatırken, annesinin beklentilerine rağmen hareketlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını dile getirmiştir. Âdet kanaması görmeye başlamasından dolayı toplum içinde yeni bir yer edinen genç kız, ailesi tarafından daha sıkı denetlenmektedir. Kendisine daha fazla sorumluluk yüklenmekte ve davranışları kontrol edilmektedir. Ancak bedensel gelişimi ergenlik düzeyine ulaşmış olsa da, psikolojik olarak yeni duruma bu kadar çabuk uyum sağlaması olanaklı görülmemektedir. Bu nedenle, annesinin çocukça davranmaması yolundaki uyarılarına karşın 4K, kendini henüz bunun için hazır hissetmemektedir. Dolayısıyla kanama hareketlerinde herhangi bir değişiklik yaratmamıştır. 

Menstruasyon ile birlikte hareketlerinde bir değişiklik olmadığını söyleyen diğer katılımcı SK da benzer şekilde, henüz çocuk olduğu için böyle bir farklılık yaşamadığını ifade etmiştir. Ancak yukarıdaki örnekten farklı olarak, “her yerime bulaşacak diye korkuyordum, onun için rahat hareket edemiyordum ama hâlâ çocuktum, onun için bir farklılık olmadı” diye anlatmıştır. SK'nın âdet kanamasının başlamasından sonra, bunun “çok pis bir şey” oldugunu düşündüğünü de hatırlarsak, kanın giysisine ve etrafa bulaşmasının, onun için büyük bir kaygı yarattığını anlayacağız. Bir yandan kanın giysilerine bulaşmasından çekinmekte ama belki çocukluğun doğası gereği oyun oynarken bu endişeyi unutmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar bu dönemde hareketlerinde bir değişiklik olmadığını söylemekteyse de, SK'yı yukarıda sözünü ettiğimiz on kişilik gruptan ayrı bir yere koymak gerekmektedir. Çünkü çok pis olarak nitelediği kanın etrafa, giysilerine bulaşması endişesini taşıyor olması, diğerlerinden önemli oranda farklılaşmasına neden olmaktadır. 


5K”nınkine benzer bir ifadeyi 3K'da da görmekteyiz. Ancak o, 5K”'dan farklı olarak, âdet kanaması başladıktan sonra hareketlerinde değişiklikler olduğunu, “otururken, kalkarken daha dikkat etmeye” başladığını söylemiştir. Burada bir kez daha, kanın etrafa ve giysilerine bulaşmasından duyulan kaygı dile getirilmektedir. 
Bu kaygının kaynağı, anladığımız anlamda kanın giysilere ya da oturacağı yere geçmesiyle yaratacağı kirlilikten çok, genç kızın yaşadığı kanamanın işaretini bırakmaktan duyduğu, diğer bir deyişle bunun çevredekiler tarafından fark edilebileceği endişesidir. 


Periyodik kanamanın başlamasıyla hareketlerinde değişiklik olduğunu söyleyen IK, bu dönemde babasıyla ilişkilerinde meydana gelen farklılıktan çok etkilenmiş görünmektedir. Çünkü kanama görmeye başladıktan sonra babasıyla ilişkilerinde bir mesafe ortaya çıktığından şikayet etmektedir. Babasıyla her zaman “alt alta üst üste oyun oynadığı” halde, kanama görmeye başladıktan sonra babasıyla böyle yakın olamamıştır. 


“Annem regl olmaya başladığım için, sancılı kanamam olduğu için hareketlerime dikkat etmem gerektiğini söylüyordu, babamı da uyarıyordu. Babamla öyle itişirken annem gelip kaş göz işaretiyle babama, kanamam olduğunu haber veriyordu” 


Daha önce 1K’nın âdet döngüsü düzene girene kadar çok yoğun kanamaları olduğu ve on beş günde bir kanaması olduğundan yakındığını görmüştük. Babası ile olan ilişkilerini de olumsuz etkileyen bu fizyolojik problemlerdir. Ancak genelde görüldüğü gibi, âdet kanamalarının başladığının babadan saklanmasına ilişkin bir kaygı taşımadığını söyleyebiliriz. Nitekim daha önce gördüğümüz gibi, ilk âdet kanaması rahatlıkla babaya da açıklanmıştır. Fakat sonuçta kanama nedeniyle babası ile olan yakın ilişkisinin bozulması, kendisinin de ifade ettiği gibi, IK'yı psikolojik anlamda etkilemiştir. 

10K, âdet kanamasının başlamasıyla hareketlerinde bir farklılık meydana gelip gelmediğine ilişkin soruya “üzüldüm, tedirgin oldum” yanıtını vermiştir. Aslında 10K, üçüncü ve dördüncü tablolardan hatırlanacağı gibi, âdet kanamasının bedenin sağlıklı bir 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işlevi olduğunu söylemektedir. Bu konuyla ilgili olarak, ilk bilgilerini kız arkadaşlarından edinmiştir. Fakat onların da sadece “her ay oluyor” demekle yetindiklerini dile getirmiştir. Daha sonra menarşı annesine söylediğinde, anne ilk olarak bunun çok erken olduğunu düşünmüştür. Ve anneden sonra, aylık kanamalarının başladığı ailede başka hiç kimseye söylenmemiştir. İlk âdet kanamasını on iki yaşında görmeye başlayan 10K, bu dönemde kendini kötü hissettiğini çünkü çok erken olduğunu düşündüğünü dile getirmiştir. 
Kitabın ikinci bölümünde menarşın ortalama on iki-on üç yaşlarında görüldüğünü açıklamıştık. Bu durumda 10K'nın ilk âdet kanamasının çok erken olduğunu düşünmek için bilimsel bir dayanak olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu katılımcının, menstruasyonun başlamasıyla duyduğu tedirginliği, kendisi de ilk âdet kanamasını on üç yaşında gören annesinin gösterdiği tepkiden öğrendiği anlaşılmaktadır. 


Ayhalinin hareketlerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen diğer bir yanıtlayıcı 14K'dır. “Sancılı kanamam olurdu. Kendimi çok rahatsız hissederdim. Sürekli gidip kıyafetlerimi değiştirirdim. 
Dışarı çıkamazdım” 17K ise, “regl döneminde rahatsız oluyordum, bedenimi kullanamıyordum” diye yakınmaktadır. 


Öte yandan 13K ve 15K”nın hareketlerindeki değişiklik büyümekten kaynaklanmaktadır. Âdet kanaması görmeye başladıktan sonra kendini büyümüş hissettiğini söyleyen 13K bunun, çocukluktan kurtuluşun biyolojik bir göstergesi olduğunu düşünmektedir. 
Dolayısıyla bu dönemde hareketlerinde meydana gelen değişiklikler de, çocukluktan kurtuluştan kaynaklanmaktadır; “hareketlerime daha dikkat etmeye başladım, oturuşum ve davranışlarımda daha bir kendime güvenliydim”. Benzer şekilde 15K da, menarşla birlikte kendisini genç kız gibi hissetmeye başlamıştır ve buna bağlı olarak hareketlerindeki değişikliği de “biraz daha ağır olmaya başlıyorsun” diye ifade etmiştir. İlk âdet kanaması, kız çocuğunun gençlik dönemine girişini temsil etmektedir, çocuk doğurma yetisini kazanmaya başladığının göstergesidir. Genellikle kız çocuklarına, menarş ile birlikte büyüdüğü mesajı iletilmektedir. Bu örneklerde de, katılımcılar âdet kanamasının başlamasıyla birlikte, davranışlarına daha dikkat etmeye başladıklarını, “çocukluktan” çıktıklarını ifade etmektedirler. Ancak bir gün içinde çocukluktan 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çıkıp kadın olmanın ne kadar olası ve ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalı bir ifadedir. 


Nitekim 2K, kanama görmeye başladıktan sonra kendini daha genç kız gibi hissettiğini söylerken, hareketlerinde hiçbir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Benzer şekilde 9K, periyodik kanama ile kendini farklı bir kişi olarak düşündüğünü ve bunu bir geçiş dönemi olarak algıladığını söylerken, 18K da büyüdüğünü, bir şeylerin değişeceğini çünkü bunun hep ilk adım olarak anlatıldığını ifade etmiş fakat hareketlerinde bir değişiklik olmadığını dile getirmiştir. 
Bu ifadelerde, yukarıdaki örneklerle karşılaştırıldığında çelişki dikkat çekmektedir. Bir yandan menarşın bir geçiş dönemi, ilk adım olduğu düşünülürken, diğer yandan âdet kanamasının kızların hareketlerinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemiş olması ilgi çekicidir. Bu örneklerde benzerlik gösteren diğer bir açıklama da 7K'ya aittir. 7K da, âdet kanaması görmeye başladıktan sonra, bu olayı babasından gizlemenin yarattığı sıkıntıdan söz etmiş fakat bu durumun hareketlerinde hiçbir farklılığa yol açmadığını da eklemiştir. 


Örneklemin ikinci grubunda ise, 4Ka, 8Ka, 10Ka, 1I1Ka ve 12Ka olmak üzere beş katılımcı, periyodik kanamaların başlamasından sonra hareketlerinde bir değişiklik olmadığını söylemişlerdir. Bunlardan 4Ka ve IlKa, kanama görmeye başladıklarında kendilerini değişmiş hissetmediklerini belirtmişlerdir. Oysa 8Ka, bu olaydan sonra kendisini, çocukluğun masumiyetini kaybetmiş bir kadın gibi hissettiğini ifade etmiştir. Bu ifade, doğurganlık yetisinin kazanılmasıyla birlikte cinsel kimliğin ön plana çıkmasından duyulan bir rahatsızlığı akla getirmektedir. Ancak bu durumda, katılımcının hareketlerinde herhangi bir değişikliğin meydana gelmemesi ilginçtir. 8Ka'nın bu açıklamalarında aslında, âdet kanaması başladıktan sonra gerçekten kendini nasıl hissettiğini değil ama kültürel olarak kendisine öğretilen duyguları dile getirdiğini düşünmek olası görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, 8Ka menarştan sonra çevresinde, artık kadın olduğu ile ilgili çok sayıda ileti ile kuşatılmaktadır. Bunun sonucu olarak 8Ka, artık cinsel kimliği ön plana çıkan bir kadın olduğunu düşünmektedir. 
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Benzer bir durum 10Ka için de geçerlidir. Çünkü o da, kanamaların başlamasıyla kendini kötü ve rahatsız hissettiğini ifade etmiştir. 12Ka, periyodik kanamanın hareketlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını çünkü bunun “normal yaşamda ayda bir olan dört-beş günlük bir şey” olduğunu, “başka bir şey yok” diyerex dile getirmektedir. 

Bunların dışında ikinci grup katılımcıları arasında, kızlarından farklı olarak fiziksel sıkıntılardan daha çok, kanamanın çevre tarafından fark edilebileceği endişesinin hareketlerini büyük oranda etkilediğini söyleyenlere rastlanmaktadır. Örneğin 1Ka, o dönemde pantolon giyemediğinden yakınmaktadır. “Şimdiki gibi pedler (hijyenik kadın bağı) yoktu o zaman” diyerek, pantolon giyememesinin nedenini açıklamaktadır. Günümüzde, kadınların kullanımına yönelik hijyenik ürünler önemli bir endüstri haline gelmiştir. Bir defa kullanılıp atılan hijyenik kadın bağlarının geçmişi ancak 1921'e?“ kadar gitmektedir. Türkiye'de ise, atılabilir kadın bağı ilk defa 1980 yılında piyasaya çıkmıştır”. Fakat o günden bugüne sürekli yeni ürünler geliştirilerek piyasaya sürülmektedir. Ve yeni ürünlerde hep kanın kişide yaratabileceği kirlilik hissini ortadan kaldırması ve bu ürünlerin dışarıdan fark edilemeyecek şekilde küçültülmesi hedeflenmektedir. Örneklemin birinci grubunda yer alan genç kızlar için bu ürünler vazgeçilmezdir ve bunların dışında kanama döneminde kullanılacak pamuklu bezleri hayal etmeleri bile olası değildir. Oysa anneleri için tek kullanımlık ürünler çok yenidir. Onlar yeni âdet görmeye başladıkları dönemde, üst üste konularak evde üretilen ve yıkanıp tekrar tekrar kullanılan bezlerle uğraşmaktaydılar. Bu nedenle çok kalın olan ve dışarıdan fark edilen bu tür malzemeler, kanamanın izlerini çevreden gizlemesi konusunda tembihlenen o dönemin genç kızlarında ciddi bir endişe yaratmakta ve hareketlerini büyük oranda kısıtlamaktaydı. 


Daha önce IKa'nın, annesi tarafından âdet kanaması gördüğü-. 
nü özellikle babası ve erkek kardeşlerine fark ettirmemesi için 


75 Janice Delaney ve diğerleri, The Curse A Cultural History Of Menstruation, 


s.109. 
2 http://www.pg.com.tr/procter/orkid.htm, 30.01.2004. 
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tembihlendiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla yukarıda açıkladığımız gibi, âdet görmeye başladığı dönemde kullanmak zorunda olduğu malzemelerin uygunsuzluğu nedeniyle IKa, periyodik kanamaları sırasında istediği gibi giyinememekten şikayet etmiştir. 


2Ka da, benzer yakınmalar dile getirmiştir. Âdet kanamalarının başlamasıyla hareketlerinde bir farklılık oldu mu sorusuna, “okulda oluyordu, sanki erkek çocukları anlıyormuş gibi bizde çekingenlik oluyordu. O dönemde erkek arkadaşlarımdan daha çok çekini yordum. Bir de beden eğitimi dersine girmiyorduk ya, o bir özellik gibi geliyordu. Yani hem çekiniyorduk hem de hoşumuza gidiyordu. Bir farklılık veriyordu” yanıtını vermiştir. 7Ka'nın, “kanama çok yoğun olduğu için sürekli tedirgin oluyordum” cevabı da aynı çekingenliği dile getirmektedir. 7Ka da gene, kanın giysilerine bulaşmasından korku duyduğu için hareketlerinin sınırlandığını söylemektedir. 


13Ka, diğer üç yanıtlayıcı gibi, eskiden kanama için kullanılan bezlerin hareketlerini kısıtladığından söz etmektedir. “Spor yapıyordum, (kanın) şortuma geçme endişesi taşıdım. Eskiden ped (kadın bağı) olmadığı için bu özel günlerde kullanmak üzere hazırlanmış bezler vardı ve yürürken bacakların yan tarafı tahriş olurdu. Pamuk kullandığımızdaysa kayar ve giysinize kan lekesi çıkma gibi bir riski taşıyarak dolaşmaya neden olurdu” 


13Ka'nın yanıtından anlıyoruz ki, eskiden kullanılan bu malzemeler sadece kanın dışarı çıkması kaygısını değil, aynı zamanda fiziksel birtakım rahatsızlıklar da yaratmaktadır. 


“Utanıp sıkılmaya başlamıştım. O dönemlerde kendimi stres altında hissediyordum” diyen 14Ka ve “oturup kalkerken daha dikkatli hatta huzursuz davranmaya başladım” diye yakınan 17Ka da, yukarıda sözünü ettiğimiz yanıtlayıcılarla aynı sıkıntıları dile getirmektedirler. Diğer bir deyişle, görüşülen toplam on beş annenin altısında, âdet kanamasının çevreden saklanması gereğine güçlü bir vurgu yapılmaktadır. 


Hatırlanacağı gibi örneklemin birinci grubunu oluşturan toplam on sekiz genç kızın üçü, menstruasyon döneminde hareketlerinde meydana gelen değişiklikleri doğrudan kanın etrafa bulaşması tehlikesine bağlamıştır. Oysa ikinci grupta bu endişeyi duyanların 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sayısı artmaktadır. Bu durum zaman içinde, ayhali ile ilgili bir tutum değişikliğine işaret etmektedir. Ancak bu verilerden hareketle, zaman içinde menstruasyonun mahremiyetinin yıkıldığı sonucunu çıkarmak yanlış olacaktır. Çünkü sözünü ettiğimiz bu değişiklik büyük oranda, âdet kanaması döneminde kullanılmak üzere geliştirilen ürünlerden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, kadınların kullanımı için üretilen hijyenik kadın bağları, menstruasyonun yarattığı kaygıyı büyük oranda engellemekte ve kadınların günlük yaşamında daha rahat ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak bu ürünlerin, kadınların kanamanın yarattığı kısıtlamalardan bir ölçüde bağımsızlaşmasına olanak sağladığını söyleyebiliriz. 

Birinci grupta olduğu gibi, âdet kanamasının başlamasıyla kendini büyümüş, çocukluktan çıkmış olarak algıladığı için hareketlerinde birtakım değişikliklerin ortaya çıktığından söz eden ikinci grupta üç anne bulunmaktadır. Bunlardan 15KĶKa, “bir olgunluk havasına girdim. Çocuksu hareketlerden uzaklaştım. Çok fazla detay hatırlayamıyorum ama buna benzer şeyler yaşadım” derken, 16Ka, âdet kanamasının başlamasıyla kendinde ortaya çıkan değişiklikleri, “o zaman (büyüdüm diye) işte hevesleniyorsun, daha başka duygular yaşıyor insan” şeklinde açıklamaktadır. Diğer katılımcı 18Ka ise, “kendimi büyümüş görmeye başladım, çocuk gibi deği” demektedir. Nitekim daha önce gördüğümüz gibi, 18Ka, menstruasyon ile ilgili ilk bilgileri annesinden almış ve annesi kendisine, büyümeye başladığında kan geleceğini söylemiştir. 
Dolayısıyla annesinden öğrendikleri dikkate alınınca âdet kanaması 18Ka için, çocukluk döneminin sona erdiğinin tartışmasız, somut bir göstergesi anlamına gelmektedir. Bu durumda genç kızların kendilerini kadınlık rolüne uygun davranmak zorunda hissetmeleri olası görülmektedir. 


Araştırma kapsamında görüşülen dört anneanneden ikisi, 7Kaa ve 16Kaa, âdet kanamasının başlamasıyla hareketlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. 16Kaa, “oturmak mümkün değildi, iş yapıyordum. Dört gün sürüyordu kanama, hep çalışıyordum” sözleriyle durumunu anlatmaktadır. Burada, söz ettiğimiz yanıtlayıcının ilk âdet kanamasını görmeye başladığında evli oldugunu hatıra getirmek gerekmektedir. Yani bir evin sorumluluğunu 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yüklenmiş durumdadır. Dolayısıyla evin çekip çevrilmesi zorunluluğu, âdet kanamasının ev işlerinden muaf tutacak bir mazeret olarak görülmesini engellemektedir. 


Üçüncü gruptaki diğer iki katılımcıdan biri, 17Kaa, kanama başladıktan sonra, “gündelik hayattaki davranışlarda değişiklik oldu. Etrafa bulaşmasın gibi” derken gene birinci ve ikinci grupta karşılaştığımız aynı kaygıyı dile getirmektedir. Buna karşılık 4Kaa, “genç kız oldum diye hareketlerime bir ağırlık geldi” diyerek, menstruasyonun onu çocukluktan çıkararak genç kızlık evresine yerleştirdiğini anlatmaktadır. Artık genç kız olan katılımcının kadınlık rolünü benimsemesi ve hareketlerine dikkat etmesi gerekmektedir. 


Araştırma kapsamında görüşülen otuz yedi yanıtlayıcının on beşi, âdet kanamasının başlamasından sonra gündelik hareketlerinin bir şekilde değiştiğini dile getirmiştir. Ve bu farklılıkların çogunluğu, kanamanın yarattığı fiziksel rahatsızlıklardan ve daha fazla üzerinde durulan, kanın çevre tarafından fark edilmesi endişesinden kaynaklanmaktadır. Kadınların hareketlerinde birtakım değişikliklere yol açan, onları hareketlerinde daha dikkatli olmaya zorlayan bu etkenler ya da başka bazı faktörler, kadının çevresindeki insanlarla ilişkilerini de etkilemekte midir? Sonraki bölümde bu sorunun yanıtı aranacaktır. 


Âdet Kanamasının Katılımcıların Çevrelerindeki Diğer Insanlara İlişkileri Üzerindeki Etkileri 


Bu açıdan bakıldığında, birinci grupta beş katılımcı böyle durumları dile getirmiştir. İkinci grupta görüşülen on beş yanıtlayıcıdan sadece üçü, üçüncü grupta ise bir katılımcı, insanlarla ilişkilerinde oluşan değişikliklerden söz etmiştir. Bunun dışında çevre ile ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını hatırlamadığını söyleyen 13K ve 15Ka’nın dışındaki katılımcılar, periyodik kanamanın çevreyle ilişkisinde bir farklılık yaratmadığını dile getirmişlerdir. Bu konuda 16Ka, “bizim zamanımızda kimseyle bir şey paylaşma şeyi yoktu. Şimdiki zaman daha değişik bir zaman. 
Sonuçta bir değişiklik olmadı” demektedir. Ancak bu açıklama periyodik kanamanın çevreden gizlenmesi için harcanan çabaya 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gönderme yapmaktadır. Bu nedenle ayhalinin gerçekten herhangi bir değişikliğe yol açmadığının mı, yoksa çevrenin kanamayı anlaması kaygısıyla bu değişikliğin dışa vurulmaması için özel bir çabanın mı harcanması gerektiği konusunu düşündürmektedir. 


Menarş Büyümenin İşaretidir: 


Birinci grup katılımcılardan IK, âdet kanaması başladıktan sonra kendini arkadaşlarından farklı hissettiğini ifade etmiştir. “Kanama görmeye başladıktan sonra kendimi arkadaşlarımdan farklı hissettim. Ortaokula başladığımızda arkadaşlarımın çoğu henüz kanama görmeye başlamamıştı. Onların arasında kendimi olgunlaşmış hissettim. Olgunlaştığım için arkadaşlarımdan daha akıllı olmalıydım. Bu nedenle derslerimde her zaman en başarılı olmaya çalıştım. Sınavlarda en yüksek notu alamazsam kendimi son derece başarısız sayıyordum ve bundan büyük bir mutsuzluk duyuyordum”. 

Bu tutumundan dolayı annesi IK” yı doktora götürmüştür. Doktor, kanama görmesinin başarısıyla bir ilgisinin olmadığını, başarı kadar başarısızlığı da öğrenmesi gerektiğini anlatmıştır. Doktor annesine, IK”*nın ders çalışmaması ve gezip dolaşması için tavsiyede bulunmuştur. Bu ifadelerden IK'nın, menarşı büyümenin bir işareti olarak algıladığı anlaşılmaktadır. Özellikle çevresindeki arkadaşlarından önce kanama görmeye başlamış olması, onlardan her yönden daha farklı olduğunu düşünmesine yol açmıştır, diğer bir ifadeyle kendini yalnızca fiziksel olarak değil zihinsel açıdan da arkadaşlarından daha olgun görmesine neden olmuştur. 
Bu algılama sonucunda kendi kendine daha fazla sorumluluk yüklemektedir. 


Buna benzer ifadeleri 8K ve 11K'da da görmekteyiz. Bu yanıtlayıcılar da, IK gibi âdet kanamasını büyümenin bir belirtisi olarak görmekte ve arkadaşları arasında farklılaşmaktadırlar. Örneğin 8K bu durumu, “okulda arkadaşlar arasında hastalananlara büyüdü gözüyle bakıyorduk. Hastalanmayanlara çocuk gözüyle bakıyorduk” sözleriyle ifade etmektedir. Bu ifadenin yorumundan önce dikkat çekici olan, âdet kanamasının “hastalık” olarak adlandırılmasıdır. Nitekim daha önce, periyodik kanamanın nasıl adlandırıldığına dönüp baktığımızda 8K'nın bu dönem için “hastalandım” 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ifadesini kullandığını görmekteyiz. Burada da, görüşmeler sırasında doğrudan âdet kanaması ve kan teriminin kullanılmadığı çok sayıdaki örnekten biri görülmektedir. Bunu bir yana bırakıp, yukarıdaki ifadeye geri dönersek, menstruasyonun genellikle genç kızlar için büyüdükleri anlamına geldiği vurgulanmaktadır. Buna benzer bir diğer örnek olan 11K da ilginçtir. 


l1K, periyodik kanamanın başlamasından sonra, “kız arkadaşlarım arasında popülaritem arttı Çünkü en yakın üç arkadaşım içinde en önce benim kanamam oldu” diyerek çevresindekilerle olan ilişkisinde ortaya çıkan değişikliği açıklamaktadır. Bu örneklerde, âdet kanaması görmeye başlayan genç kızların arkadaş grupları içindeki statüleri artmaktadır. 


Psikolog Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği adlı kitabında gençliğin, çocuk için ulaşılacak bir hedef olduğunu vurgulamaktadır. Gençlik, güçsüzlük ve bağımlılık anlamına gelen çocukluktan kurtuluştur?” Bu açıklama, yukarıdaki örnekleri aydınlatmaktadır. 


Ayrıca Altınköprü, aynı yaşta ve aynı grup içinde bulunan kızlardan birinin, bazen diğerlerinden daha erken geliştiğinden söz etmektedir. Bu kız, grubun sevilen bir üyesiyse genellikle arkadaşları arasında aranılan ve beğenilen kişi olmayı sürdürmekte ve hata bazen grubun önderi konumuna gelebilmektedir?” 
Altınköprü'nün dikkat çektiği bu durum, 11K örneğini olumlamaktadır. 11K’nın anlatısında arkadaş grubu içinde, en önce menarşı gören kişi olarak popülaritesinin arttığı söylenmektedir. Grup içinde ortak hedefleri olan, çocukluktan gençliğe ulaşan ilk kişi olması nedeniyle arkadaşlarının hayranlığını kazanmış olması olasıdır. 
11K, büyümüş olduğu ve kendilerinden farklılaştığı için arkadaşları arasında daha fazla beğenilen kişi olmaya başlamıştır. 


Birinci grupta söz ettiğimiz bu örneklerin bir benzerini ikinci grupta da bulmaktayız. Bu grupta 14Ka, büyüdüğünü hissettiğini söylemekle yetinirken, SKa, artık “mahalledeki çocuklarla oyna- 


2 Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi Ve Cinselliği, s.50-51. 
23 A.ge,, 5.138. 
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mamaya başladım. Genç kızlarla arkadaşlık kurdum” diye anlatmaktadır. Bir önceki başlığa dönüp bakarsak 5Ka'nın menarştan sonra hareketlerinde de birtakım değişiklikler olduğunu söylediğini görürüz. Burada âdet kanamasının başlamasından sonra kendisini büyük gibi hissettiğini ve çocukluktan çıktığını düşündüğünü dile getirmiştir. Öte yandan kanama görmeye başlayan kız çocuğu, kendini, henüz menarşa ulaşmamış arkadaşlarından farklı görmeye başlayabilmektedir. Dolayısıyla SKa, artık kendine daha yakın bulduğu, benzer süreçleri yaşadığı için genç kızlarla arkadaşlık etmeyi tercih etmektedir. 


Âdet Kanaması Bütün Kadınların Paylaştığı Bir Şeydir: 


Âdet kanaması kadının, diğer kadınlarla biyolojik bağlantısının sembolü olarak görülebilir. Menarş ile ilgili çalışmalarında Lee ve Sasser-Coen (1996), kadınların âdet kanaması etrafında bir güven ve dayanışma geliştirdiklerini vurgulamışlardır. Erkekleri bir araya getiren böyle bir şey yoktur. Oysa kadınlar, periyodik kanamayı paylaşmakta ve birbirlerini anlamaktadırlar. Menstruasyon, kişiyi kadın olarak tanımlayan şeyin bir parçasıdır. Ve bütün kadınların paylaştığı bir şeydir? Kadınlar, ayhalini erkeklerden gizleme eğilimindedirler. Fakat sırlarını diğer kadınlara açıklamakta ve onların, kanamaları olduğunu bilmelerinden genellikle çekinmemektedirler. Houppert, aslında, bu dönemde kullanılan ürünlerin ödünç istenmesinin, bir ölçüde sırrını açıklamak yoluyla arkadaşlık teklifi anlamına geldiğini savunmaktadır”! Bu açıklamalar ışığında birinci grupta iki örnek anlam kazanmaktadır. 


4K, periyodik kanamanın başlamasıyla çevresindeki insanlarla arasında çıkan farklılığı anlatırken, yukarıda açıklandığı şekliyle kadınların paylaşımına işaret etmektedir; “kız arkadaşlarımla aramda özel bir alan, farklı bir ilişki oldu, paylaşım” 9K ise, “kızlarla regl dönemini konuşmaya başladık” derken gene âdet kana- 


29 Jean Elson, “Menarche, Menstruation And Gender Identity: Retrospectivr 
Accounts From Women Who Have Undergone Premenopausal Hysterectomy” 


3! Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: Menstruation, s.92. 
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ması çevresinde oluşan ortaklığa ve bir anlamda kolektif bilince işaret etmektedir. 


Adet Kanamasının Gizlenmesi Gerekir: 


Bunun yanında, kanın yarattığı kirlilikten ve çevre tarafından fark edilmesinden duyulan endişenin kişinin çevresiyle ilişkisi üzerindeki etkilerini vurgulayan iki örnek bulunmaktadır. Bu örneklerden ilki ikinci grupta yer alan 13Ka'dır. “Özellikle yazın, özel günlerde (kanama döneminde) bedenin kokmamasına dikkat etmek, giysi seçimine dikkat etmek gibi” sözleriyle periyodik kanamanın çevreyle ilişkisinde yarattığı değişiklikleri anlatmaktadır. 
13Ka, daha önce, kanama nedeniyle davranışlarında meydana gelen değişiklikleri açıklarken de, kanın sızması ve menstruasyonun diğer kişiler tarafından görülmesinden duyulan ciddi bir endişeyi dile getirmiştir. Burada da, özellikle çevredeki insanlarla ilişkiler üzerindeki etkisi sorulduğunda menstruasyonun bedeninde yarattığı işaretin giderilmesi ve bu günlerde giysi seçimine özel bir önem verilerek, kanamanın görünmez kılınmasına yönelik çabanın dile getirilmesi, bunu gizlemek konusundaki güçlü güdünün varlığını ortaya koymaktadır. Bu yöndeki güdülenme söz konusu katılımcının, yukarıda gördüğümüz gibi, hareketlerinde sıkıntı yaratmak bir yana, çevresindeki kişilerle ilişkilerinde de özel bir çaba harcamasına neden olmaktadır. 


Örneklemin üçüncü grubundaki 7Kaa ise, benzer şekilde, “köyde iş yaparken bir yerimiz görünecek diye korkardık. Çok ayıp bir şeydi. Annemizle bile bir şey konuşamıyorduk” diye anlatmaktadır. 
13Ka'da gördüğümüz gibi, 7Kaa'da da, menstruasyonun etraftan görülmesi, fark edilmesi kaygısı dile getirilmektedir. Bir önceki soruda âdet kanamasının hareketlerinde bir değişiklik yaratıp yaratmadığı sorusuna 7Kaa kısaca “hayır” cevabını vermiştir. Ancak burada, ifade ettiği şekliyle duyduğu kaygı, ister istemez hareketlerinde de kısıtlamalara neden olacağını düşündürmektedir. 
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Âdet Kanamasının Katılımcıların Çevresindeki Erkeklerle İlişkileri Üzerindeki Etkileri 


Âdet kanamasının başlamasından sonra katılımcıların çevrelerindeki insanlarla ilişkilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelip gelmediğini sorgulamıştık. Ve bu sorgulama sonunda, birinci grupta beş ve ikinci grupta üç katılımcının, insan ilişkilerinde gelişen farklılıklardan söz ettiklerini bulgulamıştık. Bundan sonra dikkatimizi özellikle katılımcıların çevrelerindeki erkeklerle ilişkilerine çevirmekteyiz. Ayhalinin kadınlara özel olduğu, kadınların kanamayı çevrelerinden gizlemek konusunda çaba harcadığını daha önce sıklıkla dile getirmiştik. Ayrıca yapılan görüşmelerden şimdiye kadar elde edilen bulgularda da, bu çabaya ve özellikle kanamanın erkekler tarafından fark edilmesinden duyulan endişeye ilişkin birçok örnekle karşılaşmıştık. Dolayısıyla bu konuda, erkeklerle olan ilişkilerin ayrıca ele alınması anlamlı görülmektedir. 
Nitekim, katılımcıların bu konudaki yanıtları, çevrelerindeki erkeklerle olan ilişkilere ayrı bir yer verilmesinin yararlı olduğunu vurgular niteliktedir. 


Bu bağlamda birinci grupta gene beş, ikinci grupta ise dört katılımcı, çevrelerindeki erkeklerle ilişkilerinde ortaya çıkan farklılıklardan söz etmişlerdir. Bu anlatılara geçmeden önce, menarştan sonra çevresindeki erkeklerle ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen katılımcılardan ikisine özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlardan 7K, “(âdet kanamasını erkeklere) fark ettirmemeye çalıştım o kadar” demektedir. Diğer bir deyişle, daha önce de dile getirildiği gibi, kanama gördüğünün, özellikle erkekler tarafından görülmesinden, bilinmesinden çekindiğini dile getirmektedir. Bu durumda, özellikle kanama gördüğü dönemde, erkeklerin yanında diğer zamanlardaki kadar rahat olduğunu ve bu koşullarda çevresindeki erkeklerin yanında her zamanki gibi davranmaya devam ettiğini düşünmek zor görünmektedir. Öte yandan 14K da, “onlarla (erkeklerle) hiçbir şekilde konuşulmadığı için. 
Ortaokuldaki erkek arkadaşlarımız bizimle dalga geçerlerdi” demektedir. Dolayısıyla erkeklerle ilişkilerde bir değişiklik olmamasının, onlarla ayhali ile ilgili herhangi bir iletişimin bulunmamasına bağlı olduğunu düşünebiliriz. 
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Elde edilen veriler kesin bir yargıda bulunmaya olanak vermiyorsa da, erkeklerle ilişkilerinde bir farklılık yaşamadıklarını ifade eden bazı katılımcıların durumlarına dikkat etmemizde yarar vardır. 6K'nın ve 16K'nın babasının vefat ettiğini, 11K ve 13Ka'nın da anne ve babasının ayrı olduğunu görüşmeler sırasında öğrenmiştik. Genç kızın yakın çevresinde babanın olmaması, diğer bir deyişle, kanama nedeniyle yakınında çekineceği bir erkeğin olmaması ile kanamanın erkeklerle olan ilişkileri arasında bir bağlantı olduğunu düşünmek olasıdır. Aslında bu durum da, araştırma açısından bir eksikliğe işaret etmektedir. Özellikle âdet görmeye yeni başlayan genç kızların, bundan ne şekilde etkilendiğini araştırırken yakın çevresindeki erkeklerle, özellikle babasıyla ilgili daha detaylı bir incelemenin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. 


Bu açıklamadan sonra, periyodik kanamanın başlamasından sonra çevresindeki erkeklerle ilişkilerinde farklılık olduğunu söyleyen katılımcıların yanıtlarına dönebiliriz. Birinci sırada IK'yı görmekteyiz. IK, aylık kanamalarının başlamasıyla, “erkeklerle aramda uçurum oluştu, onlar daha özgürdü” diyerek düşüncelerini bizimle paylaşmaktadır. Bu açıklamayı anlayabilmek için 1K’nın daha önceki anlatılarını kısaca hatırlamakta yarar vardır. Çünkü âdet kanaması ile ilgili deneyimleri, söz konusu katılımcının bununla ilgili ve hatta bunun sonucu olarak kadınlığa ilişkin olumsuz düşünceler geliştirmesine neden olmuştur. Öncelikle IK, ne yaşayacağını bilmeden ilk adet kanıyla karşılaşmıştır. Sıkıntılı kanama nedeniyle on iki yaşında kadın hastalıkları uzmanına gitmek zorunda kalmış fakat bundan büyük bir rahatsızlık duymuştur. Öyle ki, kadınlığın üretkenliğine karşı, bunu benimsememek yönünde bir tutum geliştirmiştir, başka bir söyleyişle ileride çocuk sahibi olma fikrinden bile rahatsız olmuştur. Öte yandan her zaman babayla yakın ilişkisi olmasına karşın, periyodik kanamanın başlamasıyla, babasıyla ilişkisinde bir mesafe oluşmuştur. Ayrıca, âdet görmeye başlamasıyla birlikte kendini her yönden, henüz bu aşamaya gelmemiş arkadaşlarından farklı görmeye başlamıştır. Bütün bu deneyimler, az önce söylediğimiz gibi, IK'nın âdet kanaması karşısında olumsuz tutum ve düşünceler içine girmesine yol açmakta ve sadece kadınların yaşadığı bu aylık kanama dolayısıyla kadınlık durumundan da rahatsızlık duymasına neden olmaktadır. 
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Kendisini bu derece kötü hissetmesine ve sıkıntı çekmesine yol açan âdet kanamasını erkeklerin yaşamamasından dolayı, onların kadınlara göre daha özgür olduğunu düşünmektedir. Ve büyük olasılıkla erkek olmaya özendiğini söylemek de olası görülmektedir. 


Altınköprü'nün vurguladığı gibi, kız çocuk ile genç kız arasındaki en önemli biyolojik fark, birinin çocuk yapma yeteneği yokken, diğerinin bu yeteneğe ulaşmış olmasıdır. Çocukluktan genç kızlığa geçiş, bir süreçtir ve bu dönemde bedende birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Boy uzamakta, kalçalar genişlemekte, göğüsler irileşmekte ve cinsel olgunluğa ulaşılmaktadır”? Ancak çocukluktan genç kızlığa geçişin ve üretken duruma gelmenin başlıca işareti âdet kanaması olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla Altınköprü”den de yararlanarak, bundan önce kızın sadece bir çocuk olduğunu oysa periyodik kanamanın başlamasıyla birlikte, karşı cinsin ilgisini çekebilen ve gelecekte anne olabilme özelliğine sahip bir nitelik kazandığının altını çizebiliriz. Oysa erkekler, kızlara göre daha geç olgunlaşmaktadır; çocukluk çağı kızlarda iki-on üç yaş arasındaki dönemdir, gençlik ise on üç yaşından yirmi bir yaşına uzanan süredir. Erkeklerde ise çocukluk, iki-on beş yaş ve gençlik on beş-yirmi bir yaşları arasında kalan devredir”? Ayrıca erkeğin, çocukluktan çıkıp gençliğe ulaştığını belirleyen, âdet kanaması gibi açık bir işaret de yoktur. Bu nedenle aylık kanamaları başlayan genç kızın, kendini erkek arkadaşlarından farklı ve büyümüş hissetmesi olağandır. Bunun örneğini 5K’da görmekteyiz. 
SK, âdet kanaması görmeve başladıktan sonra çevresindeki erkeklerle ilişkilerinde ortaya çıkan değişiklikleri anlatırken bu konuya gönderme yapmaktadır; “okuldaki erkek arkadaşlarımı benden daha küçük ve bilinçsiz görüyordum” Benzer bir açıklama ISK'nın anlatısında da bulunmaktadır; “onların (erkeklerin) gözünde kendimi farklı görmeye başlamıştım. Küçük kız gibi görmüyordum. Özellikle regl döneminde erkeklerin yanında huzursuzluk oluyordu, bir şey belli oluyor mu diye” 1SK'nın açıklamasında iki farklı çekincenin izini bulmaktayız. Bunlardan birincisi, 


32 Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi Ve Cinselliği, 5.134. 
23 Age, 5.65. 
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artık çocuk olmamanın diğer bir deyişle, cinselliğinin ön plana çıkmasıdır. Genç kızlığa adım atan I5K, çevresindeki erkeklerin kendisindeki bu değişimin farkına varmalarından ve karşı cins olarak onların dikkatini çekebilecek olmasından kaygı duymaktadır. Bunun yanında, daha önce pek çok defa örneğini gördüğümüz ve dile getirdiğimiz gibi, aylık kanamanın dışarıdan sezilmesinden duyulan korku da söz konusudur. 15K'nın özellikle kanama döneminde, bir şey belli oluyor mu diye erkeklerin yanında kendini rahatsız hissetmesi bu kaygıyı açıkça ifade etmektedir. 


Ayhalinin gizlenmesi endişesi 10K’da da karşımıza çıkmaktadır. “O dönemde (âdet kanaması döneminde) babamla, ağabeyimle yakın olmamaya ve şakalaşmamaya çalışırdım” ifadesi bunu açıklamaktadır. 10K, periyodik kanamaların başladığını ilk önce annesine söylemiş ve bu durum ailede başka hiç kimseye açıklanmamıştır. Sonuç olarak 10K'nın, kanama gördüğünün saklanması gerektiği, özellikle erkeklerden gizlenmesi konusunda güçlü bir güdülenmesi olduğu anlaşılmaktadır. 


Birinci grupta ele alacağımız son katılımcı 13K'dır. 13K, erkeklerle ilişkilerinde görülen değişiklikleri, “bu dönemde (menarş döneminde) içime kapanıktım. Erkeklerle muhabbetim yoktu. Babamla da bu tür konuları hiç konuşmazdım” şeklinde dillendirmektedir. Adnan Kulaksızoğlu, ergenlik çağında gençlerin içine kapanmasının normal bir durum olduğuna dikkat çekmektedir. Zaman zaman bu dönemde gençler, çevrelerindekilerden uzaklaşmak ve kendileriyle baş başa kalmak eğiliminde olabilmektedirler”* Tekrar söz konusu katılımcıya dönersek, 13K”nın annesinin hastalığı nedeniyle kendisine, çocukluk rolüyle çelişen sorumluluklar yüklenmiş olduğunu da bilmekteyiz. Bu durum da, 13K'nın içine kapanmasında bir etken olmuş olabilir. Öte yandan 13K'nın annesinin, ayhali ve benzeri konularda konuşmaktan hoşlanmadığını, kendi açıklamalarından öğrenmiştik. Annenin bu çekingenliğinden etkilenmiş olması olası 13K’nın da, bu konuda konuşmaktan utandığını görmüştük. Bu verilerin ışığında 13K'nın, âdet kanaması 


24 Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul, Şubat 1998, 
s.61. 
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görmeye başladığını babası ile paylaşmasının olası olmadığını daha önce ileri sürmüştük. Nitekim burada, babasıyla bu tür konuları konuşmadığını kendisi açıklamaktadır. 


Birinci grupta âdet kanaması görmeye başladıktan sonra erkeklerle ilişkilerinde, kanamanın onlar tarafından fark edilmemesine dikkat ettiğini söyleyen üç örnek vardır. Tekrar hatırlatmak gerekirse bunlar 7K, 10K ve 15K'dır. 


İkinci grupta ise, periyodik kanamanın başlamasından sonra erkeklerle ilişkilerinde birtakım değişikliklerin ortaya çıktığını söyleyen dört katılımcıdan üçü, aynı kaygıyı dile getirmişlerdir. Bu üç katılımcıdan biri olan IKa, bu durumu, “daha dikkatli oluyordum. 
Onların hissetmemesi için bir rahatsızlık duyuyordum” diye anlatmaktadır. Bu rahatsızlığın temeli, annesinin verdiği iletilerde bulunmaktadır. İlk âdet kanaması görmeden önce, bununla ilgili olarak annesi tarafından bilgilendirilen IKa, ergenlik çağına gelen kızlarda görülen bu normal kanamanın erkeklerden gizlenmesi gerektiğini öğrenmiştir. Ayrıca ilk âdet kanamasını gördüğünde bunu söylediği ilk kişi olan annesi, öncelikle oturup kalkmasına dikkat etmesini, özellikle bu durumunu erkeklere fark ettirmemesini ısrarla tembihlemiştir. Bu koşullarda IKa'nın, menstruasyonun fark edilmesinden duyduğu kaygının erkeklerle ilişkilerini etkilemesi kaçınılmaz görülmektedir. 


İki erkek kardeşi ve babası olduğunu ve onlardan çekindiğini söyleyen 2Ka da, “ben bir şey görünecek, yanlış bir şey yapacağım diye babamdan çekiniyordum. Tuvalete gittiğim zaman arkadan temizlemeden, bir şey görünecek diye. O zaman ped (kadın bağı) de yoktu, bez vardı. Onları saklamak falan” diyerek aynı kaygıyı dile getirmektedir. 12Ka ise, “babamdan çekinirdim, bir şey fark eder diye korkardım” demektedir. Bütün bu örnekler, âdet kanaması üzerindeki giz perdesini gözler önüne sermektedir. 


Bu açıklamalardan sonra dikkatimizi yönetmemiz gereken nokta, birinci ve ikinci grup arasındaki farklılıktır. Birinci grupta, erkek arkadaşların ayhalini anlamasından duyulan korku daha fazla dile getirilmektedir. İkinci grup katılımcılarından 2Ka ve 12Ka doğrudan babadan duyulan çekinceyi açığa vurmaktadırlar. Kendi- 


232 


si baba terimini kullanmamış olsa da, daha önceki anlatılarından IKa'nın da özellikle babasından çekindiğini bilmekteyiz. 

Birinci grupta ise 10K, yukarıda kulak verdiğimiz gibi, kanama döneminde babası ve erkek kardeşleriyle şakalaşmamaya özen gösterdiğini belirtmiştir. Ancak bu, ikinci grup katılımcıların kanamanın izlerini babadan saklamak konusunda duydukları kaygı kadar yoğun bir endişe yaratır gibi görünmemektedir. Dolayısıyla zaman içinde, kızların âdet kanaması konusunda özellikle babalarıyla ilişkilerinde, annelerine göre daha rahat bir duruma geldiklerini düşünebiliriz. 


Bunun dışında 14Ka, “erkeklere karşı daha seviyeli davranmaya başladım” demektedir. Bu ifade, birinci gruptaki 15K'nın çekincelerini akla getirmektedir. Burada da, âdet kanamasının çocukluktan çıkıp genç kız olmanın bir işareti olarak algılandığını görmekteyiz. Âdet kanaması görmeye başlayan genç kız artık üretken bir kadın olduğu için, bunun sorumluluğunu da taşımaya başlaması gerekmektedir. Çok yakın bir süre öncesine kadar beraber oyun oynadığı erkek arkadaşlarından farklıdır artık. Onlarla ilişkilerine daha fazla dikkat etmek zorundadır çünkü artık cinsel kimliği ön plana çıkmaktadır. 


Aynı şekilde üçüncü gruptaki “daha uslanıyorsun, aklın başına geliyor” diyen 17Kaa da, kadın rolünün gerektirdiği şekilde davranmaya başlamaktan söz etmektedir. Buradaki uslanıyorsun terimi, çocukça davranışlardan, kadın rolünün gerektirdiği davranış modellerine geçişi ifade etmektedir. Bu da büyük oranda erkeklerle olan ilişkilerde mesafeli davranmayı içermektedir. 


Âdet kanamasının katılımcının çevresindekilere ilişkilerine etkisinin incelendiği bölümde tanık olduğumuz gibi, inceleme grubundaki toplam otuz yedi katılımcının dokuzu, bedenlerindeki bu değişimin insanlarla ilişkilerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Bundan sonra, âdet kanamasının başlamasıyla özellikle erkeklerle ilişkilerde ortaya çıkan değişikliklere bakıldığında inceleme grubundan on kişinin, bu anlamda birtakım farklılıklardan söz ettiği görülmüştür. İki soruya verilen yanıtları karşılaştırdığımızda 4K, 11K, 5Ka, 13Ka ve 7Kaa menstruasyon ile birlikte, diğer insanlarla ilişkilerinde farklılıkların ortaya çıktığını söylerken, erkeklerle ilişkilerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını dile getirmişlerdir. 5K, 10K, 13K, 15K, 1Ka, 2Ka, 12Ka ve 17Kaa ise, bu yeni durumdan dolayı genel olarak insanlarla ilişkilerinde bir farklılık olmadığını söylemelerine rağmen, erkeklerle ilişkilerinde görülen değişikliklerden söz etmişlerdir. Sadece bu veri bile, âdet kanamasının karşı cinsle ilişkilerde daha önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu durum da büyük oranda, âdet kanamasının genç kızlığa geçişten ve cinsel kimliğin gündeme gelmesinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan menstruasyonun özellikle karşı cinsten gizlenmesi gerekliliği, genç kızların çevrelerindeki erkeklerle ilişkilerinde gerilimlere yol açmaktadır. Bu sorgulamadan sonra sıra, âdet kanamasının insanlarla ilişkilerde ortaya çıkardığı farklılıkların nedenlerinin araştırılmasına gelmiştir. 


Âdet Kanamasının Başlamasından Sonra Katılımcıların Çevrelerindeki İnsanlarla İlişkilerinde Ortaya Çıkan Farklılıkların Nedenleri 


Katılımcılardan gelen yanıtlara bakıldığında, inceleme grubunu oluşturan toplam otuz yedi görüşülenin on birinden yanıt alınmıştır. Bu katılımcıların açıklamalarına bakıldığında, genel olarak insanlarla ve özelde erkeklerle ilişkilerde ortaya çıkan farklılıkların, büyümüş olmaktan kaynaklandığı en sık tekrarlanan yanıt olmuştur. Özellikle birinci gruptan gelen beş yanıtın hepsi de söz konusu kaynağa işaret etmektedir. İkinci gruptan alınan beş yanıtta ise, iki farklı nedenin ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu beş katılımcıdan ikisi büyümekten söz ederken, diğer üç yanıt, âdet kanamasının diğerlerinin gözünden saklanması endişesinin ilişkilerde etkili olduğunu dile getirmektedir. Daha fazla ifade edilen büyüme olgusunu ayrıntılandırmadan önce ikinci gruptaki farklı bu üç örneğe bakabiliriz. 


Örneklemin ikinci grubunda yer alan lKa, 2Ka ve 12Ka'nın periyodik kanama başladıktan sonra çevrelerindeki kişilerle ilişkilerinde yaşadıkları farklılıkları nasıl anlattıkları aşağıda kendi ifadeleriyle aktarılmaktadır. Ancak bu açıklamalara geçmeden önce hatırlamamız gereken çok önemli bir ayrıntı, bu üç yanıtlayıcının her birinin, kanama görmeye başladıktan sonra genel olarak çevrelerindeki diğer insanlarla ilişkilerinde herhangi bir farklılık olmadığını, buna karşın erkeklerle, özellikle babaları ve erkek kardeşleriyle ilişkilerinde değişiklikler ortaya çıktığını ifade etmiş olmalarıdır. Bu üç katılımcının yaşadıkları bu farklılıkların nedenleri ile ilgili görüşleri şöyledir; 

lKa: “onlara fark ettirmemek için”, 

2Ka: “aman onlar bir şey anlamasın diye”, 

12Ka: “pisim diye, anlamasınlar diye”. 


Bu ifadeler, söz konusu katılımcılar için menstruasyonun gizli saklı yaşanmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, âdet kanamasının özellikle karşı cinse fark ettirilmemesi konusundaki böylesi güçlü bir güdülenmenin katılımcıların erkeklerle olan ilişkilerinde sıkıntılar yaratması ve onlara mesafeli davranmalarına neden olması kaçınılmazdır. 


“Çocuk Değilim Artık”: 


Daha önce dile getirdiğimiz gibi, bu üç katılımcının dışında yanıt alınan diğer sekiz kişi, periyodik kanamanın başlamasıyla artık çocukluktan çıktıkları, büyüdükleri için insan ilişkilerinin de farklılaştığını ifade etmişlerdir. Âdet kanaması görmeye başladıktan sonra hem çevresindeki insanlarla hem de erkeklerle ilişkilerinde değişiklik olduğunu söyleyen 1K’nın açıklamasına geçmeden önce, arkadaşlarından daha önce menarşa ulaştığını hatırlamalıyız. 
IK, insanlarla arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan farklılıkların nedenini şöyle açıklamaktadır; “ben onlardan farklıydım, farklı davranmalı, derslerde daha başarılı olmalıydım” 1K, kendini arkadaşlarından farklı algılamaktadır çünkü onlardan daha önce çocukluktan çıkmış ve genç kız olmuştur. Ergenlik döneminde başarılı olma isteğinin çok yoğun olarak yaşandığını bilmekteyiz. Ve başkaları tarafından takdir görmek, kendi gözünde değer kazanmak için başarı gereksiniminin doyurulması önem kazanmaktadır?” 
Ayrıca Altınköprü, arkadaşlarından daha önce gelişen genç kızların, arkadaş grupları içinde yabancılaştığını yazmaktadır? 


285 Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi Ve Cinselliği, s.183. 
26 Age. 5.138. 
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Altınköprü'nün açıklamaları ışığında IK'nın, daha önce ayhali ile tanışması nedeniyle arkadaşları tarafından da farklı olarak algılanmış olduğunu düşünebiliriz. Bu koşullarda fiziksel gelişim açısından arkadaşlarından ileride olan IK, derslerde onlardan başarılı olarak kendini zihinsel faaliyetleri açısından da kanıtlamak durumunda hissetmiştir. Altınköprü’ nün tespitini de dikkate aldığımızda, ergenlik döneminde duyulan başarılı olma gereksiniminin IK”da, arkadaşları tarafından takdir edilmenin, kabul görmenin bir aracı haline geldiğini düşünmek akla yakın gelmektedir. 


Menstruasyonla birlikte, diğer insanlarla ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olmamasına karşın, erkek arkadaşlarını kendisinden daha küçük ve bilinçsiz gördüğünü söyleyerek onlarla ilişkilerindeki farklılığa dikkat çeken 5K, bunun nedenini, “erkek çocukların ergenliğe girmemiş olmaları ve gelişimle ilgili çok şey bilmemeleri” olarak açıklamaktadır. Daha önce söylediğimiz gibi, kız çocukları erkeklerden daha önce ergenlik çağına ulaşmaktadırlar. -Ek olarak kız çocuklarının, genç kızlığa geçişinin aylık kanama gibi açık bir işareti vardır. Bundan dolayı kendisi artık genç kız olmuşken, daha henüz ergenliğe ulaşmamış erkek arkadaşlarını bir anlamda kendine eşit görmemektedir. 


8K ve 11K, aylık kanamalarının başlamasıyla özellikle karşı cinsle olan ilişkilerinde değil ama genel olarak insan ilişkilerinde farklılıklar ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Hatırlayacağımız gibi 8K, arkadaşları arasında periyodik kanamaları başlayanlara büyük ama henüz bu evreye ulaşmamış olanlara çocuk gözüyle baktıklarını ifade etmiştir. 11K’nın ise, menarştan sonra arkadaş grubu içinde statüsünün arttığını görmüştük. Ve her iki katılımcı da bunun nedenini sırasıyla, “çocuk değiliz artık diye” ve “büyümüştüm” ifadeleriyle açıklamışlardır. Benzer bir yanıt da ikinci gruptaki 14Ka'dan alınmıştır. 14Ka da, insan ilişkilerinde baş gösteren 


farklılıkları “artık genç kızlığa adım atmış olmak”la açıklamaktadır. 


Araştırma kapsamında görüşülen anneannelerden, bu soruya tek yanıt veren 17Kaa'nın önceki yanıtlarından öğrendiğimiz kadarıyla genel olarak diğer insanlarla değil ama erkeklerle ilişkilerinde değişiklikler olmuştur. Aylık kanamalarının başlamasıyla daha 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uslandığını, aklının başına geldiğini dile getirmiştir. Bununla da büyük olasılıkla, erkeklere karşı daha mesafeli olduğunu ifade etmektedir. Bu durumun nedenini de “büyüdüğümü düşündüm” sözleriyle açıklamaktadır. 


Bunların dışında, üzerinde ayrıntılı olarak durmamız gereken iki katılımcı bulunmaktadır. Bunlardan 15K, âdet görmeye başladıktan sonra, kendini erkeklerin gözünde çocuk gibi görmemek ve özellikle kanama döneminde onların yanında kendini huzursuz hissetmek gibi değişiklikler yaşadığını dile getirmiştir. İkinci grupta yer alan 13Ka ise, tam tersine özellikle erkeklerle ilişkilerinde değil ama genel olarak insanlarla olan ilişkilerinde sıkıntılar yaşadığını söylemiştir. Bunun da büyük oranda, âdet kanamasının çevreden fark edilmemesi için duyduğu kaygıya bağlamıştır. Gerek 15K gerekse 13Ka, çevreyle ilişkilerinde bu farklılıkların, bedenle- 


rinde meydana gelen değişikliklere bağlı olduğunu vurgulamışlardır: 


15K: “vücudumda bir farklılık vardı ve insanların bunu fark edip etmeyeceği önemli olmaya başladı. Tedirginlik çok belirgindi” 

13Ka: “bedene karşı ilginin yoğunlaşması, kadın kimliğini tanımaya başlama” 

Karen Houppert menstruasyonu, kızların cinsel bir varlık oldugunun dünyaya duyurulması olarak açıklamaktadır. Ve kızların erginliğe girmesiyle, çevresindekilerin onların bedenleri hakkında yorum yapmaya başladığını yazmaktadır”. Ayrıca âdet kanamasının başladığı dönemlerde, genç kızın bedeninde de birtakım değişiklikler olmaya başlamaktadır. Tuncel Altınköprü de, genç kızın, bedenindeki değişimlere bağlı olarak çevreden yönelen bakışlarda- ki farklılığı, imalı sözleri fark etmesinin bedenindeki değişikliklere karşı olumsuz tutumlar geliştirmesine neden olduğunu vurgulamaktadır. Genç kız artık, bedeninin başkalarının dikkatini çeken ve istek uyandıran bir nesne olmasından ürkmektedir. Ve bu beden ne 


37 Karen Houppert, The Curse Confronting The Last Unmentionable Taboo: 
Menstruation, 5.100. 
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bir çocuk, ne de bir yetişkin bedenidir”* Bu durumun da genç kızın yaşamında gerilimler yaratması doğaldır. Her iki katılımcının, özellikle âdet kanaması döneminde kendilerini daha huzursuz ve gergin hissetmelerinin, Houppert'ın da dediği gibi, menstruasyonun, onların cinsel olgunluğa erişmelerinin göstergesi olarak algılanmasına bağlanabileceği düşünülmektedir. 


Kız çocuğu için aile, çok önemli bir değer taşımaktadır. Gereksinim duyduğu güven, huzur ve sevgi aile tarafından sağlanmaktadır. Ancak ergenlik dönemiyle birlikte genç kızın ailesiyle ilişkileri de değişmeye başlamaktadır?” Dolayısıyla ergenlik dönemine geçişin işareti olarak algılanan ayhaliyle birlikte genç kızın ailesiyle olan ilişkilerinde birtakım değişikliklerin ortaya çıkması olasıdır. 
Menstruasyonun, katılımcıların insan ilişkilerinde ve çevrelerindeki erkeklerle ilişkileri üzerindeki etkileri irdeledikten sonra incelememizi aileyle ilişkilere kaydırmamız yararlı olacaktır. Bu nedenle önce âdet kanamasının başlamasıyla birlikte katılımcının aileye karşı davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler incelenecek daha sonra da ailenin katılımcıya karşı davranışları araştırılacaktır. 


Âdet Kanamasının Katılımcının Ailesine Karşı Davranışları Üzerindeki Etkisi 


Aylık kanamalarının başlamasından sonra ailelerine karşı davranışlarında bir farklılık ortaya çıkıp çıkmadığı ilişkin soruya, inceleme grubundaki toplam otuz yedi katılımcının on dördü yanıt vermiştir. Başka bir deyişle örneklemin yaklaşık üçte ikisi, menstruasyonun ailelerine karşı tutum ve davranışlarında etkili olmadığını belirtmişlerdir. Diğer on dört katılımcı, ailelerine karşı davranışlarında birbirinden farklı değişikliklerden söz etmişlerse de, bu değişikliklerin nedenleri birbirine benzerdir. Bu örneklerin hemen hepsinde davranış değişikliğinin temel nedeni büyümektedir. 


Ergenlik döneminde genel olarak genç kızın ailesiyle ilişkilerinde değişiklikler meydana geldiğini az önce söylemiştik. Bu 


288 Tuncel Altınköprü, Genç Kız Psikolojisi Ve Cinselliği, s.72-13. 
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dönemde genç kız, aile içinde neyi nasıl yapması konusunda uyarılan ve yönetilen bir kişi olmaktan çıkmak istemektedir. Aile içindeki konumunu değiştirmek, ebeveynlerinin denetiminden bağımsızlaşmak ve kendi kendine yeterli olmak çabasındadır. Bağımsız bir kişilik geliştirmeyi arzulamaktadır. Aile içinde, o döneme kadar daha önce hiç ilgilenmediği konularla ilgili düşüncelerini dile getirmeye başlamaktadır. Bütçe planlamaları, yemek alışkanlıkları, yaz tatili programları ile ilgili öneriler ileri sürmektedir. Anne, babanın davranışlarını, giyimlerini eleştirmeye başlamaktadır. Ve kendinden küçük kardeşlerine karışmaya, onları yönetmeye çalışmaktadır?” İnceleme grubuna baktığımızda, bu açıklamalara paralel olarak, aile içinde bağımsız bir kişilik olduğunu ortaya koyma arzusunda olan iki örnek bulunmaktadır: 


13K: “Onların söylediklerine daha çok değer vermeye başladım. Ve söylediklerime daha fazla değer verilmesini bekledim. 
Daha fazla itiraz etmeye başladım” 


15K: “Ben artık büyüdüm, bana böyle davranmayın gibi karşı çıkışlarım oldu” 


Aileye karşı davranışlarında gelişen bu farklılıkları her iki katılımcı da, kendilerini büyümüş hissetmelerine bağlamaktadırlar. 
Büyüdükleri için, artık ailede takdir görme ve sözlerini dinletme gereksinimi duymaktadırlar. 


Bu iki katılımcıdan farklı olmakla birlikte, yukarıdaki açıklamalarla örtüşen diğer bir örnek de IK'dır. Söz konusu katılımcı, âdet kanamasının başlamasından sonra ailesine karşı gelişen davranış değişikliğini, “erkek kardeşime ablalık yapmaya başladım” diye dile getirmektedir. Bunun nedenini ise, “büyüdüm diye. Birçok arkadaşım daha regl olmamıştı” sözleriyle açıklamaktadır. Bir kez daha görüldüğü gibi menstruasyon, büyümenin en önemli göstergesi olarak algılanmaktadır. 


Benzer bir durum ikinci grup katılımcılarından 5Ka'da da görülmektedir. “Annemden ve babamdan utandım. Kardeşlerim üzerinde otorite kurmaya başladım. Biraz da hırçınlaştım”. SKa, aylık 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kanamalarının başlamasından sonra aileye karşı davranışlarındaki değişikliğin üç farklı yönünü dile getirmektedir. Bu davranış değişikliklerinden biri, IK?da olduğu gibi, kardeşlerine karşı yeni konumunu kabul ettirme isteğidir. Ve bu isteğin nedeni de gene kendini büyümüş görmesidir. SKa, ailesiyle ilişkilerindeki bu değişikliklerin nedenini şöyle açıklamaktadır: 

“Genç kızlığa girdim. Utanmamın nedeni ise, o dönemdeki deger yargılarıydı. Ayıpların, yasakların çok olduğu bir dönemde yaşadık. Hırçınlığımın nedeni ise, yeni başlangıçlara kolay alışamıyor olmamdı” 


Bu açıklamasında 5Ka, annesinden ve babasından utanmasını öncelikle büyümüş olmasına bağlamaktadır. Daha önce söylediğimiz gibi, ergenlik dönemi bir süreçtir ve bu dönemde aylık kanamanın başlamasından başka birtakım bedensel değişiklikler gelişmektedir. Fakat genç kızlığa geçiş eşiği, aylık kanamaların başlamasıdır. Nitekim, önceki bölümlerde, âdet kanaması görmeye başlayan kızların beden imgelerinde açık bir değişimin gözlemlediginden bahsetmiştik. Menstruasyondan önce cinsiyeti belli olmayan bir beden imgesi varken, bundan sonra birden bire feminen özellikler ön plana çıkmaktadır. Genç kızın cinsel kimliğinin dikkat çekici, gözle görülür hale gelmesi, annesi ve babası karşısında utanç duygusuna kapılmasına neden olmaktadır. Daha önceki bilgi ve bulgulardan hareketle, bu duygunun bedenin yeni şeklinden çok, menstruasyonla ilişkili olduğunu düşünebiliriz. Bu görüşümüzün temel kaynağı, SKa'nın yaşadığı dönemdeki ayıplardan ve yasaklardan söz etmesidir. Daha önce, özellikle örneklemin ikinci grubunda genel olarak kanamanın gizli, saklı yaşanması konusunda daha tutucu olduklarını bulgulamıştık. Dolayısıyla 5Ka'nın ebeveynlerine karşı gelişen utangaçlıkta âdet kanaması görmeye başlamasının önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 


Menstruasyonun yarattığı çekingenliğin bir örneği de 9K'dır. 
9K, aileye karşı davranışlarında bir rahatsızlık olduğunu söylemektedir, “onların bildiğini düşündüğüm için ilk başta rahatsızdım”. 
Ailesinin bilmesinden çekindiği, âdet kanaması görmeye başlamasıdır. 9K'nın, menstruasyon hakkındaki ilk bilgilerini büyük kız kardeşinden aldığı ve menarşta da ilk önce ablasıyla konuşmayı 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tercih ettiği hatırlanacak olursa, bu çekingenlik daha açık ortaya çıkacaktır. 9K da, daha önceki katılımcılar gibi, bu rahatsızlığın nedeni olarak büyümesini göstermektedir. Büyüdüğü için farklılaşmıştır ve bundan dolayı da utanmaktadır. SKa ve 9K için, menstruasyonun bir utanç kaynağı olduğu açıktır. Bu iki katılımcının yanında 13Ka'yı da anmamız gerekmektedir. 


13Ka, ailesiyle ilişkilerinde sadece, âdet kanamasını onlardan saklamakla ilgili bir rahatsızlığın başgösterdiğini vurgulamaktadır; “özel günlerde (âdet döneminde) kullandığım iç çamaşırlarını ortalıkta bırakmadan yıkama, geceleri yatağa çıkıp çıkmadığını kontrol gibi. Onun dışında rahattım” Ve bunu nedeni, “çocukluktan yetişkinliğe geçiş açısından bir adım. Kan lekesi sanki büyümenin simgesiydi”. Bu açıklamalardan sonra 13Ka'nın, kan lekesini saklayarak bir anlamda büyüdüğünü saklamak, aileye karşı degişmediğini anlatmak çabasında olduğunu düşünebiliriz. 


Ergenlik döneminde gençlerin içine kapanmasının normal bir durum olduğunu daha önce vurgulamıştık. SK, âdet kanamasının başlamasıyla içine kapandığını söylemektedir. Çünkü büyümüştür; “büyüdüğümü hissettim, kimse beni anlamıyor gibi geldi”. 

Tuncel Altınköprü, kadınların güzel görünmek çabasında olduklarının yaygın bir görüş olduğunu yazmaktadır. Yazar, genç kızların, küçük yaşlardan başlayarak güzelliğin, çevrenin beğenisini kazanma, kendini kabul ettirme, ilgi toplama ve sevgi sağlama konusunda etkili olduğunu yaşayarak öğrendiklerine dikkat çekmektedir. Genç kızlar genellikle giyimlerine dikkat etmeye, moda- ya, süslenmeye ve makyaj yapmaya ilgi duymaya başlamaktadırlar. Bu ilgi ise büyük oranda çevrenin onayını ve beğenisini kazanma isteğinden kaynaklanmaktadır”' Nitekim 18K, menstruasyonla birlikte tırnaklarını uzatmak, vücudundaki tüyleri temizlemek gibi isteklerle ailesinin karşısına çıkmıştır. Bu isteklerin sebebini de kısaca “büyüdüm diye” şeklinde ifade etmektedir. Benzer bir durum ikinci grup içinde yer alan 2Ka'da da görülmektedir; “aslında artık büyüdüm diye hissediyordum ama gereği gibi dışarı 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vuramıyordum. Mesela ben çok güzel olduğumu hissediyordum, yani güzel derken bir değişiklik hissetmiştim. Bana demişlerdi ki, o pis kan gidince cildin açıldı, yüzün açıldı, onun için sana öyle geliyor. Ben kaşımı almak istemiştim, giyimime özen göstermek istedim fakat bunları o çevre içinde gereği kadar yapamıyorduk” 


Her iki katılımcı da, artık büyüdükleri ve özellikle âdet kanaması görmeye başladıklarından dolayı çocukluktan çıkıp genç kız oldukları için, diğer genç kızların yaptıklarını tekrarlamak arzusunda olmuşlardır. 2Ka'nın açıklamalarında, şu anda üzerinde durduğumuz konunun dışında bir nokta ilgi çekicidir. Bu da, çevresindeki insanların, âdet döneminde vücuttan çıkan kanın kirli olduğunu söylemeleridir. Kitabın başlarında, âdet kanının kirli olduğu yönünde yaygın bir inancın varolduğunu ancak bunun doğru olmadığını vurgulamıştık. Bu inancın da büyük oranda, âdet öncesinde kadında meydana gelen sinirlilik ve sıkıntı gibi durumların kanamanın başlamasıyla sona ermesinden kaynaklandığından söz etmiştik. 


Adnan Kulaksızoğlu, gençlik döneminin kendini arama, kendini ispatlama ve bağımsızlık kazanma evresi olduğunun altını çizmektedir. Gençlerin, yetişkin toplumuna girmelerinin ve bağımsızlıklarını kazanmalarının önündeki önemli bir etken, ekonomik açıdan aileye bağımlı olmalarıdır”? Bu nedenle para kazanma isteği gündeme gelmektedir. 15Ka, “olgunluk havasına girince bazı davranış değişiklikleri yaşandı. Biran önce okullarımı bitirip bir meslek sahibi olmayı, para kazanmayı düşündüm. Mutlaka başarmam gerektiğine inandım” diye anlatmaktadır o dönemi. Ve bu değişikliklerin nedenini de “regl durumunun kazandırdığı olgunluk havası” sözleriyle, diğer katılımcılar gibi büyümesine bağlamaktadır. 


Bunların dışında katılımcılardan IKa, çocukluktan çıktığı için, kendini büyümüş hissettiğini söyleyerek âdet kanaması görmesiyle aile ilişkilerinde birtakım farklılıkların görüldüğünü dile getirmiştir. Gene aynı gruptaki 17Ka, bu dönemde biraz hırçınlaştığından 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söz etmektedir. O'na göre bunun nedeni ise, “metabolizmanın yeni bir duruma adapte olması için gösterdiği reaksiyonun bir sonucu”dur. 


14Ka ise, menstruasyonla birlikte, daha çekingen ve alıngan olmaya başladığını söylemektedir. Bunun nedeni de, ailede konuşabileceği kimsenin bulunmamasından kaynaklanmaktadır; “evin en küçük kızıydım. Altı tane ağabeyim vardı. Dolayısıyla evde konuşabileceğim kimse yoktu. Ablam ben küçükken evlenmişti. Kendi başıma da bir yere gitmeme izin vermiyorlardı. Dolayısıyla bu konularda konuşabileceğim kimse yok gibiydi” 


Bu katılımcının annesi ile de bu konularda konuşamadığı anlaşılmaktadır. Bundan önceki yanıtlarına dönersek, 14Ka'nın menarştan önce âdet kanaması hakkında bilgisinin olmadığını göreceğiz. İlk âdet kanamasını annesine söylemiş ve ondan da, bunun normal ve olması gereken bir şey olduğunu öğrenmiştir. Ancak annesinin ayhalini nasıl adlandırdığını bilmediğini çünkü bu konuda hiç konuşmadıklarını da bildirmiştir. Dolayısıyla 14Ka'nın ilk âdet kanaması dışında annesiyle bu ve benzeri konuları konuşma olanağı bulamadığı anlaşılmaktadır. 


Üçüncü grupta yer alan 16Kaa'nın durumu, yukarıda sıraladığımız katılımcılardan oldukça farklıdır. 16Kaa, âdet kanaması başladıktan sonra eşinin annesinden utanmaya başladığını dile getirmiştir. Bunun nedeni ise gene diğer katılımcılardan farklıdır; “evlenince âdet görmedim diye kızıyordu, bunun çocuğu olmaz boşan dedi oğluna” Hatırlanacağı gibi 16Kaa, evlendiğinde henüz aylık kanamaları başlamamıştı. On dört yaşında evlenmiş olmasına karşın ilk âdet kanamasını on yedi yaşında görmüştür. Kır kökenli olan 16Kaa'nın, bir kadın olarak başlıca görevlerinden biri çocuk doğurmaktır. Oysa o, evlenmiş olmasına rağmen henüz bedensel olarak bu gelişim düzeyine ulaşmış değildir. Henüz üretken bir kadın olmadığı için eşinin annesi tarafından aşağılanmaktadır. Ayrıca daha önceki anlatılardan hatırladığımız gibi, 16Kaa'nın âdet kanaması görmeye başladığını anlayan eşinin ilk tepkisi artık çocukları olabileceği için sevinmesidir. Bu da kadının çocuk doğurma yetisine sahip olmasının sosyal açıdan taşıdığı önemi göstermektedir. 


Genel olarak bakıldığında genç kızların, âdet kanamasının başlamasından sonra ailelerine karşı davranışlarında meydana gelen 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değişikliklerin temel nedeni, menstruasyonla birlikte kendilerini büyümüş olarak görmeleridir. Ergenlik dönemi içinde bedendeki değişikliklere rağmen, büyümenin en belirgin göstergesi âdet kanaması olarak algılanmaktadır. Aile ile ilişkiler söz konusu oldugunda, genç kızın ailesinin görüşleri de önemlidir. Menstruasyonla birlikte, genç kızın artık büyümüş olması nedeniyle ailesine karşı davranışlarında birtakım değişiklikler ortaya çıktığına göre, ailenin genç kıza karşı davranışlarında da farklılıkların yaşanması kaçınılmazdır. 


Âdet Kanamasının Ailenin Katılımcılara Davranışları Üzerindeki Etkileri 


Genç kızın kendisini büyümüş görmesine karşılık aile de, bu değişimin farkındadır ve ona karşı daha fazla sorumluluk yüklenmektedir. Kız çocuklarının ergenliğe erişmesi, kadınca tavır ve görünüm geliştirmeye başlaması bazı yasaklama ve kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir. Aileler, menarştan sonra kızlarını daha fazla kontrol etme eğilimindedirler?” Ebeveynler, gelişen kızlarının davranışlarına daha sıkı kurallar koymakta, geliş gidişlerini daha çok denetlemektedirler”* 


İnceleme grubundaki toplam otuz yedi katılımcının, on beşi aylık kanamalarının başlamasından sonra, ailelerinin onlara karşı davranışlarının değiştiğini ifade etmişlerdir. Bu değişikliklerin tümü de, kızın büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, menarş, genç kızlarda olduğu gibi, ailelerde de büyümenin, yetişkin olmanın işareti olarak kabul edilmektedir. 


Ailesinin kendisine karşı davranışlarındaki değişikliğin büyümesine bağlı olmadığı anlaşılan tek örnek IK'dır. “Regl döneminde daha hassas ve şefkatli oldular, imtiyazlı hissettim” sözleriyle ailesinin davranışlarındaki farklılıkları anlatmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla bu değişikliklerin nedeni IK”nın aylık kanamalarının zor geçmesinden kaynaklanmaktadır. IK için menstruasyon zor bir 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dönemdir ve ailesi bu günlerde, rahatsızlıkları nedeniyle kendisine daha farklı davranmaktadırlar. 


Yukarıda açıkladığımız gibi, âdet kanaması kızın çocukluktan çıkışının bir belirtisi ve üretken bir kadın olmanın göstergesi oldugu için, aileler kızlarının hareketlerini kısıtlama eğilimi göstermektedirler. Ayhalinin kültürel boyutlarının ve Türkiye'de menstruasyonun nasıl algılanıp yaşandığının incelendiği bölümlerde dile getirdiğimiz gibi, aylık kanamaları başlayan genç kızın cinsel kimliğinin ön plana çıkması nedeniyle ailenin namusu da genç kıza yüklenmekte ve aileler kızı denetim altına almaya çalışmaktadırlar. 
Bunun açık örneklerini üç katılımcıda görmekteyiz. 

4K: “Benim büyüdüğümü hissettiri yorlardı, giyimimden sokakta oynamama kadar her şeye karışmaya başladılar”. 

Burada genç kızın giyimine ve sokakta oynamasına karışmak, yukarıda sözünü ettiğimiz genel eğilime denk düşmektedir. Nitekim, âdet kanaması görmeye başladıktan sonra hareketlerinde herhangi bir farklılık olmamasına rağmen 4K, annesinin artık genç kız olduğu için davranışlarına dikkat etmesini ve çocukça davranmamasını tembihlediğini söylemiştir. 4K, ailesindeki bu davranış değişikliğinin nedeni, “çünkü artık çocuk olmadığımı düşünüyorlardı. Koruma içgüdüsü” olarak açıklamaktadır. 

Yukarıda söz ettiğimiz üç katılımcıdan diğer ikisi, örneklemin ikinci grubunda yer almaktadır. Bunlardan 2Ka, ailesinin kendisine karşı davranışlarında gelişen değişikliği şöyle anlatmaktadır; “bazı kısıtlamalar oldu. Rahat gidebileceğim (arkadaşlarıma gidemiyordum. Okuduğum halde evden okula, okuldan eve gidip gelirdim. Sokağa çıkardım, sokağa çıkartmadılar artık. Biz bahçeli evlerde yaşardık, bahçeye çıkarken bile annem çağırırdı hemen, akşam oldu diye. Ondan bir gün önce ben rahatlıkla bahçede oynayan biriydim”. 

2Ka'nın anlatısında dikkat çektiği gibi, menarşla birlikte yaşamı büyük oranda değişmiştir. Bu örnek, menarşın kızın yaşamında ne derece önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ve 2Ka, ailesinin “sen artık büyüdün” diyerek hareketlerini kısıtladığını eklemektedir. Aynı 2Ka gibi 12Ka da, “kısıtladılar; bahçeye, arkadaşlarımla buluşmaya göndermediler” diye anlatmaktadır ailesinin kendisine karşı davranışlarındaki değişikliği. 


Diğer katılımcılar, özellikle annelerinin büyüdüklerini hissettirdiklerini ve âdet kanamasını genç kız olduklarının bir işareti olarak kabul ettiklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca ev işlerinde daha fazla sorumluluk yüklenmişlerdir. 4Ka, annesinin âdet kanaması görmeye başladığı için artık evlenme çağına geldiğini düşündüğünü de eklemektedir. 

Bunların dışında farklı bir yanıt SKa'nınkidir. “Annem bana daha yakın davranmaya başladı. Anne-evlatken, anne-arkadaş olduk. Beraber sinemaya gitmeye başladık”. Annesi, SKa'nın büyüdüğünü kabullenmiş ve kızının doğurganlık yetisini kazandığı için artık kendisiyle aynı duruma geldiğini düşünmüştür. Böylece SKa'nın, annesi karşısındaki pozisyonu farklılaşmış, anne ile kızın ilişkileri değişmiştir. 

Daha önce menarştan sonra katılımcıların ailelerine karşı davranışlarında ortaya çıkan davranış değişikliklerini incelerken 16Kaa'nın, eşinin annesinden utandığını çünkü kayınvalidesinin aylık kanamalarının başlamaması nedeniyle kendisini aşağıladığını görmüştük. Oysa âdet kanamalarının başlamasıyla birlikte eşinin annesinin kendisine daha iyi davranmaya başladığı görülmektedir. 
16Kaa bu durumu şöyle anlatmaktadır; “(âdet kanamalarının başladığını) önce kimseye söylemedim, sonra hamile kalınca öğrendiler. Daha iyi davranmaya başladı kaynanam” Ve bunun nedeni de, eşinin annesinin torun istemesidir. Kadınlık rolünün gereği artık çocuk doğurma yetisine kavuşması ve hatta gebe kalması, aile 


içindeki statüsü arttırmıştır. Böylece aile bireylerinin takdirini kazanmıştır. 


Âdet Kanamasının Gündelik Yaşam Üzerine Etkileri 


Âdet Dönemindeki Kaçınmalar ve Yasaklar 


Menarştan menopoza, sağlıklı her kadın ortalama 300-400 defa âdet kanaması görmektedir. Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, kadınlar tarihin en eski dönemlerinden itibaren, toplumsal algılamalara paralel olarak, âdet kanaması ile ilgili birtakım kısıtlama ve yasaklamalarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu tür uygulamalar, kuşaktan kuşağa öğretilerek ve gelenekler yoluyla sürdürülmüştür. 
Yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde de kadınların âdet döneminde uyması beklenen birçok yasaklamanın varlığından söz ettiklerine ancak bu yasaklara uymayı gerekli görmediklerine ilişkin sonuçlara ulaşıldığını daha önce görmüştük. Biz de inceleme grubuna dahil olan katılımcıların giyimden ev işlerine, dini pratiklerden insan ilişkilerine ve cinsel yaşamlarında menstruasyon döneminde kaçındıkları davranışları öğrenmekteyiz. Bu kaçınmalar, katılımcıların bireysel deneyim ve algılarından kaynaklanabileceği gibi, önceki kuşaklardan öğrenilmiş de olabilir. Fakat sorgulamamızı bir adım daha ileri götürüp, katılımcıların günlük yaşamlarında kanama dolayısıyla karşılaştıkları yasaklara geleceğiz. Böylece menstruasyonun nasıl yaşandığına ilişkin ipuçlarına ulaşmaya çalışacağız. 


Giyimle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


Öncelikle inceleme grubunun âdet döneminde giyimle ilgili kısıtlamaları olup olmadığına baktığımızda birinci grupta, iki kişi dışında diğer tüm katılımcıların bu dönemde giyimlerine özel bir dikkat gösterdikleri anlaşılmaktadır. Genel olarak giyimde dikkat edilen menstruasyonu saklamaktır. Birinci gruptaki yanıtlayıcılardan biri, kanama döneminde kıyafet seçiminde bir değişiklik olmadığını söylerken, diğer katılımcı dini inançlarına uygun olarak giyindiğinden zaten âdet kanamasının dışarıdan fark edilmesi riski olmadığını ifade etmektedir. 


Bu iki katılımcı dışında birinci gruptaki on altı kişide, en çok tekrar eden yanıt, açık renkli ve dar giyeceklerden kaçınmadır. 
Fakat bunlardan altısı, eskiden giyim konusunda daha dikkatli olduklarını söylemişlerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi, âdet döneminde kadınların kullanımı için geliştirilen hijyenik ürünler, bu dönemde kadınların kendilerini daha özgür hissetmelerine olanak sağlamaktadır. Buna rağmen katılımcıların büyük bölümü, açık renk giymemekte, aksine özellikle siyah kıyafetleri tercih etmektedirler. Ayrıca dar giysilerden de kaçınmaktadırlar. Âdet 


247 


döneminde giyimle ilgili tercihlerini belirten katılımcılardan alınan yanıtlardan özellikle ilgi çekici olanları aktarmak gerekirse; 


4K: “Bol kıyafetler giymeye çalışırım, kendimi rahatsız hissederim. Arkadaşlarım, yanında hırka taşıyor, bellerine bağlamak için”, 

Burada gerek 4K'nın kendini rahatsız hissetmesinin, gerekse arkadaşlarının bellerine hırka bağlamasının nedeni, menstruasyonun çevreden fark edilmesi endişesidir. 


IK: “Dikkat ederim. Eskiden okula bile gitmek istemezdim. Sürekli arkamı kontrol ettirirdim, kıyafetime çıkacak diye”. 


IK da 4K gibi, aynı endişeyi dile getirmektedir. Bu dönemde kıyafet konusundaki tercihlerine ilişkin bir açıklama yapmamakla birlikte 1K, menstruasyonun açığa çıkmasından duyduğu kaygının ne derece yoğun olduğuna ve gündelik yaşamını nasıl etkilediğine ilişkin ipuçları vermektedir. 


13K: “Dar kıyafetler giymezdim. Daha çok kendimi gizlemek için siyah, bol ve kat kat giyinirdim”. 

13K'nın yanıtını, diğer katılımcılardan ayıran ve daha ilgi çekici kılan, kullandığı “kendimi gizlemek” ifadesidir. 13K”nın daha önceki yanıtlarından, âdet kanamasının kendisi için büyük bir rahatsızlık ve utanç kaynağı olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla kullandığı bu ifade ile, diğer katılımcıların endişe ettiği gibi, âdet kanamasını çevreden gizlemekten daha fazlasını dile getirdiğini düşünmek olasıdır. Burada kendini gizlemek ifadesi ile, cinsel kimliğini saklamak arzusunu da dile getirdiğini söylemek akla yakın gelmektedir. 


İkinci gruptaki toplam on beş katılımcının biri dışında tümü, birinci gruptakiler gibi açık renkli ve dar kıyafetleri giymekten kaçınmaktadırlar. Kızları gibi bol ve rahat kıyafetleri tercih eden ikinci grup katılımcıları, pantolon giymekten de çekindiklerini, etekle daha huzurlu olduklarını dile getirmektedirler. Bu grupta da birkaç yanıta yer verecek olursak; 


TKa: “Yazın şort ya da açık renk giyemiyordum. Dışarı çıkarsam gittiğim yerde rahat edemiyordum” 
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Bu örnekte de, menstruasyonun günlük yaşamın ritmini olumsuz etkilediğine tanık olmaktayız. 


8Ka: “Yeni kıyafetlerim kirlenir düşüncesiyle giymekten kaçınıyordum”. 


10Ka: “Şık giyinmekten hoşlanmam” 


12Ka: “Pantolon giymezdim. O zaman kocaman bezler vardı. 
Annem yapmıştı ama şimdi pedler (kadın bağı) rahat. O zaman bol bol etekler giyiyorduk, beli lastikli olanlarla rahat ediyorduk. Zaten öyle sıkı pantolonlar nerede, giydirmezdi ailemiz”. 


12Ka'nın yanıtı, ikinci gruptaki katılımcıların çoğunluğundan alınan cevaplarla büyük benzerlik göstermektedir. Fakat bu örnekte dikkat çeken, ailesinin dar pantolonlar giymesine izin vermediğini özellikle belirtmesidir. Bu da ailenin, kızlarının “kadın bedenini” çevreden gizlemeyi amaçladığını vurgulamaktadır. 


Araştırma kapsamında görüşülen dört anneannenin ikisi, bu dönemde giyimlerine dikkat ettiklerini söylemişlerdir. 7Kaa, “uzun giyerdik, görünecek diye korkardık” derken, 17Kaa da, âdet döneminde giyimiyle ilgili çekincelerini “kendimizi kollardık, muhafaza ederdik, giysimize çıkmasın diye” şeklinde açıklamaktadır. Bu veriler, âdet kanamasının çevreden gizlenmesi kaygısının kuşaklar boyunca süregittiği ve kadınların giyim tercihlerini ve kıyafet seçimlerini büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. 


Efrat Tseğlon, görünür olduğunu, seyredildiğini, incelendiğini ve sahnede olduğunu hissetmenin, kişinin kendi benlik algısını derinden etkilediğini savunmaktadır. O'na göre, kadının giysi seçimini etkileyen üç faktörden söz etmek olasıdır; kadının içinde bulunduğu durum, ortamdaki kişiler ve kadının o andaki ruh hali? Âdet dönemindeki kadınların giyim tercihlerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Kadınlar bu dönemde, kanama görmektedirler ve büyük oranda bu durumdan rahatsızlık duymaktadırlar. 
Menstruasyonun çevreden gizlenmesi konusunda yoğun bir endişe duymaktadırlar ve ortamda kanama gördüklerini fark etme olanağı 


235 Efrat Tseğlon, Kadınlık Maskesi, s.84-85. 
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olan birçok insan ve özellikle erkekler bulunmaktadır. Bu nedenle, mümkün olduğunca kendilerini ve bedenlerini gizleyecek şekilde giyinmeye dikkat etmektedirler. 


Genel olarak bakıldığında inceleme grubunun çok büyük bir bölümünün, âdet döneminde kanamanın işaretlerini çevredeki diger kişilerden saklayacak şekilde giyinmeyi tercih ettikleri bulgulanmıştır. Bu amaçla katılımcılar genellikle açık renkli, dar kıyafetlerden kaçınmaktadırlar. Fakat bunlar katılımcıların kendi tercihleridir. Bunun dışında katılımcılara, kadınların aylık kanamaları süresince giyim konusunda yasakların olup olmadığı sorulmuş ve bütün gruptan, bu dönemde giyilmesi ya da giyilmemesi yasak olan herhangi bir şey olmadığı yanıtı alınmıştır. 


Ev işleriyle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


Birinci kuşakta altı, ikinci grupta ise sekiz yanıtlayıcı, âdet döneminde bazı ev işlerini yapmaktan kaçındıklarını dile getirmişlerdir. Bunlar genellikle ağır işleri yapmamaya dikkat etmektedirler. 


Katılımcıların âdet döneminde ev işleriyle ilgili kaçınmalarını daha ayrıntılı olarak incelediğimizde, birinci grupta 7K, 10K ve 13K'nın suyla yapılacak işleri yapmadıkları görülmektedir. Gene 10K ve 17K, bu dönemde ağır kaldırmamaya çalışmaktadırlar. 8K da, aylık kanama süresince hiç iş yapmamayı ve yatmayı tercih etmektedir. 14K'nın yanıtı diğerlerinden farklıdır; “hiç iş yapmam, çok mecbur değilsem hiç evden çıkmam. Yatıp isyan ederim, neden ben erkek değilim ya da neden erkeklerde olmuyor diye” 

İkinci grupta, az önce de söylediğimiz gibi sekiz kişi, âdet döneminde genel olarak ev işi yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bunlardan 10Ka ve 17Ka, özellikle ağır kaldırmadıklarından söz etmektedirler. İlgi çekici olan, bu katılımcıların kızlarının, 10K ve 17K'nın da aynı şekilde, âdet döneminde ağır kaldırmaktan çekinmeleridir. Kızların bu kaçınmayı annelerinden öğrenmiş olduklarını söylemek olasıdır. Üçüncü gruptaki dört yanıtlayıcının hiç biri, bu dönemde ev işleriyle ilgili bir kaçınmaları olduğundan söz etmemişlerdir. Bu dönemde kadınların yapmasının yasak olduğu herhangi bir ev işi de yoktur. 
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Dini Pratiklerle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


Dinlerin âdet kanamasına bakışının incelendiği bölümde, Müslümanlık açısından, kadınların dinen noksan kabul edildiğinden söz etmiştik. Kadınların âdet dönemindeyken bazı ibadetleri yerine getirmesi dinen yasaklanmıştır. Bunun yanında yasak olmamakla birlikte bazı hareketlerin yapılmamasının dini açıdan daha uygun bulunduğunu da belirtmiştik. Burada örneklem grubunun âdet döneminde dini pratiklerle ilgili kaçınmaları ve bu dönemle ilgili dini yasaklar hakkındaki tutumları ele alınmaktadır. 


Birinci grupta 4K, “annem, âdetim bittikten sonra boy abdesti almamı söyledi ama hiç yapmadım”, 6K, “eskiden bu dönemde oruç tutmazdım, şimdi ibadetle çok ilgim yok” ve 15K, “pek ilgim yok” diyerek, dini pratikleri yerine getirmedikleri için bu konuda herhangi bir kaçınmadan söz edemeyeceklerini ifade etmektedirler. 
Bunun dışında bu grupta on katılımcı, dini pratiklerle ilgili herhangi bir kaçınmaları olmadığını söylemekle yetinmişlerdir. Diğer katılımcılardan üçü, bu dönemde namaz kılmadıklarını, oruç tutmadıklarını ve dua etmediklerini dile getirmişlerdir. Bunlara ek olarak bu üç katılımcıdan biri olan 2K, âdet döneminde Kur'an'a da el sürmemektedir. Gene bu katılımcılardan bir diğeri 14K, bu dönemde boy abdesti kaçtığı için herhangi bir ibadetin yerine getirilemeyeceğine inanmaktadır. Bu üç katılımcıdan farklı olarak I3K, âdet döneminde yapılması dini açıdan yasak olan uygulamalara çok özen gösterdiğini, bunları yapmaktan kaçındığını dile getirmiştir. 

İkinci grupta dini pratiklerle ilgili çeşitli kısıtlamalardan söz eden dokuz katılımcı bulunmaktadır. Bu gruptaki diğer altı katılımcı, bu konuda herhangi bir kaçınmaları olmadığını söylemektedir. Bu durum büyük oranda, söz konusu yanıtlayıcıların, düzenli olarak ibadette bulunmamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak bunlardan farklı olarak 16Ka, “ibadetimizi her zaman yaparız” diyerek geçekten bununla ilgili herhangi bir kaçınması olmadığını açıkça ifade etmiştir. 


Âdet döneminde dini ibadetlerini yerine getirmediğini söyleyen dokuz katılımcının hepsi de namaz kılmaktan, oruç tutmaktan kaçınmaktadırlar. Ayrıca kanamanın bitmesinden sonra boy abdesti 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almaya büyük bir önem vermektedirler. Bunların dışında 2Ka ve 12Ka, Kur'an'a dokunmaktan ve tespih çekmekten de kaçınmaktadırlar. 2Ka'nın kızı, 2K da, yukarıda gördüğümüz gibi, bu dönemde kutsal kitaba el sürmemektedir. 


4Ka, mevlüt, kurban gibi dini pratiklere katılmadığını söylerken, etrafındaki diğer kadınların da bu tür uygulamalardan kaçındıklarını eklemiştir. Nitekim 4Ka'nın, örneklemin üçüncü grubunda yer alan annesi 4Kaa da, dini toplantılara katılmadığından söz etmiştir. Üçüncü gruptaki diğer bir katılımcı 17Kaa ise, çoğunlugun söylediği gibi, namaz kılmadığını ve oruç tutmadığını söylemiştir. Bunların dışında diğer iki anneannenin, bu konuda herhangi bir kaçınmaları olmadığı anlaşılmaktadır. 


Genel olarak bakıldığında, âdet döneminde dini pratiklerle ilgili birtakım kısıtlamalardan söz eden katılımcıların hemen hepsi namaz kılmadıklarını dile getirmişlerdir. Nitekim, âdet kanamasının adlandırılması konusunda gördüğümüz gibi, “namazsız olmak” aylık kanamayı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu da, söz konusu dönemde namaz kılmaktan kaçınmanın son derece yaygın bir davranış olduğunu göstermektedir. Bu yaygınlığın nedeni ise, kadınların ayhalinde namaz kılmalarının dini açıdan yasak olmasından kaynaklanmaktadır. 


Dini pratiklerle ilgili bu bireysel kaçınmalara karşılık, yapılması yasak olan davranışlarla ilgili daha farklı yanıtlar alınmıştır. 
Birinci grupta sekiz kişi, bu konuda herhangi bir yasağın bulunmadığını söylemesine rağmen diğer on katılımcı çeşitli yasaklar sıralamışlardır. Daha önce âdet döneminde dini pratiklerle ilgili herhangi bir kaçınmaları olmadığını söyleyen 3K, 4K, 9K, 10K ve 11K, bu kez yasaklardan söz etmişlerdir. Bunlardan dördü, âdet döneminde hemen hemen bütün ibadetlerin yasak olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak 14K ve 18K da, bu dönemde ibadet olamayacağını vurgulamışlardır. 

Diğer katılımcılar ise özellikle namaz kılmanın ve oruç tutmanın yasak olduğunu dile getirmişlerdir. Bu yanıtlardan farklı olarak 4K, ibadetlerin yerine getirilemeyeceğine ek olarak, adaklara yaklaşmamak gerektiğini de söylemiştir. Daha önce anne ve anneannesinin, kurban kesimi gibi pratiklere katılmaktan kaçındıklarını hatırlarsak, 4K”*nın bu yasağı onlardan öğrendiğini anlayacağız. 


İkinci gruptaki on beş katılımcının sekizinden bu soruya yanıt alınmıştır. IKa sadece dua okumanın, 10Ka ise namaz kılmanın, oruç tutmanın ve Kur'an okumanın yasak olduğunu dile getirirken, 8Ka, 14Ka ve 18Ka, âdet döneminde her türlü ibadetin yasak oldugunu söylemişlerdir. 


2Ka ise, âdet döneminde her türlü ibadetin yasak olduğunu bildiğini ama bundan emin olmadığını ifade etmiştir. 2Ka'nın bu soruya yanıtı şöyle olmuştur; “ibadet ama tamamen yasak mıdır bilmiyorum. Bu dönemde abdest kabul olmaz. Bittiği zaman boy abdesti alıp namaz kılmak gerekiyor. Ben onu biliyorum ve yapıyorum. Ama o şekilde namaz kılanlara da bir şey diyemem. Fakat bence olmaması lazım çünkü temiz bir şekilde namaza durmak lazım” 


I2Ka da, 2Ka gibi âdet döneminde abdest alınmayacağını için herhangi bir ibadetin yerine getirilemeyeceğini savunmaktadır; “bu dönemde abdest olmaz. Kan duran bir şey değil, devamlı geli yor, abdestin bozuluyor o zaman”. 


Böylece bu gruptaki beş katılımcı, kadınların âdet döneminde her türlü ibadetin yasak olduğunu söylerken, 17Ka'dan gelen yanıt diğerlerinden oldukça farklıdır; bu dönemde tırnak kesmenin, saç boyamanın ve vücut kıllarının temizlenmesinin yasak olduğuna dikkat çekmektedir. İslam dininin, âdet dönemindeki kadınlarla ilgili hükümlerinin incelendiği bölümde, 17Ka'nın saydığı bu işlemlerin, din açısından yasak olmamakla birlikte yapılmamasının daha uygun olduğundan söz edildiğini aktarmıştık. 


Dini yasaklar söz konusu olduğunda üçüncü grup yanıtlayıcılarının da üçü, bu dönemde ibadetlerin yerine getirilemeyeceğini dile getirmişlerdir. 7Kaa dışındaki katılımcılar özellikle abdest alınamadığı için dini ibadetlerin yerine getirilmesinin günah olacağını ifade etmişlerdir. Diğer katılımcıların hemen tümünün dile getirdiği namaz kılma, oruç tutma ve Kur'ana dokunma yasaklara ek olarak üçüncü gruptaki anneanneler cami, türbe ve mezarlık ziyaretlerinin de yasak olduğuna dikkat çekmektedirler. Ayrıca 4Kaa, “bayramlarda yapılan mevlüt yemeklerine pişirilmesine bile yardım edemezdik” diye anlatırken adet dönemindeki kadının yemeğin hazırlanması aşamasından uzaklaştırılmasının örneğini vermektedir. 

“Semavi Dinlere Göre Âdet Gören Kadın” başlıklı bölümde dile getirildiği ve katılımcılardan alınan yanıtlarda görüldüğü gibi, ayhali kadının dini pratiklerini yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu dönemde kadın kirli görüldüğünden, dini açıdan da noksan kabul edilmektedir. 


İnsan İlişkileriyle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


İnceleme grubuna, âdet döneminde insanlarla olan ilişkilerinde herhangi çekindikleri ve kaçındıkları şeyler olup olmadığı soruldugunda birinci grupta on, ikinci grupta on iki ve üçüncü gruptaki üç katılımcı, bu tür bir kaçınmaları olmadığı yanıtını vermişlerdir. 

Âdet kanamasının insanlarla ilişkilerini etkilediğini söyleyen birinci gruptaki sekiz katılımcının altısı, bu dönemde ve özellikle âdet öncesi dönemde sinirli ve huzursuz olmalarından şikayet etmişlerdir. Bu katılımcılar, sinirli oldukları için daha az konuşmayı ve kendi başlarına kalmayı tercih etmektedirler. Aksi halde bu durumlarının çevrelerindekilerle ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemektedirler. Örneğin 14K, “çok suratsız oluyorum, huzursuz oluyorum, kimse benim yanıma yaklaşmaz” diyerek durumunu açıklamaktadır ki diğer katılımcılar da benzer bir durumu dile getirmişlerdir. 


Bu grup dışında kalan 2K, âdet döneminde kendi evi dışında bir yerde kalması gerektiğinde rahatsız olduğunu ve gittiği yerdeki kimselerin eşyalarını giymekten kaçındığını söylemektedir. Bunun nedeni de, kanın giysilere bulaşması tehlikesidir ki bu durumda çok utanacağını belirimektedir. Bu soruya farklı yanıt veren 6K, “koku ve kirlilik ile ilgili çekincelerim var” diyerek, bu dönemde insanlarla yakın ilişkilerden kaçındığını söylemektedir. Kanın yaratmasından korktuğu kötü kokuyu önlemek için kozmetik ürünleri kullandığını da eklemektedir. 


İkinci grupta iki katılımcı, 6K ile benzer şekilde, kanama nedeniyle bedenlerinin kötü koku yaymasından çekinmektedirler. 2Ka, özellikle yeni evli iken daha yoğun olarak duyduğu bu endişeden 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dolayı insanlardan uzak durmayı tercih etmektedir. 12Ka ise, gene aynı sebeple evden bile çıkmaktan kaçınmaktadır. 


İkinci grupta insanlarla ilişkilerindeki kaçınmalarıyla ilgili olarak farklı bir yanıt 7Ka'da karşımıza çıkmaktadır; “yeni doğan bebeğin yanına gitmezdim. Kırkı çıkmamışsa, âdetli kadının bebege yaklaşması iyi gelmezmiş. Şimdi bunların batıl inanç olduğunu düşünüyorum” 

Pertev Naili Boratav, doğumdan sonraki kırk gün içinde hem annenin hem de bebeğin, olumsuz etkilere karşı korumasız olduğuna ilişkin inancı yazmaktadır” Bu inancın yaygınlığını daha önce söz ettiğimiz örneklerden öğrenmiştik. Türkiye'de âdet kanaması ile ilgili algı ve tutumların incelendiği bölümde, pek çok bölgede âdet dönemindeki kadının yeni doğmuş bebeğin ve hatta yeni doğum yapmış kadının yanına sokulmadığını görmüştük. 
Çünkü kanamanın yarattığı tehlikelerden dolayı bebeğin zarar görebileceğinden ve bazı yerlerde kadının bir daha çocuğu olmayacağından korkulmaktadır. Ancak 7Ka'nın, artık bu inancın batıl olduğunu düşündüğüne dikkat çekmesi, âdet kanaması ile ilgili algı ve inançların zaman içinde farklılık gösterebileceğine işaret etmektedir. 


IKa, kendisinin âdet döneminde insanlarla ilişkilerinde herhangi bir kaçınması olmamasına rağmen, yaşlı kadınlar arasında bu tür kaçınmaların varlığından söz etmektedir; “regl olduğunuz zaman sanki kirlenmişsiniz gibi, kirlisiniz o anda, mesela bazı şeyleri elletmezler. Dini kitabı elletmezler. En basitinden turşu mesela. 
Annemler, sen kirlisin sakın elleme derlerdi” 


Böylece, âdet döneminde kadının yiyecekle ilgili olarak karşılaştığı kısıtlamalarının yeni bir örneğini görmekteyiz. Nitekim üçüncü gruptaki 7Kaa, sadece turşuyu ellemekten kaçınmanın değil fakat turşu kuran birinin yanına dahi gidilmeyeceğini söylemektedir. “Bidondan tabağa, turşu çıkarılmaz” diyerek turşuya dokunmanın engellendiğini dile getirmekte ve bunun yanında, kızı 


> Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru. Gerçek Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 1999, 5.154. 
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gibi kırkı çıkmamış bebeğin yanına gidilmeyeceğini eklemektedir. 
Yukarıda 7Ka'nın da yeni doğmuş bebeğe yaklaşmaktan çekindiğini görmüştük. Özellikle 7Ka'nın eskiden böyle kaçınmaları olduğunu ama artık buna inanmadığını da hatırlayacak olursak, söz ettiğimiz katılımcının, bu kaçınmayı annesinden öğrendiği fakat zamanla bu inancının değiştiği sonucuna varabiliriz. 


Genel olarak kadınların, âdet kanamasının yarattığı ruhsal sıkıntılar ve kanın yarattığı hoşa gitmeyecek birtakım bedensel durumlardan duyulan endişe, insanlarla ilişkileri olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca, eski çağlardan günümüze gelen, kanın kirli ve tehlikeli olmasına bağlı birtakım inançlar da, kadınların insan ilişkilerinde bazı kaçınmalara neden olmaktadır. Ancak bunun dışında kadınların âdet döneminde insanlarla ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken herhangi bir yasak bulunmamaktadır. 


Cinsel İlişkiyle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


Âdet döneminde cinsel ilişki ile ilgili kaçınmaları sorulduğunda örneklemin ikinci ve üçüncü grubundaki tüm katılımcılardan, bu dönemde cinsel ilişkiden kaçındıklarına ilişkin yanıtlar alınmıştır. 
Birinci grupta ise, sekiz kişi, âdet döneminde cinsel ilişkiye girmediklerini söylerken, diğer on katılımcı henüz böyle ilişkilerinin olmadığını ifade ederek bu soruya yanıt vermemişlerdir. 


Bu dönemde cinsel ilişkiden kaçındığını söyleyen katılımcılardan, bu kaçınmanın nedenini açıklayanlardan ikisi hijyen açısından bunu doğru bulmadıklarını ifade etmişlerdir: IK, “hijyenik ve psikolojik açıdan cinsel ilişkiye girmek doğru deği”, 18Ka, “tamamen sağlık ve hijyen açısından o dönemde hayır” diyerek âdet döneminde cinsel ilişkiyi neden yanlış bulduklarını anlatmışlardır. “Âdet Kanaması Döneminde Cinsel İlişki” başlıklı bölümde, sağlık açısından bu dönemde cinsel ilişkiye girmenin herhangi bir zararı olmadığını vurgulamıştık. Ancak, bu dönemde vajinanın asit düzeyindeki azalma nedeniyle enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu eklemiştik. Ve gene bu dönemde cinsel ilişkiden kaçınmanın çok yaygın bir eğilim olduğundan, bunun da çoğunlukla sağlık nedenlerine bağlandığından söz etmiştik. (Araştırmanın örneklemine geri dönersek, IK'nın hijyenik kaygıların yanında 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psikolojik çekinceleri dile getirmesi, kanın yarattığına inanılan kirlilik duygusundan kaynaklanmaktadır. 


Diğer iki katılımcı 7Ka ve 7Kaa, doğrudan âdet döneminde kadının kirliliğine işaret ederek cinsel ilişkinin olamayacağını savunmaktadırlar. Burada ilk bakışta dikkatimizi çeken, bu iki katılımcının anne-kız olmasıdır. Diğer bir deyişle, 7Ka'nın menstruasyon yoluyla kadının kirlendiği inancını annesinden öğrenmiştir. 16Kaa ise, bu dönemde cinsel ilişkinin günah olduğunu ileri sürmektedir. Nitekim daha önce ayhalinde iken cinsel ilişkiye girmenin dinen yasaklanmış olduğunu belirtmiştik. 


Yasaklara baktığımızda, birinci grupta on bir, ikinci grupta on katılımcı âdet dönemindeki cinsel ilişkinin yasak olduğunu vurgularken, üçüncü grubu oluşturan dört anneannenin hepsi bu konuda hemfikirdir. Ancak bu yasakların nedenine baktığımızda farklı yanıtlar gelmektedir. Bu nedenlere geçmeden önce dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta, birinci grupta âdet dönemindeyken cinsel ilişkiye girmekten kaçındıklarını söyleyen üç katılımcı ile ikinci grupta aynı tutumu gösteren dört katılımcı, bunun yasak olmadığını bildirmiş olmalarıdır. 


Aylık kanama döneminde cinsel ilişkinin yasak olduğunu söyleyen katılımcıların, bu yasağın nedenlerine ilişkin farklı yanıtlarına baktığımızda öncelikle 4K’nın bu konuda kararsız olduğu görülmektedir. Bu kararsızlık da çevreden aldığı farklı iletilerden kaynaklanmaktadır; “farklı şeyler söyleniyor. Doktorlar sakıncası olmadığını, kadınlar zararlı olduğunu söylüyor”. Biz de, sağlık uzmanlarının bu konuda bir sakınca görmediklerinin altını çizmiştik. Ancak kadınların, bunun zararları üzerinde ısrarla durması, dini açıdan yasaklanmasından ve âdet döneminde kadının kirli olduğuna ilişkin yaygın inançtan kaynaklanmaktadır. Nitekim 8K, bu günlerde cinsel ilişkiye girmenin hem dini hem de hijyen açısından yasak olduğunu söylemektedir. 15K için ise bu yasak sadece, ayhalindeyken cinsel ilişki kurmanın sağlık için zararlı olmasından kaynaklanmaktadır. 


Katılımcıların âdet dönemindeki kaçınmalarıyla ilgili soruşturmanın buraya kadar olan bölümünde cinsel ilişkiden uzak durulmasının en yaygın davranış modeli olduğu anlaşılmaktadır. Son 


257 


olarak diğer gündelik eylemlerde ve özellikle denize girmek, banyo yapmak gibi aktivitelerdeki kaçınmalara da bakmamız gerekmektedir. Çünkü önceki bölümlerde, konuyla ilgili çalışmalardaki, günümüzde bile kanamanın sürdüğü günlerde banyo yapmaktan çekinmenin ve denize girmemenin çok yaygın olduğuna ilişkin saptamalardan söz etmiştik. 


Diğer Eylemlerle İlgili Kaçınma ve Yasaklar: 


Araştırmanın inceleme grubuna bakıldığında denize girmek ve banyo yapmak ile ilgili kaçınmaların, diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla paralel şekilde yaygın olduğu görülmektedir. Âdet döneminde özellikle denize girmemek sıklıkla karşımıza çıkan bir kaçınmadır. Bu konuda birinci gruptan alınan cevaplara göre, bu gruptaki toplam on sekiz katılımcının on üçü söz konusu dönemde denize girmedikleri anlaşılmaktadır. Birinin banyo yapmaktan çekindiği, diğer ikisinin ise ayhalinde hem denize girmenin hem de banyo yapmanın doğru olmadığını düşündükleri bulgulanmıştır. 

Âdet dönemindeyken denize girmediğini ve banyo yapmadığını söyleyen 7K, bu tutumunun nedenini de şöyle açıklamaktadır, “özellikle (âdet döneminde) ilk iki gün banyo yapmıyorum, İstanbul'un suyu kirli. Denize girmem. Düzenli olarak havuza giderim, bu dönemde gitmiyorum. Mikrop kapma riski var”. 


Bu dönemde denize kesinlikle girmediğini vurgulayan 15K, yeni âdet görmeye başladığı dönemlerde banyo yapmanın zararlı olduğunu duyduğunu, bu yüzden eskiden banyo yapmadığını söylemiştir. Ancak daha sonra bunun yanlış olduğunu öğrenmiştir. Ve artık âdet döneminde düzenli olarak banyo yapmaktan kaçınmamaktadır. 


Bu soruya 13K'nın verdiği yanıta özellikle yer vermekte yarar vardır. Çünkü bu katılımcının anlatısı konunun başka bir yönüne dikkat çekmektedir: “Eskiden denize girmezdim, banyo yapmazdım. Artık banyo yapıyorum ama denize girmiyorum. Orta son sınıfta okula bir görevli kadın gelmişti. Regl dönemi ile ilgili bilgi vermek için. Bu dönemde denize girilmez, banyo yapılmaz diye konuşmuştu. Beni çok etkilemişti. Kesinlikle suyla ilgili olmamak gerekiyormuş, mikrop kapılırmış, çocuk olmazmış. Yaşamımın en kötü günüydü. Erkek çocuklarla beraber bu bilgilendirme dersi 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yapılmıştı. Çok utanmıştım. Erkekler pedleri (kadın bağı) açıp birbirlerine atmışlardı”. 


Çalışma boyunca birçok kez, kız çocuklarının menstruasyon konusunda yeterli bilgiye ulaşma olanağı bulamadıklarından, bu durumun da olumsuz etkilerinden söz edilmiştir. Ancak yeni gelişmekte olan, cinsel kimliğini yeni oluşturmaya başlayan genç kızların doğru bilgilendirilmesi de çok önemlidir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, menstruasyon hakkında bilgi verme yönteminin yanlışlığı katılımcının üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. 
Âdet kanamasının, ergenlik dönemine yeni giren ve kadınlık rolünü yeni benimsemeye başlayan genç kızlar üzerinde fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birtakım rahatsızlıklar yarattığı gerek konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, gerekse bu araştırma kapsamında elde edilen verilerde bulgulanmıştır. Bu dönemde âdet kanaması ile ilgili uygun olmayan iletiler, genç kızların hem menstruasyona hem de genel olarak kadın kimliğine karşı olumsuz duygu ve tutumlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. Nitekim 13K'nın, daha önceki yanıtlarında âdet kanaması konusunda yoğun bir rahatsızlık ve utanç duyduğuna tanık olmuştuk. Söz ettiğimiz katılımcının, kıyafet seçiminde, kendini gizlemeye yönelik çabalarının kadınlık kimliğine karşı olumsuz bir algılamaya işaret ettiğinin de altını çizmiştik. Ayrıca 13K, anlatısında ders vermeye gelen görevlinin, denize girmenin ve banyo yapmanın zararları yanında suyla ilgili herhangi bir iş de yapılmaması konusunda gençleri uyardığından söz etmiştir. Her ne kadar, 13K sonradan bu bilgilerin doğru olmadığını anladığı için âdet döneminde banyo yapmaktan kaçınmadığını belirtmişse de, ev işleriyle ilgili olarak, suyla yapılan işlerden uzak durduğunu söylemesi, bu dersin etkilerinin hâlâ sürdüğünü göstermektedir. 


İkinci grupta, denize girmemek hemen bütün katılımcılarda ortak bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat banyo yapmaktan çekinmedikleri de anlaşılmaktadır, hatta bazı katılımcılar bu dönemde banyo yapmanın özellikle gerekli ve yararlı olduğunu iddia etmektedirler. Örneğin 2Ka denize girmemesine rağmen, “banyo yapmamayı düşünemem, aksine temizlendiğimi hissediyorum” demektedir. Fakat burada ilgi çekici olan 2Ka'nın, âdet döneminde banyo yapmanın kendisini rahatlattığını söylemesine karşın kızı 2K'nın, bu dönemde denize girmediği gibi, banyo yapmaktan da kaçınmasıdır. Bundan başka 2Ka, denize girmekten çekinmesinin nedeninin, sadece kendisi için zararlı değil, çevresindeki diğer insanlar için de zararlı olabileceği endişesinden kaynaklandığını açıklamaktadır. Bu ifade 2Ka'nın, âdet kanının kirli olduğuna inandığına işaret etmektedir. 


SKa da diğer katılımcılar gibi, denize girmemektedir ancak banyo konusundaki tutumunu, “annem ilk üç gün banyo yapmayın derdi. İlk zamanlar banyo yapmıyordum ama çalışmaya başladıktan sonra yapmaya başladım” diyerek açıklamaktadır. Böylece, menstruasyon ile ilgili kişisel tutumların zamanla değiştiğini onaylayan başka bir örnekle karşılaşmaktayız. 


Yukarıda 2K ve 2Ka arasında, denize girmek ve banyo yapmak ile ilgili tutumları açısından farklılık olduğunu saptamıştık. Anne ile kızı arasında bu tür farklılıkların olduğu iki örnek daha bulunmaktadır. Anneleri âdet döneminde denize girmeyen IK ve 4K, böyle bir kaçınmaları olmadığını dile getirmişlerdir. 


Denize girmek ve banyo yapmakla ilgili kaçınmaları yanında 7K, bu dönemde vücut kıllarını temizlemediğini de eklemektedir. 
Buraya kadar aktardıklarımız, inceleme grubunun bireysel kaçınmalarıdır. Katılımcıların gündelik yaşamlarındaki bu tür eylemlerle ilgili yasaklara ilişkin görüşlerine baktığımızda daha farklı yanıtlarla karşılaşmaktayız. Öncelikle denize girmek ve banyo yapmak konusuna göz atarsak, birinci grupta sadece üç yanıtlayıcının âdet döneminde denize girmenin yasak olduğundan söz ettikleri görülmektedir. Her üç katılımcı da, mikrop kapma riski nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanında 16K, bu dönemde banyo yapmanın da yasak olduğunu bildiğini söylemektedir. Fakat aylık kanamalarının yeni başladığı dönemlerde banyo yapmaktan çekinmesine rağmen, son yıllarda bu tür kaçınmaları kalmadığını belirtmiştir. Annesinin de banyo yapmaktan çekinmediği ve hatta “insan öyle dolaşamaz” ifadesiyle bunu gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Denize girmek ve banyo yapmanın yanında 16K, bu dönemde antibiyotik ilaçları almanın da yasak olduğunu duyduğunu söylemiştir. 
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İkinci grupta, dört katılımcı mikrop kapmamak için denize girmenin yasak olduğunu söylerken, iki yanıtlayıcı denize girmenin yanında banyo yapmanın da yasak olduğunu dile getirmişlerdir. 
Ayrıca 7Ka, âdet dönemindeki kadının turşuya dokunmasının da yasak olduğunu, “turşu kurmam, tuşunun kötü olacağını, eriyecečini biliyorum” sözleriyle açıklamaktadır. 


Üçüncü grupta yer alan dört katılımcının hepsi, hem denize girmenin hem de banyo yapmanın âdet döneminde yasak olduğunu belirtmişlerdir. 16Kaa, aksi halde kadının çocuğu olmayacağını söyleyerek bu yasağın gerekçesini anlatmaktadır. 


Elde edilen bu bulgular, menstruasyonun kadının günlük yaşamını, kıyafet seçiminden, ibadetlerini yerine getirmeye, insan ilişkilerinden cinsel yaşamına kadar birçok yönden etkilediğini göstermektedir. Âdet kanamasının kadının günlük yaşamı üzerindeki bu etkileri, fiziksel rahatsızlıkların yanında, büyük ölçüde menstruasyon ile ilgili olumsuz algılardan kaynaklanmaktadır. 


Âdet Öncesi Dönemde Katılımcıların Kendilerinde Hissettikleri Değişiklikler 

“Âdet Kanamasının Fizyolojik Yönleri” başlıklı bölümde, her kadının âdet dönemi öncesinde az ya da çok, birtakım değişiklikler ve sıkıntılar yaşadığından söz etmiştik. Ayrıca âdet öncesindeki şikayetlerin kişiden kişiye değiştiğini ve genellikle bunların herhangi bir tıbbi tedaviye gerek duyulacak düzeyde olmadığının da altını çizmiştik. Ve gene aynı bölümde yaygın olarak görülen şikayetleri de sıralamıştık. 


İnceleme grubuna dahil edilen katılımcıların, âdet öncesi dönemde kendilerini nasıl hissettiklerine bakacak olursak, tüm yanıtlayıcılar içinde sadece ikisinin, bu dönemde herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Bunların dışındaki tüm katılımcılar, bedenlerinde birtakım değişiklikler hissetmekte ve bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar. 


Âdet kanaması başlamadan önce katılımcıların kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda, söz ettiğimiz iki örnek dışında otuz beş katılımcıdan, on bir ayrı kategoride ele alabileceğimiz toplam altmış beş yanıt alınmıştır. Bu yanıtlar içinde en fazla tekrarlanan sinirlilik halidir. Otuz beş katılımcının yimi biri, âdet öncesi dönemde kendilerini sinirli ve gergin hissettiklerini belirtmişlerdir. 


Birinci grupta on iki, ikinci grupta sekiz ve anneannelerin de biri, âdet öncesi dönemde sinirlilik halinden yakınmaktadırlar. Bu yanıtlayıcıların bir bölümü, bu dönemde sebepsiz yere sinirlendiklerinden ve hemen herşeye ağlayabilir hale geldiklerinden söz etmişlerdir. Bu konuda 7K, “depresif bir hal oluyor, (âdet kanaması başlamadan) önceki gün sinirli oluyorum. Âdetten kaynaklandıgını bildiğim için kendimi rahatlatmaya çalışıyorum” sözleriyle bu dönemdeki durumunu anlatmaktadır. 12K bu durumu, “sinirli olurum. Sinirli olduğum için istemeden insanları kırarım ama sonra regl olduğumu söylerim” şeklinde açıklamaktadır. 13K da, 12K gibi, âdet öncesi dönemdeki sinirlilik halinin çevresindeki insanlarla ilişkilerini olumsuz etkilediğini, “herkese çatıyorum” sözleriyle anlatmakta ve bu nedenle sinirli olduğu dönemde evde oturmayı tercih ettiğini belirtmektedir. 


İkinci gruptaki 12Ka da, diğer katılımcılar gibi, âdet öncesi dönemde gergin olduğunu ve “yerli yersiz herşeye” sinirlendiğini belirtmiş, bu sinirlilik hali nedeniyle eşinin ayhalinde olduğunu hemen anladığını söylemiştir. 


Yaygın olarak görülen bu sinirlilik haline, birtakım fizyolojik rahatsızlıklar da eşlik etmektedir. Katılımcıların onu vücutlarında, özellikle karın ve bel bölgesindeki ağrılardan yakınmaktadır. Ayrıca yedi kişi âdet öncesi dönemde, göğüslerinin büyüdüğünü söylerken, gene yedi kişi, karın bölgesi başta olmak üzere vücutlarında meydana gelen şişkinlikten şikayet etmektedirler. 


Bu dönemde görülen diğer bir değişiklik de, aşırı yemek gereksinimidir. Yedi katılımcı, ki bunların beşi birinci grupta yer almaktadır, söz konusu dönemde çok yemek yemek istediklerini, özellikle de şekerli yiyeceklere gereksinim duyduklarını ifade etmişlerdir. 
Diğer bir katılımcı ise tam tersine iştahsızlıktan şikayet etmektedir. 

Bunların dışında ikisi ikinci grupta, biri üçüncü grupta olmak üzere üç katılımcı yorgunluktan ve diğer iki katılımcı da halsizlikten söz etmişlerdir. 2Ka, bu dönemde kendini halsiz hissettiği için “boş boş oturmak” istediğini belirtmektedir. İkinci gruptaki iki 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katılımcı bu dönemde uykusuzluk çekerken, bir diğeri baş ağrısından şikayet etmekte ve bir başkası ise, diğer zamanlardan daha fazla üşüdüğünden söz etmektedir. 


İnceleme grubundan elde edilen verilerden de anlaşıldığı gibi, âdet öncesi dönemde şikayet edilen rahatsızlıklar kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, bu şikayetlerin derecesi de gene kişiye göre değişmektedir. Âdet kanamasının fizyolojik yönlerinin incelendiği bölümde vurgulandığı gibi, âdet öncesi dönemde görülen bu tür sıkıntılar kanamanın başlamasıyla sona ermektedir. 


Katılımcıların âdet öncesi dönemdeki ve kanama başladıktan sonraki şikayet ve huzursuzlukları gündelik yaşamlarını etkilemekte midir? Aşağıda bu sorunun yanıtları incelenmektedir. 


Âdet Kanamasının Katılımcıların Gündelik Yaşamları Uzerindeki Etkileri 


Âdet kanaması, tarihin çok eski dönemlerinden günümüze, kadınların birçok kısıtlama ve yasaklama ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, âdet kanaması ile ilgili tabuların, hangi cins tarafından geliştirildiğini saptayamamıştır. Ayrıca bu tür tabuların varlığı ile kadının toplumsal statüsü arasında da anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Ancak çoğu zaman ayhali, kadının toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması ve erkeğe bağımlılığının desteklenmesi çabasında çok işlevsel bir araç olarak kullanılmıştır. Kadının, bu dönemde yeterince işlevsel olamadığı, zihinsel ve bedensel kapasitesini yeterince kullanamadığı iddia edilmiş ve bunu kanıtlamak amacıyla birçok “bilimsel” çalışma yürütülmüştür. Âdet kanamasının, kadının gündelik yaşamı üzerinde gerçekten olumsuz etkileri bulunmakta mıdır? Bu sorunun yanıtı çalışma kapsamında görüşülen katılımcılar açısından aranmıştır. 


Çalışmanın örneklemine dahil olan otuz yedi kadının yirmi üçü, menstruasyonun normal yaşam döngüleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Bu yanıtı verenlerin onu, örneklemin birinci grubu içinde yer almaktadır. Bu katılımcılardan 6K'nın yanıtı şöyledir; “çok sıkıntılı bir kanama geçirmiyorum, onun için anlamıyorum bile. Sadece bisiklete falan binmiyorum; kaslar gevşesin, kanama kolay olsun diye”. 


İkinci grupta yer alan on beş yanıtlayıcının gene onu, âdet kanamasının gündelik yaşamları üzerinde kısıtlayıcı bir etkisinin olmadığını söylemişlerdir. Bu yanıtlayıcılardan SKa, “yoğun bir çalışma tempom var. Ev yaşamımın koşulları nedeniyle, vücudum istirahat istese bile kendimi sorumluluklarım yüzünden zorluyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Çalışma kapsamında görüşülen dört anneannenin ise biri dışında diğerleri, aylık kanama nedeniyle yaşamlarının normal akışında bir farklılık olmadığını dile getirmişlerdir. 


Öte yandan birinci grupta geriye kalan sekiz katılımcının günlük yaşamları âdet döneminden etkilenmektedir. Bu katılımcıların büyük bölümü, özellikle kanamanın ilk günlerinde yatmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Bu katılımcılardan 10K, âdet döneminde tüm aktivitelerinin yavaşladığını dile getirmiştir. Diğer katılımcıların yanıtları aşağıda kendi ifadeleriyle sıralanmıştır. Ayhalinin yaşamın normal döngüsü üzerindeki etkilerini, bunu yaşayanların ağzından dinlemek ve bunun üzerine konuşmak daha yararlı olacaktır. 


IK: “(Kanamanın) birinci gün çok ağrılı olduğu için okula gidemiyorum. Hatta bir seferinde bütünleme sınavı, reglinin birin- 


ci gününe rastlamıştı, okula gidememiştim. Sınava giremedim, kaldım” 


İfadesinden anlaşıldığı gibi, âdet kanaması 1K’nın yaşamını etkilemekte ve hatta başarısında olumsuz bir rol oynamaktadır. Ancak bu sadece kanamanın birinci günü için geçerlidir, diğer bir deyişle ayın tek bir gününde 1K’nın günlük yaşamı etkilenmektedir. 5K ise, kanamanın ilk iki gününde yatmayı tercih etmektedir. 

2K: “Fazla dolaşmıyorum, bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorum. Bu dönemi evde geçirmeye çalışıyorum. Çok sık ped (kadın bağı) değiştirdiğim için, dışarıdaki tuvaletleri de kullanamıyorum” 

2K'nın, âdet döneminde günlük yaşamının etkilenmesinin büyük oranda hijyenik endişelerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
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7K: “Yanımda ped (kadın bağı) ya da çamaşır taşımam gerekiyor. Arkadaşımda kalacaksam, kalmak istemiyorum. Kendi evimde, yatağımda uyumak istiyorum ” 


Âdet döneminde 7K'nın yaşamının etkilenmesi, fizyolojik sıkıntılardan kaynaklanmamaktadır. 7K, âdet kanamaları yeni başladığında karın ağrılarından şikayet etmiştir. Fakat bir önceki başlık altında, âdet öncesi dönemde herhangi fizyolojik bir sıkıntısı olmadığını, sadece sinirli ve gergin olduğunu belirtmiştir. Yukarıdaki açıklaması da, fizyolojik rahatsızlıklardan çok, kanamanın çevredekiler tarafından fark edilmesi endişesinin daha baskın olduğunu düşündürmektedir. 


8K ve 13K, hareket etmekten kaçınmaktadırlar. 8K, sürekli yatmak istediğini, çok fazla yürüyemediğini söylemiştir. 13K da, hareket etmemeye çalıştığından, düzenli olarak spor yapmasına rağmen, bu dönemde spor yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca uzun süre ayakta duracak şeyler yapmamakta örneğin “partiye” gitmemektedir. Bir önceki bölümde, her iki katılımcı da, âdet öncesi dönemde herhangi fiziksel bir rahatsızlıktan söz etmemiş, sadece bu dönemde sinirli olduklarından yakınmışlardır. 14K ise, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmadığını ifade etmiştir. Ancak, 14K daha önceki katılımcılardan farklı olarak, âdet öncesinde bel ağrıları olduğunu belirtmiştir. Daha önce de, kanamanın yeni başladığı dönemlerde sancı çektiğinden söz etmiştir. Ancak bunun yanında 14K”nın daha önceki bir yanıtında, bu dönemde evde oturup, erkek olmadığı için ya da erkeklerin böyle bir derdi olmadığı için isyan ettiğini söylediğine tanık olmuştuk. Dolayısıyla, bu dönemde sadece fizyolojik rahatsızlıkların değil, kanamanın yarattığı psikolojik sıkıntıların da etkisi olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. 


İkinci gruba baktığımızda 2Ka ve 13Ka, kanamanın ilk iki gününde sıkıntı çektiklerini söylemektedirler. 2Ka, ilk iki gün ağır işler yapmamaya çalışırken, 13Ka gene bu günlerde halsiz oldugundan dolayı günlük yaşamıhın ritminde yavaşlama olduğunu dile getirmiştir. 1Ka ise, âdet döneminde büyük ev temizliği yapmamaya ve çok fazla yürümemeye çalışmaktadır. Bir diğer katılımcı 10Ka ise, sancısı olduğu için yatmaktadır. 
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7Ka, Bunlardan farklı bir yanıt vermektedir; “giyimimi, gezmemi, birçok şeyi etkiliyor” diyerek, o günlerde evden çıkmak istemediğini belirtmektedir. Daha önce katılımcılara, menstruasyonun giyim tercihlerini nasıl etkilediği ve bu dönemde ev işleriyle ilgili yapmaktan kaçındıkları şeyler sorulmuştu. 7Ka, bu dönemde ev işlerinde yapmaktan kaçındığı hiçbir şey olmadığını söylerken, bunun giyimini etkilediği, açık renk kıyafetler giymekten çekindiği yanıtını vermiştir. Ayrıca ek olarak, bu dönemde bir yere gittiğinde huzursuz olduğunu da belirtmiştir. Dolayısıyla 7Ka için de, günlük yaşamını olumsuz etkileyen faktörün, kanamanın yarattığı fiziksel sıkıntılardan fazla, bunun dışarıdan fark edilmesinden duyulan kaygının olduğunu düşünmek olası görülmektedir. 


Üçüncü gruptaki 17Kaa, âdet döneminde uzun yolcuklara çıkmadığını çünkü kanamanın sorun olduğunu ifade etmiştir. Onun zamanında âdet döneminde kullanılan malzemelerin, bugünküler kadar işlevsel ve koruyucu olmadığını da belirtmiştir. 


Katılımcılardan alınan yanıtlara genel olarak bakıldığında, önemli bir kısmının gündelik yaşamı, menstruasyondan etkilenmemektedir. Gündelik yaşam ritminin olumsuz etkilendiğini söyleyen katılımcıların verdiği yanıtlar da, bu dönemde kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasını gerektirecek bir düzeyde olmadığını düşündürmektedir. Ayrıca âdet döneminin, yaşamı üzerindeki etkisi ile katılımcının çalışma durumu arasındaki ilişki de bu savı destekler görünmektedir. Birinci grupta katılımcıların hepsi öğrencidir ve daha önce kısa süreli çalışma yaşamına girmiş olanlar bulunmaktaysa da, araştırmanın yapıldığı dönemde sadece üç katılımcı eğitimine devam ederken çalıştığını belirtmiştir. Bu nedenle, menstruasyonun günlük yaşam üzerindeki etkileri ile çalışma durumu arasındaki ilişkiyi ikinci grup katılımcılar kapsamında yürütme olanağı bulabilmekteyiz. Hatırlanacağı gibi, bu grupta on beş görüşülenin beşi, âdet kanaması döneminde gündelik aktivitelerinde birtakım kısıtlamalar yaşamaktadır. Bu beş kişinin sadece biri çalışmaktadır. Bu katılımcıdan başka, ikinci grupta araştırmanın gerçekleştirdiği dönemde çalışmaya devam eden üç yanıtlayıcı ve daha önce uzun yıllar çalışmış fakat artık emekli olmuş iki kişi bulunmaktadır. Ve bu katılımcıların hiçbiri, âdet kanamasının günlük yaşamlarında bir değişikliğe yol açtığından şikayet etmemişlerdir. Ayrıca çalışan bir kadın olmasına karşın, âdet kanamasının yaşamındaki etkilerini dile getiren 13Ka'nın ifadesine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü, “ilk iki gün halsiz olduğum için yavaşlıyorum” diyen yanıtlayıcı, diğer katılımcılar gibi, yatıyorum, iş yapmıyorum, evden çıkmıyorum gibi ifadeler kullanmamaktadır. 
Buna karşılık, söz konusu dönemde günlük yaşamı etkilenen katılımcıların hepsi ev kadınıdır. Sadece 7Ka, zaman zaman eşinin dükkanında ona yardımcı olduğunu söylemiştir ancak burada da düzenli bir çalışma yaşamı söz konusu değildir. Bu verilerden hareketle, araştırmanın inceleme grubu için, iş yaşamına dahil olan kadınların yaşamlarının âdet kanamasından etkilenmediğini söyleyebiliriz. Çalışmanın metodunun açıklandığı bölümde, inceleme grubunun herhangi bir genellemeye ulaşmaya olanak vermediğini belirtmiştik. Ancak katılımcılardan alınan yanıtlar, âdet döneminde kadınların verimliliğinin düştüğü ve menstruasyon nedeniyle iş yaşamı için uygun olmadıkları yönündeki görüşlerin geçerliliği konusunda şüphe duymamıza neden olmaktadır. 


Âdet kanamasından bahsedilirken üzerinde en fazla durulan konu, bunun, kadının yaşam ritmini olumsuz yönde etkilemesidir. 
Yukarıda da, örnekleme dahil olan kadınların bundan nasıl etkilendiklerini görmüştük. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek amacıyla, görüşülen katılımcılara, çevrelerindeki kadın akrabaları- nın bu yönde yakınmaları olup olmadığı sorulmuştur. Birinci grupta altı yanıtlayıcı, bu tür yakınmalara tanık olduklarını belirtmişlerdir. Bunlardan 2K, 7K, 10K ve 16K annelerinin, âdet döneminde günlük yaşamlarının kısıtlandığından söz etmişlerdir ki bu katılımcıların anneleri de, örneklemin ikinci grubunda yer almaktadırlar. 2K, annesinin âdet döneminde çok sancısı olduğundan ve ev işi yapmadığından söz etmektedir. Yukarıda, 2K'nın annesi 2Ka'nın, kızının da söylediği gibi, özellikle kanamanın başladığı ilk iki gün evi şi yapmadığını ifade ettiğini görmüştük. 7Ka, daha önce, bu dönemde evden çıkmak istemediğini söylemişken, kızı âdet zamanında annesinin bir yere gitmekten çekindiğini belirtmiştir. Ayrıca 7K annesinin, kanaması olduğu günlerde, “misafir gelecekse, keşke bugün gelmese” dediğini de eklemektedir. 10K”nın annesinin bu konudaki yakınmalarını da yukarıda görmüştük. Ancak 16K'nın, annesinin ve halasının genelde ilk iki gün evde oturmayı tercih 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ettiklerini söylemesine karşılık, annesinin kendisine bu soru yöneltildiğinde, böyle bir yakınması olmamıştır. 


Bunlardan farklı olarak 3K, ablasının şikayetlerini dile getirmektedir. Ablasının özellikle ilk günlerde karın ağrısı çektiğini fakat bunun yaşamını kısıtlamadığını söylemiştir. 14K ise, çevresindeki kadın akrabalarından bu yönde herhangi bir şikayet duymadığını söylemiş ve hatta bu konuda kendisini eleştirdiklerini belirtmiştir, “benim abarttığımı söylüyorlar, kimse yaşamını benim kadar aksatmıyor”. 


13K, akrabalığı olmamasına rağmen, kendisine çok yakın bulduğu bir kadının âdet kanaması ile ilgili düşüncelerini aktarmaktadır, “(âdet kanamasını) kirli olarak nitelerdi ve ona göre o dönemde pek çok şey yasaktı. Evden çıkma derdi. Ona göre, bu dönemdeki kişi daha aşağı görünür” 

İkinci grupta 1Ka ve 15Ka, annelerinin bu dönemde iş yapmadığını söylemişlerdir. 4Ka, 7Ka ve 10Ka ise kız kardeşlerinin durumundan söz etmişlerdir. 4Ka, kız kardeşinin kendini halsiz hissetmesinden dolayı, 7Ka da ablasının, ağrısı olduğu için dışarı çıkmak istemediklerini aktarmışlardır. 10Ka ise, ablasının sancıları olduğu için rahat hareket edemediğinden yakındığını bildirmiştir. 


Âdet Kanaması Hakkında Konuşmak 


Katılımcıların Âdet Dönemini Çevrelerindekilerle Paylaşmaları 


Çalışmanın en başından itibaren, âdet kanamasının mahremiyetinin, söz ettiğimiz olgunun en belirleyici özelliklerinden biri oldugunu çeşitli kereler tekrarlamıştık. Ayrıca, konu ile ilgili kaynaklarda, kadının ayhalini çevresinden saklamak ve gizli yaşamak konusunda büyük çaba ve sıkıntı yaşadığına işaret edilmektedir. Bu dönem için hazırlanmış hijyenik kadın bağlarının reklamlarında, ürünün inceliği ve gerek kullanan gerekse çevresindekiler tarafından fark edilmez olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. Kız çocuklarına da, ilk âdet kanaması görmelerinden itibaren, bunun diğerlerinin gözünden saklanması gereken bir durum olduğu öğretilmektedir. 
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Çalışmamızda görüşülen katılımcıların bu konudaki düşünceleri incelendiğinde, diğer bir deyişle, âdet döneminde olduklarını çevrelerindeki kişilere söylerken herhangi bir rahatsızlık duyup duymadıkları sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında, inceleme grubunun bu konuda genel olarak rahat olduğu görülmektedir. 
Çünkü birinci gruptaki on sekiz katılımcının sadece üçü, aylık kanamayı başkalarına söylerken rahatsızlık duyduklarını dile getirmişlerdir. Bunlardan ikisi, konunun son derece özel olması nedeniyle, bunu diğerleriyle paylaşmamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Diğer katılımcı ise, âdet kanaması gördüğünü sadece babasına söylemediğini dile getirmiştir. Nitekim çalışmanın önceki bölümlerinden, kadınların bu dönemi, özellikle erkeklerden saklama konusunda duyarlı olduklarını bilmekteyiz. Bununla birlikte söz ettiğimiz aynı örnek, ilk regl olduğunda bu durumu beden dersi öğretmenine söylemekten çekindiğini, bu nedenle de dersin sözlü sınavını kaçırdığını eklemiştir. Kız çocukları, ilk âdet kanaması gördüklerinde, menstruasyondan utanç duymaktadırlar; dolayısıyla bu olayı çevrelerindekilerle paylaşmaktan çekinmektedirler. Ancak, söz ettiğimiz örnekte olduğu gibi, bu durum kadınların yaşamlarını olumsuz etkileyebilmekte ve diğerleriyle paylaştıkları ortak yaşamda bazı zorluklarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. 


Âdet kanaması döneminde olduklarını çevrelerindeki kişilerle paylaşmaktan rahatsız olduklarını dile getiren bu üç katılımcının dışında kalanların tümü, bu konuda herhangi bir rahatsızlıkları olmadığını ifade etmişlerdir. Çünkü çoğunun vurguladığı gibi, ayhali son derece normal bir durumdur. Bu grupta yer alan bir katılımcı, eskiden bu konuda rahatsızlık çektiğini fakat zamanla bunun geçtiğini, artık böyle bir çekincesinin olmadığını söylemiştir ki, bu durum da az önce ifade ettiğimiz gibi, genç kızların ilk âdet görmeye başladıkları dönemlerde bu olaya karşı geliştirdikleri olumsuz duygu ve tutumlara işaret etmektedir. Ancak gene bu örnekte olduğu gibi, zamanla periyodik kanamanın bedenin normal biyolojik bir işlevi olduğunun kabul edilmesiyle, kanamadan dolayı gelişen utanç duygusu ortadan kalkabilmektedir. 


Burada dikkat çekici bir diğer örneği, katılımcının kendi ağzından dinleyebiliriz: “ortaokulda pedimi (hijyenik kadın bağı) elime 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alıp tuvalete gidiyordum, onun için okulda uyarı aldım. Bence çok normal bir şey”. 


Bu anlatıdan gördüğümüz gibi, kız çocuğu âdet kanamasının bedeninin normal fizyolojik sürecini kabullenmede bir sorun yaşamamasına karşın, çevreden bunun utanılması ve diğerlerinden gizlenmesi gereken bir durum olduğuna ilişkin pek çok uyaran almaktadır. 


Örneklemimizin ikinci grubuna baktığımızda, görüşülen on dört annenin sadece birinin, çevresindeki kişilere bu durumu söylemek için bir gerek olmadığını düşündüğü anlaşılmaktadır. Çünkü o'na göre, “bu konuda yapabilecekleri bir şey yok”tur. Oysa üçüncü kuşağa baktığımızda, söz ettiğimiz konudaki rahatsızlığın arttığını hemen fark edebilmekteyiz. Bu gruptaki dört anneanneden sadece biri, ayhalini çevresindeki insanlara rahatça açıklarken, diğer üç anneanne, âdet döneminde olduklarını çevrelerindeki kişilere söylemekten kaçındıklarını, “utanırdım”, “çekinirdim” ifadeleriyle dile getirmişlerdir. 

Bu açıklamalarda dikkat çeken, en yaşlı grubun “utanç duymak” ifadesini kullanmalarına karşın, sonraki kuşakların utanmaktan hiç söz etmemeleridir. Anneler ve kızların bazıları, çevrelerindeki kişilere âdet döneminde olduklarını söylememeyi tercih etmektedirler. Bu kaçınmada da gene âdet kanamasından utanma eğiliminin etkisi olduğu söylenebilir ancak bu grup anlatılarında, üçüncü grup katılımcılardan farklı olarak utanma kavramını kullanmamışlardır. Ayrıca bu konuyu diğerleriyle paylaşmamayı tercih edenlerin sayısı da oldukça azdır. Oysa üçüncü grupta, kanamadan duyulan utanca vurgu yapılmaktadır. Bu veriler, âdet kanamasına ilişkin tutum ve düşüncelerin zaman içinde değişime uğradığı yönündeki görüşümüzü olumlamaktadır. 


Katılımcıların Âdet Kanaması Dönemini 
Erkek Arkadaşları/Kocalarıyla Paylaşmaları 

Yukarıda, inceleme grubumuzun âdet kanaması döneminde olduklarını genel olarak çevrelerindeki kişilere söylerken herhangi bir rahatsızlık duyup duymadıklarına ilişkin soruya verdikleri cevapları incelemiştik. Bundan sonra katılımcılara, âdet döneminde 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olduklarını özellikle erkek arkadaşlarına/kocalarına söylerken bir rahatsızlık duyup duymadıkları sorgulanmış ve yukarıdakine benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak burada, dikkatimizi çeken bazı farklılıklar da karşımıza çıkmaktadır. Fakat katılımcıların cevaplarını irdelemeye geçmeden önce, özellikle birinci grup katılımcılara soru yöneltilirken kullanılan “erkek arkadaş” ifadesinin, sevgili yerine kullanıldığına dikkat çekmek gerekmektedir. 


Genel olarak baktığımızda, birinci grup arasında, bu özel dönemini erkek arkadaşlarıyla paylaşmaktan rahatsızlık duyan üç örnek bulunmaktadır. Bu katılımcılar, âdet döneminde olduklarını erkek arkadaşlarına söylemediklerini, bu konuda konuşmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Bu üç kişiden biri, gerekirse bunu erkek arkadaşına söyleyebileceğini ama konuşmamayı tercih ettigini dile getirmiştir. 

Burada dikkatimizi çeken, bir önceki cevaplarla karşılaştırdıgımızda 9K ve 10K'nın, âdet döneminde olduğunu çevresindeki insanlara söylerken herhangi bir rahatsızlık duymayacaklarını söylemiş olmalarına rağmen, erkek arkadaşlarıyla bunu aynı rahatlıkla konuşamamalarıdır. Bu durum, âdet kanamasının özellikle erkeklerden gizlenmesi gereken, kadınların paylaştığı özel bir konu olduğu hatırlandığında anlaşılır hale gelmektedir. Buna karşılık daha önceki açıklamada gördüğümüz gibi, 2K'nın bu konuyu babasıyla konuşmaktan çekinmesine rağmen ve 11K?’nın da herkesle rahatça paylaştığı bir konu olmamasına karşın, bunu erkek arkadaşlarıyla daha rahat paylaşabildikleri anlaşılmaktadır. 13K ise, bunun “son derece özel bir konu” olduğunu düşündüğü için, ne çevresiyle ne de erkek arkadaşıyla paylaşmamayı tercih etmektedir. 


İkinci gruba geldiğimizde, hiçbir annenin, âdet döneminde olduğunu eşine söylemekte sıkıntı çekmediğini görmekteyiz. Hatta daha önce bu dönemi, çevresindeki insanlara, yapabilecekleri bir şey olmadığı için açıklamayı gereksiz bulduğunu söyleyen 17Ka da, karşısındaki eşi olunca bu konuda herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. 


Ancak üçüncü grupta durum tamamen değişmekte ve görüşülen dört anneannenin hepsinin de eşine, âdet kanaması gördüğünü söylemekten rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Hatta iki anneanne, 


271 


bu durumu eşlerine hiç söylememeyi tercih etmişlerdir. Ve burada gene, kanamadan duyulan utanç duygusu güçlü bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu grupta görüşülenlerin tümü “ayıp” olduğu için kanama hakkında eşleriyle konuşmamaktadırlar. 16Kaa, “ayıptır, erkeğe nasıl öyle söylerim” derken, kadınların, âdet kanamasını özellikle karşı cinsin gözünden saklamak konusunda ne derece güçlü koşullandırıldıklarına işaret etmektedir. 


Eşlerine âdet döneminde olduklarını söylemeyen üçüncü grup katılımcılara, zorunlu olduğu koşulda bu konuyu kocalarına nasıl anlatacakları sorulduğunda görüşülenlerin üçü, bir şekilde bunu dile getireceklerini ama utanacaklarını ifade etmişlerdir. Diğer katılımcı ise bir şey söylemesine gerek kalmadığını çünkü karnı ağrıdığında eşinin durumunu hemen anladığını belirtmiştir. 


Arkadaş Grubunda Günlük Sohbetlerde Ayhalinin Yeri: 


Menstruasyon, kadınların paylaştıkları ortak bir olgudur. Bu olgu, kadınlar arasında bir dayanışma ve güven ortamı yaratmaktadır. Ve Houppert'in, kadınların, kendi âdet kanamaları ile ilgili konuşarak, çevrelerindeki diğer kadınlara sırlarını açıklamış oldukları ve bunun arkadaşlık teklifi anlamına geldiği hakkındaki görüşlerine daha önce yer vermiştik. Yukarıda da, inceleme grubunun çoğunluğunun diğer insanlara, kanama gördüklerini söylerken sıkıntı çekmediklerini görmüştük. Sağlıklı her kadın, yaşamında ortalama üç yüz, dört yüz ay âdet görmektedir. Ve her kadın menstruasyon nedeniyle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birtakım sıkıntılar çekmektedir. Dolayısıyla âdet kanaması, kadının yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu koşullarda, arkadaşlar bir araya geldiklerinde, günlük sohbetlerinde âdet kanaması gündeme gelmekte midir diye sorulduğunda iki görüşülen dışında tüm katılımcılar, bu konu hakkında konuşulduğunu dile getirmişlerdir. 


Grupta Âdet Gören Biri Varsa Konuşulur: 


Arkadaş gruplarında menstruasyon hakkında konuşulduğunu belirten katılımcıların tümü, ancak biraraya gelen arkadaşlar arasında âdet gören biri varsa bu konunun açıldığını belirtmişlerdir. 
Ve gene bütün yanıtlayıcılara göre, bu sohbetlerde, kanamanın 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yarattığı ağrılardan ve rahatsızlıklardan konuşulmaktadır. Buna ek olarak 18K ayrıca, artık âdet kanaması görmekten bıktıklarından ve erkeklerin böyle bir dertleri olmadığından da bahsettiklerini söylemektedir. 


İkinci grupta da, ağırlıklı olarak âdet kanaması nedeniyle karşılaşılan sorunlardan konuşulmaktadır. Bu katılımcılardan 15ĶKa, bu konunun arkadaş sohbetlerinde hemen hemen hiç konuşulmadığını söylemiştir. Bazen sohbetlerde kadınların, yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarını fakat kendisinin bu konuşmalara katılmadığını belirtmiştir. Bu açıklama, 15Ka'nın âdet kanaması hakkında konuşmaktan hoşlanmadığını göstermektedir. 


İkinci gruptaki katılımcıların arkadaş sohbetlerinin konuları birinci kuşağa göre farklılaşabilmektedir Bu gruptaki üç katılımcı, artık yaşları ilerlediği için, âdet düzensizliklerinden daha fazla söz ettiklerini dile getirmişlerdir. 12Ka, “iki gün geçse eyvah eyvah deriz” diyerek, menopozun daha fazla gündeme geldiğini ifade etmektedir. 


“Ses Tonunu Düşürüp Konuşuyorlar”: 


Örnekleme dahil edilen katılımcılara, annelerinin arkadaş toplantılarında bu konunun gündeme gelip gelmediği de sorulmuştur. 
Böylece, konunun kadınlar arasında rahatça konuşulan bir konu olup olmadığı hakkında daha geniş bir çerçeveden fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Ancak birinci gruptaki on katılımcı, bu konu hakkında bir fikir sahibi değillerdir. Annelerinin arkadaş sohbetlerinde menstruasyon hakkında konuşulduğuna hiç şahit olmadıklarını belirtmişlerdir. İkinci grupta ise altı katılımcı, annelerinin menstruasyon hakkında sohbet etmediklerini dile getirirken, diğer iki katılımcı böyle bir konuşmaya tanık olmamışlardır. Anneanneler ise, annelerinin bu konuda konuşmadıklarını açıklamışlardır. 
7Kaa, bu konuda “biz de annemizle konuşmazdık, çok ayıptı” açıklamasını yapmıştır. 


Ancak yukarıda, hemen hemen bütün katılımcıların kendi arkadaş gruplarında bu konunun konuşulduğunu söyledikleri hatırlanacak olursa, yanıtlayıcıların annelerinin arkadaş sohbetlerinde de ayhalinden söz ediliyor olmasını düşünmek akla yakın gelmektedir. Bu durumda, annesinin ve arkadaşlarının bu konuda konuştuklarını söyleyen 4K’nın, “ses tonunu düşürüp rahatsız olarak konuşuyorlar” ifadesini de gözönünde tutarak, annelerinin bu konuyu kızlarından sakınarak konuşmaya dikkat ettikleri sonucuna varabiliriz. 7K ise, annesinin arkadaş grubunda menstruasyon hakkında konuştuklarını ama, “daha az konuşuyorlar, bizim kadar rahat değiller” diyerek benzer bir duruma işaret etmektedir. Ayrıca, zaman içinde âdet kanaması ile ilgili tutum değişikliğine de gönderme yapmaktadır. 


Yanıtlayıcıların annelerinin arkadaş grubu sohbetlerinde de, âdet kanaması ile ilgili olarak en fazla konu edilen, bu dönemdeki sıkıntı ve rahatsızlıklardır. Ancak katılımcılar, özellikle birinci grup, annelerinin daha fazla menopoz hakkında konuştuklarını da ifade etmişlerdir. 


Erkekler, Âdet Dönemini Merak Ediyorlar: 


İnceleme grubunun arkadaşlarıyla günlük sohbetlerinde, menstruasyon hakkında konuştuklarından söz etmiştik. Daha önce, katılımcıların büyük bölümünün âdet kanaması gördüklerini çevrelerindeki insanlara söylerken herhangi bir rahatsızlık duymadıkları saptanmıştı. Öte yandan genelde inceleme grubunun, kanama gördüğünü eşlerine/erkek arkadaşlarına rahatlıkla söylemekten çekinmediklerini gördük. Oysa daha önceki bölümlerde, bu konunun özellikle erkeklerden gizlenmesi için çaba sarf ettiklerini, yeni âdet kanaması görmeye başladıklarında, bu durumu babalarına açıklamamayı tercih ettiklerini de dile getirmiştik. İnceleme grubu, hemcinsleriyle biraradayken âdet kanaması hakkında konuşmaktan çekinmemektedirler ama erkek arkadaşlarıyla birlikteyken bu konuda sohbet edilir mi diye sorduğumuzda durum değişmektedir. 
İnceleme grubunun büyük bölümü, erkek arkadaşlarla menstruasyon hakkında konuşmadıklarını belirtmişlerdir. 


Öncelikle üçüncü gruba baktığımızda beklendiği gibi, buradaki dört anneannenin hiç biri çevrelerindeki erkeklerle menstruasyon hakkında konuşmamaktadır. Bu sonucu önceden kestirmek zor değildir çünkü anneanneler, daha önce âdet kanaması gördüklerini çevrelerindekilere ve özellikli eşlerine söylemekten utandıklarını dile getirmişlerdir. Hatta kendi anneleriyle bile aylık kanama hakkında konuşmamışlardır çünkü ayıp kabul edilmektedir. Arkadaş gruplarında da bu konunun çok az konuşulduğunu ya da hiç yeri olmadığını vurgulamışlardır. Başka bir deyişle, anneanneler, âdet kanamasından dolayı utanç duymakta ve bu durumlarının diğerlerinden gizlenmesine özen göstermektedirler. 


Birinci grupta dokuz ve ikinci grupta ise on üç katılımcı, erkek arkadaşlarıyla birlikteyken âdet kanaması hakkında konuşmamaktadırlar. Bu yanıtlayıcıların çoğu, bu konunun erkeklerle konuşulamayacağını düşünmektedirler. Bunlara ek olarak ikinci gruptaki diğer bir katılımcı da, eşi ve erkek çocukları dışında erkeklerle bu konuyu konuşmayacağını belirtmiştir. Onlarla da ancak çok gerekli olduğunda, belki bazen, bu dönemde kullanacağı ürünlerden satın almalarını söylemek için konuşabileceğini belirtmiştir. 


İkinci grupta sadece 13Ka, erkek arkadaşlarının bazen, âdet döneminde kadınların kendilerini nasıl hissettiğini merak edip sorduklarını söylemiştir. Ve “erkeklerin, bu konuyu konuşmakta kadınlardan daha çekingen davrandıklarını” da eklemiştir. Birinci grupta da, buna benzer yanıtlar alınmaktadır. Bu gruptaki beş katılımcı gene, erkeklerin âdet dönemini merak ettiklerini ve bununla ilgili sorular sorduklarını ifade etmişlerdir. Erkekler, kanama sırasında kadının kendini nasıl hissettiğini, bunun neden olduğunu, ne kadar sürdüğünü, bu dönemde neden kadınların sinirli olduklarını merak etmektedirler. Bu konu erkek arkadaşlarla beraberken çok az konuşulsa da, genç kızlar, onların sorularına cevap vermektedirler. Ayrıca bu beş kişiden biri olan 6K, erkeklerin âdet kanaması gibi bir dertleri olmadığı için çok rahat olduklarından bahsettiklerini, buna karşılık erkeklerin de, sünnet ve askerlik gibi problemleri öne sürdüklerini belirtmiştir. 


Bunların dışında üç katılımcı, mecbur kalmadıkça erkek arkadaşlarıyla bu konuyu konuşmamaktadırlar, ancak bir rahatsızlıkları olduğunda, menstruasyondan söz etmektedirler. Bunlardan 12K, bu dönemde sinirli olduğu ve ona göre davrandığı konusunda uyarda bulunmak için, konuyu açmak zorunda kalabilmektedir. 
I8K'nın ise, denize ya da havuza girmemesinin nedenini anlatmak için, âdet kanaması hakkında erkek arkadaşlarıyla konuşması gerekebilmektedir. 4K, daha farklı bir yanıt vermiştir. O da erkek arkadaşlarıyla günlük sohbetlerinde, bu konunun fazla yeri olmadığını fakat erkeklerin bazen kadın ürünü reklamlarıyla dalga geçtiklerini belirtmiştir. Araştırmanın örnekleminden elde edilen bu veriler, menstruasyonun mahremiyetini ortaya koymaktadır. Âdet kanamasının, erkeklerden gizlenmesi endişesi yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak zaman içinde bu tutumun bir ölçüde rahatladığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, yanıtlayıcıların ifadelerinden ulaşılan bir diğer sonuç da, erkeklerin bu konu hakkındaki meraklarıdır. 
Âdet kanamasının, kadın bedeninin bir fonksiyonu olması, erkekleri bu konunun tamamen dışında tutmamaktadır. Onlar da yakın çevrelerindeki kadınlar nedeniyle menstruasyonu bilmekte ve zaman zaman bunun yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Fakat, kız çocuklarının yeterince bilgi edinme olanağı bulamadığı bir ortamda, erkeklerin bu konuda geçerli bir bilgiye sahip olmalarını beklemek akla yakın gelmemektedir. Nitekim görüşülenlerin, erkeklerin bu konuya duydukları merakı ifade etmeleri de bu durumu açıklamaktadır. Daha önce kız çocuğunun, âdet kanaması konusunda doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirilmesinin büyük bir önem taşıdığını vurgulamıştık. Yukarıdaki veriler, kadınlarla aynı yaşam alanını paylaşan erkeklerin de menstruasyon hakkında doğru bilgilere sahip olmalarının, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi ve iki cins arasında daha sağlıklı ve anlayışlı ilişkilerin kurulabilmesi açısından önemli olduğuna işaret etmektedir. 


Âdet Kanaması İle İlgili Problemler Ve Doktora Başvurma 


Âdet Kanaması İle İlgili Problemlerin Çözümünde İlk Başvurulan Kişi Tercihleri 


İnceleme grubunun, âdet kanaması ile ilgili bir problemi oldugunda, bunu ilk olarak kiminle paylaşmayı tercih ettikleri incelendiğinde, birinci gruptaki ons ekiz katılımcının sekizinin böyle bir sorunda ilk olarak annelerine başvurdukları görülmektedir. Buna, özel durumunu bildiğimiz 13K'yı da eklemeliyiz, çünkü o da böyle bir problemi olduğunda, öncelikle halasına danışmaktadır. Diğer bir deyişle, birinci gruptaki katılımcıların yarısı, bu durumda ilk 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olarak annelerine gitmektedirler. İki katılımcı, menstruasyonla ilgili problemlerini ilk önce ev arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar. 
Ancak bu tutumda, söz konusu katılımcıların annelerinin yanların- da olmamasının rolü olabileceğini de akılda tutmak gerekmektedir. 
İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen bu iki katılımcı, ailelerinden ayrı yaşamaktadırlar. Bu koşullarda kendilerine en yakın buldukları, aynı evi paylaştıkları arkadaşları, âdet problemleriyle ilgili ilk başvurulan kişiler olmaktadır. Buna karşılık, bu iki katılımcı ile aynı durumda olan ve ailesinden ayrı yaşayan diğer bir katılımcı ise böyle bir durumla karşılaştığında ilk olarak bir doktora başvurmayı tercih etmektedir. Öncelikle doktora gitmeyi tercih eden bir örnek daha bulunmaktadır fakat bu katılımcı, diğerinden farklı olarak annesiyle birlikte yaşamaktadır. Başka bir yanıtlayıcı ise, bu durumu kimseyle paylaşmadığını, kitaplara baktığını dile getirmektedir. 


Diğer dört katılımcı da bu gibi bir durumda, ilk tercihlerini kız arkadaşlarından yana kullanmaktadırlar. Böylece, âdet kanaması ile ilgili bir problemde anneden sonra, ikinci olarak en fazla başvurulan kişinin kız arkadaşlar olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce üzerinde durduğumuz gibi, genç kızlar menstruasyon hakkında genellikle yeterli ve doğru bilgiye sahip değillerdir, kaldı ki, annelerin de bu konuda kızlarından daha fazla şey bilmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, âdet kanaması ile ilgili bir sorunda, kıza gerekli yardımı ve desteği sağlayamayacakları da açıktır. 


Örneklemin ikinci grubuna döndüğümüzde, alınan yanıtların farklılaştığı dikkat çekmektedir. Bu grupta dört kişi, âdet kanaması ile ilgili bir sorunla karşılaştığında ilk olarak doktora gidip, profesyonel bir yardım almayı tercih etmektedir. Buna karşılık bir katılımcı annesine, bir kişi ise ablasına danışacağını ifade ederken, iki yanıtlayıcı sorununu gene arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih etmektedir. Bunların dışında iki katılımcı ise, bir problemi olduğunda, bunu ilk olarak eşine açıkladığını belirtmiştir. Bu grupta dikkat çeken, diğer beş katılımcının, âdet kanaması ile ilgili sorunlarını kızlarıyla paylaşmayı tercih etmeleridir. Kızlar büyüdükçe, menstruasyonu paylaştıkları, kendilerine benzeyen yetişkinler olarak algılanmakta ve annelerin, bu konuda rahatlıkla sıkıntılarını 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konuşabilecekleri biri durumuna gelmektedirler. Bu katılımcıların kızlarına da baktığımızda, üçünün menstruasyonla ilgili sorunlarını ilk olarak annelerine açıkladıkları görülmektedir. Diğer iki katılımcı, böyle bir durumda öncelikle arkadaşlarına başvurmaktadırlar ancak bunlardan birinin annesinden uzakta olduğunu hatırlamak yararlı olacaktır. Oysa bu annelerin sadece biri, menarştan önce kızlarına, âdet kanaması hakkında bilgi vermiştir. Âdet dönemiyle ilgili problemlerini, kızlarıyla paylaşmayı tercih eden annelerin üçü ilkokul mezunu, diğer ikisi ise lise mezunudur. Bu veriler ışığında, kızlarının üniversite eğitimi almasının, diğer bir deyişle eğitim düzeylerinin kendilerinden yüksek olmasının, annelerin bu tercihlerinde etkili olabileceğini düşünmek olası görülmektedir. Nitekim üçüncü grupta yer alan ve okuma yazma bilmeyen 7Kaa da, âdet dönemiyle ilgili sorununu öncelikle kızına açıklamayı tercih etmektedir. Kızının ilkokul mezunu, yani kendinden daha fazla eğitim görmüş olduğu, bu düşüncemizi destekler görünmektedir. 


Üçüncü gruptaki diğer üç anneanne ise böyle bir durumu hiç kimseye açıklayamayacaklarını ifade etmişlerdir. Bunlardan 17Kaa, hiç böyle bir problem yaşamadığını söylerken, 16Kaa'nın, “oturup gizli gizli ağlıyordum” ifadesi, âdet kanamasının diğer insanlarla konuşulmasının uygun olmadığı, aksine “büyük bir ayıp” olarak algılanmasının kadının yaşamında ciddi sıkıntılara yol açabildiğini göstermektedir. 


Doktorla İlişkiler 


Yukarıda gördüğümüz gibi, örnekleme dahil olan otuz yedi katılımcıdan ancak altısı, âdet kanaması ile ilgili bir sorunla karşılaştığında ilk önce doktora başvurmayı tercih etmektedir. Bu sayının oldukça az olduğu açıktır. Bu durum, inceleme grubunun yaşamları boyunca, menstruasyon nedeniyle doktora gitmek durumunda kalıp kalmadığına ilişkin bir merak uyandırmaktadır. 


Örneklemin birinci grubunda on katılımcı, ikinci gruptaki on bir yanıtlayıcı ve görüşülen anneannelerin hiçbiri âdet kanaması nedeniyle doktora gitmemişlerdir. Diğer katılımcılar, menstruasyonun yarattığı çeşitli sıkıntılar nedeniyle, kadın doğum uzmanından 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profesyonel bakım almışlardır. Bu katılımcıların söz konusu deneyimleriyle ilgili anlatılarına yer vermek gerekli görülmektedir. 


On iki yaşında ilk âdet kanamasını göreni K, menarştan bir ay sonra doktora gitmiştir. On beş günde bir kanama gördüğü için tıbbi bakıma gereksinim duymuştur. IK'”nın doktorla ilgili bu ilk deneyimi hakkındaki ifadelerine daha önce ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Hatırlanacağı gibi, annesi yaşının küçüklüğünü de dikkate alarak, daha rahat edebileceği düşüncesiyle IK”yı, daha önceden tanıdığı bir kadın doktora götürmeyi uygun bulmuştur. Her ne kadar doktor, kendisini rahat hissedeceği şekilde yaklaşmışsa da IK, küçük yaşta böyle bir muayeneden geçmenin onu olumsuz etkilediğini anlatmıştır. Kanama dönemi hâlâ sıkıntılı geçtiğinden, zaman zaman doktora gitmesi gerekmektedir ama gene de bundan büyük bir rahatsızlık duymaya devam etmektedir. Bu rahatsızlığın boyutlarını kendi ifadesiyle, “kadın doktoruna gideceğim diye ileride çocuk sahibi olma fikri beni çok rahatsız ediyor. Eskiden çocuk sahibi olmak istedim, ama ortada pek çok kimsesiz çocuk var, onlardan birini evlat edinmenin çok daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum şimdi. Tabii toplumsal duyarlılık da var ama, yani doktor korkusu daha fazla etkiliyor” şeklinde dile getirmiştir. 


İlk defa on dokuz yaşında doktora giden 4K, bununla ilgili duygularını şöyle ifade etmiştir; “ilk muayene çok kötüydü, ağladım. (Doktor) abuk sabuk sorular sordu, aşağıladı. Hemşire üstümü örtmedi, çok utandım”. 4K'nın doktoru erkektir. 


İlk âdet kanamasında, on üç yaşındayken doktora giden 5K, kanamanın çok ağrılı olması ve çok uzun sürmesi nedeniyle tıbbi yardım almıştır. Erkek doktora giden SK, “(doktor) bana bir şey anlatmadı, annemle konuştu. Ben de çok utandım” diyerek doktorun davranış tarzının, hastayı nasıl olumsuz etkileyebileceğini de dile getirmektedir. 


Gene on üç yaşında âdet kanaması görmeye başlayan 7K, menarştan önce doktora gitmiştir. Daha önce tanıdığı bir kadın doktora gitmeyi tercih etmiştir. 7K, muayeneden dolayı bir sıkıntı çekmediğini belirtmiştir. 

Diğer bir yanıtlayıcı 8K”nın menarş yaşı on beştir. 8K, bundan yedi yıl sonra kanaması çok sancılı olduğu için gitmiştir. Doktor, 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kadındır fakat 8K, doktorun kendisine karşı rahatlatıcı olmadığını söylemiştir. Buna rağmen, kadın doktorla daha rahat edeceğini, “erkek doktora gitmem demi yorum ama kadın doktoru tercih ederim” diyerek açıklamaktadır. 


13K, üniversite eğitimine başladığında, okulun açılışından itibaren ağrılardan şikayet etmeye başlamıştır oysa bundan önce böyle bir yakınması olmamıştır. Kadın doktora gitmeyi tercih eden 13K, bununla ilgili duygularını şöyle açıklamıştır, “doktor bana adımla hitap etti. Kadındı. Son derece yakın ve sıcak davrandı. 
Yoksa kendimi rahat hissetmezdim” Doktorun menstruasyon konusunda kendini ayrıntılı olarak bilgilendirdiğini de eklemiştir. 
Nitekim Tablo 3 ve 4'de gördüğümüz gibi 13K, menstruasyonun ne olduğu ve neden yaşandığı ile ilgili doğru bilgiye sahip az sayıdaki katılımcıdan biridir. Ve şimdi 13K'nın bu bilgileri, yakın zamanda başvurduğu doktordan öğrendiği anlaşılmaktadır. 


İlk âdet kanamasını on altı yaşında gören 15K, kanamadan birkaç gün önce, şiddetli karın ağrısı nedeniyle doktora gitmiştir. Erkek bir doktora giden 15K, doktorun kendisine yaklaşım tarzının çok olumlu olduğunu ve utanıp, sıkıldığını hiç hatırlamadığını belirmiştir. 16K ise, on yedi yaşında, âdet kanamaları yeni başladığı dönemde, ilk defa doktora gitmiştir. Aşırı kanama şikayetiyle erkek doktora giden katılımcı, “gördüğüm en iyi doktordu, hiçbir rahatsızlık hissetmedim” diyerek, doktorla ilgili düşüncelerini aktarmıştır. 


İkinci gruptan IKa, evlendikten sonra aşırı kanaması olduğu için gittiği doktorun kadın olduğunu ve bir sıkıntı yaşamadığını ifade etmiştir. SKa da, menstruasyon başladıktan sonra gene aşırı ve uzun süreli kanamadan yakındığı için doktora başvurmuştur. O da, kadın bir doktora gitmeyi tercih etmiştir. Doktorun çok iyi olduğunu, yakınmalarının bazı kadınlar için normal olduğunu ve korkmaması gerektiğini anlattığını, doktora karşı hiçbir sıkıntı yaşamadığını da eklemiştir. Menarştan üç-dört yıl sonra ağrıları olduğundan bir kadın doktora giden 11Ka da, hiç rahatsızlık hissetmemiştir. 


2Ka'nın ise deneyimi diğerlerinden oldukça farklıdır. İlk kanamasını on beş yaşında gören katılımcı, menarşın geç kalması endişesiyle doktora gitmiştir. Doktorun muayenesinden çok etkilendiğini söyleyen 2Ka'nın deneyimini kendi ağzından aktarmak daha yararlı olacaktır: “doktor, odaya girerken göğüslerimi elledi, bakayım çıkmış mı diye, ben çok utanmıştım. Odaya girdikten sonra da anneme sordu kıllanma var mı diye, karnıma baktı. On beş yaşındaydım, doktor bana çok büyük gelmişti ve çok utanmıştım. 
Annemin böyle rahat davrandığını düşündüm. Çok önemsiz bir şeymiş gibi, yollarda muayene ettiler beni diye çok üzülmüştüm. O zamandan beri anneme karşı, benimle layıkıyla ilgilenmiyor diye bir duygu var. Odaya sokup da sorsaydı diye üzülmüştüm”. 


Bu doktor kadındır ve hastaya davranışı onun son derece olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Genel olarak bakıldığında, âdet kanaması nedeniyle doktora giden katılımcılardan birinci gruptakilerin dördü kadın, diğer dördü ise erkek doktora gitmiştir. İkinci gruptaki dört katılımcının tümünün doktoru kadındır. Birinci gruptaki katılımcıların dördünün doktorla ilgili deneyimleri olumluyken, diğer dördü bundan olumsuz etkilenmişlerdir. İkinci gruptaki dört katılımcının ise biri dışında, diğerlerinin deneyimleri olumludur, doktor karşısında herhangi bir huzursuzluk duymamışlardır. 
Öncelikle katılımcıların, doktorun cinsiyeti ile ilgili tercihleri dikkat çekicidir. Katılımcılar genellikle, kadın doktora gitme eğilimdedirler. Ancak kadınların, doktor ve muayene hakkındaki duygu ve düşünceleri ile doktorun cinsiyeti arasında doğrudan bir ilişki kurmak olası değildir. Çünkü elde edilen verilere göre, kadın doktora giden katılımcıların dördünün duygu ve düşünceleri olumluyken diğer üçünün deneyimi son derece olumsuzdur. Buna karşılık erkek doktora gitmiş dört katılımcının ikisi, doktorun yaklaşımından memnun olduklarını ifade etmişken diğer ikisi, doktorun karşısında rahatsız: olduklarını ve utandıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla katılımcıların deneyimlerini etkileyen doktorun cinsiyetinden çok, davranış modelidir. 


Katılımcıların verdikleri yanıtlardan, doktorun kendilerine adlarıyla hitap etmesinin, onun karşısında kendilerini rahat hissetmelerinde önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. Doktorun karşısında sadece hasta olarak değil, kendi kimliğiyle bulunmak önemli görülmektedir. Ayrıca, bir katılımcının dile getirdiği gibi, doktorun kendisine değil, durumunu annesine anlatması da onda huzursuzluk yaratmıştır. Bu ifade de, doktor ile hasta arasındaki iletişimin önemine işaret etmektedir. 


Âdet Kanaması Hastalık mıdır? 


“Âdet Kanamasının Fizyolojik Yönleri”nin incelendiği bölümde dile getirdiğimiz ve yukarıda da, inceleme grubundan alınan yanıtlardan gördüğümüz gibi, âdet öncesi dönemde ve zaman zaman özellikle kanamanın ilk günlerinde kadının bedeninde birtakım değişiklikler olmakta, ağrıların yanında ruhsal sıkıntılar da görülmektedir. Bu koşullarda, âdet kanaması patolojik bir durum mudur? Adı geçen bölümde Durkheim'ın menstruasyonun bir patoloji kabul edilemeyeceği yönündeki görüşlerine yer verilmişti. 
Oysa, “Âdet Kanamasının Adlandırılması” başlıklı bölümde hem Türkiye'de, hem de değişik dillerde, menstruasyonun adlandırılmasında, bunun bir hastalık olduğuna işaret eden ifadelerin yaygın olarak kullanıldığı belirtilmişti. Tablo 2'de de inceleme grubunda âdet dönemini “hastalık”, “hastalandım” şeklinde isimlendiren pek çok örnekle karşılaşmıştık. Gerçekten kadın, âdet döneminde hasta mıdır ya da hasta kabul edilmeli midir? Bu soruya örneklemin verdiği yanıtlar, menstruasyonla ilgili algıların zaman içinde değiştiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Birinci gruptaki on sekiz katılımcının on yedisi, kadının âdet döneminde hasta kabul edilmemesi gerektiğini düşünmektedir. 
Bunun doğal bir şey olduğunu savunan katılımcılar, kadının bu dönemde “asla” hasta olarak görülemeyeceğini savunmaktadırlar. 


Görüşmeler sırasında bir katılımcı, , âdet kanamasını “hastalık” olarak adlandırdığını belirtmiştir. Konuşma ilerleyip sıra kadının bu dönemde hasta kabul edilip edilmemesi gerektiğine ilişkin soruya geldiğinde, bu katılımcı gülmeye başlamıştır. Çünkü, âdet döneminde kadının hasta olarak kabul edilemeyeceğini düşünmektedir. “O zaman neden buna hastalık diyoruz” diyerek çelikiyi ortaya koymuştur. Görüşmeden sonra, bu katılımcının, menstruasyonu adlandırma şekli değişmiş olması olasıdır. 


Birinci grupta bir tek 14K, “vücutta bir değişiklik oluyor. Normal bir durum değil, rahatsızlık oluyor” diyerek, kadınların bu dönemde hasta olduklarını iddia etmektedir. İkinci grupta 14K gibi 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düşünenlerin sayısı artmaktadır. Bu gruptaki on beş yanıtlayıcının sekizi, aynı görüşü benimsemektedirler. Bu sekiz katılımcının, âdet döneminde kadının hasta kabul edilmesinin gerekçeleri ile ilgili görüşlerine geçmeden önce 2Ka'ya kulak vermek anlamlı olacaktır. 2Ka, kadının âdet döneminde hasta olmadığını, “aksine ben daha sağlıklı hissediyorum” sözleriyle bu görüşe karşı çıkışını açıklamaktadır. Buna karşılık, 


SKa: “O dönemde kadınlar çok hassas olurlar, duygusal olurlar. Biyolojik rahatsızlıklarını gizlemek için kendilerini strese sokarlar”, 


10Ka: “Her kadında rahatsızlık oluyor”, 


12Ka: “Gerçekten ayda bir, dört-beş gün hastalanıyor. Sinirli olu yoruz. Bir şeyler ters gidiyor. O beş günlük sürede hasta kabul edebilirim kendimi”, 


13Ka: “Kanamadan önceki bir-iki gün ve kanamanın ilk günü yalnızca bedensel değil, zihinsel ve ruhsal değişiklikler de görülüyor. Bunu bizzat kendimde gözledim. Belki yatalak hasta değil ama etkileri en azından gripten daha fazla”, 


14Ka: “İnsan bedeni, hem ruhen hem bedenen birtakım değişikliklere uğruyor”, 

15Ka: “Vücutta önemli değişiklikler olmaktadır. Bu nedenle sağlığa dikkat edilmelidir ”, 


16Ka: “Bu da bir hastalık. İnsan üç-dört gün hastalanıyor” 


diyerek, âdet döneminde kadının neden hasta kabul edilmesi gerektiğini açıklamaktadırlar. Araştırma kapsamında görüşülen anneannelerin biri, “rahatsız oluyor kadın, hastalanıyor” açıklamasıyla bu görüşü desteklemektedir. 


Örneklemi oluşturan üç kuşağı birbiriyle karşılaştırdığımızda 4K, 4Ka ve 4Kaa'nın her üçünün de, kadının bu dönemde hasta kabul edilmemesi gerektiğini savunduğu görülmektedir. 7K, 7Ka ve 7Kaa ile 17K, 17Ka ve 17Kaa da aynı görüşü paylaşmaktadırlar. 


Buna karşılık 14K ve 14Ka, kadının bedeninde ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle, hasta olduğunu dile getirmişlerdir. 16Ka 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da, annesi 16Kaa ile aynı görüştedir. Dolayısıyla âdet kanamasıyla ilgili bu tür algılamaların anneden kıza aktarıldığını düşünmek olasıdır. 


Fakat bunun tersi örneklere de rastlanmaktadır. Örneğin 16Ka ve 16Kaa, kadının âdet döneminde hasta kabul edilmesi gerektiğine inanırken, 16K bu görüşü benimsememektedir. Benzer şekilde 5K, 10K, 12K, 13K ve 15K da, bu konuda annelerinden farklı düşünmektedirler. Bu veriler de, menstruasyon ile ilgili algıların zaman içinde değiştiğini onaylamaktadır. 


Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi, âdet kanaması, kadının toplumsal yaşamdan uzak tutulmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Bunu kullanmak isteyenlerin en önemli gerekçesi, kadınların bu dönemde sağlıklı olmadıklarıdır. Dolayısıyla kadının bu dönemde hasta olarak kabul edilmesi, onu toplumsal yaşamın dışında bırakmak ve erkeğe bağımlı kılmak, diğer bir deyişle toplumsal statü bağlamında ikincil konumunun kabul edilmesi gibi riskler içermektedir. 


Menopoz 


Menopoz Hakkındaki Düşünceler 


Âdet kanaması konu olduğunda, söz edilmesi gereken bir diğer konu da menopozdur. Çünkü menopoz, kadının ilerleyen yaşına bağlı olarak, âdet kanamasının kesilmesidir. Kadının üretkenliğinin simgesi âdet kanaması iken, bu doğurganlığının sona erdirdiğinin ya da bazı kültürlerde algılandığı şekliyle kadının erkekleşmesinin göstergesi de menopozdur. Ve menopoz da, âdet kanaması gibi, biyolojik bir olgu olmasının yanı sıra, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olgudur. 


Tüm kültürel olgularda olduğu gibi menopoz da, farklı kültürlerde farklı şekilde algılanmakta ve buna karşı değişik tutumlar geliştirilmektedir. Bütün kültürlerde, kadına yüklenen cinsiyet rolleri menopozla birlikte değişmektedir. Bazı kültürlerde menopoz, kadınlık işlevlerinin kaybını ifade ettiği için büyük bir kaygı yaratmaktadır. Bu nedenle menopoz, son derece sıkıntılı, fizyolojik 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olduğu kadar, sosyal ve psikolojik sorunlar yaratan bir dönem olarak yaşanmaktadır. Oysa diğer bazı kültürlerde, menopozdan sonra kadına, doğurgan olduğu yıllardan çok daha fazla özgürlük tanınmakta ve saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu kültürlerde menopoz kadın için korkulacak bir dönem değil, aksine istenen bir durumdur. Gene tüm kültürel olgularda olduğu gibi, menopoz çevresinde şekillenen tutum ve davranışlar da zaman içinde değişime uğramaktadır. 


Âdet kanaması sürecinin son noktası menopoz olduğu için, ayhalinin incelendiği bir çalışmada bundan söz etmemek olası değildir. Bu amaçla araştırmaya katılan örneklemin menopoz hakkındaki görüşleri de irdelenmiştir. Daha sonra da, menopoza girmiş olan katılımcıların bu deneyimleri sorgulanmıştır. Aşağıdaki tabloda, inceleme grubuna dahil olanların menopoz hakkındaki düşünceleri görülmektedir. 


Tablo 8 
Katılımcıların Menopozun Ne Olduğuna İlişkin Düşünceleri 


1. Grup 2. Grup 3. Grup 
İ Kimlik | | Kimlik | | Kimik | 
1K Benim için bir korku. | 1Ka Bir yaşta üremenin Fizyolojik olmaktan bimesi çok psikolojik bir değişiklik 
Âdet döneminin sona ermesi 


3K Kadının doğurgan- | - lığının sona ermesi 


4K Kadının hayatındaki | 4Ka Orta yaşlarda âdet 4Kaa Kanama- ikinci dönem. kanamasının kesilmesi nın kesilme-Kadının kendine si 


2Ka 


Yumurtlamamak | - | - 


Özgü fizyolojik özelliklerini kaybetmesi 
5K Âdet kanamasının | 5Ka İnsanların hücreleri- | - sona ermesi nin yaşlandığını rir 
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Âdet kanamasının bitmesi. Doğurganlığın bitmesi, yaşlılık belirtisi. 
Kadının âdetten tamamen kesilmesi. Yumurta üretiminin durması 


Âdetten kesilme Gençlikten 


yaşlılığa geçiş dönemi 


8K Artık doğum 8Ka Belli bir yaştan sonra | - - yapamayacak âdetten kesilme duruma gelmek dönemi 
| 9K Âdet döneminin | : | ; | - | ; | 
sona ermesi 
| 10K Yumurtaların 10Ka Âdetten kesilme | - | - | 
işlevinin durması dönemi 
11K Kanamanın 11Ka Bir dönemin bitişi, - kesilmesi, kadının değişim üretkenliğinin yok olması 
12K Kadınların üreme | - - - - döneminin bitmesi 
13K Östrojen homonu- | 13Ka Âdetkanamalannın |- -. 
nun bir tuhaflaşması düzansizleşmeye sonucu periyodik başlaması. Yumurta kanamanın bitmesi ma sürecinin bitmeye başladığının işareti 
14K Âdet kanamasının | 14Ka Kadının doğurganlı- | - - kesilmesi ğının sona ermesi. 
Hayatın ikinci dönemine başlamak 
15K Âdet kanamasının | 15Ka Kadında yumurtlama | - - kesilmesi döneminin sona ermesi 
16K Kadının üreme 16Ka Âdetten kesildiğin 16Kaa (Kanamafonksiyonunun, zaman dan) Kutrudoğurganlığının luyorsun, sona ermesi ama zor 


Âdet kanamasının Kadının doğurganlısona ermesi ğının sona ermesi 
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Artık çocuk doğu- | 18Ka En kötü son, ateş ramayıp kanama basması, yumurtlama 


görmeme durumu döneminin bitmesi. 
Benim için cerrahi müdahaledir. 


İnceleme grubundan alınan yanıtlara genel olarak bakıldığında, hemen hemen tüm katılımcılar menopozun, âdet kanamalarının sona ermesi olduğunu kendi ifadeleriyle dile getirmişlerdir. Kadının doğurganlığının ya da üretkenliğinin sona erdiği dönem tanımlamasına da sıkça rastlanmaktadır. Ancak bazı katılımcılar için menopoz, bundan daha öte anlamlar taşımaktadır. Buna göre menopoz, kadının yaşamında ayrı bir sayfadır; üretkenliğin sona erip yeni bir dönemin, yaşlılığın başlangıcıdır. Diğer bir ifadeyle, kadının yaşamındaki bir “değişim”dir. 

Bu arada diğerlerinden daha farklı ve ilgi çekici iki yanıt karşımıza çıkmaktadır. Bu cevaplardan biri IK'ya aittir. IK, menopozun kendisi için, bir korku kaynağı olduğunu ve biyolojik olmaktan çok psikolojik bir değişiklik olduğunu ifade etmektedir. 4K ise, menopozu, kadının yaşamında ikinci dönem olarak tanımlamaktadır. “Kadının, kendine özgü fizyolojik özelliklerini kaybetmesidir” Bu açıklamadan 4K için, kadını kadın yapan özelliğin, doğurma yeteneği olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, üreme işlevinin sona ermesi, 4K'ya göre, kadınlık durumundan uzaklaşma anlamına gelmektedir. 


İkinci gruptaki katılımcılardan 18Ka için menopoz, en kötü sondur. Yumurtlama döneminin bitmesidir ve buna ateş basması gibi rahatsızlıklar eşlik etmektedir. 18Ka, cerrahi müdahale ile yumurtalıklarının alınması nedeniyle, “doğal olmayan” bir şekilde menopoza girmiştir. Açıklamasında kullandığı olumsuz ifadeler, tıbbi nedenlerle, erken bir yaşta doğum yapma yetisini kaybetmiş olmanın 18Ka için travmatik bir durum yarattığını düşündürmektedir. 


Buna karşılık 16Kaa, menopozu bir kurtuluş olarak görmektedir. Bu dönemin başlangıcı zor geçmektedir ama buna rağmen 16Kaa için aylık kanamaların sona ermesi arzulanan bir durumdur. 
16Kaa'nın âdet kanaması ile ilgili deneyimleri hatırlanacak olursa, menopozu neden bir kurtuluş olarak algıladığı açıklık kazanacaktır. 
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Hatırlanacağı gibi, 16Kaa, menarştan önce evlenmiştir ve ilk âdet kanamasından önce bu konuda herhangi bir bilgisi yoktur. Evlendiğinde henüz âdet kanamaları başlamadığı için, eşinin annesi tarafından, çocuk doğuramamakla suçlandığını da görmüştük. 
Ayrıca, âdet kanaması hakkında başkalarıyla konuşmayı ayıp kabul ettiğinden, bununla ilgili herhangi bir problemi olduğunda bunu kimseye danışamadığını, kendi kendine ağladığını anlattığını hatırlamaktayız. Dolayısıyla söz konusu anneannenin, menstruasyon nedeniyle fiziksel rahatsızlıklardan daha çok psikolojik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır. Bu koşullarda, bahsettiğimiz bu sorunların kaynağı olan âdet kanamasının sona ermesi arzulanan bir durum haline gelmektedir. 


Tablo 9 
Katılımcıların Menopoz Hakkındaki Düşünceleri 


Periyodik kanamaların kesilmesi, diğer bir deyişle doğurganlık kapasitesinin yitirilmesinin katılımcılar açısından taşıdığı anlam, bu konudaki düşünceleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 


1. Grup 2. Grup 3. Grup 


Menopozu çok Menopoza girmeden merak ediyorum. önce düşünmüyordum. 
Öncelikle ağrıla- Çünkü erken girdim. 
rımdan kurtulaca- Girdikten sonra, psikoloğım jikbazı şeyler oldu. 
Sanki kadınlığınızı bir anda kaybetmişsiniz gibi 


geliyor, üreme şeyiniz duruyor. Çok büyük değişiklikler oluyor 


Kadınların korkulu Yaşlandığımız hisserüyası. Sıkıntı deceğim, doğum yapıyor, kilo yapamayacağım aldırıyor, cinsel 

hayat bitiyor 
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Zorbir dönem. 
Anneminkini gördüm, birtakım 


fiziksel rahatsızlık- 


lar yaratıyor 


4K Çok fazla bilgim yok. Kulaktan dolma şeyler, sinirli olunuyor 


5K Kadının çocuk doğuramayacağı 


dönem. Cinsel yaşa- 


mı olumsuz etkileniyor. Kemik erimesi gibi biyolojik rahatsızlıklar çıkıyor 

6K Şu an konuşmak bana kolay geliyor, rahatlık gibi geliyor. 
Ama annemi görüyorum, çok sıkıntılı bir dönem 


İlk olarak kadınlar üzerindeki olumsuz etkiler aklıma geliyor. 
Bir sürü sorun getriyor, tedavi olman 


gerekiyor. 


Psikolojik açıdan zorlu bir dönem 


| 9K | Sıkıntılı bir dönem 
10K Kadınların pskolojisinin bozulduğu bir 

dönem 
11K Sıkıntılı bir dönem 


Güzel bir şəy. Bir sürü dert baştan 


gidiyor. Doğum kontroli gerekmiyor, 


4Ka Sağlık açısından 4Kaa Çok güzel menopozun iyi olmadı- bir şey, ğını düşünüyorum âdet olmaktan kurtuldum 
5Ka Menopoz dönemi, insan vücudunda birtakım eksiklilere neden oluyor. 
Menopoza girmekten hiç memnun değilim, birtakım rahatsızlıklara neden oluyor 


Bir dönemin bitip başka | 7Kaa bir döneme geçiş. Kemik 

erimesi oluyor. İyi tarafı, 

kadınlar âdet stresinden kurtuluyor. Yeni bir döneme geçiliyor, kadınların olgunlaştığını 


Normal fizyolojik bir olay | - 


|- l- d | 


10Ka Kimi kadının sıkıntılı - - kimisinin rahat geçirdiği bir dönem 
11Ka Üretimin azalması, sona | - 
. | ermesi 


denize 
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Zor bir dönem Doğal olarak yaşanmaolacak benim için. sı gereken bir süreç 
Kanama öncesi 

dönemdeki sinirlilik 


halinin üç-beş sene gibi bir süreye yayılacak olması 


korkutuyor 
14K Hep kötü bir şey 14Ka İnsan doğasının yaşa- | - - diye anlattılar. Artık ması gereken bir durum. 
çocuk doğuramı- Bunun engellenmesi gibi yorsun. Bir anlam- bir durum olamaz da yaşlanmanın başlangıcı 
15K Cinsel yaşam da 15Ka Kadınların hayatında - - bitiyor kanamayla doğal bir dönemdir birlikte. Kadın 


fizyolojik değişiklikler yaşıyor. Bu anlamda kötü ama bir yanıyla da iyi çünkü kanama bitiyor 

Anlatıldığı kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. 
Bence iyi bir şey. O yaşta insan artık doğurmayı düşünmez, o zaman âdet kanamasının bitmesi güzel bir 

o 
17K | Mümkün olduğun- 


Çok kötü. Bazıları çok erken giriyor, bazıları çok sıkıntılı geçiriyor 


17Ka 


Doğal bir şey olarak 17Kaa 


algılıyorum 


Her kadın olur, rahat oluyor 


ca geç olmayı istiyorum 

Her şeyin bir bitişi vardır. Bu da normal bir süreç. 
Ama zor geçtiğini biliyorum 


Kadınlığın yarı yarıya azalması diye düşünüyorum. Yaşlılığın ilk 

adımı 


İnceleme grubunun menopoz hakkındaki düşünceleri birbirinden büyük oranda farklılık göstermektedir.Katılımcıların bir bölümü, bunun zor bir dönem olduğunu düşünürken, diğer bir grup için bu iyi bir evredir. 


Menopoz “Kurtuluştur” 


Menopozun, iyi bir dönem olduğundan söz eden katılımcıların hemen tamamı, âdet kanamasının sona ermesinden dolayı rahatlayacaklarını düşünmektedirler. Böylece menstruasyonun yarattığı sıkıntılar sona erecektir. Birinci grupta beş katılımcı ve anneannelerin üçü, menstruasyonun neden olduğu fiziksel sıkıntıların, psikolojik ve sosyal sorunların bitmesinin yarattığı memnuniyeti dile getirmektedirler. Daha önce gördüğümüz gibi, gerek âdet öncesi dönemde gerekse, özellikle kanamanın ilk günlerinde katılımcılar birtakım fiziksel rahatsızlıklar çekmektedirler. Diğer yandan, menstruasyonun giyimlerinden, cinsel yaşama, çevrelerindeki insanlarla ilişkilerine kadar birçok açıdan gündelik yaşamlarının normal döngüsünde kısıtlamalara, değişikliklere neden olabildiğinden de söz etmiştik. Ayrıca, çalışma boyunca birçok defa dikkat çektiğimiz gibi, kadınlar âdet günlerini, çevrelerindeki insanlardan gizlemek için çaba harcamakta ve bu durum da gerginlik yaratmaktadır. Dolayısiyla menopoz, bu tür rahatsızlık ve sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelebilmektedir. Nitekim, “Türkiye'de Âdet Kanaması” başlıklı bölümde bahsettiğimiz Menopoz ve Kültür başlıklı araştırma kapsamında görüşülen kadınların da yarısına yakınının, menopozun, benzer nedenlerle daha rahat bir dönem olduğunu dile getirdikleri görülmektedir. Söz konusu araştırma kapsamında görüşülen kadınlar, gebe kalma korkusundan kurtulmak, âdet kanamasını çevreden gizlemek için çaba harcamak, ibadetlerini yerine getirmekte bir engellerinin kalmaması ve “pislik” olarak nitelendirdikleri menstruasyondan “kurtulmak” gibi nedenlerle menopoz hakkında olumlu düşüncelerini dile getirmektedirler. 


İnceleme grubuna geri dönersek, burada dikkat çeken, menopozun bu tür iyi yönlerinden sadece, menopozu düşünmek için yaşı çok genç olanlar ile menopoza girmiş ve bu yeni duruma uyum sağlamış ileri yaştaki katılımcıların söz etmesidir. 


İkinci gruptaki katılımcıların hiçbiri, ayhalinin sona ermesinden dolayı rahatlayacaklarını dile getirmemişlerdir. Fakat, menopozun iyi yönlerinden söz eden katılımcıların düşüncelerine ayrıntılı olarak baktığımızda, birinci gruptaki katılımcıların bu konudaki düşüncelerinin karmaşık olduğu da fark edilmektedir. Örneğin menopozu merak ettiğini söyleyen IK, öncelikle ağrılarından kurtulacağını ifade etmektedir. Diğer yandan menopoz hakkındaki düşüncelerinin, bu olayın nasıl yaşandığına bağlı olarak değişebildiğine de dikkat çekmektedir: “Her şeyden önce ağrılarımdan kurtulacağım. 
Eskiden, ben nasıl olsa çocuk doğurmak istemiyorum. Kanama da çocuk doğurmak için gerekli. O zaman benden geri alsınlar bu kanamayı diye düşünürdüm. Regl sancısı o kadar şiddetli oluyor ki, doğum sancısının nasıl olacağını düşünmek bile istemiyorum. 
Menopoz hakkında ne düşüneceğiniz, ne zaman ve hangi koşulda menopoza gireceğinize bağlıdır. Çok erken yaşta, daha çocuğum olmadan önce menopoza girersem üzülürüm. Ama çocuk sahibi olduktan sonra, ileri bir yaşta ve iş sahibi iken menopoz olursam, o kadar üzülmem. Bir de menopozda eşinizin tutumu çok önemlidir. 
Eğer eşiniz bu konuda size destek olursa daha kolay atlatırsınız. 
Bir komşumuz var, en az iki yıl sürdü menopoz problemleri. Aile çok ataerkil bir yapıya sahipti. Kadın, menopoz olduğu için kocasının kendisini aldatacağını düşünüyordu. İki kızları var; onlar da regl konusunda son derece kapalılar. Babaya kesinlikle fark ettirilmemeli bu kanama, gizli yaşanmalı onlara göre” 


IK'nın âdet kanaması nedeniyle şiddetli sancıları olduğunu ve bunun yarattığı birçok sorunla karşılaştığını görmüştük. Örneğin, kanamanın ilk günü sancıları nedeniyle evden çıkamamaktadır. 
Ayrıca âdet kanamasının neden olduğu rahatsızlıklar nedeniyle doktora gitmiş ve bu deneyimden son derece olumsuz etkilenmiştir. Dolayısıyla, âdet kanamasının sona ermesi, bu yönüyle arzulanır bir durum olarak kabul edilmektedir. Ancak, menopoz ile birlikte, çocuk doğurma yetisini kaybedecek olması 1K’yı endişelendirmektedir. Oysa daha önce IK'nın, özellikle de jinekolojik muayeneden duyduğu rahatsızlık nedeniyle daha küçük yaşlarda çocuk doğurma fikrine karşı olumsuz düşünce ve duygular geliştirmiş olduğuna tanık olmuştuk. Burada söz konusu katılımcının çocuk sahibi olmak hakkındaki görüşünün değişmiş olduğunu anlamaktayız. Bu değişikliğin, birincil görevinin çocuk doğurmak olarak tanımlanan kadın rolü algısıyla bir ilişkisi olup olmadığını düşünmek gerekmektedir. 
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Benzer şekilde 6K da, bunun rahat bir dönem olacağını düşünmektedir ama annesinin menopoz döneminde yaşadığı sıkıntılara tanık olmak, bu konudaki düşüncelerini olumsuz etkilemektedir. 
15K ise, menopozun hem iyi hem de kötü yanlarına işaret etmektedir. Öncelikle yukarıda değindiğimiz gibi, kanamanın sona ermesini, menopozun iyi yönü olarak nitelendirmektedir. Öte yandan menopozla birlikte, kadının cinsel yaşamının bittiğine ilişkin inancı, budönemin kötü yanını temsil etmektedir. 


Menopoz, Kadın Kimliğini Tehdit Etmektedir: 


15K gibi, birinci gruptaki 2K ve SK da, menopoza giren kadının cinsel yaşamının ya tamamen biteceğine ya da olumsuz etkileneceğine inanmaktadırlar. İkinci gruptaki katılımcıların üçü ise, menopozda cinsel yaşamın etkilenmesinden değil ama kişinin kadınlığını kaybedeceğinden söz etmektedirler. Menarş, kadınlığa geçişi göstermektedir, o halde menstruasyonun kesilmesi, onun artık kadın olmadığı anlamına mı gelmektedir? Bazı araştırmacılar, menopozun kadınlarda cinsel kimlikleriyle ilgili problemlere yol açabileceğini iddia etmektedirler”? 


İnceleme grubunda, kadınlığını kaybedeceğinden korkan katılımcıların da, cinsel yaşamın menopozdan olumsuz yönde etkileneceğinden söz ettikletini düşünebiliriz. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşamın ve kadınlığın, doğurganlık kapasitesiyle özdeşleştirilmesi, cinsel birleşmenin temel işlevinin üreme olarak algılandığını akla getirmektedir. Bu durumda kadınlık rolü ile ilgili kabuller de, üreme işlevine bağlanmaktadır. Bu katılımcıların, kadının birincil görevini, çocuk doğurmak olarak algıladıklarını düşünmek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak, doğurma yetisini kaybeden kadın, temel işlevini yerine getiremeyecektir, bu durumda söz konusu katılımcılar için menopozun ciddi bir endişe kaynağı haline gelmesi olasıdır. 


Öte yandan menopoz hakkında olumsuz görüşlere sahip katılımcıların bir bölümü, bunun yaratacağı fiziksel sıkıntılardan söz 


2397 Jean Elson, “Menarche, Menstruation And Gender Identity: Retrospectivr 
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ederken, üç katılımcı psikolojik sorunları dile getirmişlerdir. Ayrıca bunun, yaşlanmanın belirtisi olarak görülmesi, menopoz hakkında olumsuz algılamalara yol açabilmektedir. 


Bunun dışında inceleme grubundaki yedi katılımcı, menopozun normal fizyolojik bir süreç olduğunu düşünmektedirler. Bu yedi katılımcının beşinin ikinci grupta yer alması anlamlı görülmektedir. Çünkü bu gruptaki annelerin, menopoza daha yakın oldukları ve hatta menopoz döneminde olmalarının, bu durumun dogal bir süreç olarak algılanmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 


Menopoza Giren Katılımcılar 


İnceleme grubuna dahil olan katılımcıların menopoza girip girmediğine bakılacak olursa, birinci grup yanıtlayıcıları bu soruşturma kapsamı dışında kalmaktadırlar. Örneklemin ikinci grubunda yer alan on beş anneden altısı ve dört anneanne menopoza girmiştir. Bu on katılımcının ortalama menopoz yaşı kırk dörttür. 


Bu katılımcıların menopoz ile ilgili deneyimlerinin incelenmesinde, yanıtlayıcıların menopoza girdiklerindeki duygu ve düşünceleri, bu durumlarını eşlerine açıklayıp açıklamadıkları ve eşlerinin buna gösterdikleri tepkileri soruşturulmuştur. 


IKa, Kırk iki yaşında menopoza girmiştir. Hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale ile rahmi alınmıştır. Bu müdahale sonucunda menopoz gelmiştir. Ve IKa, menopoza girdiğindeki ilk duygularındaki olumsuzluğu, bu müdahalenin sonuçlarına bağlamaktadır; “ilk menopoz olduğumda kendimde bir eksiklik duydum. Normal olarak menopoza girseydim belki böyle hissetmezdim gibi geliyor. 
Ama bende bir de organ kaybı var. Organ kaybı belki eksiklik hissi yaratıyor ” 


IKa, ameliyat olduğu için eşi menopozdan haberdar olmuştur. 
Eşinin menopoz karşısındaki tutumunu kendisi şöyle anlatmaktadır: “hep destekledi. Bende bir şeyin değişmediğini, iki tane de çocuğumuz vardı. Artık çocuk da düşünmediğimize göre. Üstelik benim için çok daha sağlıklı, çünkü bir rahatsızlıktan kurtulmuş oldum. Ne de olsa her ay bir rahatsızlık dönemi var. Şimdi çok 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daha rahatım. Eşim de çok daha rahatsın diye beni hep teselli etmiştir” 

Görüldüğü gibi, IKa'nın menopoz hakkındaki görüşleri olumsuz da olsa, âdet kanamasının sona ermesinden duyduğu rahatlığı dile getirmektedir. Öte yandan eşinin, 1Ka’ya karşı tepkisi de son derece olumludur. Katılımcıların menopoz hakkındaki düşüncelerinin incelendiği yukarıdaki bölümde IK”nın, menopoz hakkındaki görüşlerin, kişinin bu olayı nasıl yaşadığına ve özellikle eşinin bu kişiye karşı tutumunun çok etkili olduğu yolundaki düşüncelerini dile getirmiştir. IK*nın bu düşüncesinin, bir yandan annesi ve babasının menopoz olayı karşısındaki ilişkileri ile diğer yandan, yukarıdaki anlatısında aktarılan komşu kadının deneyimleriyle ilgili gözlemlerinden büyük oranda etkilendiği açıklığa kavuşmaktadır. 


Menopoza giren diğer katılımcı 4Ka, kırk iki yaşında girdiği bu yeni dönemde yaşlandığını hissetmiştir. Eşine bu durumu anlatmış ve onun da bunu normal karşıladığını belirtmiştir. SKa da gene kırk iki yaşında menopoza girmiştir. “İlk anda oh kurtuldum dedim. Rahatsızlıklar çıkmaya başlayınca üzüldüm, tedavi de gördüm ama olumlu sonuç alamadım” diyerek menopoz deneyimini ve ilk duygularını anlatmıştır. SKa da menopoza girdiğini eşiyle konuşmuştur. Eşinin kendisine, bunun normal olduğunu ve üzülmemesini söylediğini, rahatsızlıkları olduğu için de tedavi olmasını önerdiğini dile getirmiştir. 

Kırk sekiz yaşında menopoza giren 14Ka, bunun karşısında yaşlılık korkusunun başladığını söylemiştir. Eşine bunu anlatmamıştır çünkü, “o zaman (menopoza girdiğinde) eşim yurtdışında olduğu için onunla konuşmamıştım. O buraya geldiği zaman da bunu kabullenmiştim. Dolayısıyla hiç konuşmadım” diyerek açıklamaktadır. 


17Ka, kırk dokuz yaşında girdiği menopozu beklediğini ve “şaşırtıcı bir şey değildi benim için” diyerek bu olay karşısında bir şey hissetmediğini aktarmaktadır. Eşine bu olayı, “artık düzenli olarak âdet görmediği” şeklinde açıkladığını, buna karşılık onun da doktora gitmesi gerektiğini söylediğini eklemiştir. Kırk sekiz yaşında menopoza giren 18Ka ise, bunun karşısındaki ilk duygularını “büyük bir üzüntü duydum, çok üzüldüm” şeklinde açıklamaktadır. 
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Eşine bunu “ağlayarak” anlattığını belirtmiştir ama bu üzüntüsünün, ameliyat olması gerektiğinden kaynaklandığını da eklemiştir. 
Cerrahi müdahale ile rahmi alınmıştır. Uygulanacak tedaviyi eşine anlattığında, bunu “son derece doğal karşıladığını” ve “zaten bu yaştan sonra çocuk mu doğuracaksın, normal bir olay” diyerek kendisini desteklediğini ifade etmiştir. 


Üçüncü grupta yer alan 4Kaa otuz beş yaşında menopoza girdiğinde çok sevindiğini belirtmiştir. Tablo 9*daki yanıtlarda bu anneannenin menopozu “çok güzel bir olay” olarak gördüğü ve âdet kanaması görmekten kurtuluş olarak algıladığı görülmektedir. Elli beş yaşında menopoza giren 7Kaa'nın da, cerrahi müdahale ile rahmi ve yumurtalıkları alındığında aylık kanamaları kesilmiştir. 
Bunun karşısındaki ilk duygularını şöyle anlatmaktadır; “kadınlıgım bitti diye düşündüm. Doğurganlığım bitti, yaşlanıyorum diye, yaşlandım diye düşündüm” 

Âdet kanamaları kırk yaşında kesilen 16Kaa, menopoz nedeniyle birtakım rahatsızlıkları olduğunu, bunun nedenini ve ne yapması gerektiğini komşusuna sorduğunu söylemiştir. Komşusunun yanıtı ise şöyledir; “yavaş yavaş geçiyor”. Bundan dört ay sonra da “rahatlamış”tır. 17Kaa ise otuz dokuz yaşında menopoza girmiştir ve bunun normal, olması gereken bir şey olduğunu düşünmüştür. 
Dört anneannenin hiçbiri, menopozu eşlerine açıklamamışlardır. 
7Kaa ve 17Kaa, menopoza girdiklerinde eşlerinin ölmüş olduğunu belirtmişlerdir. Diğer iki katılımcı ise, âdet kanamalarının kesildigini, ayıp olduğu için eşlerine açıklamamışlardır. Nitekim görüşülen dört anneanne, daha önce âdet kanaması gördüklerini de eşlerine hiç söylemediklerini, bundan utandıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla menopoza girdiklerini eşlerinden gizleyen bu iki katılımcı için, âdet döneminde geçerli olan mahremiyetin menopozu kapsadığını söyleyebiliriz. 

Katılımcıların menopoza girip girmedikleri ile menopoz hakkındaki düşünceleri arasında bir ilişki kurmak olası görülmektedir. 
Bu tür bir incelemeyi sadece ikinci grup katılımcıları çerçevesinde yürütebiliriz. İkinci grupta yer alan on beş katılımcının altısı menopoza girmiştir. Bunlardan üçünün menopoz hakkındaki düşünceleri olumsuzdur. Geride kalan iki katılımcıdan biri, bunu doğal bir 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fizyolojik süreç olarak kabul etmektedirler. Bu arada 14Ka da, bunun doğal bir olay olduğunu düşünmesine karşılık, menopoza girdiğinde ilk olarak yaşlılıktan korktuğunu, yani olumsuz olarak tanımlayabileceğimiz bir duygudan söz etmektedir. Diğer bir katılımcı ise, menopoz hakkındaki olumlu görüşlerini dile getirmiştir. 
Öte yandan henüz menopoza girmemiş dokuz katılımcının üçü, menopoz hakkında olumsuz düşüncelere sahipken, diğer üçü bunun doğal olduğunu düşünmekte, bir katılımcı ise âdet kanamasının kesilmesi ile ilgili olarak olumlu görüşlere sahip olduğunu belirtmektedir. Aylık kanamaları kesilmemiş diğer iki katılımcı ise, menopozun hem iyi hem de kötü yanlarının bulunduğuna işaret etmişlerdir. 


Katılımcıların Arkadaş Sohbetlerinde Menopozun Yeri 


Âdet kanaması gibi, menopoz da kadın yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Menopoz, menarştan sonra, kadının yaşamında yeni bir dönem olarak kabul edilmektedir. Kadın, yaşamının önemli bir bölümünde aylık kanamalar yaşamakta ve bunun yarattığı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kadının yaşamı üzerinde bu kadar etkili olan bu konunun, arkadaş sohbetlerinde gündeme gelmemesi olası değildir. Nitekim daha önce gördüğümüz gibi, çok sık olmasa ve büyük oranda bu dönemdeki rahatsızlıklar başlıca konu olsa da, arkadaşlar biraraya geldiğinde, âdet kanamasından bahsetmektedirler. Menopoz da, kadının yaşamında menstruasyon kadar önemli bir yer tuttuğuna göre, arkadaş grubu sohbetlerinde konu edildiğini düşünebiliriz. Katılımcılara baktığımızda, birinci grupta dokuz kişi, menopozdan konuşmadıklarını belirtmişlerdir. 18K’nın “henüz uzak bize, konuşulası bir şey gibi gelmiyor” açıklaması, bunun nedenini açıklamaktadır. Ayrıca diğer dokuz katılımcının da menopoz hakkında konuştuklarına bakıldığında çok ilginç bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Öncelikle bu katılımcıların tümü, menopozun aralarında çok az konuşulduğunu vurgulamışlardır. Ve eğer aralarında annesi ya da bir yakını menopoza girmiş biri varsa bu konunun açıldığını, aksi takdirde konuşmadıklarını da belirtmişlerdir. Arkadaşları arasında menopozdan bahsettiklerini belirten dokuz katılımcının beşi, menopoza giren 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anne ve anneannelerinin deneyimlerinden söz etmektedirler. Bu konuşmalarda genellikle, annelerin çok sinirli olduğundan ve kendilerinin menopozu nasıl yaşayacaklarından konuşulduğu dile getirilmiştir. Gene bu dokuz katılımcının beşi, menopozun aralarında bir espri konusu olduğunu dile getirmişlerdir. “Üst komşularımızla aramız çok kötü, onlara hep menopozlular deriz”, “sinirli olan kadınlara menopozlu diyoruz”, “sinirli kadınlar için ya da biri sinirli davrandığında menopozlu kadınlar gibi denir” vb. açıklamalar, menopozun bir aşağılama ifadesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu veriler, menopoz hakkındaki yaygın ve olumsuz algılamaları akla getirmektedir. 


Örneklemin ikinci grubuna döndüğümüzde bu konunun arkadaş sohbetlerinde daha fazla yer tuttuğu fark edilmektedir. Bu grupta görüşülen on beş annenin biri dışında hepsi, arkadaşlarıyla biraraya geldiklerinde menopoz konusunun açıldığını dile getirirken bunların altısı, menopoz hakkında çok sık konuştuklarını belirtmiştir. 
Bu konuşmalarda menopozun yarattığı sıkıntılar gündeme gelmektedir. IKa, menopoz hakkındaki sohbetlerin farklı bir yönünü daha dile getirmiştir; “ben yaşlılardan da aynı tepkiyi almışımdır, sanki kadınlığınızı kaybediyorsunuz. Siz de bir eksiklik varmış gibi, böyle bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz”. Bu açıklama kadının, âdet kanamalarının kesilmesiyle birlikte kadınlığını kaybettiği yolundaki inancın yaygınlığına işaret etmektedir. Menopozun arkadaş sohbetlerinde sıklıkla konuşulduğunu belirten altı katılımcının dördü menopoza girmiştir. İkinci grupta sadece 12Ka, daha erken olduğu için bu konuda konuşmadıklarını söylemektedir. Ama geride kalan sekiz katılımcı, arkadaşlar biraraya geldiğinde az da olsa bu konunun mutlaka açıldığını belirtmişlerdir. Bu konuşmalarda da başlıca konu, menopozun neden olduğu sıkıntılar ve bunlara karşı ne yapılması gerektiğidir. Üçüncü gruptaki dört katılımcının hepsi, menopoz hakkında çok az konuştuklarını, genellikle de rahatsızlıklar hakkında sohbet ettiklerini dile getirmektedirler. 


Annelerin Arkadaş Sohbetlerinde Menopoz Çok Sık Konuşulmaktadır: 


“Âdet Kanaması Hakkında Konuşmak” başlıklı bölümde, katılımcıların hemen hepsinin, arkadaş gruplarında menstruasyon hakkında az ya da çok sohbet ettiklerini söylemelerine rağmen, yanıtlayıcıların çoğu annelerinin arkadaşları arasında bu konunun hiç konuşulmadığını ya da bu tür konuşmalara tanık olmadıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki verilerden menopozun, birinci grup katılımcıların gündeminde yeri olmadığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık, ikinci grup katılımcılar ve anneanneler, arkadaş sohbetlerinde, özellikle menopozun neden olduğu rahatsızlıkların konuşulduğunu dile getirmişlerdir. Birinci grupta altı yanıtlayıcı, annesinin arkadaşlarıyla biraraya geldiğinde menopozdan konuşmadığını ya da kendisinin buna şahit olmadığını belirtmiştir. Diğer sekiz katılımcı, annesinin arkadaş grubunda bu konunun çok sık konuşuldugunu belirtmişlerdir, hatta 6K, “başka bir şey konuşulmuyor” sözleriyle menopozun, annenin arkadaş sohbetlerinde kapladığı yeri vurgulamaktadır. Annelerinin gruplarında bu konunun çok sık dile geldiğini ileten katılımcılar, sohbetlerde menopozun yarattığı sıkıntıların, bedenlerindeki değişikliklerin ve uygulanacak tedavi yöntemlerinin konuşulduğunu belirtmişlerdir. Farklı olarak 14K, “kötü bir şey olduğundan ve bundan rahatsızlık duyduklarından” da bahsettiklerini söylemiştir. Bunların dışındaki dört katılımcı ise, annesinin arkadaş grubunda âdet kanamasının kesilmesinden çok ender olarak söz edildiğini ifade etmişlerdir. Bu verilerden hareketle, birinci gruptaki katılımcıların annelerinin, arkadaşlarıyla sohbetlerinde âdet kanamasından çok menopozun konuşulduğu sonucuna varabiliriz. Bu durumu da, annelerin aylık kanamalarının kesilmesi ya da menopoza yaklaşmalarıyla açıklamak olasıdır, menopoz ve bunun sonuçları annelerin ilgi alanına girer hale gelmektedir. 


İkinci gruptaki yanıtlayıcıların ise onu, annelerinin arkadaşlarıyla bu konuyu konuşmadıklarını dile getirmişlerdir. Bir katılımcı, annesinden uzakta olduğu için, menopoz dönemini yaşamadığını dolayısıyla bu konuda konuşup konuşmadığını bilmediğini belirtmiştir. Diğer dört katılımcı ise, annelerinin aralarında çok sık olmasa da, menopoz ve bununla ilgili sıkıntılar hakkında konuştuklarını ifade etmişlerdir. Görüşülen dört anneanne ise, annelerinin sohbetlerinde menopozun yeri olmadığını çünkü bu konuda konuşmanın ayıp olduğunu belirtmişlerdir. Bu da menstruasyonla ilgili algıların menopoz için de geçerli olduğuna ve aylık kanamanın olduğu gibi, menopozun da mahremiyetine işaret etmektedir. 
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Erkeklerle Menopoz Konuşulmamaktadır: 


“Âdet Kanaması Hakkında Konuşmak” başlıklı bölümde, katılımcıların erkek arkadaşlarıyla zaman zaman menstruasyon hakkında konuştuklarından söz etmiştik. İkinci ve üçüncü grup katılımcıları arasında, erkek arkadaşlarla sohbetlerde menstruasyonun yeri olmadığını bulgulamıştık. Sadece ikinci gruptaki bir yanıtlayıcı ve birinci gruptaki on görüşülen, genellikle erkeklerin âdet dönemi ile ilgili sorularını cevaplamak için bu konudan söz edildiğini dile getirmişlerdir. Konu menopoz olduğunda ikinci ve üçüncü gruptaki hiçbir katılımcı erkek arkadaşlarla bu konuda sohbet etmemektedirler. Başta üçüncü grupta yer alan anneanneler olmak üzere bazı katılımcılar, erkeklerle bu konuda konuşmanın ayıp olacağını vurgulamışlardır. Birinci grupta ise sadece üç yanıtlayıcı, erkeklerle bir aradayken menopozun ancak espri olarak ya da daha önce de örneğini gördüğümüz gibi, aşağılayıcı bir ifade olarak adının geçtiğini ifade etmişlerdir. 


Âdet Kanaması İle İlgili Batıl İnançlar 


İnceleme grubuna, menstruasyon dönemine ilişkin çevrelerinden ya da büyüklerinden duydukları, gördükleri batıl inançların olup olmadığı sorulmuştur. Birinci grupta yer alan on sekiz katılımcının onu, diğer bir deyişle daha büyük bir kısmı bu konuyla ilgili bildikleri herhangi bir batıl inanç olmadığını söylemişlerdir. 
İkinci gruptaki toplam on beş katılımcının, beşinin bununla ilgili bilgisi olmamasına rağmen onu, çoğu kez birden fazla batıl inanç saymışlardır. Bu bulgular, anneler arasında âdet kanaması çevresinde şekillenen batıl inançlarla ilgili deneyimlerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Buna üçüncü grupta yer alan dört katılımcıdan üçünün sıraladıkları da katılınca, gruplar arasındaki fark daha açık olarak görünmektedir. Katılımcıların sıraladıkları batıl inançlara geçmeden önce, çalışmada daha önce de dile getirdiğimiz, âdet kanaması ile ilgili inanç ve tutumların zaman içinde degiştiği saptamasını tekrar edebiliriz. 


Aşağıdaki tablonun yardımıyla katılımcıların dile getirdikleri boş inançları sıralamaya ve grupları karşılaştırmaya başlayabiliriz. 
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Tablo 10: 
Katılımcıların Âdet Kanaması İle İlgili Bildikleri Batıl İnançlar 


1. Grup 2. Grup 3. Grup 
| Kimlik | | Kimlik | | Kimik | | 
Kirli kabul edilirsin; 
kirlisin diye turşuyu elletmezler, kabristana git- 


mezler, yeni doğmuş çocuğa baktırmazlar. 


Bilmiyor Bebeğin yüzünde 


sivilceler çıkar diye kırkı 
Bu dönemde kadın kirlidir. 


çıkmamış çocuğa baktırmazlar. 

Çocuk 

kucağa 


alınmaz, 
Dini törenlerden uzak durulur 


5K Bilmiyor 5Ka Benim herhangi bir batıl inancım yok ama büyüklerimin şöyle dediğini duydum; çamaşırını bol suyla yıkama, derede yıkama, ilk banyo suyuyla yüzünü yıkarsan yüzün güzel olur. 


Turşu açtırmazlar. 


Bu dönemde saç 


boyası tutmazmış, 


üç günden önce banyo yapılmazmış, ibadet edilmez. 
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Bilmiyor 


Bilmiyor 


Köylerde ilk âdet gören kızın artık kadınlığa 


güçlü kuwetli bir kadın olması için sırtına odunla 
|, İli. İWWMW CC 0 İ-o0 | 


9K Bilmiyor - | - - - 


[ox İmer İ- heo oo o o o | | | 

İsor | Bitkilerin | şoka | Tmakkesimezsaç | TT] kesilmez, saç 

yanına yak- kesilip atılmaz, turşu 

laşılmaz kurulmaz, hamur 

mayalı ha- yoğrulmaz. 

| | 

| 
| 


Mezarlığa girilmez 
Bunlar duyduğum 
Şeyler, ben inanmiyoru m 


[ik | Bimyor | 1ka | Banoyapma. |: I- |] 


Jia İsime [13a [Bmyr L L |] 


| 
[iak  [Bimyor | 12ka | Tuşukurdurmazlar |- l- | 
| 


Yoğurt Hamur yoğrulmaz, yemek bereketi kaçar diye. 
kanamayı Turşuya el sürülmez 


keser derler. 
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sürülmez, turşu bozulur- 
MUŞ. 
(Annem buna çok dikkat eder) 
Camiye 


17K Tımak kesilmez, epilasyon yapılmaz, banyo yapılmaz. 


18K Bilmiyor 


Türbe ziyaretine gidilmez, kurban kesilecekse kurbanın yanına gidilmez. 


17Ka Tımak kesilmez, saç 


boyanmaz, epilasyon yapılmaz. 


18Ka (| Bilmiyor 


17Kaa 


Tımak ve saç kesilmez, saç boyanmaz. Boy abdesti almadan önce bir şey yapamazdık. 


Tablonun verilerinde dikkat çeken konulardan biri, sıklıkla âdet dönemindeki kadının ibadetini, dinen sınırlayan yasakların batıl inanç olarak aktarılmasıdır. Bunun dışında yaygın olarak karşımıza çıkan diğer bir inanç da, âdet kanaması devam ederken kadının saç ve tırnak kesmesinin, vücut kıllarını temizlemesinin yasak olmasıdır. Bu konuda Hanımlara Özel Fetvalar adlı kitapta, Gazâli”nin, öbür dünyada insanların bedenen dirileceği ve bu dünyada onlardan kopan her parçanın, koptuğu yere tekrar yapışacağı, yani kesilen saç, tırnak ve vücut kıllarıyla birlikte bedenlenecekleri, dolayısıyla kadının “kirli” olduğu bu dönemde bu tür uygulamaların yapılmasının “mekruh” olduğu; yasaklanmadığı fakat yapılmamasının daha iyi olacağının güçlü bir şekilde ifade edildiği yolundaki açıklamasına yer verilmektedir”. Dolayısıyla bu inancın, İslam dinin bu öğretisiyle ilgili olabileceği düşünülebilir. 

Kadının söz konusu bu dönemde, küçük bebeklerin yanına yaklaştırılmaması da sıkça dile getirilen bir diğer batıl inançtır. Daha önce, Türkiye'de âdet kanaması konusunu ele aldığımız bölümde, ülkemizin çeşitli bölgelerinde, bebeğe gelebilecek tehlikeleri engellemek için aynı uygulamanın süregittiğinden söz etmiştik. Bunun yanında, bitkilerin yanına yaklaşmamak, hamur yoğurmamak, turşuya el sürmemek gibi kısıtlamaların burada olduğu gibi, pek çok farklı kültürde de yaygın olarak uygulandığını daha önce görmüştük. Bu bulgular, âdet kanaması çevresinde gelişen boş inançların ve kadının uyması beklenen kısıtlamaların kültürler arasında büyük bir benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. 2Ka'yı en çok etkileyen, âdet dönemindeyken yeni doğmuş bebeğin yanına yaklaşmanın bebeğe zararı olacağı inancıdır; “ben çok korkarım ondan, çocuğa gidiyorsunuz, (çocukta) sivilceler çıkıyor, ay acaba hasta mıydın da baktın çocuğa diyorlar”. 

Konunun, gruplar arasında karşılaştırılmasına geldiğimizde, daha önce belirttiğimiz gibi, anne ve anneanneler, kızlarına oranla daha fazla batıl inanç sıralamışlardır. Öte yandan lKa, 2Ka, 8Ka ve llKa'nın bazı boş inançlar sıralamalarına karşın, bu saydığımız katılımcıların kızları bildikleri, duydukları herhangi bir batıl inanç olmadığını dile getirmişlerdir. Bu saptama, anne ve kızların âdet kanaması hakkında çok fazla konuşmadıklarını; bu durumun da bir yandan kız çocuğunun konu hakkında yeterince bilgilendirilmemesine neden olurken diğer yandan bu döneme ilişkin yasaklama ve boş inançların kuşaktan kuşağa geçişini de bir ölçüde engelleyebildiğini düşündürmektedir. Dikkat çeken diğer bir örnek 4K'dır. 
Annesi ve anneannesinin âdet dönemine ilişkin bildikleri herhangi bir batıl inanç olmadığını söylemelerine rağmen 4K, bu dönemde kadının kucağına çocuk alamayacağından ve dini törenlere katılamayacağından söz etmektedir. Ayhali nedeniyle dini pratiklerde ortaya çıkan kısıtlama ve yasaklamaların sorgulandığı bölümde 


> Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar, s.102. 
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4Ka ve 4Kaa'nın kanama gören kadının mevlüt ya da kurban kesimine katılmanın yasak olduğunu belirttiklerini görmüştük. Burada ise 4K'nın, annesi ve anneannesiden duyduğu bu tür yasaklamaları boş inanç olarak nitelediği anlaşılmaktadır. 


Buna karşılık, 10K ve 10Ka, bu dönemde hamur yoğrulmayacağından söz etmişlerdir. 16K ve 16Ka, türbe ziyaretinin yasak olduğundan bahsederken, 17K ve 17Ka, tırnak kesilemeyeceğini ve vücut kıllarının temizlenemeyeceğini söylemişlerdir. Anne ve kızlar arasında görülen bu paralellik de, âdet kanaması hakkındaki inanç ve tutumların kuşaktan kuşağa aktarılarak yeniden üretildiğini göstermektedir. 


Araştırmamızın inceleme grubuna, âdet kanaması dönemiyle ilgili bildikleri ve duydukları batıl inançlardan söz etmelerini istemiştik ve bu soruya aldığımız cevapları yukarıda' ayrıntılı olarak inceledik. Bundan sonra, katılımcılara, söz konusu dönemde, kadının durumunu belli etmek amacıyla giymesi ya da üzerinde taşıması gereken herhangi bir şey bulunup bulunmadığını sorduk. Katılımcıların tümü hiç böyle bir şey duymadıklarını söylemişlerdir. 
Sadece bir katılımcı (9K), kadının bu dönemde üzerinde taşıması gereken bir şey olmadığından, aksine üzerinde taşımaması gereken bir şeyden söz etmiştir. Bu cevaba göre, âdet döneminde cevşen ya da üzerinde Allah?ın adı yazılı olan şeylerin takılmaması gerektiğini duyduğunu ifade etmiştir. 12Ka da, Allah yazan kolyesini, kanama günlerinde üzerinde taşımamaya dikkat ettiğini belirtmiştir. 
Örneklem grubundan aldığımız bu cevaplar, yöneltilen bu sorunun yanlış olduğunu göstermektedir. Ancak, bu çalışmanın temel amacı, şimdiye kadar çok fazla konuşulmamış olan bu konunun nasıl yaşandığına ilişkin bilgileri toplamaktır. Dolayısıyla çalışmada, ifade ettiğimiz gibi, katılımcılara yanlış bir soru sorulmuş olmasının sorun yaratmadığı, aksine katılımcılardan gelen cevapların bundan sonra konuyla ilgili olarak yapılacak yeni araştırmalar için çok önemli ipuçları verdiği düşünülmektedir. 
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SONUÇ 


İlk âdet kanaması kızlarda ergenlik döneminin belirtisidir, üreme sisteminin olgunlaştığını göstermektedir. Âdet kanaması, kadının doğurma yeteneğine sahip olduğunu ifade etmektedir. Sağlıklı bir kadın, yaşamı boyunca ortalama 300-400 kez âdet kanaması görmektedir. Bu açıdan bakıldığında menstruasyon, kadın bedeninin normal fizyolojik bir işlevidir. Ancak menstruasyon bundan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, ayhali fizyolojik olmanın ötesinde, toplumsal ve kültürel bir olgudur. Âdet kanaması, insanlık tarihinin en eski çağlarından itibaren büyük bir merak ve endişe kaynağı olmuştur. Kadın bedeninden, görünürde hiçbir neden olmaksızın gelen ve kadına bir zararı dokunmayan kan, tarihin büyük bölümünde açıklanamamış, anlamlandırılamadığı için de korku duyulan bir olgu olarak algılanmıştır. Âdet dönemindeki kadının, doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılmıştır. 
Ayrıca, âdet kanının ve bu dönemdeki kadının genellikle tehlikeli ve kirli olarak görüldüğü, etnografların çalışmalarında tekrar tekrar dile getirilmektedir. 


Genellikle menstruasyon, tabu kavramıyla yan yana gelmektedir. Âdet dönemindeki kadın, toplumsal yaşamda çok sayıda kısıtlama ve yasaklamayla çevrelenmiştir. Kanama gören kadın, genellikle sosyal anlamda damgalanmakta ve dışlanmaktadır. Menstruasyon ile ilgili tabuların yaygınlığı ve kültürler arasında gösterdiği benzerlik, bu konuya olan ilgiliyi arttırmıştır. Bu uygulamaların kökenlerini araştırmaya yönelik bu meraka ve çabaya rağmen, âdet kanaması ile ilgili tabuların kadınlar ya da erkekler tarafından ortaya çıkarıldığına ilişkin kanıtlara ulaşılamamıştır. Ayrıca bu uygulamaların, kadının toplumsal statüsüyle ilgisi de kurulamamıştır. Buna karşın âdet kanaması, kadını toplumsal yaşamda ikincil 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konuma sürüklemek ve onu erkeğe bağımlı kılmak çabalarında güçlü bir araç olarak görülmüş ve kullanılmıştır. Kadının bu döneminde yaşadığı hormonal değişiklikler nedeniyle eğitim alanında erkekler kadar başarılı olamayacağı, iş yaşamında yeterince verimli olamadığı iddiaları, kadının toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde menstruasyon ile ilgili yasaklama ve kısıtlamalar halen devam etmektedir. 


Yapılan çalışmalar, menstruasyonla ilgili olarak kadınlar ile erkeklerin benzer düşünceleri paylaştıklarını bulgulamaktadır. Ve ilginç olan, âdet kanaması ile ilgili algılamaların ve yasakların kadınlar yoluyla sonraki kuşaklara aktarılarak sürdürülmesidir. 
Günümüzde menstruasyon hâlâ tabudur. Bu konuda konuşmak büyük bir ayıp ve hatta günah olarak görülmektedir. Âdet kanamasının adlandırılmasıyla ilgili çok geniş bir terminolojinin varlığından söz edebiliriz. Her dil ve kültür, menstruasyonun isimlendirilmesi için kullanılan zengin bir sözlüğe sahiptir, bununla beraber bu terimlerin kültürler arasında gösterdiği benzerlik de ilgi çekicidir. 
Menstruasyonun adlandırılması için kullanılan bu terimler açısından dikkat çeken bir diğer nokta, “kanama” kavramının kullanılmasından özenle kaçınılmasıdır. Bu durum da, ayhalinin mahremiyetine ilişkin önemli bir işarettir. Çalışmanın son bölümünde, araştırma kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde katılımcıların verdikleri yanıtlar, kendi sözleriyle kaydedilmiştir. Zaman zaman cevapların okuyucu için daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla, yanıtlayıcının âdet kanamasını belirttiğinin, parantez içine alınarak ifade edilmesine gerek duyulmuştur. Bu durum katılımcıların, “kanama” kavramını doğrudan dile getirmekten mümkün olduğunca kaçındıklarını göstermektedir ki sadece bu veri bile, kadınların ayhali karşısında duydukları utancı ve sıkıntıyı kanıtlar niteliktedir. 


Menstruasyon hakkında konuşmak konusunda gösterilen bu yaygın çekingenlik, genç kızların menarştan önce konu ile ilgili yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmemesine neden olmaktadır. Ve bu bilgi eksikliği kadının yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Âdet kanaması hakkında kız çocukları bilgilendirebilecek birincil kaynak olarak genellikle anne gösterilmektedir. Fakat 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annelerin de bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamaları, menstruasyon hakkındaki bilgi eksikliğini yeniden üretmektedir. Oysa âdet kanaması hakkında bir bilgisi olmadan menarş ile karşılaşan genç kızların yaşadıkları endişe birçok kaynakta üzerinde durulan bir konudur. Nitekim, çalışmada da, ilk âdet kanamasının yarattığı korku ve endişeye ilişkin birçok örnek ile karşılaşılmıştır. Ayrıca çalışma boyunca, ayhali konusundaki bilgi eksikliği ortaya çıkmıştır. 

Menarş, çocukluktan genç kızlığa geçişin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ve buna, yeni bir beden imgesi eşlik etmektedir. 
Ayrıca bu dönemde genç kız, kadınlık rollerine de alışmak durumundadır. Dolayısıyla menstruasyon hakkında bilgilendirilmenin genç kız için önemli olduğu açıktır. Diğer bir deyişle, henüz menarş çağına gelmemiş kız çocuğunun, yaşayacakları hakkında doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirilmesi, bu sürecin sağlıklı geçirilmesini sağlayacağı gibi, cinsel kimlikleri ve cinsiyet rolleriyle barışık bir gelişim sürdürmesine olanak sağlayacaktır. 

Âdet kanamasının nasıl algılanıp anlamlandırıldığı ve nasıl yaşandığı büyük oranda kültürel olarak belirlenmektedir. Kültürel olgular kaçınılmaz olarak değişmektedir, âdet kanaması ile ilgili algı ve tutumlar da zaman içinde değişime uğramaktadır. Çalışmanın inceleme grubunu oluşturan genç kızlar, annelerinden daha çok menstruasyonun doğal fizyolojik bir süreç olduğu ve bu dönemdeki kadının hasta olarak kabul edilemeyeceği görüşünü benimsemektedirler. Gene ayhali hakkında annelerinden daha rahat konuşabilmektedirler. Anneler arasında hâlâ, âdet kanamasının bir kirlilik olduğu dile getirilirken, bu algılamayı paylaşan genç kızların sayısı azalmaktadır. Buna karşın yirmi birinci yüzyılda bazı genç kızlar hâlâ, âdet dönemindeki kadının bitkilere yaklaşmasının zararlı olabileceğine ilişkin inançları çevrelerinden duyabilmektedirler. Sonuç olarak, âdet dönemine ilişkin eski algı ve tutumlar bir yandan kuşaktan kuşağa aktarılarak ve gelenekler yoluyla sürdürülmekte, diğer yandan değişime uğramaktadır. 

Türkiye'de menstruasyon ile ilgili çalışmalar oldukça azdır. Bu konu özellikle sağlık ve psikoloji, ergen psikolojisi ile ilgili kaynaklarda ele alınmaktadır. Ancak sosyal bilimlerin bu konuya ilgi duymadıkları da görülmektedir. Oysa âdet kanaması sadece biyolojinin konusu değildir, aksine fizyolojik olmaktan daha çok sosyal bir olgudur. Sosyal bilimlerin araştırmasına gerek duyulan bir alandır. Bu çalışmanın, sosyal bilimlerde sözü edilen boşluğu doldurmak gibi bir iddiası olamaz. Ancak doğrudan menstruasyonu konu alan bir ilk çalışma, bu konuda yapılacak daha kapsamlı araştırmalar için bir çağrı olarak kabul edilmelidir. 
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MEDYADAKİ KIRMIZI KAR 
HABERLERİ ÜSTÜNE 


Toplumsal yaşamda bilinen fakat konuşulmayan bazı kavramlar vardır. Kuşkusuz kadının doğurma yetisinin ifadesi olan âdet kanaması bu kavramların başında gelmektedir. Eski çağlardan günümüze genel olarak âdet kanına atfedilen olumsuz değerler yoluyla, bu konunun konuşulması ile ilgili çekince içselleştirilmektedir. Hemen her zaman, kadının âdet döngüsü, etraftan saklanması gereken bir durum olarak algılanmıştır. Bu durum mesntruasyon ile ilgili bilgi eksikliğinin kuşaktan kuşağa aktarılmasına neden olmaktadır. Ancak kadının âdet döneminde kullanmasına yönelik hijyenik ürünlerin geliştirilmesiyle menstruasyon, daha fazla bilinen ve gözönünde bir olgu haline gelmiştir. Söz konusu malzemenin yazılı ve görsel basında reklamlar yoluyla kitlelere tanıtılması, bu ürünlerin alışveriş merkezlerinin raflarında istiflenmesi menstruasyon olgusunun üzerindeki gizi büyük ölçüde aralamıştır. 
Buna karşın, âdet kanaması hakkındaki olumsuz algı ve tutumların aynı ölçüde değiştiğinden söz etmek olası görülmemektedir. Günümüzde âdet kanaması mahremiyetini devam ettirmektedir. Fakat zaman zaman kadının periyodik kanamasının gazete haberlerine konu olduğuna da tanık olmaktayız. Kadının sağlıklı üretken kapasitesinin normal bir döngüsü olan periyodik kanama, büyük oranda bu konudaki bilgi eksikliğinin sonucu olarak haberlere geçmektedir. Burada, araştırma süresince gazetelerde yer alan, âdet kanaması ile ilgili üç olay inceleme kapsamına alınmış, sosyal açıdan nedenleri ve sonuçları irdelenmeye çalışılmıştır. 
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İmdat Polis; Burada Âdet Gören Bir Kız Var! 


Kadınların âdet dönemlerinde kullanılmak üzere piyasaya sürülen hijyenik kadın bağları, görsel ve yazılı basında ticari bir meta olarak sıklıkla yer bulmaktadır. Ancak 19 Nisan 2002 günü Cumhuriyet gazetesinde yer alan “İlkokulda Ped Skandalı” başlıklı yazıda, kadın bağı tepki yaratan bir haber nedeniyle manşete taşınmıştır. Söz konusu habere göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir ilköğretim okulunda, kadın okul müdürü kızlar tuvaletinde kullanılmış bir ped bulmuştur. Okul müdürü, pedin kime ait oldugunu saptamak için yedinci ve sekizinci sınıflardaki erkek öğrencileri dışarı çıkarmış ve kız öğrencilere elinde tuttuğu kadın bağının sahibini sormuştur. Gazetedeki habere göre; müdür öğrencileri, “söylemezseniz iç çamaşırlarınızı kontrol edeceğim” diyerek tehdit etmiştir. Kız öğrencilerden sorusuna yanıt alamayan müdür “Tamam öyleyse bu kanlı pedi sağlık ocağına göndereceğim, kan tahlilinde kime ait olduğu ortaya çıkacak” demiştir. Haberde, bu tehditler karşısında bazı kız öğrencilerin ağladıkları belirtilmektedir. 
Ancak öğrencilerin yaşananlardan nasıl etkilendiğini dikkate almadığı anlaşılan okul müdürü, kız öğrencileri bir sınıfa toplamış, üç erkek polisi de öğrencilerin yanına götürerek “Eğer bu pedin kime ait olduğunu söylemezseniz polis bunu tespit eder, sonra pişman olursunuz” diye konuşmuştur. 


Önceki bölümlerde kız çocukların, âdet dönemiyle ilgili algı ve tutumlarının büyük oranda çevreden aldıkları iletiler yoluyla şekillendiğinden söz etmiştik. Bu iletiler sadece âdet kanaması ile ilgili değil ancak kız çocuklarının yeni kazandıkları kadınlık rolü ile ilgili düşüncelerini de büyük oranda etkilemektedir. Bu bağlamda kız çocuklarının, âdet kanaması hakkında doğru ve yeterli şekilde bilgilendirilmesinin önemini vurgulamıştık. Kız çocukları, çevrelerindeki birçok değişik kaynaktan farklı iletiler alabilmektedirler. Ancak bu konunun mahremiyeti genel olarak ayhali konusundaki bilgi eksikliğini sürekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle, kız çocuklarına farklı kaynaklardan doğru olmayan, çelişkili mesajlar iletilmektedir. 


Yukarıdaki haberde aktarılan deneyimin, bu davranışla karşı karşıya kalan kız çocukları için ciddi bir travma yaratacağı açıktır. 
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Ayhali ile ilgili konuşma konusunda varolan genel çekingenlik, kız çocuklarının âdet kanamasının işlevi hakkında doğru bilgilendirilmesini engellemektedir. Buna karşılık kız çocuklarına genellikle, menstruasyon hakkında konuşmanın ayıp ve bunun etraftan saklanması gereken utanılacak bir durum olduğu duyurulmaktadır. 
Yukarıdaki olayda ise kız öğrencilere, menstruasyonun açığa çıkarılmaması gereken bir durum olmasının ötesinde, kızların bundan dolayı suçluluk duymaları gerekliliği mesajı iletilmektedir. Okul müdürünün, kız öğrencileri kan tahlili ve polis ile tehdit etmesi, âdet kanaması nedeniyle küçüklerin kendilerini suçlu hissetmelerine neden olacaktır. Sonuç olarak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu olayı yaşayan kız çocuklarının âdet kanaması yanında, yeni yeni alışmak durumunda oldukları cinsiyet kimlikleri ile ilgili olumlu bir algı ve tutum geliştirilmeleri olası görülmemektedir. Diğer bir deyişle bu çocukların, kadın rolünü sağlıklı bir şekilde içselleştirmeleri olası değildir. 


Öte yandan olayın dikkat çeken bir diğer yönü, söz konusu eğitimcinin cinsiyetidir. Kitabın önceki bölümlerinde, kadınların ve erkeklerin, âdet kanaması ile ilgili benzer olumsuz değerleri paylaştıklarını gösteren araştırma sonuçlarından söz etmiştik. Bununla birlikte, menstruasyon konusundaki yasak ve kısıtlamaların, kadınlar tarafından içselleştirildiğini ve onlar yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını da görmüştük. Yukarıda aktarılan olayda da gene, her ay yaşadıkları kanamanın ayıp ve utanılması gereken bir durum olduğunun, bu durumun diğerlerinden özenle saklanması zorunluluğunun kız çocuklarına, onlar için güçlü bir model olan bir kadın eğitimci tarafından öğretildiğine tanık olmaktayız. 


“İlk Regl İntihar Ettiriyordu” 


14 Ocak 2004 tarihli Gözcü gazetesinin arka sayfasında “İlk 
‘regl’ intihar ettiriyordu” manşetiyle yayınlanan haberde, Bursa'da on dört yaşındaki bir genç kızın eğitim gördüğü okulun penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu duyurulmaktadır. 
Haberin devamında genç kızın, çamaşırında kan gördüğü ve bunu kız arkadaşlarına anlattığı yazılmaktadır. Fakat anlattıklarını duyan erkek arkadaşlarının kendisiyle eğlenmeleri üzerine genç kız intihar girişiminde bulunmuştur. Haberde de vurgulandığı gibi, söz konusu genç kız, menarştan önce âdet kanaması hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. 

“Kız Çocuklarının Âdet Kanaması Hakkında Bilgilendiri!- mesi” başlığı altında ve çalışma boyunca genç kızların menstruasyon hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine değinmiştik. Ancak âdet kanamasının mahremiyeti, çoğu zaman kızların bu konuda bilgi edinme kanallarını kapatmaktadır. Âdet kanaması göreceğini ve bunun neden olduğunu bilmeden ilk kanla karşılaşan genç kızların, bu olayla başa çıkmaları oldukça zor olabilmektedir. Çoğu zaman, bedeninden kan gelmesi genç kızda korku ve endişe yaratabilmektedir. Bedenden gelen kanın ciddi bir hastalığın göstergesi olarak algılandığı ve bunun neden olduğu korkuya ilişkin örneklerden çalışmada söz etmiştik. Yukarıda aktardığımız haberdeki gibi, zaman zaman bu travmanın genç kızları intihara kadar götürebildigine ilişkin örneklerin kaydedildiğini de dile getirmiştik. 

Kız çocuklarının, âdet kanaması konusunda doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirilmesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. 
Ancak haberden de anlaşılacağı gibi, sadece kız çocuklarının bilgilendirilmesi yeterli olmayacaktır. Menstruasyon kadınların yaşadıkları fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, erkekleri bu olayın tamamen dışında tutmak olası değildir. Anneleri, eşleri, kız kardeşleri, kız çocukları ve arkadaşları yoluyla erkekler de, aylık kanamaları deneyimlemektedir. Dolayısıyla erkek çocuklarının da, âdet döngüsünün kadın bedeninin normal ve sağlıklı bir işlevi olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerektiği açığa çıkmaktadır. Ayrıca araştırma kapsamında elde edilen verilerde, âdet kanamasının çevredeki diğer kişilerden ve özellikle erkeklerden gizlenmesi için gösterilen çabanın, kadınların günlük yaşamlarında birçok kısıtlama ile karşı karşıya kalmalarına yol açabildiğini ve önemli bir endişe kaynağı yaratabildiğini görmüştük. Bu bağlamda erkeklerin, menstruasyon hakkında bilgi sahibi olmasının, kız çocuklarının bilgilendirilmesi kadar önemli ve gerekli olduğunun altını çizmek gerekli görünmektedir. 


Ayhali nedeniyle kadının karşı karşıya kaldığı yasaklama ve kısıtlamalardan bağımsızlaşması ve âdet kanaması çevresinde oluşan tabuların yıkılması, menstruasyon konusunda kendi kızlarını bilgilendirmesi beklenen annelerin ya da geniş ifadesiyle kadınların, bununla ilgili geçerli ve yeterli bilgilerle donanmasını gerektirmektedir. Ancak bu amaçların gerçekleşmesi, kadınlar kadar erkeklerin de âdet kanamasının kadın bedeninin normal ve sağlıklı bir işlevi olduğunu öğrenmeleri ve anlamalarıyla olanaklı olacaktır. 


Âdet Döneminde Kadın Ayırt Etme Gücünden 
Yoksun mudur? 


13 Ocak 2004 tarihli Sabah gazetesinde “Regl ceza indirimi 
nedeni sayılmalı mı?” manşeti dikkat çekmektedir. Habere göre, İzmir Barosu'na kayıtlı bir erkek avukat, Türk Ceza Yasası'nda değişiklik ve düzenleme yapmak için çalışmalar yapan TBMM Adalet Komisyonu'na başvurarak, kadın sanıklar için “âdet indirimi” getirilmesini önermiştir. Bu önerisine temel olarak da, özel bir bankada şube müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın müvekkilinin yaşadıklarını göstermiştir. Söz konusu davaya konu olan sanık, görevli olduğu şubede, alt kadrosunda bulunan personele hakaret etmekle suçlanmaktadır. Avukat, müvekkilinin durumunu ve Türk Ceza Yasası'nda yapılmasını önerdiği değişikliği şöyle açıklamaktadır; “kendisi (sanık) yaptığı hatayı, suçu kabullendiği gibi o gün özel bir gün yaşadığını, regl olduğunu ve o zamanlarda kendine dahi tahammül edemediğini belirtti. Her ne kadar işlemiş olduğu iddia edilen suçtan dolayı pişmanlığını ve müştekiye özrünü defalarca iletse de, içinde bulunduğu ruhsal durumu, kadınlık gururu ve özel hali nedeniyle anlatamadı. Halen devam edilen dava sonunda sanık kadın müvekkilim ceza alacak. Klasik bir adam öldürme davasında küfürlü sözler bile indirim maddelerinden yararlanılmasına neden oluyor. Bütün insanların bildiği regl durumunun indirim sebebi sayılması kanımca hukuki bir zorunluluktur. 
Türk Ceza Yasası'na şöyle bir madde eklenebilir: Kadınların muayyen günlerindeki psikolojilerinden kaynaklanan durumun etkisiyle işlenen fiillerin, tıbbi kontrol ve muayene ile tespiti halinde, fiili işleyene verilecek ceza altıda birden fazla olmamak üzere indirilir” 


314 


Söz konusu avukat, âdet döneminde suç işlemiş kadınların TCK'nın kırk altıncı ve kırk yedinci maddeleri kapsamında ele alınmasını önermektedir. Halk arasında “deli raporu” olarak bilinen yasa maddeleri şöyledir: 


Madde 46: “Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekatının serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl hastalığına duçar olan kimseye ceza verilmez”. 


Madde 47: “Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekatının serbestisini ehemmiyetli derecede azaltacak surette akli maluliyete müptela olan kimseye verilecek ceza aşağıda yazılı şekilde indirilir: 

l- İdam cezası yerine 15 seneden az olmamak üzere ağır hapis; 

2- Müebbet ağır hapis yerine 10 seneden 15 
seneye kadar ağır hapis; 


3- Amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet yerine muvakkat memnuiyet: 


Cezaları hükmolunur. 


Diğer cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir”. 


Diğer bir deyişle avukat, kadınların üretken oldukları dönem boyunca ayda bir hafta, akli açıdan kısıtlı olduklarının kabul edilmesini önermektedir. 


Menstruasyonun fizyolojik yönlerinin incelendiği ikinci bölümde, her kadının âdet öncesi dönemde ve kanama boyunca, az ya da çok fiziksel ve ruhsal birtakım sıkıntılar yaşadıkları konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Ancak gene aynı bölümde, kadın hastalıkları konusunda uzman doktorların, genel olarak bu tür sıkıntıların herhangi bir tıbbi tedaviyi gerektirecek boyutta olmadığı konusunda görüş birliğinde olduklarının altını da çizmiştik. Ayrıca gene üzerinde fikir birliği bulunan diğer bir konu da, kadınların 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çok büyük bir bölümünün bu tür sıkıntıları başarıyla dengeleyebildikleridir. Dolayısıyla TCK'da, kadının âdet döneminin ceza indirimi getirmesine olanak sağlanması, hukukun eşitlik ilkesine aykırı bir durum yaratmaktadır. 


Ayrıca bu önerinin kabulünün, TCK'nın sınırlarını aşan sonuçlar yaratacağını da gözönünde tutmak gerekmektedir. Kadının âdet döneminde kısıtlı görülmesi, onun diğer hukuki haklarından yoksun kalmasına yol açacaktır. Öncelikle kadının kısıtlı kabul edilmesi, Medeni Kanuna konu olan haklarından yoksun kalması anlamına gelecektir. Medeni Kanun'un ilgili maddeleri aşağıdadır: 


Madde 14: “Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur”. 


Madde 15: “Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz”. 


Madde 16: “Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. 


Âdet gören kadının kısıtlı kabul edilmesi başka bir ifadeyle, hukuk karşısında noksan görülmesine neden olacaktır. Ayrıca tartıştığımız önerinin kabulü, kadının her ay bir hafta süreyle, yasal bir temsilci tarafından temsil edilmesi gerekliliğini gündeme getirecektir. Diğer bir deyişle, kadının âdet kanaması süresince, büyük olasılıkla babası, kocası, daha genel bir ifadeyle bir erkeğin velayeti altına girmesi söz konusu olabilecektir. 

Aynı yasa değişikliği önerisinin çalışma yaşamını konu alan hukuki düzenlemelerde de kadınların aleyhine sonuçlar doğurması akla uzak görünmemektedir. Fiili ehliyetinin olmadığı dönemde kadının iş yaşamından uzaklaştırılması olasılığını dikkate almak gerekmektedir. Sonuç olarak böyle bir yasa değişikliği, birçok açıdan kadının toplumsal yaşamdan dışlanması için uygun zemini hazırlamaktadır. 


Yukarıda anılan haber kapsamında görüşüne başvurulan ve TCK'da “âdet indirim” getirilmesi önerisi nedeniyle avukatı “kutlayan”, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir; “Kadınlar açısından düşünülmesi gereken ve bugüne kadar düşünülmeyen bir konu. Regl, kadının doğal ve dönemsel rahatsızlığıdır. Bütün kadınlarda büyük streslere neden olur. Hatta bazı kadınlarda hastalık nedeni olduğunu dahi biliyoruz. 


Sivil kadın örgütü olarak avukat arkadaşımızın fikrine saygı duyuyor ve sonuna kadar destekleyicisi olacağımı belirtmek istiyorum. Bir cinayet davasında nasıl tahrik varsa, regl dönemindeki rahatsızlık da kadının doğal tahrik nedenidir. Regl döneminde her kadın az ya da çok yaşadığı stresten dolayı etrafını sözlü de olsa kırabiliyor. Bu dönemde durumun tespit edilerek, indirim yapılması yerinde olur. Yasalaşırsa, kadın haklarını, onun fizyolojik farklılığını ortaya koyan çok uygar bir kanun maddesi olur”. 


TCK'da değişiklik teklif eden avukatın önerisi, basitçe kadınların yasal yaptırımla sonuçlanacak eylemlerinde, onların yararına olabilecek yasal bir düzenleme olarak görülebilir. Ancak yukardaki tartışmamız ışığında, bu yasa değişikliği önerisini, kadının korunmasına yönelik bir ayrımcılık olarak görmek olası değildir. Aksine bu durum, cinsiyet ayrımcılığına dayanan ve kadının bağımlı konumunun somutlanmasına yönelik bir girişim olarak algılanmalıdır. 
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EK: Görüşme Formu 


KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK AYHALİ 


Kadınların her ay yaşadıkları aybaşı hali basitçe fizyolojik bir olay olarak algılanmaktadır. Ancak her kadının bu döneme atfettiği değer, söz konusu dönemde kendini ve çevresini algılayışı, davranışları toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisi altında farklılık göstermektedir. Diğer bir deyişle bütün kadınlar, her ay periyodik kanama görmekle birlikte, her kadın bunu farklı şekillerde yaşamaktadır. Bu çalışma, periyodik kanama dönemlerinde etkili olan toplumsal ve kültürel etkenleri saptamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında üç kuşak ile görüşmeler yaparak, söz konusu etkenlerin zamana bağlı olarak ne şekilde değişime uğradıkları da incelenmektedir. 


Çalışmanın öngördüğü amaçlara ulaşmasında, sizlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler araştırmanın temelini oluşturacaktır. Bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 


Yrd. Doç. Dr. Aylın Dikmen 


M.S.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 
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KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK AYHALİI 
SORU FORMU 


1- Yaşınız? 
2- Eğitim durumunuz? 
1. Okuma yazma bilmiyor ( ) 
3. İlkokul terk ( ) 
5. Ortaokul terk ( ) 
7. Lise terk ( ) 
9. Üniversite mezun ( ) 


2. Okuma yazma biliyor ( ) 
4. İlkokul mezun ( ) 
6. Ortaokul mezun ( ) 
8. Lise mezun ( ) 
10. Lisansüstü ( ) 
3- Doğum yeriniz? 
1. Merkez ( ) 2. İlçemerkezi( ) 3. Köy ( ) 
Istanbul dışı doğumlu işe: 
3.1.- İstanbul'a kaç yaşında geldiniz? 
3.2.- İstanbul'a geliş nedeniniz? 


4- Babanızın eğitim durumu? 


1. Okuma yazma bilmiyor ( ) 
3. İlkokul terk ( ) 

5. Ortaokul terk ( ) 

7. Lise terk ( ) 

9. Üniversite mezun ( ) 


5- Annenizin eğitim durumu? 


1. Okuma yazma bilmiyor ( ) 
3. likokul terk ( ) 

5. Ortaokul terk ( ) 

7. Lise terk ( ) 


9. Üniversite mezun ( ) 


2. Okuma yazma biliyor ( ) 
4. İlkokul mezun ( ) 

6. Ortaokul mezun ( ) 

8. Lise mezun ( ) 

10. Lisansüstü ( ) 


2. Okuma yazma biliyor ( ) 
4. İlkokul mezun ( ) 

6. Ortaokul mezun ( ) 
8. Lise mezun ( ) 


10. Lisansüstü ( ) 


6- Babanız ne iş yapıyor? 


7- Anneniz ne iş yapıyor? 
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8- Medeni durumunuz nedir? 


1.Evli( ) 2. Bekar( ) 3. Boşanmış ( ) 4. Eşi ölmüş ( ) 


Evl/Boşanmış/Eşi ölmüş ise: 
8.1.- Kaç yaşında evlendiniz? 
8.2.1.- Çocuğunuz var mı? 
1. Evet( ) KIZ 2. Hayır( ) 


8.2.2.- İlk çocuğunuzu kaç yaşında doğurdunuz? 
9- Mesleğiniz/işiniz? 
10- Çalışma durumunuz? 
1. Hiç çalışmadım ( ) 2. Çalıştım, halen çalışmıyorum ( ) 
3. Halen çalışıyorum ( ) 
12- Anneniz hayatta mı? 
1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 3. Annemden ayrı yaşıyorum ( ) Anne hayatta değil işe/ anneden ayrı yaşıyor işe; 12.1.- Annenizi kaç yaşında kaybettiniz/ayrıldınız? 
12.2. Annenizin yerine kimi koydunuz? 
13- Periyodik kanamayı nasıl adlandırırsınız? 
14- Anneniz periyodik kanamayı nasıl adlandırır? 
15- Periyodik kanama nedir? 
16- Periyodik kanama neden olur? 
17- İlk periyodik kanamayı kaç yaşında gördünüz? 
18- İlk periyodik kanamadan önce, kanama göreceğiniz biliyor muydunuz? 
1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 


Evet işe: 
18.1.- Bu bilgiyi kimden almıştınız? 
18.2.- Bu kişi kanamayı nasıl anlatmıştı?.................................. 
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19- İlk periyodik kanamayı kime söylediniz? 
1. Anne ( ) 2. Büyük kız kardeş ( ) 3. Küçük kız kardeş ( ) 
4. Kız arkadaş ( ) 5. Akraba (kim?) ( ) 
6. Diğer (kim?) ( ) 


20- Kanamayı söylediğiniz bu kişinin ilk tepkisi ne oldu? 


21- Kanamayı söylediğiniz bu kişi, ilk ne dedi? 
22- Bundan sonra kanama ailede kimlere açıklandı? 
1. Anne ) 2.Baba( ) 3. Büyük kız kardeş( ) 
4. Küçük kız kardeş ( ) 5. Büyük erkek kardeş ( ) 
6. Küçük erkek kardeş ( ) 
7. Diğer (kim?) ( ) 
23- Periyodik kanama başladıktan sonra kendinizi nasıl hissettiniz? 
24- Periyodik kanama başladıktan sonra hareketlerinizde bir farklılık oldu mu? 
1. Evet( ) 2. Hayır( ) 
24.1.- Evet ise nasıl farklılıklar oldu? 


25- Periyodik kanama başladıktan sonra diğer insanlarla ilişkilerinizde bir farklılik oldu mu? 


1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 
25.1.- Evet ise nasıl farklılıklar oldu 


26- Periyodik kanama başladıktan sonra çevrenizdeki erkeklerle ilişkilerinizde bir farklılık oldu mu? 


1. Evet ( ) 2. Hayır( ) 
26.1.- Evet ise nasıl farklılıklar oldu? 
27- İnsanlarla ilişkilerinizdeki bu farklılığın nedeni sizce neydi? 


28- Periyodik kanama başladıktan sonra ailenize karşı davranışlarınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? 


1. Evet( ) 2. Hayır( ) 
28.1.- Evet ise nasıl değişiklikler oldu? 
28.2.- Bu değişikliklerin nedeni sizce neydi? 
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29- Periyodik kanama başladıktan sonra ailenizin size karşı davranışlarınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? 


1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 
29.1.- Evet ise nasıl değişiklikler oldu? 
29.2.- Bu değişikliklerin nedeni sizce neydi? 


30- Periyodik kanama dönemindeyken yapmaktan kaçındığınız şeyler var mıdır? 


a) Giyimle ilgili: 
d Ig da; 


1. Evet 2. Hayır 1. Evet 2. Hayır 


Evet ise ne tür kaçınmalar? Evet ise ne tür kaçınmalar? 


b) Ev işleriyle ilgili: 
Periyodik kanamanın yeni başladığı Yakın zamanda: 
jf g 


Evet ise ne tür kaçınmalar? 


. Evet 2. Hayır . Evet 2. Hayır 


Evet ise ne tür kaçınmalar? Evet ise ne tür kaçınmalar? 


evrenizdeki diğer kişilerle ilgili: 
Periyodik kanamanın yeni başladığı yaşlarda: 


1. Evet ( ) 2. Hayır ( ) 1. Evet ( ) 2. Hayır | 


O) 


Evet ise ne tür kaçınmalar? | 


Evet ise ne tür kaçınmalar? 
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Periyodik kanamanın yeni başladığı Yakın zamanda: aşlarda: 


Evet ise ne tür mal Evet ise ne tür kazma” 


31- Periyodik kanama dönemindeyken yapmanızın yasak olduğu şeyler var mıdır? 


aslarda: i 
1. Evet 2. Hayır 1. Evet 2. Hayır 


Evet ise ne tür kaçınmalar? Evet ise ne tür kaçınmalar? 


Evet ise ne tür kaçınmalar? 


2. Hayır ( ) 
Evet ise ne tür kaçınmalar? Evet ise ne tür kaçınmalar? 
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1. Evet 2. Hayır 1. Evet 2. Hayır 


Evet ise netür kaçınmalar? Evet ise ne tür kaçınmalar? 


32- Periyodik kanama öncesi dönemde kendinizde ne gibi değişiklikler hissedersiniz? 


33- Periyodik kanama döneminde gündelik eylemlerinizde bir kısıtlama hisseder misiniz? 
34- Annenizin ya da ailedeki büyüğünüz kadınların, periyodik kanama döneminde gündelik eylemlerinde herhangi bir kısıtlamadan şikayet ettiklerini biliyor musunuz? 
Anne 
Diğer akraba (kim?) 
Diğer akraba (kim?) 


35- Periyodik kanama döneminde olduğunuzu, çevrenizdeki diğer kişilere söylerken herhangi bir rahatsızlık hisseder misiniz? 


1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 
35.1.- Evet ise, nasıl bir rahatsızlık? 
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36- Periyodik kanama döneminde olduğunuzu, kocanıza/erkek arkadaşınıza söylerken herhangi bir rahatsızlık hisseder misiniz? 


1. Evet( ) 2. Hayır( ) 3. Hiç söylemem ( ) 
36.1.- Evet ise, nasıl bir rahatsızlık. 


36.2.1.- Hiç söylemez ise, neden? 


36.2.2.- Hiç söylemez ise, mutlaka söylemeniz gerektiği durumda ne yaparsınız? 


37- Arkadaş grubunuzda, günlük sohbetlerde periyodik kanama ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


37.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


38- Annenizin arkadaş ve komşu gruplarında, günlük sohbetlerde periyodik kanama ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


38.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


39- Erkek arkadaşlarınızla, günlük sohbetlerde periyodik kanama ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


39.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


40- Periyodik kanama ile ilgili bir probleminiz olduğunda bunu ilk kiminle paylaşırsınız? 


41- Periyodik kanama ile ilgili olarak hiç doktora gittiniz mi? 
1. Evet( ) 2. Hayır( ) 
Evet işe: 
41.1.- Doktorun uzmanlık alanı neydi? 
41.2.- Periyodik kanama görmeye başladıktan ne kadar sonra doktora gittiniz? 
41.3.-Doktoragitmenizinnedenineydi?.......................................................... 
41.4.- Doktorun size yaklaşımı nasıldı, bu deneyiminizi anlatır mısınız? 
42- Sizce periyodik kanama döneminde kadınlar hasta olarak kabul edilmeli midir? 
1. Evet( ) 2. Hayır ( ) 
Evet işe: 
42.1.- Neden? 
43- Menopoz sizce nedir? 


44- Menopoz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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45- Menopoza girdiniz mi? 


1. Evet ( ) 2. Hayır( ) 
Evet ise: 


45.1.- Kaç yaşında menopoza girdiniz? 

45.2.- Menopoza girdiğinizde ilk ne düşündünüz? 
46.- Menopoza girdiğinizi eşinize nasıl açıkladınız? 
47.- Bu açıklama karşısında eşinizin ilk tepkisi ne oldu? 


48- Arkadaş grubunuzda, günlük sohbetlerde menopoz ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


48.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


49- Annenizin arkadaş ve komşu gruplarında, günlük sohbetlerde menopoz ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


49.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


50- Erkek arkadaşlarınızla, günlük sohbetlerde menopoz ile ilgili konuşulur mu, bu konuşmaların yeri ne kadardır? 


50.1.- Bu sohbetlerde genellikle neler konuşulur? 


51- Periyodik kanama dönemi ile ilgili, büyüklerinizden/çevrenizden duyduğunuz herhangi bir batıl inanç var mı? 


52- Periyodik kanama döneminde bildiğiniz/duyduğunuz kadarıyla, kadının üzerinde taşıması gereken bir işaret var mıdır? (giysi, başörtüsü vb.) 


53- Bu konuyla ilgili olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


Teşekkür ederim. 
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